
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Voorwoord 
 

In naam van Allah, de Meest Verhevene, de Barmhartige, de Genadevolle. Vrede en 

zegeningen zij met de Beste der Schepselen, zijn familie en al zijn metgezellen.  

 

“Allah heeft 99 Namen. Wie deze leert (en toepast), zal het Paradijs binnentreden.”1  

 

Het is van essentieel belang voor een moslim om Allah te leren kennen. Dit kan door 

middel van het kennen van de Schone Namen [Asma ul-Husna] van Allah. Wat 

betekenen deze Namen, hoe zien we deze Namen terug in ons leven en hoe kunnen 

wij deze Namen in praktijk brengen? Deze zaken zullen allemaal besproken worden. 

Alle Koranverzen en overleveringen van de Profeet صلى الله عليه وسلم die genoemd zullen worden, 

zijn een interpretatie van de betekenis. 

 

Al het goede in dit werk is van Allah en al het slechte hierin is vanwege onze 

tekortkomingen. Mocht u in dit werk een fout treffen, kunt u dit te allen tijde 

doorgeven.  

  

Moge Allah ons de kracht en het geduld geven om Hem te leren kennen, zodat ons 

band met Hem wordt versterkt. Amin! 

 

Islam Color 

  

 
1 Bukhari & Muslim 
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Inleiding 

Wij zijn moslims en wij geloven in een Schepper en deze Schepper is Allah. Allah, die 

belangrijker is dan iedereen, is onze Heer en Allah heeft zichzelf kenbaar gemaakt door 

middel van profeten en boeken. Allah heeft vele Schone Namen die allemaal iets 

zeggen over Allah. Deze Schone Namen zijn niet gelimiteerd tot 99, zoals velen 

denken. Alle Schone Namen behoren namelijk toe aan Allah. De reden dat de 99 

Namen van Allah zo bekend zijn geworden is, omdat de metgezel Abu Huraira in één 

overlevering al deze 99 Namen heeft overgeleverd van de Profeet صلى الله عليه وسلم en heeft 

aangegeven dat wie deze namen kent/begrijpt/ernaar handelt, het Paradijs zal 

binnentreden. Naast de uitleg van de Namen wordt daarom ook aangegeven, hoe deze 

namen in het dagelijks leven kunnen worden toegepast.  

De metgezel Abdullah ibn Masud levert over dat de Profeet صلى الله عليه وسلم zei: "Als iemand 

verdrietig en onrustig is en het volgende zegt, dan zal zijn verdriet en leed verdwijnen en hij 

zal in plaats daarvan vreugde krijgen: "O Allah ik ben Uw dienaar en ik ben het kind van Uw 

dienaar en van Uw dienares. Mijn leven is in Uw handen. O Allah, uw oordeel is wet en elk 

oordeel van U is rechtvaardigheid. O Allah, ik vraag u met elke Naam die bij U hoort, waarmee 

u Uzelf heeft genoemd en in de Koran staat. En ook met de Namen die U heeft geleerd aan de 

schepping en met de Namen waar u ons geen bekendheid over hebt gegeven, dat U de Koran het 

leven van mijn hart maakt en de Koran het licht in mijn borst maakt en dat U daarmee mijn 

rusteloosheid in mijn hart oppoetst en laat verdwijnen."2  

Uit deze Hadith leren we dat we Allah kunnen vragen middels Zijn Namen en ook 

leren we hieruit dat Allah meer dan 99 namen heeft.  

Veel geleerden hebben aangegeven dat de belangrijkste Naam, de Naam Allah is. De 

reden hierachter is, omdat je alleen Allah, Allah kan noemen. Een andere belangrijke 

Naam is de Naam ar-Rahman. Allah zegt: ‘’Zeg: ‘’Roep Allah aan of roep ar-Rahman aan.’’ 

Bij welke naam jij Hem ook aanroept, Hem behoren de Schoonste Namen toe.’’3 Daarnaast 

komt de Naam ar-Rahman heel vaak voor in de Koran, waardoor deze Naam ook zeer 

belangrijk is. Zo belangrijk zelfs, dat je je kind geen Rahman mag noemen, terwijl het 

wel toegestaan is om je kind te noemen met de overige Namen. Daarnaast is het ook 

toegestaan om je kind AbdulRahman te noemen, wat de dienaar van de Barmhartige 

betekent.  

 

 

 
2 Ahmad (3712) 4318 

3 Surah al-Isra, vers 110 



 

 

Bij het leren van de Namen dient het volgende altijd in acht genomen te worden: 

Allah is Uniek in Zijn Goddelijkheid, in Zijn Eigenschappen en in Zijn Daden, wat 

inhoudt dat niks van de schepping op Hem lijkt. Sommige Namen, oftewel 

Eigenschappen, van Allah zijn ook terug te zien in de schepping. Zo is Allah 

bijvoorbeeld ar-Rahman [de Barmhartige] en de mens kan ook barmhartig zijn. Zo is 

Allah bijvoorbeeld al-Malik [de Koning] en de mens kan ook een koning zijn. Het is 

hierbij belangrijk te weten dat de Eigenschappen van Allah in geen enkel opzicht lijken 

op de eigenschappen van de schepping. Allah Ta’Ala zegt namelijk: ‘’Er is niets dat 

gelijk is aan Hem.’’4  

  

 
4 Surah al-Shura, vers 11 



 

 

Ar-Rahman [De Barmhartige] 
 

De Naam ar-Rahman komt veelvuldig voor in de Koran, bijvoorbeeld in Surat al-

Fatiha. Hier staat dat Allah de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle is. Zo zegt 

Allah bijvoorbeeld: ‘’Mijn Barmhartigheid omvat alle dingen.’’5. Allah is dus ook 

barmhartig met niet-moslims. Deze Barmhartigheid van Allah is echter enkel voor 

deze wereld. Dit in tegenstelling tot de Naam ar-Rahim [De Genadevolle] dat 

betrekking heeft op de Barmhartigheid van Allah voor de moslims in het hiernamaals.   

 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘’De Rahma van Allah is [figuurlijk gezien] onder te verdelen in honderd 

delen, waarvan 99 bij Allah zijn en één is gegeven aan de gehele schepping, waarmee ze 

onderling barmhartigheid uitoefenen en Allah zal de overgebleven 99 delen tot uiting laten 

komen op de Dag des Oordeels in het hiernamaals.’’6 Hiermee bedoelt de Profeet صلى الله عليه وسلم dat de 

barmhartigheid van de gehele schepping niks voorstelt in vergelijking met de 

Barmhartigheid van Allah.  

In een andere overlevering lezen we dat een vrouw met paniek op zoek was naar haar 

kind op een slagveld. Toen ze het had gevonden wilde ze borstvoeding geven uit 

barmhartigheid voor haar kind. Hierop vroeg de Profeet صلى الله عليه وسلم aan de metgezellen of het 

mogelijk was dat zij haar kind in het vuur zou gooien. De metgezellen antwoordden 

hierop: ‘’Nee.’’ De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: Allah is Barmhartiger voor Zijn schepping dan deze vrouw 

voor haar kind.’’  

De Barmhartigheid van Allah is zo groot, dat zelfs moslims zich zullen verbazen in het 

hiernamaals. In een Hadith Qudsi lezen we dat Allah zegt: ‘’Mijn Barmhartigheid zal 

Mijn Kwaad overheersen.’’7  

Wij dienen deze barmhartigheid ook te hebben in ons eigen leven. Kijk niet boos en 

stoot mensen niet af van jezelf door slecht karakter. Zo zegt Allah: ‘’Vanwege uitingen 

van liefde en barmhartigheid van Allah ben jij [Profeet] zachtmoedig geweest; indien jij hard 

van hand en ruw van hart zou zijn geweest, zouden zij zich uit zichzelf zeker uit jouw omgeving 

hebben verwijderd.’’8  

De Profeet صلى الله عليه وسلم had met moeilijke mensen te maken, maar was altijd barmhartig. Zo 

dienen wij ook te zijn. Indien wij dit niet doen zullen mensen niet met ons omgaan en 

zullen we een eenzaam leven leiden. Voor vriendschap heb je namelijk geen geld of 

mooiheid nodig. Het enige dat je nodig hebt is dat je mooi bent van binnen. Als het 

 
5 Surah al-A’raf, vers 156 

6 Bukhari 

7 Muslim & Bukhari 
8 Surat al-‘Imran, vers 159 



 

 

hart namelijk mooi is, dan straalt iemand ook mooiheid uit. Als je de Islam leeft, zal je 

geliefd worden. In een Hadith Qudsi vertelt Allah ons dat Hij van iemand zal houden 

die een goede moslim is en de engelen zal opdragen om ook van die persoon te 

houden. De engelen zullen naar de schepping gaan en zullen kenbaar maken dat Allah 

van die persoon houdt.  

Wees barmhartig met iedereen op aarde, zodat de Barmhartige ook genadig zal zijn 

met jou op de Dag des Oordeels.9 Deze barmhartigheid kan van een slecht persoon, 

een persoon van de Jannah maken. Er was eens een prostituee in de Sahara die een 

waterput had gevonden. Het water was moeilijk en gevaarlijk te bereiken, maar ze 

heeft het alsnog bereikt om water te kunnen drinken. Toen ze weer boven was, zag ze 

een hond die dorst had. Hierop ging ze weer de waterput in om haar schoen te vullen 

met water voor de hond. Allah heeft haar omwille van deze barmhartige daad 

vergeven en ze zal hierdoor naar de Jannah gaan. Aan de andere kant was er een 

vrouw die een kat had opgesloten, waardoor de kat is overleden. Door deze 

onbarmhartige daad zal zij naar de Jahannam gaan.  

We dienen specifiek barmhartig te zijn met onze ouders. Allah zegt: ‘’Jouw Heer heeft 

voorgeschreven om niemand anders te aanbidden dan Hem en goedheid te betrachten tegenover 

de ouders. Indien één van hen of beiden bij jou een hoge leeftijd bereiken, zeg dan nooit ‘’oef/pff’’ 

tegen hen, berisp hen niet en spreek tot hen op een vriendelijke manier. Ontferm je over hen op 

een lieve en bescheiden manier en bid als volgt: Mijn Heer, schenk hun genade, vanwege zoals 

zij mij hebben opgevoed toen ik klein was.’’’’10  

Wij hebben dagelijks te maken met de Barmhartigheid van Allah, echter beseffen wij 

dit niet altijd even goed. Zo is het feit dat er een nacht is om uit te rusten, een gunst 

van Allah. Allah zegt: ‘’En vanuit Zijn Barmhartigheid heeft Hij de nacht en de dag voor 

jullie ingesteld, opdat jullie daarin kunnen rusten en opdat jullie naar Zijn overvloed kunnen 

uitzien en opdat jullie wellicht dankbaar zijn.’’11 

Ook zegt Allah: ‘’Hij is Degene Die de winden als goed nieuws voor Zijn genade uitzendt en 

Wij zenden zuiver [regen-]water uit de hemel neer.’’12  

Zo zijn er meerdere verzen die ons laten zien hoe Barmhartig Allah is. Er is zelfs een 

heel hoofdstuk in de Koran genaamd: ‘’Surat ar-Rahman’’. In dit hoofdstuk worden 

vele gunsten genoemd die de mens heeft gekregen van Allah.  

 
9 Gebaseerd op de Hadith: الراحمون يرحمهم الرحمن،  أرحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء 
10 Surat al-Israa, vers 23 en 24 
11 Surah al-Qasas, vers 73 
12 Surat al-Furqan, vers 48 

 



 

 

Ar-Rahim [De Genadevolle] 
 

De naam ar-Rahim, dat de Genadevolle betekent, lijkt erg veel op de Naam ar-Rahman. 

Beide woorden komen namelijk van de stam: barmhartig zijn. Op deze wereld is Allah, 

ar-Rahman voor elke schepping. Dit betekent dat Hij -zonder onderscheid te maken- 

Barmhartig is en dus de schepping de mogelijkheid geeft om te ademen, te eten, te 

drinken, enzovoorts. In het Hiernamaals zal Allah echter ar-Rahim [de Genadevolle] 

zijn, enkel voor de moslims. Voor de ongelovigen is er dan geen barmhartigheid meer 

en zij zullen allen voor altijd in de hel verblijven. Dit in tegenstelling tot de moslims, 

die allemaal naar de hemel zullen gaan. Dit kan doordat je direct naar de hemel gaat, 

eerst wordt vergeven en dan naar de hemel gaat of dat je in de hel gaat om te boeten 

voor de zondes, om vervolgens naar de hemel te gaan. De moslims zullen allemaal de 

hemel binnentreden met de Barmhartigheid van Allah. De Eigenschap Rahim van 

Allah zouden we kunnen zien als een overdreven vorm van genade en 

barmhartigheid.  

Allah Ta’Ala gebruikt de naam ar-Rahim als Hij het heeft over de gelovigen in het 

Hiernamaals. Zo zegt Hij: ‘’Vrede is een woord van een Meest Genadevolle Heer.’’13 

En ook: ‘’Bericht Mijn dienaren: het is Ik die al-Ghafur [Vergevensgezind], ar-Rahim 

[Genadevol] is.’’14 

En ook: ‘’Hij is Degene Die jullie zegent en ook Zijn engelen doen dit, opdat Hij jullie vanuit 

de duisternissen naar het licht leidt. En Hij is voor de gelovigen Genadevol [Rahim].’’15  

En ook: ‘’Wanneer degenen die in Onze tekenen geloven tot jou komen, zeg dan: ‘’Vrede zij 

met jullie. Jullie Heer heeft Zichzelf Barmhartigheid voorgeschreven. Dus wie van jullie in 

onwetendheid kwaad doet en daarna berouw heeft en zich verbetert, [voor hem] is Hij Ghafur 

[Vergevensgezind], Rahim [Genadevol]’’16 

En ook: ‘’Er is een boodschapper uit jullie midden tot jullie gekomen; jullie lijden valt hem 

zwaar, hij is zeer bezorgd om jullie en voor de gelovigen is hij mededogend [Ra’uf] en genadevol 

[Rahim].’’17 

In dit vers gebruikt Allah twee van zijn eigen namen voor de Profeet [sal Allahu alayhi 

wa sallam]. Hieruit leren we onder andere dat het is toegestaan om je kind één van de 

 
13 Surah Ya-sin, vers 58 
14 Surat al-Hijr, vers 49 
15 Surat al-Ahzaab, vers 43 
16 Surat al-An’am, vers 54 
17 Surat al-Tawba, vers 128 



 

 

Schone Namen van Allah (met uitzondering van Rahman) te geven, zoals eerder 

vermeld is.  

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: “Wanneer een mens komt te overlijden, komen 

zijn [goede] daden ten einde. Uitgezonderd drie daden, te weten; Sadaqah Jaariyah [een 

geschenk die ten gunste komt van de maatschappij], bruikbare kennis [dit hoeft niet persé 

Islamitische kennis te zijn] en een goed kind die smeekbeden verricht.’’18 

Allah is zo Genadevol dat Hij onze goede daden zelfs na onze dood beloont. Deze drie 

daden zorgen er dus voor dat de moslim meer goede daden zullen hebben. Dit is niet 

van toepassing op de ongelovigen.   

In een overlevering van Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] in Bukhari lezen we dat 

een aantal mensen die moslim waren geworden vanuit een andere stad naar de 

moskee van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] waren gekomen. Deze 

metgezellen gaven aan dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] heel erg zacht, 

voorzichtig en barmhartig voor hen was. Toen hij [sal Allahu alayhi wa sallam] zag 

dat ze heimwee hadden, gaf de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] aan dat ze terug 

mochten gaan. We leren hieruit dat we zacht moeten zijn en dat we mee moeten leven 

met anderen. We moeten inzien dat ons kind met ons wil spelen. We moeten inzien 

dat onze echtgenoot/echtgenote bepaalde behoeften heeft. We moeten inzien dat 

vrienden bepaalde verwachtingen hebben. Als we deze zaken allen inzien, kunnen we 

op basis daarvan meeleven en dus genadig zijn met onze medemens.  

Al-Malik [De Koning] 
 

De Naam al-Malik komt voor in vele verzen, waaronder Surat al-Fatiha. Hierin staat 

dat Allah, al-Malik is van de Dag des Oordeels. Zo zegt Allah: ‘Verheven is Degene Die 

de heerschappij over alles in Zijn macht heeft, en naar Hem worden jullie teruggebracht.’’19 

Het woord dat hier als ‘’verheven’’ is vertaald is ‘’ ََسُبْحَان
َ
 Dit .’’(lees als: Fesubhaane) ف

betekent dat je Allah vrijpleit van alle imperfecte eigenschappen en daden. Imperfecte 

eigenschappen en daden voor Allah zijn zaken die van toepassing zijn op de 

schepping, zoals het hebben van kinderen, het hebben van emoties en het behoeftig 

zijn aan plaats, richting en tijd.  

Als de Profeet [sal Allahu alayhi wa alihi wa sallam] opstond voor het gebed verrichte 

hij [sal Allahu alayhi wa alihi wa sallam] de volgende smeekbede, waarin hij [sal 

Allahu alayhi wa alihi wa sallam] de Naam al-Malik gebruikte: ‘’O Allah, ik wend me 

tot U, die de hemelen en aarde op een zuivere manier heeft geschapen. Ik behoor niet tot de 

 
18 Muslim 
19 Surah Yasin, vers 83 



 

 

veelgodenaanbidders [Mushrikeen]. Mijn gebed, aanbidding, leven en dood is voor U. O Heer 

der werelden, U heeft geen deelgenoten en dit is mijn taak in het leven en ik behoor tot de 

moslims. O Allah, U bent de Koning/Eigenaar van alles. Er is geen andere goddelijkheid dan 

U. U bent mijn Heer en ik ben Uw dienaar.’’20  

De Profeet [sal Allahu alayhi wa alihi wa sallam] zei: "Allah daalt elke nacht neer naar de 

(laagste) hemel en zegt: ik ben al-Malik. Wie roept Mij aan, zodat Ik hem kan beantwoorden? 

Wie vraagt mij, zodat Ik hem kan geven?’’21   

Dit is een Hadith die Mutashabih [voor meerdere interpretaties vatbaar] is. Een vers 

die Mutashabih is, is bijvoorbeeld: ‘’Hou je stevig vast aan het touw van Allah’’22. Net 

zoals ‘’touw’’ hier niet letterlijk is, is ‘’neerdalen’’ ook niet letterlijk, omdat we dan 

imperfectie toeschrijven aan Allah en dit kan niet. De geleerden, waaronder Imam 

Nawawi [auteur van de meest bekende uitleg op Sahih al-Muslim], Imam ibn Hajar al-

Asqalani [auteur van de meest bekende uitleg op Sahih al-Bukhari], Imam Baydawi, 

Imam al-Qurtubi [auteur van één van de meest gelezen Tafaseer: Tafseer al-Qurtubi], 

Ibn al-Jawzi en vele anderen, hebben twee interpretaties gegeven aan het woordje 

‘’neerdalen’’. De eerste is dat neerdalen metaforisch is gebruikt om de Barmhartigheid 

van Allah te tonen aan de mensen die smeekbeden verrichten en dat Hij de 

smeekbeden beantwoordt. Een tweede interpretatie is dat de engelen, de 

Barmhartigheid van Allah en de opdracht van Allah neerdalen. Net zoals we in het 

Nederlands zeggen: ‘’Het staatshoofd heeft een nieuwe brug gebouwd’’ en we daarmee 

bedoelen dat hij ervoor gezorgd heeft dat de brug gebouwd is, maar zelf niet fysiek 

aanwezig was en zelf niet actief meedeed aan de bouw.  

Allah zegt in een Hadith Qudsi: "Ik ben de Eigenaar van de koningen en de Koning der 

koningen. De harten van de koningen zijn in macht van Allah. Als mijn dienaren mij 

gehoorzamen, dan verander ik de harten van die koningen in zachtheid en barmhartigheid. Als 

Mijn dienaren Mij niet gehoorzamen, dan zal ik de harten van de koningen veranderen in 

boosheid en wreedheid. Verspil je tijd niet om je hand te openen en de koningen van de aarde te 

vragen. Verricht smeekbeden voor die koningen. Dat zij goed zijn, heeft te maken met hoe goed 

jullie zijn."23  

De Profeet [sal Allahu alayhi wa alihi wa sallam] leert ons dat onze leiders, net als ons 

zullen zijn. Als de maatschappij bestaat uit slechte mensen, dan zal de leider ook slecht 

zijn. We moeten dus de normen en waarden van de Islam goed begrijpen, praktiseren 

en leren aan het volk. Op deze manier zullen we oprechte en goede leiders krijgen.  

 
20 Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi en Nasa’i 
21 Muslim, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidhi en Muwatta Imam Malik 
22 Surah Ali Imran, vers 103 
23 Tabarani 



 

 

Allah zegt: ‘’Zeg: ‘’O Allah, Eigenaar van de macht [Mulk], U verleent de heerschappij aan 

wie U wil en [U] neemt de heerschappij terug van wie U wil. U verheft wie U wil en U 

vernedert wie U wil. Alleen in Uw macht bevindt zich het goede. Inderdaad bent U omtrent 

alles Almachtig.’’24  

In een Hadith Qudsi lezen we dat Allah zegt: "O dienaar van Mij, ze hebben je begraven 

in aarde en zijn weggegaan. En al waren ze gebleven, konden ze niks voor je betekenen. Alleen 

Ik ben gebleven en Ik ben Degene die niet doodgaat. Ik ben de Koning die niet doodgaat." 

En Allah zegt in een andere Hadith Qudsi: "Ik ben de Levende die het leven heeft geschapen. 

Als jullie Mij gehoorzamen, maak Ik jullie levend. Jullie zullen dan niet doodgaan in het 

paradijs. De grootte van het paradijs is groter dan de hemelen en aarde. Ik ben al-Malik. Mijn 

koninkrijk zal niet vergaan. Kom bijeen en gehoorzaam mij. Ik ben de Koning die wanneer Ik 

iets wil zeg: ‘’wees’’ en het is. Ik maak jullie zulke dienaren, dat als jullie Mij vragen, Ik jullie 

geef. En als jullie een smeekbede verrichten, dan zal Ik jullie altijd tegemoetkomen." 

Deze Naam betekent dus de Koning, Degene met complete heerschappij en Eigenaar 

van al het geschapene. Allah is de Eigenaar van alles en Hij heeft Macht over alles in 

zijn "koninkrijk". Dit in tegenstelling tot koningen op aarde, waarvan de macht, kracht 

en toezicht beperkt is. Allah is dus de enige echte Koning! Koningen hebben 

gouverneurs en adviseurs nodig, maar Allah is niet behoeftig aan iemand. 

Al-Quddus (De Heilige) 
 

De Naam al-Quddus komt voor in vele verzen van de Koran en is één van de vele 

Namen die genoemd worden aan het einde van Surat al-Hashr. Al-Quddus komt van 

het woord Quds, dat heilig betekent. Al-Quddus betekent eigenlijk de meest Heilige. 

Dit, omdat er ook andere heilige dingen zijn. Zo zijn Mekka, Madina en de omgeving 

rond Masjid al-Aqsa heilig. Geen van deze plaatsen zijn echter heiliger dan Allah.  

Allah gebruikt het woord heilig [Quds] ook voor de engel Jibreel door hem Ruh al-

Qudus [heilige geest/ziel] te noemen.   

Allah zegt: ‘’[En gedenk] toen jouw Heer tot de engelen zei: ‘’Ik ga een Khalifa 

[plaatsvervanger/autoriteit, doelend op de mens] op de aarde aanstellen.’’ Zij zeiden: ‘’Stelt U 

iemand aan die daar verderf zaait en bloed vergiet, terwijl wij U lofprijzen en Uw Heiligheid 

verheerlijken?’’ Hij zei: ‘’Ik weet wat jullie niet weten.’’25 

Heilig houdt ook zuiverheid in. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Allah is 

Tayyib [zuiver/goed/excellent] en Hij accepteert niks anders dan hetgeen Tayyib is.’’ 26 

 
24 Surah Ali ‘Imran, vers 26 
25 Surat al-Baqara, vers 30 
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Met daden die Tayyib zijn wordt bedoeld dat je daden enkel verricht omwille van 

Allah, zonder dat je daarbij hoogmoedig wordt en zonder dat je jouw daden verricht 

voor anderen. Zo zullen er mensen zijn die bidden, maar naar de hel gaan. Als zij 

vragen waarom zij naar de hel gaan, terwijl zij hebben gebeden, zal Allah zeggen: 

‘’Jullie hebben jullie beloning al gekregen. Jullie deden het voor de mensen en die mensen hebben 

jullie zien bidden. Dat was jullie beloning.’’  

De mens dient zichzelf te reinigen van het verbodene door goede daden te verrichten. 

Daarnaast dient de mens zich te weerhouden van het verbodene door zich in een 

goede omgeving te bevinden. Deze goede omgeving zal een soort pantser om de mens 

zijn. Hoe groter en beter deze omgeving is, hoe sterker het pantser zal zijn en hoe meer 

je behoedt zult worden om fouten te maken. Wij moeten onze harten reinigen en 

schoon houden. Allah zal ons namelijk niet beoordelen op basis van ons uiterlijk, maar 

op basis van ons hart en onze daden.  

Daarom zegt Allah: ‘’De Dag waarop noch rijkdom noch zonen ten voordele strekken, behalve 

voor wie met een zuiver hart tot Allah komt.’’27 

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Allah zuivert een Ummah 

[maatschappij/volk/gemeenschap] niet, waarin de zwakkeren hun recht niet krijgen.’’28  

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei ook: ‘’De volkeren voor jullie zijn 

ondergegaan, omdat een dief werd vrijgelaten als hij van een nobele familie kwam, maar als de 

dief niet van een nobele familie kwam, dan kreeg hij de straf.’’ 29 

Hieruit leren we dat we ten alle tijden een zuivere intentie moeten hebben en 

rechtvaardig moeten zijn. We mogen niemand voortrekken, al is het onze familie of 

zijn het onze vrienden. Wij dienen kwaad te bestrijden met onze daden en anders onze 

woorden en anders dienen we het kwaad af te keuren met ons hart. Daarnaast moeten 

we zoveel mogelijk mensen proberen te helpen. Dit hoeft niet altijd met onze 

bezittingen te zijn; deze zijn immers beperkt. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] 

zei: ‘’Jullie kunnen niet iedereen helpen met jullie bezit. Jullie kunnen goed karakter hebben en 

kunnen een positief gezicht laten zien.’’30 

 
27 Surat al-Shu’ara, verzen 88-89 
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As-Salaam [de Schenker van vrede] 
 

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: Allah is as-Salaam31. De Profeet [sal Allahu 

alayhi wa sallam] leert ons om het volgende te zeggen na de verplichte gebeden: 

‘’Allahumma enta Salam wa minka Salam’’32, wat neerkomt op: ‘’O Allah U bent Vrede en 

van U is vrede.’’  

As-Salaam kan worden vertaald als vrede. Het woord ‘’Salaam’’ komt van ‘’Saalim’’ 

dat compleet betekent. Allah is namelijk perfect.  Imam al-Ghazali zegt: ‘’Ik zeg niet dat 

Allah vrij is van defecten en imperfectie, want enkel het aangeven van dit kader is een 

belediging, net als dat het van slecht karakter is om over een koning te zeggen: ‘’Hij is noch een 

wever, noch iemand die cupping [Hijama] doet'', omdat het ontkennen van het bestaan van 

iets, valselijk kan impliceren dat het mogelijk is dat het bestaat.’’  

Wij als mensen hebben geen idee wat volmaaktheid inhoudt, omdat alles dat wij zien 

onvolmaakt is. Als wij willen denken aan tekortkomingen voor Allah, dan doen wij 

dit naar aanleiding van hetgeen wij op aarde zien als een tekortkoming. Deze zaken 

zijn echter allemaal geschapen door Allah. Alles wat wij op aarde zien gebeuren, 

gebeurd met de Toestemming van Allah. Soms kunnen wij niet inzien dat iets goeds 

voor ons is. Allah zegt hierover in de Koran: ‘’Aan jullie is voorgeschreven te strijden, 

hoewel jullie daar een afkeer van hebben. Mogelijkerwijs hebben jullie een afkeer van iets, terwijl 

het goed voor jullie is. En mogelijkerwijs houden jullie van iets, terwijl het slecht voor jullie is. 

Allah weet en jullie weten niet.’’ 33 

Allah zegt: ‘’[En gedenk] toen jouw Heer tot de engelen zei: ‘’Ik ga een Khalifa 

[plaatsvervanger/autoriteit, doelend op de mens] op de aarde aanstellen.’’ Zij zeiden: ‘’Stelt U 

iemand aan die daar verderf zaait en bloed vergiet, terwijl wij U lofprijzen en Uw Heiligheid 

verheerlijken?’’ Hij zei: ‘’Ik weet wat jullie niet weten.’’34 

Net als in dit vers wordt aangegeven dat de engelen het goede niet inzagen, kunnen 

wij dat ook soms hebben. Dit wil echter niet zeggen dat de dingen die op deze wereld 

niet goed voor ons zijn.   

Er zijn vele verzen waarbij we deze Naam in zien terugkomen. Zo zegt Allah: ‘’Allah 

nodigt uit tot het huis van de vrede [Dar as-Salaam] en leidt wie Hij wenst naar het rechte 

pad.’’35  
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32 Muslim 
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Dit huis van de vrede is het paradijs. In het paradijs is er namelijk enkel vrede. Hierin 

zal niemand zich vervelen en er zal hier niks slechts aanwezig zijn.  

En ook: ‘’En de dienaren van ar-Rahman zijn zij die zachtmoedig op aarde wandelen en die, 

wanneer onwetenden hen aanspreken, ‘’vrede’’ zeggen.’’ 36 

En ook: ‘’De Dag waarop noch rijkdom noch zonen ten voordele strekken, behalve voor wie met 

een zuiver [Saliim] hart tot Allah komt.’’37 

Dit zuivere hart kunnen wij bereiken door haat, wrok, verraad, jaloezie en al het 

andere kwaad van onze harten te verwijderen en de geboden van Allah na te komen. 

Elk mens is geboren met een zuivere aanleg [Fitra] dat wij beschadigen door zondes, 

waardoor de vrede van ons innerlijk verdwijnt. De Profeet [sal Allahu alayhi wa 

sallam] zei: ‘’Wanneer de gelovige een zonde begaat, komt er een zwarte stip op zijn hart. Als 

hij berouw toont, die zonde verlaat en vergeving zoekt, zal zijn hart gereinigd worden. Maar 

als [de zonde] vermeerdert, dan zal [de zwarte stip] vermeerderen.’’38 Zo zegt Allah: ‘’Welnee, 

alles wat zij [aan slechte daden] hebben verdiend heeft hun harten verroest.’’39  

Het hart kunnen we tot rust brengen door Dhikr te verrichten. Allah zegt: ‘’ [Zij zijn] 

degenen die geloven en van wie de harten tot rust komen dor het gedenken [Dhikr] van Allah. 

Weet dan; het is door het gedenken van Allah, dat de harten tot rust komen.’’40 Door deze rust, 

blijf je in balans en blijf je weg van extremisme. Wel dienen we ons af te vragen hoe 

wij Allah [op een goede manier] kunnen herdenken als het hart spiritueel ziek is en als 

we constant bezig zijn met het zondigen? Hoe kunnen wij Allah gehoorzaam zijn, als 

we onze lusten gehoorzamen? Wij hebben als enige van de schepping verstand 

gekregen en dat maakt ons uniek. Dit verstand moeten we dus ook gebruiken. Het 

verstand kan worden vergeleken als een kapitein. Als deze intact blijft, dan zal de rest 

ook intact blijven. Als deze echter wordt verloren, verliest men alles.  

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Een moslim is iemand waarvan de moslims41 

veilig zijn van zijn tong en handen.’’42 Dat is ook de reden dat wij moslim heten. Moslim 

komt namelijk van Salaam en betekent iemand die zich in vrede heeft overgegeven 

aan de Wil van Allah. In vele overleveringen is te lezen dat mensen het hellevuur 

zullen binnentreden, omdat ze hun tong voor het slechte hebben gebruikt. Wat zeggen 

 
36 Surah al-Furqan, vers 63 
37 Surah al-Shu’ara, verzen 88-89 
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wij allemaal wel niet met onze tong? Deze tong is een gunst van Allah en wij gebruiken 

het om te zondigen. Hoe vreemd is dat?!  

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei drie keer achter elkaar: ‘’Wallahi, hij gelooft 

niet.’’ De metgezellen vroegen: Wie o RasoolAllah [sal Allahu alayhi wa sallam]? Hij zei: 

‘’Degene waarvan zijn buren niet in veiligheid zijn van zijn daden.’’43 

Hoe goed is ons band met onze buren? Kennen we ze überhaupt wel? Wij houden 

soms geen rekening met de buren, terwijl de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: 

‘’De engel Jibreel bleef mij aanraden dat ik mijn buren goed moet behandelen, totdat ik dacht 

dat hij mij de opdracht zou geven dat ik ze als mijn erfgenamen moet behandelen.’’44 In de 

Islam erven enkel de familieleden, waardoor de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] 

dat zei. Zo erg benadrukte de engel Jibreel dus het belang van goed karakter jegens de 

buren.   

Een man kwam naar de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en vroeg: ‘’Wat is de beste 

Islam?’’  De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Dat je eten geeft en dat je de Salaam 

geeft aan bekenden en aan onbekenden.’’45 

Als we de Salaam geven aan een medemoslim dat geef je eigenlijk aan dat je hoopt dat 

de medemoslim een schoont hart blijft houden en dat hij geen gebreken gaat 

ontwikkelen. Daarnaast is het een constante herinnering en advies voor het goede voor 

de medemoslim.  

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam zei]: ‘’Jullie zullen de Jannah niet betreden, totdat 

jullie geloven en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie zeggen 

hoe jullie van elkaar kunnen houden? Verspreid de Salaam tussen jullie!’’46 

Het belang van het geven van de Salaam leren we uit de volgende overlevering: ‘’Er 

kwam een man naar de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en zei: ‘’al-Salamu alaikum’’, De 

Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] gaf antwoord en zei daarna: ‘’tien’’. De metgezellen 

begrepen niet waarom de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] ‘’tien’’ zei. Vervolgens kwam er 

een andere man en hij zei: ‘’al-Salamu alaikum wa rahmatullah’’, de Profeet [sal Allahu alayhi 

wa sallam] zei ‘’twintig’’. En een andere man kwam en hij zei: ‘’al-Salamu alaikum wa 

rahmatullahi wa barakatuh’’ De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] gaf antwoord en zei: 

‘’dertig’’.’’47 Hieruit leren we dat het goed is om de Salaam zo volledig mogelijk te 

geven aan onze medebroeders en -zusters.  
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Deze Salaam dienen we ook te geven aan kleine kinderen, zoals we leren uit de 

Sunnah. We dienen niet om te gaan met kinderen alsof het kleine baby’s zijn. Ze 

begrijpen meer dan dat wij soms voorstellen. We moeten kinderen met wijsheid 

benaderen en aandacht geven. Er was een kind, genaamd Abu ‘Umayr, die zijn vogel 

Nughayr had verloren. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] hoorde dit, voordat 

hij [sal Allahu alayhi wa sallam] wilde gaan bidden en verliet de moskee om naar het 

kindje te gaan om hem te troosten. Hij [sal Allahu alayhi wa sallam] leefde mee met 

het kindje en berispte hem niet door hem kinderachtig te noemen.  

Al-Mu'min [de Schenker van veiligheid] 
 

De Naam al-Mu’min betekent letterlijk de gelovige. Het dient echter te worden 

vertaald als: de Beschermer, de Betrouwbare. Mu’min komt van Amanah: datgene dat 

in veiligheid en vertrouwen is achtergelaten bij iemand anders. Een gelovige wordt 

daarom Mu’min genoemd: hij vertrouwt op Allah en hij weet dat er geen veiligheid is, 

behalve bij Allah. Net zoals een blinde zich veilig zou voelen als hij ogen zou hebben 

en een man zonder armen zich veilig zou voelen door armen te hebben, zo voelt een 

gelovige zich veilig bij Allah. Allah is immers de Schepper van de zintuigen en 

ledematen.  

Een eenzame man in de woestijn die achtervolgd wordt, zal een fort willen zien, 

waarin hij zijn toevlucht kan zoeken. Wij als mensen dienen in deze woestijn (aarde) 

met vele vijanden (Nafs, Shaytaan en andere kwade zaken) ons toevlucht te zoeken bij 

Allah. Hij is de enige Beschermer! Allah geeft de gunst van veiligheid aan zijn goede 

dienaren. Veiligheid is iets dat je niet kunt kopen. Iemand kan veiliggesteld zijn van 

duizenden calamiteiten, maar kan alsnog bang leven. Degene die armoede vreest, is 

arm. Degene die ziekte vreest, is ziek. En het verwachten van een calamiteit is de 

grootste calamiteit. Wij dienen ons dus over te geven aan Allah en op Hem te 

vertrouwen. Op deze manier krijgen wij rust in ons leven. Deze overgave is het beste 

terug te zien in het leven van de profeten en de vrome dienaren.  

Zo waren de mensen van de grot [Ahl al-Kahf] in rust, terwijl ze vast zaten in een grot. 

Zo was de profeet Abraham [Alayhi Salaam] in rust, ook al werd hij in het vuur 

gegooid.  Zo was de profeet Jona in rust, ook al zat hij vast in een grote vis. Zo was ons 

geliefde Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] in rust, toen hij [sal Allahu alayhi wa 

sallam] in de grot was. Zij waren zich namelijk op het hoogste niveau ervan bewust 

dat Allah iemand helpt, als hij op Hem vertrouwd.  



 

 

Wij mensen zijn zwak en hebben Hem te allen tijde nodig. Buiten Allah kan niemand 

ons beschermen. Zo zegt Allah: ‘’Wie kwaad doet, wordt ervoor bestraft en hij vindt buiten 

Allah noch een beschermer, noch een helper.’’48  

En ook: ‘’En aan Allah behoort het verborgene van de hemelen en de aarde en tot Hem wordt 

het geheel teruggebracht. Aanbid Hem daarom en stel jouw vertrouwen in Hem. En jouw Heer 

is niet onachtzaam over hetgeen jullie doen.’’49 

De Bescherming van Allah is enkel te verkrijgen door moslim te zijn. In een Hadith 

Qudsi zegt Allah: ‘’La ilaha illa Allah is Mijn fort en degene die het uitspreekt, zal Mijn fort 

binnentreden en wie mijn fort binnentreedt is veiliggesteld van mijn bestraffing.’’  

En Allah zegt: ‘’Wie een goede daad verricht -zowel man en vrouw- en een gelovige is, diegene 

doen Wij een goed leven leiden. Wij belonen hen overeenkomstig het beste van hetgeen zij 

hebben gedaan.’’50 

Wie kan er tegen jou zijn, als je met Allah bent? En als Allah tegen jou is; wie kan dan 

met jou zijn? En als je de Tevredenheid van Allah hebt gekregen, wat heb je dan 

verloren? Helemaal niks. Maar als je de Tevredenheid en Liefde van Allah niet zou 

hebben, wat anders zou je kunnen verkrijgen? Je zou helemaal niks anders kunnen 

verkrijgen.   

Allah zegt in een Hadith Qudsi: ‘’O mijn dienaren, ik heb voor Mijzelf onderdrukking 

verboden gemaakt en ik heb het onder jullie verboden, dus onderdruk elkaar niet. O Mijn 

dienaren, jullie allen zijn verdwaald, behalve degene die ik heb geleid, dus zoek je toevlucht bij 

Mij en Ik zal je leiden. O Mijn dienaren, jullie allen zijn hongerig, behalve degene die ik voed, 

dus vraag voeding aan mij en ik zal jou voeden. O Mijn dienaren, jullie allen zijn naakt, behalve 

degene die ik kleding geef, dus vraag kleding aan Mij en Ik zal jullie kleden. O Mijn dienaren, 

jullie zondigen dag en nacht en ik vergeef alle zonden, dus zoek vergeving bij Mij en Ik zal jullie 

vergeven. O Mijn dienaren, jullie kunnen mij niet bereiken om kwaad te doen en ook niet om 

mij iets goeds te doen. O Mijn dienaren, zouden de eerst en de laatste van jullie mensen en 

Djinnies zo vroom zijn als de besten van jullie, zal dat niks vermeerderen in Mijn Koninkrijk. 

O Mijn dienaren, zouden de eerste en de laatste van jullie mensen en Djinnies zo slecht zijn als 

de slechtste van jullie, zal dat niks verminderen van Mijn Koninkrijk. O Mijn dienaren, zouden 

de eerste en de laatste van jullie mensen en Djinnies op een hoog punt zouden verzamelen en 

Mij zouden vragen, dan zou Ik iedereen geven wat hij vraagt. Dat zou niks verminderen van 

mijn Koninkrijk, net als [dat het water uit de zee niet minder zal worden] als een naald zal 

worden gestoken in de zee. O Mijn dienaren, het zijn jullie daden die ik jullie zal voorleggen en 
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die Ik zal beoordelen, dus degene die het goede treft: prijs Allah. En degene die iets anders vindt, 

geef niemand behalve jezelf de schuld.’’51 

Hieruit leren we dat Allah de Voorziener is van alles en dat Hij onze beschermer is.  

In een andere Hadith Qudsi staat dat op de Dag der Opstanding Allah het volgende 

zal vragen: ‘’O zoon van Adam, Ik was ziek en je hebt me niet bezocht. De persoon zal zeggen: 

‘’Hoe kan ik U bezoeken, terwijl u de Heer der werelden bent?'' Allah zal zeggen: ‘’Wist je niet 

dat die en die dienaar van Mij ziek werd en je hebt hem niet bezocht?'' O zoon van Adam, Ik 

heb je gevraagd voor eten en je hebt me niet gevoed. De persoon zal zeggen: ‘’O Heer, hoe kan 

ik U voeden, terwijl U de Heer der werelden bent?'' Hij zal zeggen: ‘’Wist je niet dat die en die 

dienaar van Mij vroeg om eten en dat je hem niet hebt gevoed?’’ Wist je niet dat als je hem eten 

had gegeven, dat je het zeker [de beloning voor de daad] zal vinden bij Mij? O zoon van Adam, 

Ik heb je gevraagd voor drinken en je hebt het me niet gegeven. De persoon zal zeggen: ‘’O Heer, 

hoe kan ik U te drinken geven, terwijl U de Heer der werelden bent?'' Hij zal zeggen: ‘’Wist je 

niet dat die en die dienaar van Mij vroeg naar drinken en dat je hem niet te drinken gaf? 

Voorzeker, als je hem te drinken had gegeven, dan zou je het zeker [de beloning voor de daad] 

vinden bij Mij’’  

In deze Hadith Qudsi leert Allah ons eigenlijk om Ta’wil [figuurlijke interpretatie] te 

verrichten op sommige punten, omdat we Allah anders vergelijken met de schepping. 

Dit is niet toegestaan, omdat het tegen duidelijke verzen uit de Koran gaat. 

Al-Muhaymin [de Beschermer] 
 

De Naam al-Muhaymin betekent de Beschermer, de Beheerder en de Voorziener. Dus 

degene die zich ontfermt over alles en iedereen. Allah heeft de volledige controle over 

zijn schepping. Er is geen blad dat valt, of Allah weet het.52  

Toen de ongelovigen achter de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] kwamen, 

verstopte de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] in een grot, waarbij de ingang van 

de grot werd bedekt door een spinnenweb.53 Op deze manier heeft Allah, de Profeet 

[sal Allahu alayhi wa sallam] beschermt met Zijn Naam: al-Muhaymin.  

Een andere gebeurtenis is het verhaal van Mozes en de farao. De farao zag een droom, 

waaruit werd opgemaakt dat er een baby geboren zal worden, waardoor het 

koninkrijk van de farao ten onder zal gaan. Hierop besloot de farao voor een periode 
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van circa twee jaar alle baby’s en zwangere vrouwen te vermoorden. Dit, zodat zijn 

koninkrijk in stand kon blijven. Allah stuurde echter Zijn profeet, Mozes, via de nijl en 

zo kwam hij terecht in het huis van de farao. Hier werd hij vervolgens opgevoed door 

de vrouw van de farao, Asiya, die later moslima wordt. Hier is te zien hoe Allah Zijn 

profeet op een perfecte manier beschermt tegen de vervloekte farao.  

De controle heeft betrekking tot de Kennis [‘Ilm] van Allah, Zijn beheer heeft 

betrekking tot zijn Macht [Qudrah] en zijn bescherming heeft betrekking tot Zijn 

Daden. Al deze drie zaken komen in perfecte vorm terug in de naam al-Muhaymin. 

Dit is dus geheel anders dan bijvoorbeeld een voorzitter van een school, die ook in 

principe muhaymin is. Een voorzitter is de beheerder en voorziener van een gebouw. 

Daarnaast dienen kinderen in bescherming te zijn op school. Een voorzitter schiet 

echter tekort, doordat hij niet alles kan controleren en beschermen.  

Een moslim dient bewust te zijn van het feit dat Allah, al-Muhaymin is van het hart en 

van de ledematen. Allah weet dus wat in jouw hart is, wat jij denkt en wat jij doet. 

Allah zegt hierover: ‘’En of je het woord al dan niet hardop uitspreekt, Hij kent het geheime 

en het diepst verborgene.’’54 

Door dit bewustzijn zal je met Zijn Wil minder (snel) zondigen. We dienen het hart te 

zuiveren, zodat we de ledematen juist kunnen besturen.  

De volgende vraag kan bij een aantal mensen opkomen: ‘’Als Allah de Beschermer is; 

waarom zijn er dan oorlogen? Waarom doet Allah niks?’’ Degene die deze vraag stelt, 

gaat er vanuit dat Allah net als de mens denkt en beslissingen neemt. Dit is niet zo. Wij 

kunnen Allah niet dwingen om actie te ondernemen, Allah doet wat Hij wil. Dat wij 

een bepaalde wijsheid niet inzien, betekent niet dat deze er niet is.  Allah zegt: ‘’En 

denk nooit [o Mijn Boodschapper] dat Allah niet op de hoogte is van hetgeen de onrechtplegers 

doen. Hij verleent hun alleen uitstel tot een Dag waarop de ogen [in paniek] staren’’55. Hieruit 

leren we dus dat Allah Zijn bestraffing niet verwaarloost, maar uitstelt. Daarnaast 

dienen wij onszelf af te vragen in hoeverre wijzelf mensen uit oorlogsgebieden helpen. 

Al-‘Aziz [de Almachtige] 
 

De naam al-‘Aziz betekent de Almachtige, Degene die geen gelijke heeft en Degene 

die niemand nodig heeft, terwijl iedereen Hem nodig heeft. Allah is de enige Schepper 

en Hij is uniek, vandaar dat Hij de Enige al-‘Aziz is. Deze naam kan ook betekenen dat 

iemand altijd de winnaar is. Aziz kan ook voor koningen gebruikt worden, omdat zij 

ook een bepaalde macht hebben. Zo zegt Allah: ‘’Enkele vrouwen in de stad zeiden: ‘’De 
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vrouw van al-‘Aziz [doelend op iemand met status. Volgens sommigen de minister van de 

toenmalige koning van Egypte] heeft haar knecht proberen te verleiden.’’56 De ‘Izzah [macht] 

van deze koning stelt echter helemaal niks voor bij de ‘Izzah van Allah. Allah is de 

enige echte Aziz! 

Onder de dienaren is degene machtig, die zijn hiernamaals in zekerheid probeert te 

stellen door het verrichten van goede daden en het wegblijven van het verbodene. Hij 

heeft het besef dat dit het tijdelijke leven is en dat het hiernamaals het eeuwige leven 

is met enkel vreugde. De meest machtige onder de mensen zijn de profeten, de 

metgezellen en de mensen die hun nadoen met daden en hun innerlijk. Een kort 

gedicht beschrijft de status van deze mensen: Inna Lillahi Ibadan Futana, Tallaqu al-

Dunya wa Khafu al-Fitana. Dit komt neer op: Allah heeft hele slimme mensen die de 

wereld hebben gescheiden en voelen zich verheven boven hun lusten. Deze mensen 

vallen niet in de verleidingen die tussen hun en hun ultieme doel [Jannah] staan. Deze 

weg is echter niet makkelijk. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Pas op! De 

weg naar Jannah zit vol met moeilijkheden als een weg met hellingen en hobbels [de Profeet صلى الله عليه وسلم 

herhaalde dit drie keer.] De weg naar Jahannam is makkelijk als een rechte en vlakke weg.’’57 

Als je jezelf een keer laat gaan en een grote zonde verricht, dan zal de kans groot zijn 

dat je dit weer doet en het uiteindelijk een gewoonte wordt. Let hier op! Het is 

overgeleverd van onze moeder Aicha, dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: 

‘’Er is geen god behalve Allah. [Hij is] al-Wahid [de Unieke], al-Qahhar [de Heerser], de Heer 

van de hemelen en aarde en al hetgeen ertussen zit. [Hij is] al-Aziz [de Machtige], al-Ghafur 

[de Vergevensgezinde].’’58 Deze smeekbede kan je een boost geven, omdat je de 

Almachtige aanroept. Je weet dat Hij de Enige is die jouw problemen kan oplossen. Zo 

zegt Allah: ‘’O jullie die geloven! Indien jullie [de religie van] Allah helpen, helpt Hij jullie en 

verstevigt Hij jullie voeten.’’59 

Ons doel op deze aarde is het leren kennen en vervolgens dienen van Allah op de 

manier die Hij wil. In een Hadith Qudsi zegt Allah: ‘’O zoon van Allah. Verlang naar mij, 

dan vind je Mij. Als je Mij hebt gevonden, dan heb je alles gevonden. En als Ik jou ontga, dan 

is alles jou ontgaan.’’60 Als wij als mens zijnde de Goddelijkheid van Allah niet erkennen, 

wat heeft ons leven dan voor zin? Al zouden wij alles hebben dat ons ego begeert; alles 

is tijdelijk en zal vergaan. Er is een rage waarbij men wordt aangespoord om van dag 

tot dag te leven. Dit is niet de levensstijl van een moslim. Wij horen continu te denken 

aan het Hiernamaals, zodat wij wegblijven van zonden. Een dier heeft geen verstand 

 
56 Surah Yusuf, vers 30 
57 Ahmad, I, 327 
58 Nasa’i, Tabarani 
59 Surah Muhammad, vers 7 
60 Mukhtasar Tafseer ibn Katheer 



 

 

en leeft daarom van dag tot dag. Wij als mensen zijn begunstigd met het verstand en 

het zou dus frappant zijn als we dan alsnog de levensstijl van dieren overnemen.  

Zo zegt Allah: ‘’Zij hebben harten waarmee zij niet begrijpen en zij hebben ogen waarmee zij 

niet zien en zij hebben oren waarmee zij niet horen. Zij zijn als kuddedieren. Nee! Zij zijn nog 

verder afgedwaald. Zij zijn de achtelozen.’’61    

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] geeft met de volgende woorden aan hoe 

verbazingwekkend de situatie van een Mu’min is: ‘’Elke situatie is Khayr [het goede] voor 

hem. Als hem iets goeds overkomt, waardoor hij vreugdevol wordt, bedankt hij Allah. Dit is 

goed voor hem. En als hem iets slechts overkomt wat hem deert, dan weet hij dat het van Allah 

komt en als hij dan geduldig is, dan is dat ook Khayr voor hem.’’62  

Hierin leren we twee karaktereigenschappen van een Mu’min en deze zijn het tonen 

van dankbaarheid in goede tijden en het tonen van geduld in slechte tijden. Vraag 

jezelf dus nooit af waarom bepaalde dingen je overkomen, maar wees je ervan bewust 

dat het komt van Allah en dat het uiteindelijk goed voor ons zal zijn. Zo zegt Allah: 

‘’En stel jouw vertrouwen in al-‘Aziz [de Almachtige], ar-Rahim [de Genadevolle]. Die jou ziet 

wanneer jij opstaat en jouw bewegingen [ziet] temidden van hen die zich neerwerpen [in 

aanbidding].’’63 

Als iemand bijvoorbeeld een ernstige ziekte heeft gekregen, zal deze ziekte ervoor 

zorgen dat zijn zonden worden vergeven. Zelfs als een doorn ons steekt, zal dat een 

reden zijn dat onze zonden worden vergeven. Zo Machtig en Barmhartig is Allah!  

‘Izzah, dat we eerder vertaald hebben als ‘’macht’’, kan ook worden vertaald als trots. 

Deze ‘Izzah is terug te lezen in het leven van Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]. 

Toen de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] werd aangeboden om status, geld en 

vrouwen te krijgen met de voorwaarde dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] 

zal stoppen met het verkondigen van de Islam, zei hij [sal Allahu alayhi wa sallam: 

‘’Bij Allah, o oom, als ze mij de zon in mijn rechterhand en de maan in mijn linkerhand zouden 

geven, zou ik niet stoppen met het vertellen van de Islam.’’ 

Toen Sayyiduna Omar naar Bilad al-Shaam ging om de sleutels van al-Quds 

overhandigt te krijgen, werd hij aangesproken door Abu Ubayda, dat hij zijn [oude] 

kleren het beste kon wisselen voor nieuwe kleding om zo meer trots en macht uit te 

stralen. Hierop zei Omar: ‘’O Abu Ubayda, Allah heeft ons ‘Izzah gegeven, vanwege de Islam 

en niet vanwege hetgeen mensen zeggen. Dus als wij ‘Izzah in de Islam zoeken, dan maakt 
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Allah ons Aziz. Als we dat niet doen, dan worden wij Zaliil [laag; tegenovergestelde van 

Aziz].’’ 

Al-Jabbar [de Strenge Onderwerper] 
 

Deze Naam wordt vertaald als de Strenge Onderwerper en betekent dat als Allah iets 

wil, dit niet tegengehouden kan worden. Het komt namelijk van het woord Jabr, dat 

dwang betekent. Er is dus op geen enkele wijze weerstand te bieden tegen Allah. Deze 

Kracht van Allah kan niemand afnemen van Hem en niemand ontkomt aan Zijn 

beslissingen.  

Allah zegt: ‘’Zien zij niet dat Wij naar de aarde komen om de uiteinden [van die aarde] in te 

korten? Allah oordeelt en niemand kan Zijn oordeel weerleggen. En Hij is Snel met de 

afrekening.’’64 

En ook: ‘’Allah beheert [altijd] Zijn zaken; maar de meeste mensen zijn daarvan niet op de 

hoogte.’’65 

En ook: ‘’[Zeker, Hij is] de Uitvoerder van hetgeen Hij wil.’’66  

Ook degene die menen Allah niet te gehoorzamen, gehoorzamen Hem eigenlijk, 

omdat ze alleen hetgeen kunnen doen dat Allah mogelijk maakt voor hen. Dit wil 

echter niet zeggen dat mensen geen vrije wil hebben. Zo zegt Allah: ‘’Laat diegene 

geloven die dat wil en laat diegene ontkennen die dat wil.’’67  

En ook: ‘’Er bestaat geen dwang in de godsdienst.’’68 

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Wat Allah wil dat geschiedt, dat geschiedt. 

Wat Hij niet wil dat geschiedt, dat geschiedt niet.’’69 

Allah zegt in een Hadith Qudsi: ‘’Hoogmoedigheid is Mijn mantel en Mijn Grootheid is 

Mijn Izar [kledingstuk dat tijdens Hadj gedragen wordt]. Degene die in opstand komt met deze 

twee [eigenschappen], gooi Ik in de hel.’’70 Hiermee wordt bedoeld dat Hoogmoedigheid 

en Grootheid Eigenschappen zijn van Allah en deze Eigenschappen zijn alleen voor 

Hem. Het is daarom niet toegestaan om Kibr [hoogmoed] te hebben. Vele verzen in de 

Koran die gaan over het eeuwige verblijf in het hellevuur zijn gekoppeld aan mensen 

die hoogmoedig zijn.  
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Degene onder de mensen die Jabbar zijn, zijn degene die het niveau hebben bereikt, 

waarbij ze niet volgen maar gevolgd worden. Het zijn mensen die bepaalde kennis, 

houding en gedrag hebben, dat ervoor zorgt dat mensen naar hun opkijken en zich 

gedwongen voelen om hen te volgen. Het is dus iemand die anderen kan beïnvloeden, 

inspireren en anderen dient. Mensen profiteren van hem, maar hij niet van hun. Hij 

wordt zelf niet beïnvloed en hij is als het ware een trendsetter en een voorbeeld voor 

mensen. Mensen willen net als hem worden omdat ze het goede in hem zien. Deze 

positie wordt hem gegeven door de mensen en niet omdat de persoon zichzelf 

promoot. Als Allah houdt van jou, dan zal Hij ervoor zorgen dat de schepping ook 

houdt van jou. Probeer dus de Tevredenheid van Allah te verkrijgen en je zult alles 

hebben.  Als je niet doet wat Allah van jou vraagt, dan zal je moe worden door het 

achternagaan van je eigen verlangens en uiteindelijk zal je krijgen wat Allah wil dat je 

krijgt.  

Deze wereld is net als een schaduw. Als je het achterna wil gaan, zal het je nooit lukken 

om het te verkrijgen. Als je echter je rug keert, dan heeft het geen keuze, behalve om 

je te volgen.71   

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Als Musa, de zoon van Imraan, zou leven, 

dan had hij geen enkele kans behalve mij te volgen. Ik ben de Meester [de uitverkorene, de meest 

eervolle] van de kinderen van Adam en dit zeg ik zonder trots/hoogmoed.’’72  

Wij moeten ons voorbeeld goed uitkiezen. Ons voorbeeld is de Profeet [sal Allahu 

alayhi wa sallam] en niet één of andere artiest of voetballer. Dit moet echter niet enkel 

bij een claim blijven, maar we moeten het in praktijk brengen. Dit kan door de Profeet 

[sal Allahu alayhi wa sallam] te volgen in zijn [sal Allahu alayhi wa sallam] omgang 

met anderen, zijn [sal Allahu alayhi wa sallam] rechtvaardigheid en meer van zijn [sal 

Allahu alayhi wa sallam] perfecte karaktereigenschappen. Het is goed dat we de 

Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] proberen te volgen in zijn uiterlijk, maar veel 

moeilijker en belangrijker is het volgen van hem [sal Allahu alayhi wa sallam] in zijn 

[sal Allahu alayhi wa sallam] innerlijk.  

Het is overgeleverd door Abu Huraira dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: 

‘’Een sterkere [dus meer kennis, macht, status, etc.] Mu’min is beter dan een zwakke 

Mu’min.’’73 

We dienen als moslim zijnde dus altijd te streven om beter te worden. Hierbij moeten 

we ervoor zorgen dat we niet jaloers worden en anderen misgunnen. De Profeet [sal 

Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Er is geen jaloezie [dat toegestaan is], behalve in twee zaken: 
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iemand die altijd bezig is met de Koran en iemand die rijk is en het [zijn rijkdom] uitgeeft 

omwille van Allah.’’74 

Wees goed met de medemens. Zo zegt Allah: ‘’O jullie die geloven! Indien tegen jullie 

wordt gezegd: Maak ruimte [voor elkaar] bij de samenkomsten’’, maak dan ruimte, opdat Allah 

ruimte voor jullie maakt. En indien wordt gezegd: ‘’Sta op’’, sta dan op, opdat Allah de 

gelovigen onder jullie en degenen aan wie kennis is geschonken in rangen verheft. En Allah is 

omtrent hetgeen jullie verrichten Alwetend.’’75 

Dit vers onderwijst een belangrijk omgangsvorm, namelijk het maken van ruimte bij 

een bijeenkomst, het opstaan als iemand binnenkomt en het maken van plaats voor de 

bezoekers. In elk opzicht dien je dus gastvrij te zijn. Op deze manier zal je een hogere 

rang krijgen op aarde en in het hiernamaals.  

Al-Mutakabbir [de Meest Verhevene] 
 

De Meest Verhevene is Degene die alles minder ziet dan Zichzelf. Alleen Hij heeft 

Hoogheid en Hoogmoed. Hij is Degene die het alleenrecht heeft om deze 

Eigenschappen te hebben. Daarom zeggen we ook ‘’Allahu Akbar’’ [Allah is de 

Grootste] en niet ‘’Allahu Kebir’’ [Allah is groot]. Hiermee geven we eigenlijk aan dat 

Allah Groter en Machtiger is dan dat het menselijk verstand kan begrijpen en vatten.  

Alle anderen die zichzelf hoogmoedig noemen, zijn leugenaars.  

Allah zegt: ‘’Zeg: ‘’Al zou de zee inkt voor de woorden van mijn Heer zijn, zij zou uitgeput 

zijn voordat de woorden van mijn Heer uitgeput zouden zijn, zelfs indien wij daaraan nog 

eenzelfde hoeveelheid [inkt] zouden toevoegen’’.’’76 

En: ''En indien alle bomen op de aarde pennen waren en de zee [inkt was], aangevuld met nog 

zeven zeeën, dan [nog] zouden de woorden van Allah niet uitgeput raken. Allah is ’Aziz 

[Almachtig], Hakim [Alwijs]''77  

In een Hadith Qudsi zegt Allah: ‘’Ik ben al-Jabbar [de Strenge Onderwerper], ik ben al-

Mutakabbir [de Meest Verhevene], ik ben al-Muta’al [de Hoogheid].’’78 De Profeet [sal Allahu 

alayhi wa sallam] zei dit tweemaal op zo een manier op de Mimbar, dat de metgezellen 

dachten dat de Mimbar zou neerstorten.  

Onder de dienaren zijn er twee soorten die zichzelf Mutakabbir noemen. 

1) De onrechtmatige Mutakabbir. Dit is degene die denkt dat hij beter is dan de 
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andere, terwijl dit niet zo is. De eerste onrechtmatige Mutakabbir is de Shaytan, omdat 

hij zichzelf onterecht beter achtte dan onze vader Adam [Alayhi Salaam].  Dit is dus 

een slechte eigenschap en kan de afgang van ons betekenen. Zo zegt Allah: ‘’En Wij 

zeiden tot de engelen: ‘’Werp je voor Adam ter aarde neer!’’ Zij wierpen zich direct voor Adam 

ter aarde neer, behalve Iblis. Hij verzette zich en gedroeg zich hooghartig. Op die manier 

behoorde hij tot de ontkenners.’’79 

En ook: ‘’En op de Dag der Opstanding zie je degenen die liegen tegenover Allah, hun 

gezichten zwart geworden. Is de Hel niet de verblijfplaats voor de hoogmoedigen?’’80 

En ook: ‘’En Mozes zei: ‘’Ik heb toevlucht gezocht tot mijn Heer en bij jullie Heer, voor elke 

hoogmoedige die niet gelooft in de Dag van de Afrekening’’.’’81 

En ook: ‘’Wandel niet hoogmoedig rond op de aarde; noch kan jij de aarde splijten, noch kan jij 

de bergen in hoogte bereiken.’’82 

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’ Iemand die ook maar een heel klein beetje 

Kibr [hoogmoedigheid] in zijn hart heeft, zal het paradijs niet binnentreden.’’83 

In de Seerah lezen we dat de metgezellen nieuw geopenbaarde verzen gingen reciteren 

bij de Ka’ba. Op een dag werd er een vers van neerknieling [Sajdah Tilawat] 

geopenbaard en deze werd gereciteerd bij de Ka’ba tussen de Mushrikeen. Door de 

impact van het vers gingen zelfs de ongelovigen met hun hoofd naar de grond om de 

neerknieling [Sajdah] te verrichten. Eén van hen deed echter niet mee, maar pakte 

aarde van de grond en drukte dit op zijn voorhoofd. Toen hem gevraagd werd na de 

reden hierachter, gaf hij aan dat hij net zo onder de indruk was als de anderen, maar 

dat hij vanwege zijn trots niet de neerknieling verrichtte.  

2) De rechtmatige Mutakabbir. Dit is degene die zichzelf verheft boven zijn lusten en 

begeerten. Dit is iemand die alle obstakels tussen hem en de Tevredenheid van Allah 

opzijzet en enkel focust op de Tevredenheid van Allah. Zo iemand is dus nederig en 

niet hoogmoedig. Hoogmoed kan vermeden worden door jezelf nederig op te stellen 

en met alles dat je doet de intentie nemen om het enkel voor Allah te doen. Verricht 

zoveel mogelijk daden die mensen niet zien en vertel ook niet aan anderen welke 

goede daden je hebt verricht. Probeer als je helemaal alleen bent te denken aan Allah 

en laat een traan omwille van Hem. Lees de biografieën van de geleerden van onze 

Islamitische traditie, zodat je weet dat jouw kennis en daden niks zijn vergelijken met 
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die van hen. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Iemand die voor Allah nederig 

is, zal verheven worden door Allah.’’84 

Daarnaast moeten wij nederig zijn door de tekortkomingen van anderen te bedekken. 

Wij letten soms zo vaak op anderen, dat we onze eigen tekortkomingen niet zien. Dit 

kan ertoe leiden dat we denken dat mensen slecht zijn en dat wij perfect zijn. Dit is een 

slechte eigenschap. Wees barmhartig voor de mensen en vergeef elke dag iedereen 

voor hun tekortkomingen. Toen de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] Mekka 

overnam, mochten de ongelovige- die hem [sal Allahu alayhi wa sallam] en zijn 

metgezellen hadden gemarteld, vernedert en weggejaagd- weggaan, zonder dat hen 

kwaad werd aangedaan. Wij dienen dus zelfs barmhartig te zijn met onze vijanden. 

Al-Khaliq [de Schepper], al-Bari [de Voortbrenger] en al-

Musawwir [de Vormgever]  
 

Deze drie Namen zullen tegelijk worden behandeld, omdat ze met elkaar te maken 

hebben. Allah is de Schepper, dat betekent dat Hij iets uit het niets kan schapen. 

Daarnaast kan Allah ook het bestaande van de ene toestand naar de andere toestand 

veranderen en is Hij de Vormgever van de schepping. In tegenstelling tot een architect, 

projectleider en een designer, denkt Allah niet na: nadenken is namelijk een proces en 

Allah ondergaat geen proces. Allah heeft een Eeuwige Kennis en een Eeuwige Wil. 

Alles was al besloten en op het moment dat Allah het wil wordt het geschapen. De 

grootste planeet, maar ook het kleinste atoom zijn allen geschapen op een manier dat 

Allah wil. Alles in de schepping heeft met elkaar te maken en heeft een functie. Wij als 

moslims dienen daarom veel wetenschappelijke onderzoeken te verrichten, zodat wij 

middels de schepping, de Schepper leren kennen.  

Zo zegt Allah: ‘’Allah is Degene Die de zeven hemelen heeft geschapen en het gelijke daarvan 

op de aarde. Tussen deze daalt het gebod neer, opdat jullie weten dat Allah over alle dingen 

almachtig is en dat Allah alle dingen in [Zijn] Kennis omvat.’’85 

En ook: ‘’O mensen, denk aan de gunst van Allah aan jullie. Is er een andere schepper buiten 

Allah die jullie voorziet van levensonderhoud, vanuit de hemelen en de aarde? Er is geen god 

behalve Hij. Hoe kunnen jullie dan zo zijn afgewend?’’86  
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En ook: ‘’Ik heb hen noch getuige laten zijn van de schepping van de hemelen en van de aarde, 

noch van hun eigen schepping. Ik neem degenen die anderen doen afdwalen nooit tot 

steunverleners.’’87 

En ook: ‘’Dit is de schepping van Allah. Toon Mij nu wat degenen buiten Allah hebben 

geschapen. Nee, de onrechtplegers verkeren in duidelijke dwaling.88 

En ook: ‘’En Hij is de schepping van de mens uit klei begonnen.’’89 Hieruit leren we dat 

Allah de mens direct heeft geschapen. De mens heeft dus geen evolutie van soort tot 

soort meegemaakt. 

Allah is de Schepper van ons en Hij weet dus wat het beste voor ons is, daarom moeten 

we te allen tijde Hem gehoorzamen. Als het gehoorzamen van de schepping in 

tegenstrijd is met de opdracht van de Schepper, dan dienen we er niet naar te 

handelen. Zo mag je bijvoorbeeld geen alcohol kopen voor je vader en mag je ook geen 

lening met rente aanvragen namens iemand anders. Hou dus de Schepper tevreden en 

probeer niet de schepping tevreden te houden; dat zal je namelijk toch niet lukken. Als 

Allah tevreden is met jou, dan maakt het niet uit wat alle andere mensen van jou 

vinden. Maar als je de tevredenheid van de mensen wil, dan zal je ze nooit allemaal 

tevreden kunnen stellen en verlies je de Tevredenheid van Allah. 

Als een moslim weet dat Allah de Schepper is, kan hij gerustgesteld zijn dat de Islam 

niet tegenstrijdig zal zijn met de wetenschap. Als het tegenstrijdig lijkt, dienen we te 

controleren of de wetenschap wel klopt. Wij dienen daarnaast ook de Koran en Sunnah 

goed te begrijpen, zodat we dat als basis kunnen gebruiken voor wetenschap. In de 

Koran zijn er vele wetenschappelijke wonderen te vinden. Eén van de mooiste hiervan 

is de beschrijving van de ontwikkeling van het embryo in de baarmoeder. Allah zegt 

hierover: ‘’Inderdaad, Wij hebben de mens geschapen uit een extract van klei. Vervolgens 

hebben Wij hem als een levenskiem in een stevige [en veilige] verblijfplaats [de baarmoeder] 

geplaatst. Vervolgens hebben Wij de levenskiem tot een klonter bloed gevormd. Daarna hebben 

Wij het bloed tot een [vormeloze] klomp gevormd en beenderen uit deze [vormeloze] klomp 

gevormd. Vervolgens hebben Wij deze beenderen met vlees bekleed en [zo] hebben Wij hem tot 

een nieuwe schepping ontwikkeld. Gezegend is Allah, de Beste van de scheppers.’’90 

Deze beschrijving is 1400 jaar geleden geopenbaard, terwijl de mens deze 

ontwikkelingen slechts pas heeft ontdekt door gebruik te maken van technische 

apparatuur. Een duidelijk bewijs dat er een Schepper is en dat de Koran het woord van 

deze Schepper is dus.  
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Al-Ghaffar [de Vergevensgezinde] 
 

Allah is al-Ghaffar: de Vergevensgezinde. Ghaffar komt van Ghafr en betekent 

bedekken. Allah heeft onze aderen en ingewanden bedekt met huid, zodat wij dit niet 

hoeven te zien. Daarnaast bedekt Allah ook onze zondes en tekortkomingen in deze 

wereld en Hij vergeeft ze in het hiernamaals. Alle slechte dingen waar de mens aan 

denkt is ook verborgen. Stel dat mensen konden meekijken in jouw hart en verstand. 

Hoeveel mensen zou jij dan nog te vriend houden?  

Wij als moslims moeten ook elkaars tekortkomingen vergeven en bedekken. Wij 

mogen niet meedoen met de hype van het ‘’exposen’’ van elkaars fouten en 

tekortkomingen. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Wie de eer van zijn 

broeder [of zuster] bedekt; zijn eer zal bedekt worden door Allah.’’ Hiervoor moeten we wel 

ons best doen. Iemand die roddelt, anderen bespioneert en hun slechte daden 

openbaart zullen deze bescherming niet krijgen van Allah. Alleen mensen die elkaars 

fouten bedekken en handelingen positief interpreteren [Husn ad-Dhan], zullen deze 

bescherming van Allah krijgen. Wij moeten dus altijd het goede zien.  

Waarom zouden wij zoveel letten op anderen, terwijl wij zelf zoveel fouten hebben? 

Kijk dus naar je eigen tekortkomingen, dan zal je geen tijd hebben om te kijken naar 

andermans tekortkomingen! Als mensen jou daadwerkelijk onrecht aandoen, vergeef 

hen dan -ook al is het de duizendste keer-, opdat je de Vergeving zult krijgen van de 

Vergevensgezinde. Zo zegt Allah: ‘’Zeg: ‘’O mijn dienaren die buitensporig ten opzichte 

van zichzelf hebben gehandeld, wanhoop niet aan de genade van Allah. Allah vergeef alle 

zondes. Hij is zeker al-Ghafur [de Vergevensgezinde], ar-Rahim [de Genadevolle ar-Rahim].’’91 

Het is overgeleverd dat Jezus [Alayhi Salaam] met zijn metgezellen langs een dode 

hond liep, waarop zijn metgezellen zeiden: ‘’Wat is dit toch een vies kadaver’’. Jezus zei 

hierop: ‘’Wat heeft hij toch mooie witte tanden.’’ Op deze manier leerde Jezus ons om te 

allen tijde het mooie in alles te zien. 

De mens wil altijd dat het goede van hem wordt gezien en houdt van complimenten. 

Dat mensen het goede van ons zien, komt doordat Allah al-Ghaffar is: Hij bedekt en 

Hij vergeeft. Als Allah onze tekortkomingen niet zou bedekken, dan zouden we geen 

gezicht hebben om buiten rond te lopen. Stel je voor dat Allah jouw zonden voor de 

gehele mensheid laat zien op de Dag des Oordeels. Hou zou jij je voelen? Hou deze 

gedachte altijd als je een zonde wil begaan. Allah is ook al-Ghaffar in het hiernamaals 

en zal de tekortkomingen van [sommige] dienaren ook bedekken en niet laten zien aan 

andere mensen.  
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Allah is Degene die ons zal beoordelen en Hij weet hoe wij daadwerkelijk zijn. Wij 

kunnen pretenderen dat we hele vrome mensen zijn door ons goed te kleden, maar 

uiteindelijk zal de waarheid boven water komen. Iblees [de duivel] was 

[ogenschijnlijk] de beste Jinn en zijn rang werd verheven. Echter had hij een ego-

probleem en was hij een hypocriet: zijn uiterlijk en innerlijk waren niet hetzelfde. Allah 

schiep de mens en daardoor kwam de ware aarde van de Iblees naar boven. Hij wilde 

niet neerknielen voor Adam [Alayhi Salaam] en sindsdien is hij de grootste verliezer. 

Iblees is de grootste verliezer ooit, omdat hij één keer niet heeft geknield heeft voor 

Adam [Alayhi Salaam]. De mensen die vijf keer per dag weigeren te knielen voor de 

Schepper van Adam [Alayhi Salaam] dienen zich af te vragen of zij zullen behoren tot 

de winnaars of de verliezers. Net als dat wij ons niet kunnen voorstellen dat een Kafir, 

vijf keer per dag bidt, horen wij ons eigenlijk ook niet voor te kunnen stellen dat een 

moslim niet bidt.  

Welke zonde in welke mate we ook verrichten, dienen we echter nooit te vergeten dat 

Allah al-Ghaffar is en alle zondes kan vergeven. Het enige dat Allah niet vergeeft is 

mensen die doodgaan, terwijl ze ongelovigen zijn. Zo zegt Allah: ‘’Allah vergeeft niet 

als aan Hem gelijken worden toegekend. Afgezien daarvan vergeeft Hij wie Hij wil. En wie een 

gelijke toekent aan Allah heeft inderdaad een zeer grote zonde begaan.’’92 

Het Arabische woord voor mens komt van ‘’Nasiyah’’, dat ‘’vergeetachtig zijn’’ betekent. 

Wij als mensen zijn namelijk achteloos en hebben af en toe tegenslagen in het leven 

nodig, zodat wij ons weer kunnen herpakken. Het verrichten van een zonde is 

menselijk, maar een moslim dient hiervoor vergeving te vragen en zijn best te doen 

om niet meer dezelfde fout te verrichten. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: 

‘’[Ik zweer] bij Degene in Wiens handen mijn leven is. Als jullie niet zouden zondigen, dan zou 

Allah jullie bestaan wegvagen en Hij zou jullie vervangen met mensen die zouden zondigen en 

[vervolgens] vergeving vragen aan Allah, zodat Allah hun kan vergeven.’’93  

Zo zegt Allah: ‘’En degenen die, wanneer zij een onzedelijke daad hebben begaan of zichzelf 

onrecht hebben aangedaan, Allah gedenken en [overtuigd] om vergiffenis vragen voor hun 

zonden -wie anders kan deze zonden vergeven dan Allah-en ophouden met [te volharden in] de 

handelingen waarmee zij zich bezighouden en zich daarvan bewust zijn [Allah heeft diegenen 

lief].’’94 

En: ‘’Behalve degenen die berouw hebben en geloven en goede daden verrichten. Voor hen 

verandert Allah hun hun slechte daden in goede daden. Allah is Ghafur [vergevensgezind], 

Rahim [Genadevol].’’95 
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En: ‘’Bericht Mijn dienaren: Ik, Ik ben al-Ghafur [de Vergevensgezinde], ar-Rahim [de 

Genadevolle].’’96 

In een Hadith Qudsi zegt Allah: ‘’Een van mijn dienaren heeft een zonde begaan en zegt 

vervolgens: ‘’O Allah, vergeef mijn zonden.’’ Hierop zegt Allah: ‘’Mijn dienaar heeft een 

zonde begaan, maar hij heeft zich bedacht en hij heeft Allah -die de zonden vergeeft- herdenkt.’’  

Daarna is de dienaar teruggekeerd en hij heeft nog een zonde begaan, vervolgens 

herpakte hij zich en zei: ‘’O Allah vergeef mijn zonden.’’ Hierop zegt Allah: ‘’Mijn dienaar 

heeft een zonde begaan, maar hij heeft zich bedacht en hij heeft Allah -die de zonden vergeeft- 

herdenkt. Vervolgens heeft deze dienaar weer een zonde begaan en Allah zei: ‘’Mijn 

dienaar heeft herinnerd dat hij een Heer heeft die vergeeft en Ik heb hem vergeven. Doe wat je 

doet [in het leven], zolang je terugkeert naar mij, zal Ik je vergeven.''  

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Degenen die berouw heeft voor een zonde, is 

alsof hij die zonde niet heeft verricht.’’97 

Wij als mensen dienen ook vergevensgezind te zijn en de tekortkomingen van anderen 

te bedekken. Op deze manier zullen wij de Vergeving en Bescherming krijgen van al-

Ghaffar. 

Al-Qahhar [de Onderwerper] 

Allah is de Onderwerper, de Heerser. Al het geschapene is onderworpen aan en is 

afhankelijk van Hem. De onderwerper onder de mensen zijn die dienaren van Allah 

die hun Nafs onderwerpen aan de Wil van Allah. Een dienaar als deze zal op deze 

wereld en in het hiernamaals verheven worden. Dit is echter niet een makkelijke 

kwestie, aangezien de Nafs zelfs een grotere vijand is dan de Shayateen [duivels]. Dit 

omvat zowel de Shayateen van onder de mensen [slechte mensen] als van de Jinn. 

Deze Shayateen gebruiken namelijk je lusten en begeerten, terwijl de Nafs de bron is 

van deze lusten en begeerten. Als iemand zijn Nafs in bedwang kan houden, dan kan 

de Shaytan hem weinig kwaad doen.  

De naam al-Qahhar komt vaak voor in de Koran. Zo zegt Allah bijvoorbeeld: ‘’Zeg: 

‘’Allah is de Schepper van alle dingen en Hij is al-Wahid [de Ene], al-Qahhar [de 

Onderwerper].’’98 
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En: ‘’De Dag dat zij [uit hun graven] tevoorschijn komen blijft niets van hen voor Allah 

verborgen. Aan wie behoort deze Dag de heerschappij? Aan Allah, al-Wahid [de Ene], al-

Qahhar [de Onderwerper].’’99 

Dat alles zich moet onderwerpen aan Allah blijkt ook uit het volgende vers: ‘’Daarna 

heeft Hij Zich tot de hemelen gericht, toen deze uit [nevelige] rook bestonden en Hij zei tegen 

hen en tegen de aarde: ‘’Kom [tot bestaan], jullie beide, gewillig of onwillig, waarop zij zeiden: 

‘’Wij komen gewillig.’’100 

En: ‘’Allah houdt de hemelen en de aarde vast [en in stand], opdat zij niet vergaan. En indien 

zij dreigen te vergaan, zou niemand buiten Hem deze nog in stand kunnen houden. Hij is Halim 

[Vergraagzaam], Ghafur [Vergevensgezind].’’101 

Ons moeder Aicha vroeg naar aanleiding van de vers ‘’Op de Dag waarop de aarde wordt 

omgevormd tot iets anders dan de aarde, en eveneens de hemelen. En de mensen komen 

tevoorschijn bij Allah, al-Wahid [de Ene], al-Qahhar [de Onderwerper]’’102 het volgende: ‘’O 

Boodschapper van Allah [sal Allahu alayhi wa sallam], waar zullen de mensen op die dag zijn?’’ 

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Op de Siraat.’’103 

Al-Wahhab [de Gever] 

Allah is de Gever, de Schenker. Allah geeft zonder iets ervoor terug te willen. Als je 

profiteert bij het geven en schenken dan ben je geen echte Wahhab. Als jij dus wordt 

beloond of een compliment verwacht bij het geven van iets, dan ben je geen echte 

Wahhab. Allah is de Enige Wahhab, omdat Hij geeft zonder er iets voor te vragen en 

daarnaast heeft Hij geen baat bij het schenken.  

Deze Naam komt veel voor in de Koran. Zo zegt Allah: ‘’Of bevinden zich bij hen de 

schatten van de genade van jouw Heer, al-‘Aziz [de Almachtige], al-Wahhab [de Gever].’’104 

En: ‘’[En zij smeken:] ‘’Onze Heer, doe onze harten niet afdwalen nadat U ons hebt geleid. En 

schenk ons van Uw zijde genade, want U bent al-Wahhab [de Gever].’’105 

De Wahhab onder de dienaren zijn degenen die al het goede doen en het slechte mijden 

enkel voor Allah. Hierbij is de minste vorm dat je aanbiddingen verricht, doordat je 

bang bent voor de Jahannam. Beter dan dat is het verrichten van aanbiddingen, omdat 

je de Jannah wil verdienen. Het hoogste niveau is het verrichten van aanbiddingen om 
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de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Hiermee bescherm je jezelf van het hellevuur 

en zal je het paradijs binnentreden. Het uiteindelijke doel is dus de Tevredenheid van 

Allah. De grootste zaligheid is dat je Allah zult zien in het hiernamaals. 

Sommige mensen maken kinderen en bekeerlingen bang met de bestraffingen van 

Allah. Hierbij vergeten ze de Barmhartigheid van Allah. Dit kan gevaarlijk zijn, omdat 

hopeloosheid niet hoort bij een moslim. Een moslim dient altijd in evenwicht te leven 

tussen hoop en angst. Daarom wordt er gezegd: ‘’Werk voor de wereld alsof je nooit 

doodgaat en werk voor het hiernamaals alsof je morgen doodgaat.’’ 

Wij kunnen Wahhab zijn door ons niet vast te klampen aan hetgeen wij hebben. De 

Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Geef weg o Bilal, vrees niet dat de Eigenaar van 

de Arsh [Allah] het [bezit] zal verminderen.’’ 

Bij het geven van dingen dienen we hier niks terug voor te verwachten en dienen we 

hetgeen we hebben gegeven niet terug te vragen. De Profeet [sal Allahu alayhi wa 

sallam] zei: ‘’Het is niet toegestaan om een cadeau te geven en het dan terugnemen, behalve 

als dit van jullie kind is. Degene die dit doet is net als een hond die eet en vervolgens overgeeft 

en vervolgens teruggaat naar het braaksel.’’106 

In de Seerah lezen we dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] twee offers had 

gebracht, waarvan één werd uitgedeeld en één naar huis werd gestuurd. In het huis 

kwam regelmatig bezoek en zij kregen ook allemaal van het vlees. Aicha had voor de 

Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] een stuk van de rechtervoorpoot van het schaap 

bewaard, omdat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] dit lekker vond. Toen de 

Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] vroeg om het schaap zei ze: ‘’Alles is weg, behalve 

de rechtervoorpoot.’’ Hierop zei de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]: ‘’Zeg dat niet. 

Zeg: ‘’Alles is gebleven, behalve de rechtervoorpoot.’’ Hieruit leren we dat hetgeen echt van 

belang voor ons is, de goede daden zijn die worden opgeschreven. 

In een andere Hadith lezen we: ‘’Degene die de mensen niet dankbaar is, is Allah ook niet 

dankbaar.’’ Als je namelijk niet leert om de mensen te bedanken die jou iets geven, dan 

dank je [indirect] Allah ook niet, want hetgeen je ontvangt krijg je [indirect] van Allah.  
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Ar-Razzaq [de Voorzienende, de Onderhouder] 

Allah is ar-Razzaq: hij voorziet de schepping van alles en Hij is ook de Onderhouder 

ervan. Hij heeft ook de middelen geschapen om Rizq te verkrijgen. Hij is Degene op 

wie je kan vertrouwen. Net zoals Allah de vogels die vroeg in de ochtend met honger 

vertrekken, voedt, zo kan hij onze Rizq ook geven als we op Hem vertrouwen. Allah 

is Degene die alles besluit en organiseert wat betreft geld en eten. Allah heeft ons 

geschapen op een manier dat we behoeftig zijn.  Alles wat wij nodig hebben voor 

onderhoud, heeft Hij ook allemaal geschapen. Je hebt voor alles een Sabab [oorzaak]; 

het is dus niet zo dat er een boodschappentas uit de hemel naar beneden valt. Er is een 

bepaald systeem en wij als mensen moeten de middelen gebruiken om ons doel te 

bereiken. Alles is dus afkomstig van Allah en Hij heeft alles in Zijn Macht. Allah 

bepaalt ook de verdeling van de Rizq. Wij als mensen moeten dus met ons lichaam 

proberen om geld te verdienen, maar moeten met ons hart gerustgesteld zijn dat Allah 

ons zal voorzien. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er twee identieke winkels naast 

elkaar zijn die precies hetzelfde verkopen en dat de ene meer verdient dan de ander. 

Dat komt doordat de Rizq al is bepaald door Allah in Zijn eeuwige Kennis. De rijken 

hebben Amanah [het toevertrouwen] van de armen en dat is het geld van de armen. 

De rijken horen dat geld uit te geven aan de armen omwille van Allah. Anders zullen 

de armen in het hiernamaals hun recht opeisen. Doordat er rijken en armen in de 

samenleving zijn worden mensen getest met hun rijkdom of met hun armoede. 

Daarnaast is het een manier dat mensen elkaar kunnen helpen, zodat de onderlinge 

liefde wordt versterkt.  

Er zijn 2 vormen van onderhoud: 

1) Wat je eet en drinkt, dus hetgeen dat je ziet; 

2) Wat je weet en aanvoelt. Dus kennis en geloofsovertuiging bijvoorbeeld. Dit zijn 

de dingen die je niet ziet. Dit is belangrijker dan het eerste. Uit onderzoek is gebleken 

dat mensen een bepaalde drang in zich hebben om te zoeken naar een Schepper. Dit 

lezen we ook terug in de volgende Hadith: ‘’Elk nieuwgeborene wordt geboren met Fitrah 

[natuurlijke aanleg], vervolgens maken zijn ouders [dus ook vriendenkring, school, etc.] hem 

een jood, christen, vuuraanbidder of moslim.''  

Allah zegt over deze Rizq het volgende: ‘’Er bevindt zich geen levend wezen op de aarde of 

de voorziening ervan berust bij Allah. Hij kent zijn verblijfplaats en zijn rustplaats. Alles staat 

in een overduidelijk Boek.’’107 
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En: ‘’En Hij voorziet hem [van onderhoud] vanwaar hij er niet op rekent. En wie in Allah 

vertrouwen stelt, voor hem is Hij toereikend. Allah voert altijd Zijn bedoelingen uit. En Allah 

heeft voor alle zaken een maatstaf vastgesteld.’’108  

En: ‘’En hoeveel levende wezens zijn er niet die hun eigens levensonderhoud niet [met zich] 

meedragen! Allah voorziet voor hen en voor jullie in levensonderhoud. Hij is as-Sami’ [de 

Alhorende], al-‘Alim [de Alwetende].’’109 

Hoe kan men deze Rizq krijgen? Het kan zo zijn dat er een soort clausule aan de Rizq 

is verbonden. Dat je eerst bijvoorbeeld een smeekbede moet verrichten of dat je goed 

moet zijn voor je ouders. Zo zegt Allah: ‘’En ik heb gezegd: ‘’Vraag jullie Heer om 

vergiffenis, Hij is Ghaffar [vergevensgezind]. Hij doet in overvloedige mate regen uit de hemel 

op jullie neerdalen. En Hij doet jullie toenemen in rijkdom en zonen en schenkt jullie tuinen en 

doet rivieren voor jullie stromen.’’110 Hier is bijvoorbeeld de clausule dat we Allah om 

vergiffenis moeten vragen. Daarom zeggen de geleerden dat je moet terugkeren naar 

Allah om Rizq aan te trekken.  

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Degene die wilt dat Allah hem rijkdom 

schenkt en veel kinderen geeft en dat zijn naam (van deze persoon) achterblijft. Laat hem zijn 

familiebanden sterk houden.’’111 

Het kan natuurlijk zo zijn dat iemand een goede relatie heeft met zijn familie, 

vergiffenis vraagt en veel goede daden verricht, maar alsnog niet rijk is. Terwijl een 

grote zondaar, heel erg rijk is. Zowel rijkdom als armoede zijn beproevingen van Allah 

en beide kunnen leiden naar de Jannah of naar de Jahannam. In beide gevallen dient 

de mens tevreden te zijn met wat hij krijgt en geduld te hebben. Zo zegt Allah: ‘’En 

indien Allah het levensonderhoud aan Zijn dienaren had verruimd, dan zouden zij zich 

opstandig [en buitensporig] op de aarde hebben gedragen. Doch Hij doet met mate neerdalen 

hetgeen Hij wenst. Hij is omtrent Zijn dienaren Khabir [Alkennend], Basir [Alziend].’’112 

Salabe -een arme man- kwam naar de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en vroeg 

keer op keer om een smeekbede, zodat hij rijk kon worden. Na een paar keer 

afgewezen te worden, verrichte de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] uiteindelijk 

een smeekbede voor hem en hij kreeg in korte tijd een vallei vol met schapen. Deze 

persoon kwam steeds minder naar de moskee en er kwam zelfs een periode waar hij 

helemaal niet meer kwam. Hij wilde ook geen Zakaat meer geven, omdat hij van 

mening was dat hij alles zelf had verdiend. Hieruit leren we dus dat rijkdom niet alles 
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betekent. We moeten daarom niet vragen om rijkdom, maar we moeten vragen om 

rijkdom als we het aankunnen en als het goed voor ons is.  

De mens dient met zijn ledematen te werken voor zijn onderhoud, maar dient hierbij 

te vertrouwen op Allah. Zoals de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei tegen een 

man die vroeg of hij zijn kameel moest vastbinden of moest vertrouwen op Allah: 

‘’Bindt je kameel vast en vertrouw op Allah.’’ 

Al-Fattah [de Opener] 

Allah is al-Fattah. Hij opent deuren die we niet zien en Hij is Degene die dingen 

mogelijk maakt. Hij lost al onze problemen op en Hij heeft de sleutels van al het goede 

en al het ongeziene. Zo zegt Allah: ‘’Hetgeen Allah de mens aan barmhartigheid schenkt is 

door niemand tegen te houden en hetgeen Hij tegenhoudt kan buiten Hem niemand schenken. 

Hij is al-Aziz [de Almachtige], al-Hakim [de Alwijze].’’113 

Een dienaar zou moeten verlangen naar opening van materiële en niet materiële zaken. 

Om een begunstigde dienaar te worden, moet je je hart schoonmaken van zonden. De 

Noor van Allah treedt namelijk alleen een dienaar in die een schoon hart heeft. Met 

die Noor van Allah handel je dan en dan zullen alle deuren voor je openen. In moeilijke 

tijden moeten we geduld tonen. De profeet Ayoub [Alayhi Salaam] was een profeet en 

had veel rijkdom. Op een gegeven moment verloor hij bijna alles, maar hij klaagde 

niet. Hij zei: ‘’Ik heb niks gezegd tijdens welvaart, waarom zou ik in slechte tijden wel iets 

zeggen?’’ 

In een Hadith Qudsi lezen we: ‘’Wie vijandig is tegen een vriend van Allah; Allah zal de 

oorlog verklaren tegen hem.’’ Wij moeten dus nooit negatief praten over Awliya 

[vrienden van Allah, oftewel oprechte dienaren] en geleerden. Je komt dichterbij Allah 

door eerst je verplichtingen na te komen. Daarna kom je nog dichterbij als je de 

vrijwillige aanbiddingen uitvoert. Zo kan je bijvoorbeeld op de maandagen, 

donderdagen, de dertiende, veertiende en vijftiende dagen van de maanmaand vasten. 

Op deze manier kom je dichtbij Allah, waarna Allah van jou zal gaan houden. 

Hierdoor zal je Barakah [zegeningen] hebben, de essentie van bepaalde dingen beter 

inzien, gebeurtenissen beter analyseren en goed en fout beter onderscheiden. Al-

Fattah zal dan voor jou alle deuren openen.  

 

 

 

 
113 Surah Fatir, vers 2 



 

 

Al-‘Alim [de Alwetende] 

Al-‘Alim is Degene die alles weet van het verleden, heden en de toekomst. Dit is niet 

gebaseerd op vermoedens, maar Hij weet exact wat er is gebeurd en wat er zal 

gebeuren. Hij kent hetgeen te zien is, maar ook hetgeen niet te zien is. Deze Kennis van 

Allah is een Eigenschap van Allah, dat wilt zeggen dat het niet is verkregen of is 

ontstaan. Dit in tegenstelling tot de kennis van de mens, die verkregen is. Een ander 

verschil is dat mensen fouten kunnen maken aan de hand van de informatie, maar bij 

Allah is dit niet zo. Daarnaast is de kennis van de mens beperkt en globaal, terwijl de 

Kennis van Allah alomvattend en gedetailleerd is. Dat is de reden dat de mens niet 

alles kan horen en zien. Dit geldt zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Er zijn 

namelijk blinde mensen die een hart hebben dat ziet en er zijn mensen die wel zien 

met hun ogen, maar niet zien met hun hart.  

Het opdoen van kennis is een nobele daad voor de mens. Het is overgeleverd dat de 

Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Moge Allah de dag waarop ik geen kennis opdoe, 

geen Barakah [zegeningen] geven.’’ Het eerste vers dat geopenbaard is, is: ‘’Lees!’’ Dat 

leert ons dat we veel moeten lezen en onderzoeken. Zo zegt Allah: ‘’Zeg: ‘’Zijn degenen 

die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?’’ Het zijn slechts de bezitters van 

gezond verstand die zich dat ter harte nemen.’’114  

De grootste eer bij het opdoen van kennis, is het opdoen van kennis over Allah. 

Daarom is de meest eervolle wetenschap: Aqeedah, oftewel geloofsleer. Hierbij leer je 

wat de Eigenschappen zijn van Allah, wat de eigenschappen zijn van de profeten, hoe 

het Hiernamaals eruit zal zien, enzovoorts. Deze geloofsleer moet goed gegrond zijn. 

Daarom zegt Allah: ‘’Weet dan dat er geen andere god dan Allah is…’’115 Allah gebruikt 

‘’weet’’ in plaats van ‘’geloof’’, omdat religie gebaseerd moet zijn op zekerheid. 

Daarom is het essentieel dat een moslim de geloofsleer bestudeerd en kennis heeft over 

de Fiqh [jurisprudentie] van de aanbiddingen.  

In geloofsleer is het niet toegestaan om Taqleed te doen. Taqleed is het volgen van een 

grote geleerde zonder naar de bewijzen te vragen. Dit in tegenstelling tot Fiqh, waarbij 

men een wetschool volgt om zijn dagelijkse aanbiddingen juist te verrichten. Als we 

geen Taqleed zouden hebben in de Fiqh, dan zou iedereen voor elk onderdeel van de 

religie de boeken in moeten duiken. Dit zou als gevolg hebben dat mensen geen tijd 

meer zullen hebben om te werken, tijd door te brengen met hun familie en andere 

dagelijkse bezigheden uit te voeren. Allah zegt: ‘’Vraag daarom degenen die kennis 

bezitten, indien jullie het niet weten.’’  

 
114 Surat al-Zumar, vers 9 
115 Surah Muhammad, vers 19 



 

 

Allah weet in de eeuwigheid al welke beslissingen de mensen zullen maken en of ze 

naar de hemel of naar de hel zullen gaan. Dit wordt het lot genoemd. Dit lot is echter 

niet een soort scenario, waarbij de mensen als robots zonder eigen vrije wil fungeren. 

De mens heeft weldegelijk een vrije wil, maar omdat Allah alles weet, weet Hij welke 

keuze de mens zal maken. Wij moeten dus goede daden verrichten, zodat we kunnen 

zeggen dat ons lot goed is en zodat we zullen horen bij de winnaars. Deze wereld is 

een beproeving en dat is de reden dat Allah niet ingrijpt als Zijn dienaar een zonde 

wilt begaan. Het lot kan begrepen worden aan de hand van het volgende eenvoudige 

voorbeeld. Stel dat een docent een toets geeft aan zijn leerlingen. Terwijl de leerlingen 

de toets maken, vult de docent een onvoldoende in voor leerling X, omdat hij weet dat 

leerling X weinig aanwezig was, nooit huiswerk maakt en tijdens zijn aanwezigheid 

nooit oplet. Als bij het nakijken vervolgens blijkt dat leerling X inderdaad een 

onvoldoende heeft en leerling X komt erachter dat de leraar al een onvoldoende had 

genoteerd, dan kan leerling X de docent niet verwijten dat hij een onvoldoende heeft 

of dat de onvoldoende al stond genoteerd. Hij is zelf geheel verantwoordelijk voor de 

behaalde onvoldoende. Op deze manier kan de mens Allah ook niet verwijten als hij 

zal worden gestraft voor zijn zondes. 

Al-Qabid [de Samentrekker] en al-Basit [de Verruimer] 

De Samentrekker trekt de zielen terug en Hij kan van iedereen nemen wat Hij wil. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het terugnemen van rijkdom of het benauwd raken 

doordat het hart samen wordt getrokken. De Verruimer geeft leven, rijkdom, welvaart 

en Hij laat de harten opluchten. 

Zo zegt Allah: ‘’Allah verruimt het levensonderhoud voor wie Hij wenst van Zijn dienaren 

en beperkt dat [ook] voor hem. Allah is Alwetend over alle dingen.’’116 

Onder de dienaren die samentrekken zijn degenen die door het geven van blije 

tijdingen het hart van de mensen verruimen en mensen gelukkig maken. Het 

samentrekken kan ook door te waarschuwen voor het hellevuur en de dood. De 

Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] heeft de metgezellen gewaarschuwd waardoor 

ze hun onachtzame leven veranderden en een leven met discipline leefden. Hij [sal 

Allahu alayhi wa sallam] heeft ze tegelijkertijd ook hoop gegeven door aan te geven 

dat de Ummah [gemeenschap] net als een zwarte vlek op een witte stier is. Dus dat er 

een grote mensheid is, waarbij de moslims de geredde groep zullen zijn. Deze balans 

moeten wij ook doorvoeren in ons leven als we onze kinderen, bekeerlingen of anderen 

vertellen over de Islam. We moeten ze niet te bang maken, zodat ze hun hoop 

verliezen. Tegelijkertijd moeten we ook niet te soepel zijn, zodat ze niet achteloos 

worden.  

 
116 Surat al Ankabut, vers 62 



 

 

Daarnaast zijn degenen onder de dienaren die verruimen, die mensen die vrijgevig 

zijn. Dit hoeft niet enkel materieel te zijn, want een glimlach naar een medemens is een 

Sadaqa [aalmoes].  

Het is overgeleverd dat de profeet Mozes [Alayhi Salaam] zei: ‘’O Heer, van welke 

dienaren houdt U het meeste van? Dit zodat ik van hen kan houden.’’ Allah zei: ‘’De meeste 

waarvan ik hou is iemand die godsvruchtig is, schone handen heeft [iemand die anderen geen 

kwaad doet met zijn hand], die naar niemand toegaat met slechtheid. Hij is van Mij gaan 

houden en hij houdt ook van degenen die van Mij houden en hij zorgt ervoor dat anderen van 

Mij houden.’’ Mozes zei: ‘’O Allah, U weet dat ik van U hou en ik hou van degenen die van 

U houden. O Allah leer mij hoe ik U geliefd maak bij de dienaren.’’ Allah zei: ‘’O Mozes, maak 

hun wakker met alle gunsten die ik hun geef''. 

Wij hebben heel veel gunsten gekregen van Allah, maar soms zien we deze niet, omdat 

we teveel letten op wat anderen krijgen.  Zeg nooit: ‘’Als ik dit had gedaan, dan was dit 

en dat gebeurd.’’ Maar zeg: ‘’Dit is de maat van Allah en Hij doet datgene wat Hij wil.’’ 

In de Seerah is te lezen hoe de metgezel Suraqah na het heengaan van de Profeet [sal 

Allahu alayhi wa sallam] de spullen kreeg van een van de meest machtige personen 

van die tijd: de Perzische koning. Dit was iets onvoorstelbaars, maar Mohamad de 

betrouwbare [sal Allahu alayhi wa sallam] had het hem belooft en het is ook 

uitgekomen. Wij dienen te allen tijde dus te vertrouwen op Allah. 

Al-Khafid [de Vernederaar], ar-Rafi’ [de Verheffer] 

Allah is al-Khafid, de Vernederaar. Hij vernedert door het leven van de ontkenners 

ellendig te maken in dit leven en in het hiernamaals. Tegelijkertijd is Allah ook ar-Rafi’, 

de Verheffer. Hij verheft de rang van de geloven in zowel dit leven als het hiernamaals. 

De mens heeft een vrije wil en kan zichzelf verheffen boven de engelen, maar kan 

zichzelf ook lager maken dan dieren. Iemand zal verheven worden als hij zijn lusten 

en begeerten opzij kan zetten. Als hij dit niet doet en het leven voor hem enkel bestaat 

uit eten, drinken en vermenigvuldigen; dan heeft hij in principe niks dat hem 

onderscheid van dieren. Het doel van de mens is Allah te leren kennen en om enkel 

Hem te aanbidden. Als we kijken naar de oprechte dienaren van Allah, dan zullen we 

zien dat ze een hoge positie hebben gekregen van Allah.  

Wij als mensen moeten anderen niet oordelen en iedereen gelijkwaardig behandelen. 

Sommige mensen geven iemand speciale aandacht, omdat hij rijk is. Dit is niet de 

bedoeling. Wij mensen moeten het goede hoog in het vaandel hebben en het kwade 

moeten we onder onze voeten nemen. Dit kan door onder andere in opstand te komen 

tegen onrechtvaardigheid. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ''Degene die 

zwijgt als er onrecht wordt gedaan, is een duivel zonder tong.''  



 

 

En hij [sal Allahu alayhi wa sallam] zei ook: ''De grootste Jihaad [inzet voor het goede] is 

dat je rechtspreekt bij een onrechtvaardige leider.''  

Wij als mensen moeten -zover wij kunnen- onrechtvaardigheid bestrijden. Dit kan op 

verschillende manieren. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei hierover: "Wie 

van jullie iets verwerpelijks ziet, laat hem dat met zijn hand veranderen. Indien hij daartoe niet 

in staat is, laat het hem dan veranderen met zijn tong. Indien hij daartoe niet in staat is, laat 

hem het [verwerpelijke] dan afkeuren met zijn hart. En dat is de zwakste vorm van het geloof.” 

Wij moeten altijd de waarheid prediken, al zou dit betekenen dat wij bepaalde dingen 

verliezen. Abu Bakr [radi Allahu anhu] wordt al-Siddiq genoemd, omdat hij altijd -

ongeacht de mogelijke gevolgen- de waarheid sprak. De positie van Sidq is dat je zelfs 

de waarheid spreekt wanneer je bang bent. Ookal is dit tegen je familieleden of 

vrienden. Wij moeten ons namelijk als eerst houden aan de regels van Allah en dienen 

dus niet te liegen.  

Er is een overlevering waarin Allah tegen een Wali zegt: ''Doordat je je begeerten niet 

achterna bent gegaan, heb je je hart ontlast. Door Mij te gedenken, heb je de eer gehad om mij 

te leren kennen. Maar heb je ooit een zwakke [mensen met behoeften] geholpen en ben je ooit in 

opstand gekomen tegen een onrechtpleger?''  

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Jullie zullen nooit in het paradijs komen, 

zonder dat jullie geloven, jullie zullen nooit volledige gelovigen zijn, zonder van elkaar te 

houden. Zal ik iets zeggen waardoor jullie van elkaar gaan houden? Groet elkaar.'' 

Een ander belangrijk punt is dat we onze ouders verheffen door naar hun te luisteren 

en te respecteren. Zij hebben hier recht op. In de Koran lezen we dat Allah ons 

opdraagt om enkel te geloven in Hem en meteen daarna leert Hij ons dat we goed 

moeten zijn voor onze ouders. Dit laat het belang van respect tegenover de ouders 

zien. Als je ouders zijn overleden, dan dien je hun graf te bezoeken. Daarnaast is het 

een Sunnah om de vrienden van je overleden ouders te bezoeken.  

Het karakter van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] was uitmuntend. Hij [sal 

Allahu alayhi wa sallam] sprak met iedereen op hun niveau en luisterde altijd 

aandachtig naar mensen. Ondanks zijn [sal Allahu alayhi wa sallam] hoge status, had 

hij [sal Allahu alayhi wa sallam] een bed gemaakt van rieten. Omar [radi Allahu anhu] 

zag dit op een dag en begon te huilen, omdat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] 

zo leefde, terwijl andere koningen een luxe leven hadden. Hierop zei de Profeet [sal 

Allahu alayhi wa sallam]: ‘’Laat het dat de wereld voor hen is en het hiernamaals voor ons.’’ 

Het is overgeleverd dat Allah zei: ''Ik hou van drie dingen en van drie dingen hou Ik meer. 

Ik hou van degenen die mij gehoorzamen, maar ik hou meer van degenen die mij dienen terwijl 

ze jong zijn. Ik hou van degenen die zich nederig opstellen, maar ik hou meer van degenen die 

rijk en nederig zijn. Ik hou van degenen die vrijgevig zijn, maar ik hou meer van degenen die 



 

 

vrijgevig zijn, terwijl ze arm zijn. Ik hou niet van drie dingen en van drie dingen hou ik nog 

meer niet. Ik hou niet van degene die koppig is (iemand die willens en wetens buitensporig is), 

maar iemand die oud is en alsnog over de grens gaat, hou Ik nog meer niet van. Ik hou niet van 

de hoogmoedige, maar iemand die arm en alsnog hoogmoedig is, hou Ik helemaal niet van. Ik 

hou niet van degenen de gierig zijn en Ik hou helemaal niet van de rijken die gierig zijn.'' 

Al-Mu'izz [de Schenker van eer] en al-Mudhill [de Wegnemer 

van eer] 

Allah is al-Mu’izz.  Hij is de Schenker van eer en rijkdom. Werkelijke rijkdom is dat je 

verlost bent van onterende behoeftigheid: armoede, overmeesterende begeerten en de 

vlek van onwetendheid. Als Allah iemand eer geeft, dan staat hij boven oneervol 

gedrag. Er zijn arme mensen die hun eer nooit zouden weggeven voor veel geld, maar 

tegelijkertijd heb je ook rijke mensen die iets minder verdienen en daardoor zelfmoord 

(willen) plegen. Eer heeft dus niks te maken met rijkdom. Sommigen denken dat ze 

zichzelf een plezier doen, terwijl ze zichzelf vernederen. Anderen vernederen zichzelf 

(in dit leven), waardoor hun rang (in het hiernamaals) verheven zal worden.  

De grootste eer voor de mens is om kennis te maken met Allah. Iemand die voldoening 

heeft en geen waarde hecht aan het materiële en zich verheft boven zijn begeerten en 

verlangen heeft een eer waar je jaloers op kunt zijn. Allah zal hem dan ook in het 

hiernamaals een eervolle positie geven.  

Zo zegt Allah: ‘’O ziel die tot rust gekomen is! Keer tot jouw Heer terug; verheugd en Hem 

verheugend. En treed binnen, temidden van Mijn dienaren. En treed Mijn Tuin binnen.’’117  

Allah is al-Mudhill. Hij is de Wegnemer van eer. Iemand met hebzucht en jaloezie, zal 

nooit genoegen nemen met wat hij heeft. Hij zal zijn begeerten niet kunnen controleren 

en zal uiteindelijk een slaaf worden van de verleidingen in het leven. Zo een persoon 

zal verdwalen in het donker van onwetendheid en hij zal dan onteerd zijn, doordat 

zijn rijkdommen worden ontnomen. Met Tasawwuf train je het hart om niet achter 

begeerten aan te gaan en genees je de spirituele ziekten van het hart.  

Allah zegt: ‘’Zij [de hypocrieten] roepen tot hen [de gelovigen]: ‘’Waren wij niet met jullie?’’ 

En de anderen zeggen: ‘’Jazeker, echter, jullie zijn voor de verleiding bezweken, jullie 

beraamden andere plannen, jullie twijfelden en jullie [ijdele] verwachtingen hebben jullie 

misleid tot de beschikking van Allah is gekomen en de misleider [de satan] jullie van Allah heeft 

afgeleid. En Vandaag wordt noch van jullie, noch van degenen die niet geloven losgeld 

geaccepteerd. Jullie verblijfplaats is het Vuur. Dat past beter bij jullie. En wat een slechte 

bestemming is dat!’’ 

 
117 Surat al-Fajr, verzen 27-30 



 

 

Allah zegt ook: ‘’Zeg: ‘’O Allah, Eigenaar van de macht. U verleent de heerschappij aan wie 

U wilt en [U] neemt de heerschappij terug van wie U wilt. U verheft wie U wilt en U vernedert 

wie U wilt. Alleen in Uw macht bevindt zich het goede. Inderdaad bent U omtrent alles 

Almachtig.118 

As-Sami' [de Alhorende] 

Allah is as-Sami’, de Alhorende. Allah hoort en weet alles. Hij kent het openlijke en hij 

kent het geheime en zelfs meer dan dat. Allah hoort zelfs de voetstappen van een 

zwarte mier op een harde rots. Allah hoort Zijn dienaren die Hem prijzen, aanroepen 

en smeken om ze tegemoet te komen. Allah kan horen zonder een ledemaat, net zoals 

Hij spreekt zonder mond en tong. Wij kunnen geen voorstelling maken van de Essentie 

van Allah: Dit is Allah de Volmaakte. Hij lijkt niet op Zijn schepping. Hij hoort ook 

niet met een attribuut of een apparaat. De mens hoort ook, maar het gehoor van de 

mens is niet te vergelijken met het gehoor van Allah. De mens hoort met een oor en 

het gehoor is beperkt. Allah Ta’Ala zegt namelijk: ‘’Er is niets dat gelijk is aan Hem.’’119 

Er zijn in het verleden sekten geweest die Allah bepaalde ledematen hebben gegeven. 

Zij worden Hashwiyya, Mushabbiha of Mujassima genoemd. De gedachtegang van 

deze sekten is dat Allah een lichaam is en het geloven hiermee leidt tot ongeloof. De 

Wahabiyya/Salafi’s van vandaag de dag doen dit ook als het ware, maar omdat ze 

tegelijkertijd ontkennen dat Allah letterlijk een ledemaat heeft, worden ze niet als 

ongelovigen bestempeld. Het blijft echter wel gevaarlijk om in zulke zaken te geloven. 

Het beste is om in de Mutashabihat [dubbelzinnige] verzen van Allah te geloven en de 

betekenis over te laten aan Allah. 

Wij moeten altijd in ons achterhoofd houden dat Allah ons hoort en daarom oppassen 

op hetgeen wij zeggen. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] pakte zijn tong vast 

en zei: ´´Controleer dit! ´´ Toen gevraagd werd of mensen ook verantwoordelijk zijn 

voor hetgeen zij zeggen, gaf hij [sal Allahu alayhi wa sallam] aan dat er mensen in het 

hiernamaals bij hun voorhoofd gepakt zullen worden en met hun neus over de grond 

zullen worden gesleept, alleen maar door wat zij hebben gezegd met hun tong. Wij als 

mensen moeten dus oppassen met hetgeen wij zeggen, aangezien alles wordt 

genoteerd. Spreek dus het goede of zwijg. Daarnaast is het belangrijk dat wij luisteren 

naar het Woord van Allah [de Koran] en van Zijn boodschapper [sal Allahu alayhi wa 

sallam]. Op deze manier zal de band tussen ons en de Schepper verbeteren.  
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Er waren bepaalde metgezellen die gingen schreeuwen bij het verrichten van 

smeekbeden. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei tegen hen: ‘’O mensen, heb 

medelijden met jullie zelf. Jullie roepen geen doofstomme. Jullie roepen ook niet een afwezige. 

Jullie roepen iemand die Alhorend en dichtbij is.''120  

Het is overgeleverd dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] de volgende Dua 

zei121:  
َ
ُ
َ من العليم، السميع بالله أعُوذ يطان  الرجيم الشَّ  

''Ik zoek mijn toevlucht bij Allah die Alhorend en Alwetend is van de vervloekte 

duivel.’’  

 

En hij [sal Allahu alayhi wa sallam] zei ook122: 
همََّ

َّ
ني الل َ إ 

ُ
عُوذ

َ
َ من بك أ ب 

ْ
ل
َ
عُ، لا ق

َ
ش

ْ
َ ومن يُسمعُ، لا ودعاءَ  يَخ َ ومن تشبع لا نفس  يَنفَعَ لا علم   

 ''O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen een hart die geen Khushu’ heeft, een 

smeekbede dat niet verhoord wordt, van een Nafs die niet genoeg krijgt en van 

kennis die tot niks leidt.'' 

 

In de Koran lezen we dat Jonas [Alayhi Salaam] het volgende zei, terwijl hij in de vis 

was:  
َ
َ

هََ لا
َ
ل َ إ 

َّ
لا نْتََ إ 

َ
كََ أ

َ
ي سُبْحَان  

 
ن نْتَُ إ 

ُ
نََ ك ينََ م  الِ  

َّ
الظ   

‘’Er is geen god buiten U, verheven bent U. Ik behoorde inderdaad tot de 

onrechtplegers.  

Deze smeekbede kunnen wij ook verrichten. Bij het verrichten van smeekbeden dienen 

we echter niet te vergeten dat de smeekbede van iemand wiens geld en eten Haram is, 

niet zal worden verhoord. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’ Laat datgene 

wat je verdient/eet zuiver zijn, zodat jouw Dua geaccepteerd wordt.''123 
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Al-Basir [de Alziende] 

Allah is al-Basir, de Alziende. Hij ziet alles en niets ontgaat Hem. Hij ziet zonder een 

oog. Verheven is Allah dat Hij gebeurtenissen, bewegingen, kleuren en foto’s opvangt 

in een oog en omzet in beeld. Dat Allah alles ziet, betekent dat Hij alles weet. Dit is 

meer dan dat je met het oog kunt waarnemen, aangezien Allah ook het innerlijke kent.  

Zo zegt Allah: ‘’Ga beiden naar de farao, want hij heeft [de grenzen van ongeloof en 

ongehoorzaamheid] overschreden. Spreek beiden tot hem op een zachte manier. Misschien zal 

hij het zich ter harte nemen of [misschien zal hij] zich grote zorgen maken. Zij [Musa en Harun] 

zeiden: ‘’Onze Heer, wij vrezen dat hij zich met de bestraffing zal haasten of [alle grenzen ten 

opzichte van ons] zal overschrijden.’’ Hij [Allah] zei: ‘’Vrees niet, Ik ben met jullie beiden, Ik 

hoor en zie [alles].’’124 

En Allah zegt: ‘’Zeg: ‘’Werk, dan zal Allah jullie werk zien, evenals Zijn Boodschapper en de 

gelovigen. Jullie zullen worden teruggebracht tot de Kenner van het verborgene en het 

waarneembare, dan zal Hij jullie berichten over hetgeen jullie hebben gedaan.’’125 

En ook: ‘’Hij kent het verraderlijke van de ogen en hetgeen de harten verbergen.’’126 

De mens ziet ook, maar het zicht is beperkt en oppervlakkig. Wij zien hetgeen ver is 

niet en wij zien zelfs iets wat te dichtbij is niet. Wij zien soms maar beseffen en 

doordringen niet. Wij zien de buitenkant, maar zien de binnenkant niet. 

Kijk naar de schepping van Allah en besef hoe Groot en Machtig Allah is. Jezus [Alayhi 

Salaam] werd het volgende gevraagd: ‘’Is er iemand als jij? Hij zei: ‘’Als iemand kijkt en 

beseft, zwijgt en bezint, spreekt en (Allah) gedenkt dan is hij net als mij.’’ 

Allah weet dus alles over ons. Iemand die zich enkel bekommert dat mensen zijn 

zondes niet zien, heeft het niet begrepen. Allah ziet jou wat je ook doet en waar je het 

ook doet. Mensen willen stiekem een zonde begaan, maar stiekem bestaat niet, 

aangezien Allah alles ziet. Zo iemand is onterecht moedig (dat hij niet wordt gezien 

bij het zondigen), maar een terechte verliezer (aangezien Allah hem ziet).  
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Al-Hakam [de Rechter] 

Allah is al-Hakam, de Rechter. Het is onmogelijk dat Allah een fout maakt in Zijn 

besluiten of oordelen. Er is niemand die Zijn oordeel teniet kan maken, kan verwerpen 

of in opstand kan komen. Een van de oordelen van Allah is dat iedereen datgene krijgt 

wat hij/zij verdient. Dit betekent dat iedereen zijn verdiende loon zal krijgen, dat de 

goeden in zaligheid zullen zijn en dat de kwaden in de hel terecht zullen komen. Hij 

heeft het goede en het kwade als middel geschapen om mensen tot zaligheid of tot 

verdoemenis te leiden. De mens kan kiezen of hij het goede of het slechte wilt doen.  

De Naam al-Hakam heeft ook te maken met het systeem van Oorzaak en Gevolg in dit 

leven. Daarom is het onderwerp van de Qada en Qadar ook een onderdeel van deze 

Eigenschap van Allah. Allah schept immers de middelen die de oorzaak vormen en 

Hij schept het resultaat wat het gevolg is van de oorzaak. Allah is de Schepper van de 

maat, dat wil zeggen dat Hij de schepping op een bepaalde manier heeft geschapen. 

Wij zien dat alles in een bepaald evenwicht is en verbonden is aan bepaalde regels. 

Allah is de Schepper van alles en Hij is de Enige die de regels Schept. Zo zegt Allah: 

‘’Het oordeel behoort Allah toe, [Hij is] al-‘Aliy [de Grootste], al-Kabir [de Grootste].’’127 

Hij heeft dingen geschapen die niet veranderen zoals de zeven hemelen, de aarde en 

het sterrenstelsel. Zo zegt Allah: ‘’Toen verordende Hij hen in twee dagen tot zeven hemelen 

en openbaarde Hij iedere hemel haar ordening. En Wij hebben de dichtstbijzijnde hemel met 

lichtbronnen verfraaid en tot bescherming [gemaakt]. Dat is de verordening van al-‘Aziz [de 

Almachtige], al-‘Alim [de Alwetende].’’128 

Alle bewegingen, maten en tijd zijn dus door Allah in de eeuwigheid besloten. Dit 

noemen wij Qada. Als deze besluiten tot stand komen, wordt het Qadar genoemd. 

Qadar is dus eigenlijk het zichtbaar worden van de Qada. Als de Qada geschapen 

wordt door Allah, wordt het Qadar genoemd. Hierbij komt hetgeen Allah in de 

eeuwigheid al wist precies tot uiting. Sommige geleerden gebruiken de termen Qada 

en Qadar andersom. De termen Qada en Qadar kunnen begrepen worden met het 

volgende voorbeeld. Stel dat iemand een zandloper ontwerpt en een besluit neemt dat 

de zandloper leeg zal lopen na een minuut. De kennis dat het na een minuut zal 

leeglopen kan gezien worden als Qada. Dat de zandloper vervolgens daadwerkelijk 

na een minuut leeg is gelopen, noemen we Qadar. De kennis aan het begin en het 

gevolg zijn namelijk gelijk.  

Het klopt dat wij als mensen geen vrije keuze hebben in bepaalde zaken, zoals in welke 

regio we geboren worden, met welk geslacht we geboren worden en wie onze ouders 

zijn. Voor deze zaken zijn wij niet verantwoordelijk. Er zijn echter ook daden waar we 
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zelf voor kiezen, zoals het wel of niet bidden. Om deze zaken zijn we wel 

verantwoordelijk. In de geschiedenis was er een sekte genaamd Jabariyya. Zij waren 

van mening dat de mens absoluut geen vrije wil heeft. Dit is een foutieve geloofsleer. 

Op deze manier zou het namelijk geen test zijn voor de mens en zou iedere zondaar 

een excuus hebben. Iemand zou op deze manier een ander kunnen vermoorden en 

aangeven dat het niet zijn eigen wil is. Dit is onlogisch en foutief.  

Allah zegt: ‘’En indien jouw Heer het had gewenst, zou Hij de mensheid tot één volk hebben 

gemaakt, maar zij volharden in hun verschillen, met uitzondering van degenen aan wie jouw 

Heer barmhartigheid heeft betoond. En hiertoe heeft Hij hen geschapen en het woord van jouw 

Heer is vastgesteld: ‘’Ik zal de Hel met Jinn’s en mensen, met allen tezamen vullen’’.’’129 

Hieruit leren we dat Allah de mensen het goede en het kwade heeft laten zien. De 

mens kan met zijn vrije wil kiezen welke richting hij op wilt gaan en hierbij wordt hij 

niet gedwongen. Indien de mens niet de keuze had gehad om het verkeerde te kiezen, 

had Allah één volk geschapen. Door dit niet te doen, heeft Hij hen vrijgelaten in hun 

keuzes voor het goede en het kwade.  

Een ander belangrijk aspect van deze Naam is dat Allah Zijn Profeet [sal Allahu alayhi 

wa sallam] ook het recht heeft gegeven om te oordelen. Zo zegt Allah: ‘’Maar nee, bij 

jouw Heer, zij geloven niet, totdat zij jou [Mohammed] tot rechtspreker maken over al hetgeen 

bij hen omstreden is en [zij] zichzelf geen weerstand [benauwenis] aantreffen ten opzichte van 

jouw oordeel en zij zich geheel en al onderwerpen.’’130 

En Allah zegt: ‘’En het past geen enkele gelovige man of vrouw, wanneer Allah en Zijn 

boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak. En 

degene die Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, [hij] is afgedwaald met een duidelijke 

afdwaling.’’131 

In een Hadith lezen wet het volgende: ‘’Elke moslim die het benauwd krijgt in zijn hart en 

de volgende woorden zegt: ''O Allah, ik ben Uw dienaar en ik ben de zoon van Uw dienaar. O 

Allah mijn leven is in uw Handen. Uw oordeel is gangbaar in mijn leven. U bent rechtvaardig 

wanneer U oordeelt. Ik vraag U met elke Naam, waarmee U Uzelf heeft genoemd, die U in een 

boek voor ons heeft geopenbaard, die U aan iemand hebt geleerd en met elke Naam die enkel U 

kent, dat de Koran mijn hart opfleurt, dat mijn verdriet weggeveegd wordt en dat al mijn zorgen 

verdwijnen.’’ Hierna zal Allah vreugde in zijn hart brengen. De metgezellen vroegen: 

‘’Zullen we deze woorden niet uit het hoofd leren?’’ De profeet [sal Allahu alayhi wa 

sallam] antwoordde hierop bevestigend.132 
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De Dua in het Arabisch is als volgt: 

 اللهمَ إنيَ عبدك وابنَ أمتك ناصيتي فيَ يدك، ماضَ في حكمك، عدل في قضاؤكَ، أسألكَ بكل اسمَ هو لك سميتَ به

َ منَ خلقك، أو استأثرت به فيَ علمَ الغيب عندك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ
 
 نفسكَ، أو أنزلته فيَ كتابك، أوَ علمته أحدا

يَ  قلبيَ، وجلاء حزني، وذهابَ هم 

 

In een andere Hadith lezen we dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] het 

volgende zei als hij [sal Allahu alayhi wa sallam] opstond om het Tahajjud gebed te 

verrichten: ´´O Allah, alle lof is aan U. U bent het licht van de hemelen en van de aarde en van 

alles wat daartussen is. O Allah, ik geloof in U en ik heb me overgegeven aan U en alleen op U 

steun ik en Ik wend me tot U en als ik boos word op iemand, dan word ik boos omwille van U. 

Ik schaar me achter Uw Oordeel. Vergeef mijn voorgaande en komende zondes, mijn zondes die 

ik geheim hou en wat ik doe in het openbaar. U bent Degene die alles ziet van tevoren en weet 

wat er in het verleden is gebeurd. Er is geen goddelijkheid behalve U en er is geen goddelijkheid 

anders dan U.´´ 

 

De Dua in het Arabisch is als volgt: 

 ،اللهمَ لكَ الحمد، أنتََ نورَ السماواتَ والأرضَ ومن فيهنَ، ولك الحمد، اللهمَ بك آمنتَ، ولك أسلمت وعليكَ توكلتَ

رتَ، وما أسررتَ، وما أعلنت، أنتَ الِقدم  وإليك أنبت، وبك خاصمتَ، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت، وما أخَّ

 وأنتَ الِؤخر، لا إلهَ إلَا أنت، ولَا إله غيركَ

 

  



 

 

Al-'Adl [de Rechtvaardige] 
 

Allah is al’Adl, de Rechtvaardige. Iemand die de Rechtvaardige Allah niet kent, kent 

Zijn Rechtvaardigheid ook niet. Iemand die de Rechtvaardigheid van Allah niet kent, 

kent Zijn Daden ook niet. Als je dit alles wilt begrijpen moet je naar de schepping van 

Allah kijken en deze bestuderen. Zo iemand zal dan namelijk zien dat alles in 

evenwicht is in de schepping.  Allah heeft het materiële en het immateriële geschapen. 

Hij is degene die iets compleet of ogenschijnlijk incompleet heeft gemaakt. Wij als 

mensen zouden gehandicapte kinderen of mensen met ernstige ziekten kunnen zien 

als incompleet, maar dit komt doordat we het grotere plaatje niet zien. Een mentaal 

gehandicapt zal het paradijs binnentreden en daarnaast is het een reden dat mensen 

hun gezondheid waarderen. Soms lijken dingen niet compleet, maar het is wel 

compleet volgens Allah. Alles heeft namelijk een bepaalde taak.  

Wij moeten overal tekenen in zien. Zo zegt Allah: ‘’Wij zullen hun weldra Onze tekenen 

doen zien, via de verst verwijderde horizonnen van de hemel in henzelf, totdat het voor hen 

duidelijk wordt dat hij [de Koran] inderdaad de waarheid is. Is het soms niet toereikend voor 

hen [te weten], dat jouw Heer Getuige is omtrent alle dingen?’’133 

Kijk dus zo ver mogelijk, naar de planeten, het heelal en het sterrenstelsel. En kijk zo 

dichtbij mogelijk, naar het prachtige menselijk lichaam. Zie je iets dat niet in balans is? 

Indien de zon te dichtbij stond, zouden we verbranden en indien de zon te ver stond, 

zouden we bevriezen. Alles is perfect in balans. Rechtvaardigheid is dat je alles zijn 

recht geeft, dat je alles op de juiste plek zet en dat je alles gebruikt waarvoor het 

geschapen is. Soms laat Allah dingen gebeuren, terwijl wij de rechtvaardigheid van 

Allah daar niet in kunnen zien door ons beperkte begrip. Sommigen vinden het niet 

rechtvaardigheid dat er mensen zijn die als moslim worden geboren en anderen als 

ongelovigen. Mensen hebben echter een vrije wil en worden daarop beoordeeld. Kijk 

hoeveel geboren moslims niet praktiseren en kijk hoeveel ongelovigen kiezen voor de 

Islam.  

Wij als mensen moeten ook uiterst rechtvaardig zijn. Zo zegt Allah: ‘’Allah beveelt 

rechtvaardigheid, het goede en vrijgevigheid jegens verwanten; en Hij verbiedt onzedelijkheid, 

het verwerpelijke en opstandigheid. Hij vermaant jullie, opdat jullie je dat wellicht ter harte 

nemen.’’134  

En ook: ‘’En het Boek wordt [midden op tafel] voorgelegd [waarin van alle mensen is 

opgenomen, hetgeen ze op de aarde hebben gedaan]. Jij ziet de schuldigen vrezen vanwege 

hetgeen erin staat en zij zeggen: ‘’Wee ons! Wat voor een Boek is dit! Het houdt noch iets kleins 
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noch iets groots achter, het registreert alles.’’ En al hetgeen zij hebben gedaan vinden zij 

[daarin] aanwezig. Jouw Heer doet niemand onrecht aan.’’135 

In de Seerah lezen we dat een joodse man kwam naar de Profeet [sal Allahu alayhi wa 

sallam] en zijn recht wilde van een moslim. De moslim gaf aan dat hij zijn recht al had 

gegeven, maar de joodse man ontkende dit. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] 

oordeelde dat de joodse man zijn recht moest krijgen, waarop de metgezel aangaf dat 

hem onrecht werd aangedaan. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei hierop: 

‘’Luister goed, ik ben ook een mens, het kan zijn dat ik ten onrechte iets heb gedaan, maar jullie 

weten wiens recht het is. Als je het recht ten onrechte hebt verkregen; weet dan dat ik je een 

stuk van Jahannam heb gegeven.’’  

In een Hadith Qudsi lezen we dat Allah zegt: ‘’O Mijn dienaren, Ik heb onrecht voor Mezelf 

en tussen jullie Haram verklaard. Doe elkaar [dus] geen onrecht aan.’’136 

Al-Latif [de Vriendelijke] 
 

Allah is al-Latif, de Vriendelijke. Hij is niet kwaadaardig noch gewelddadig. Latif komt 

van Lutf, wat vriendelijkheid, voorzichtigheid en zachtmoedigheid betekent. Deze 

drie eigenschappen zijn enkel bij Allah zoals het hoort. Allah ziet het ongeziene en 

weet dat sommigen een slecht hart hebben, maar tevergeefs geeft Hij ze van alles. Wij 

als mensen zouden niks geven als wij zouden weten dat iemand ons zou haten. Allah 

geeft sommige dingen, zoals rijkdom of een bepaalde echtgenoot, soms niet aan 

mensen uit Zijn Vriendelijkheid. Hij weet namelijk dat het niet goed voor iemands 

leven op deze wereld en in het hiernamaals zal zijn. Het kan ook zijn dat Allah juist 

iets ogenschijnlijks ergs, zoals een ziekte, geeft uit Zijn Vriendelijkheid. Ziekten zijn 

een compensatie voor de zonden van de mens. Wij dienen dus nooit ondankbaar te 

zijn en Allah veelvuldig te prijzen.  

Allah verzorgt en voedt een baby in de baarmoeder via de navel die verbonden is met 

zijn moeder. Allah doet dit uit Zijn Liefde en Vriendelijkheid. Denk aan het feit dat 

kinderen zonder tanden worden geboren, zodat hun moeder zorgeloos borstvoeding 

kan geven. Kijk naar de duizenden soorten gewassen, granen, groente en fruit. Kijk 

naar de koe die ons melk (en daardoor alle zuivel producen) geeft. Kijk naar de mooie 

stenen die wij uit rotsen halen. Kijk naar hoe bijen honing voor ons maken. Kijk naar 

hoe wij aan zijde komen. Kijk naar de parels uit de schelpen. Kijk naar waar de mens 

van is ontstaan en hoe het zich ontwikkeld. Allah heeft de mens meer gegeven dan dat 

hij nodig heeft en tegelijkertijd heeft Hij ze minder opgedragen dan dat ze kunnen 
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dragen. Hij heeft mensen een kort en makkelijk leven gegeven om zo een eindeloze 

Jannah te verdienen. Dit alles is vanwege de Lutf van Allah. 

Zo zegt Allah: ‘’Heb jij dan niet gezien dat Allah [regen-]water uit de hemel neer doet dalen, 

waardoor de aarde groen wordt? Allah is inderdaad Latif [Zachtmoedig], Khabir 

[Alkennend].’’137  

En ook: ‘’Weet Degene Die [alle dingen] schiep dan niet [hetgeen Hij heeft geschapen]? Hij is 

al-Latif [de Vriendelijke], al-Khabir [de Alkennende]’’138 

We leren hieruit dat wij ook vriendelijk en zachtmoedig moeten zijn voor anderen. Zo 

zegt de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] bijvoorbeeld: ‘’De besten onder jullie zijn 

degenen die het beste zijn voor hun vrouwen. En ik ben de beste voor zijn vrouw.’’ Let 

bijvoorbeeld op bij het uitnodigen tot Allah dat je vriendelijk en zachtmoedig bent. 

Wees niet grof of afstotelijk. Beschimp anderen nooit en wees nooit gewelddadig. Het 

belangrijkste is dat onze daden spreken. Het laten zien van het goede voorbeeld heeft 

meer effect dan enkel spreken hoe iets moet. Veel mensen die moslim zijn geworden, 

geven aan dat dit komt doordat ze een bepaalde mooie eigenschap hebben gezien bij 

een moslim. Wij als moslims in het Westen hebben een grote verantwoordelijk bij de 

beeldvorming over de Islam. Hoe zouden wij ons kunnen verantwoorden bij Allah als 

iemand afkeer zou krijgen van de Islam, als gevolg van onze gedragingen? Wij dienen 

zelfs zachtmoedig te zijn met onze vijanden. Zo zegt Allah: ‘’Ga beiden naar de farao, 

want hij heeft [de grenzen van ongeloof en ongehoorzaamheid] overschreden. Spreek beiden tot 

hem op een zachte manier. Misschien zal hij het zich ter harte nemen of [misschien zal hij] zich 

grote zorgen maken.’’139 

Onze gedragingen moeten we daarom altijd toetsen aan de Sunnah. Allah zegt 

namelijk: ‘’Jullie hebben in de boodschapper van Allah een prachtig voorbeeld voor wie hoopt 

op Allah en de Laatste Dag en voor wie Allah vaak gedenkt.’’140  

Al-Khabir [de Bewuste] 
 

Allah is al-Khabir, de Bewuste. Het woord Khabir komt van Khabr, dat bericht 

betekent. Allah is dus Degene die informatie over alles heeft en Zich dus bewust is van 

alles. Deze Naam lijkt op al-Alim [de Alwetende], maar bij de Naam al-Khabir gaat het 

meer om informatie dat verborgen is voor de mensheid.   
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Allah zegt: ‘’Geen blik kan Hem omvatten, maar Hij bevat alle blikken. Hij is al-Latif [de 

Scherpzinnige], al-Khabir [de Bewuste].’’141 

En ook: ‘’En toen de Profeet aan één van zijn echtgenotes een woord [over een bepaalde zaak] 

had toevertrouwd en zij dat [aan een andere vrouw] mededeelde en Allah hem [de Profeet] dat 

bekendmaakte, toen gaf hij [de Profeet] daaraan gedeeltelijk bekendheid en liet hij een ander 

gedeelte ervan onbesproken. En toen hij het haar mededeelde, zei zij: ‘’Wie heeft jou hierover 

bericht?’’ Hij zei: ‘’Al-‘Alim [de Alwetende], al-Hakim [de Alwijze] heeft mij [hieromtrent] 

bericht.’’142 

En ook: ‘’Hij kent het verraderlijke van de ogen en hetgeen de harten verbergen.’’143 

Wij moeten bewust zijn van de Bewuste. Wij moeten bewust zijn van de toestand van 

ons hart, zodat we er iets aan kunnen doen. Het reinigen van de spirituele ziekten 

wordt Muraqabat an-nafs/Tazkiya/Tasawwuf genoemd. Overschat nooit jezelf en kijk 

naar de aspecten waar je zwak in bent. Word je snel boos? Ben je vaak jaloers? Wil je 

dat mensen jouw aanbiddingen zien en jou prijzen? Vind hetgeen waar de duivel jou 

mee verleid, zodat je jezelf daarvan kan beschermen. We moeten als het ware een 

camera op onze Nafs plaatsen, zodat we onze daden kunnen controleren.  

Een manier om dit te doen is het vermeerderen van onze Dhikr [gedenken van Allah]. 

Want Allah zegt in de Koran: ‘’[Zij zijn] degenen die geloven en van wie de harten tot rust 

komen door het gedenken van Allah. Weet dan, het is door het gedenken van Allah dat de harten 

tot rust komen.’’144 

Een aantal metgezellen spraken met elkaar. De een zei: ‘’Ik ga elke nacht bidden.’’ De 

ander zei: ‘’Ik ga nooit trouwen.’’ En de ander zei: ‘’Ik ga voortaan elke dag vasten.’’ Toen 

de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] hierover werd ingelicht door de engel Jibreel, 

zei hij [sal Allahu alayhi wa sallam]: ‘’Ik ben degene met de meeste Taqwa 

[Godvruchtigheid]. Ik ben gegarandeerd met het paradijs. Ik sta in de nacht op [om te bidden], 

maar ik rust ook. Ik vast op de maandagen en donderdagen, maar niet elke dag. En ik ben iemand 

die trouwt. Degene die zich verheft boven mijn Sunnah, hoort niet bij mij en ik hoor niet bij 

hem.’’ 

Hieruit leren we dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] ook op de hoogte werd 

gehouden, via de engel Jibreel, van zaken die ongekend zijn bij anderen. Allah is al-

Khabir, die het verborgene kent. 
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Al-Halim [de Zachtaardige] 
 

Allah is al-Halim, de Zachtaardige. Zo zegt Allah: ‘’En Allah weet wat zich in jullie harten 

bevindt. Allah is ‘Alim [Alwetend], Halim [Verdraagzaam].’’145 Hij ziet ons dag in dag uit 

zondigen en buitensporig zijn. Hij ziet dat wij Hem niet gehoorzamen en Zijn 

opdrachten verwaarlozen. Een voorbeeld van de Zachtaardigheid van Allah is dat Hij 

twee engelen heeft geschapen die op onze schouders zijn, waarvan de een de goede 

daden opschrijft en de ander de slechte daden. De engel die is opgedragen om de 

slechte daden op te schrijven is door Allah opgedragen om de zonden niet direct op te 

schrijven, maar pas als het wordt verricht en er geen vergiffenis voor wordt gevraagd. 

Dit terwijl enkel de intentie voor een goede daad al wordt beloond.  

Allah bestraft de mens niet direct. Als dat zo zou zijn dan had Hij niemand 

overgelaten. Dit wilt niet zeggen dat dit altijd zo is. Er kwam eens een metgezel naar 

de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en zei dat hij tegen een muur liep, nadat hij 

naar een vrouw keek. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] gaf aan dat dit was 

gebeurd, omdat hij zondigde. Dit is dus een voorbeeld dat Allah direct heeft gestraft. 

Dit kan dus gebeuren, maar het hoeft niet altijd. We moeten echter onszelf ook niet 

gek maken door elke gebeurtenis te koppelen aan een zonde.  

De Sunnan van de profeten wordt gekenmerkt door zachtaardigheid. Zo zegt Allah: 

‘’Ibrahim was zeer geduldig en zachtmoedig.’’146 En: ‘’Dus hebben Wij hem [Ibrahim] de blijde 

boodschap van een zachtmoedige zoon verkondigd.’’147 Daarom zou de mens ook 

verdraagzaam en zachtaardig moeten zijn.  

Zo zegt Allah: ‘’Vriendelijke woorden en vergiffenis zijn beter dan liefdadigheid, wanneer dat 

door krenken en kwetsen wordt gevolgd. Allah is Ghani [Behoefteloos], Halim 

[Zachtaardig].’’148 

Hieruit leren we dat we niks terug moeten verwachten van de mensen die we iets uit 

liefdadigheid geven. Mochten we dat wel doen, dan verliest die liefdadigheid zijn 

waarde.  

Als iemand zichzelf kent, weet hij wat zijn eigen tekortkomingen zijn. Andere mensen 

hebben net als jij ook tekortkomingen. Waarom zou je dan niet verdraagzaam zijn met 

anderen als je weet dat het ook maar mensen zijn zoals jij? Wij maken ons soms wijs 

dat sommige dingen niet aan ons zelf liggen, maar dat het de schuld van een ander is. 

Dit is alsof iemand een zwarte vlek op zijn gezicht heeft en dit ziet in de spiegel en 
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vervolgens de spiegel probeert schoon te maken, in plaats van zijn eigen gezicht. De 

Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Bij elke zonde komt er een zwarte vlek op het 

hart, totdat het helemaal zwart wordt. Bij goede daden gaan die zwarte vlekken weg.’’ Indien 

iemand een zwart hart heeft, geeft het lichaam geen reactie meer tegen zondes. Dan 

accepteer je alles. Anderzijds is het zo dat als je veel goede daden hebt er een soort 

schild is, zodat je niet snel zal zondigen. Als het hart zwart is dan valt de viezigheid 

niet snel op, net als een zwart tapijt waar allemaal viezigheid in valt. Als het hart wit 

is, dan vallen de slechte zaken gelijk op, zodat je het kan schoonmaken.  

Er kwam een metgezel naar de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en vroeg om 

advies. Hierop zei de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]: ‘’Wordt niet boos.’’ En dit 

herhaalde de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] een aantal keer.149 

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] leerde de metgezellen ook om te gaan zitten 

als ze boos worden. Indien iemand zit, dient hij te liggen. Als iemand boos blijft, dient 

hij op te staan en de kleine wassing te verrichten. Boosheid is van de duivel, die 

gemaakt is uit vuur. Met de kleine wassing kan je de boosheid doven.  

We moeten onze woede beheersen en zachtaardig zijn. Allah zegt: ‘’Diegenen, die in 

voorspoed en in tegenspoed [bijdragen] geven en degenen die hun woede bedwingen en 

medemensen vergeven. Allah heeft degenen lief die goed doen.’’150 

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Kennis doe je op door kennis op te doen. En 

verdraagzaamheid ontwikkel je door te verdragen. En vrijgevig word je als je vrijgevig bent.’’151 

Al-'Azim [de Grote, de Geweldige] 
 

Allah is al-'Azim, de Grote, de Geweldige. Zo zegt Allah: ‘’Verheerlijk daarom de Naam 

van jouw heer, al-‘Azim [de Geweldige].’’152 

Het woord ''groot'' is in eerste instantie een woord dat te maken heeft met wat het oog 

waarneemt en het heeft te maken met materie. Als je het hebt over materie dan kan je 

spreken van lengte, breedte en diepte. Je kunt dan waarnemen en zeggen dat dit 

voorwerp groter of kleiner is dan een ander voorwerp. Een rots is bijvoorbeeld groter 

dan een steen, die weer groter is dan een zandkorrel. Waarnemingen zijn in tweeën te 

verdelen: Een waarneming die je met het oog ziet en een waarneming die je je kunt 

voorstellen. Een olifant kan je waarnemen met het oog en je kunt zeggen dat die olifant 

groter is dan andere dieren. Maar de aarde of de hemelen kun je niet met al haar 
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aspecten waarnemen met het oog. Je kunt het misschien wel voorstellen. Soms kan je 

iets waarnemen, waarbij je verstand ook datgene kan voorstellen. Soms kan je iets niet 

waarnemen, maar wel voorstellen. En soms kan je iets niet waarnemen en ook niet 

voorstellen. Dit laatste is het geval bij Allah.  

De grote onder de mensen is iemand die boven iedereen uitsteekt in karakter en 

goedheid. Mensen kunnen anderen evenaren in grootheid, maar Allah is Uniek en 

niemand kan Hem evenaren. Allah is Degene die grootheid schenkt aan de mensen. 

De mens dient daarom te allen tijde nederig te zijn, omdat Allah de geschonken 

grootheid ook terug kan nemen.   

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Twee woorden, die heel licht voor de tong 

zijn, zwaar op de weegschaal [zullen wegen] en die geliefd zijn door ar-Rahman: Subhan Allah 

al-Azim, Subhan Allah wa bi Hamdihi.’’153 

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Wanneer iemand zich groter voelt dan de 

ander en wanneer hij hoogmoedig loopt, zal hij in het Hiernamaals Allah tegenkomen, terwijl 

Allah boos op hem is.’’154 

Wees nederig, zodat Allah jou groot zal maken. Iemand die denkt dat hij groot is, zal 

gekleineerd worden door Allah. Kibr is enkel voor Allah, omdat niemand behalve 

Allah rechtmatig hoogmoedig kan zijn. 

Al-Ghafur [de meest Vergevensgezinde] 
 

Naast dat Allah al-Ghaffar [de veelvuldige Vergever] is, is Hij ook al-Ghafur: Degene 

die alles compleet vergeeft. Het maakt dus niet uit hoe vaak je een zonde verricht en 

het maakt ook niet uit hoe groot de zonde is die je hebt verricht. Geen één zonde is 

namelijk groter dan de Vergiffenis van Allah. Zo zegt Allah: ‘’Bericht Mijn dienaren: ‘’Ik, 

Ik ben al-Ghafur [de Vergevensgezinde], ar-Rahim [de Genadevolle].’’155 

En: ‘’Haasten jullie je dan massaal [naar de plaatsen] waarvandaan de mensen zich [naar 

‘Arafat] haasten en vraag om vergiffenis van Allah. Allah is Ghafur [Vergevensgezind], Rahim 

[Genadevol].’’156 

Abu Bakr [radi Allahu anhu] vroeg de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] om een 

Dua die hij tijdens het gebed kan reciteren. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] 

leerde hem de volgende smeekbede: ‘’O Allah ik heb mijzelf veel onrecht aangedaan. Er is 
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niemand behalve U die de zondes vergeeft. Vergeef mij met een Vergeving van U. Wees genadig 

met mij, want U bent al-Ghafur, al-Rahim.''    
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Alle profeten zijn onfeilbaar, maar desondanks geeft de Profeet [sal Allahu alayhi wa 

sallam] aan dat hij [sal Allahu alayhi wa sallam] vaak Istighfaar [het zeggen van 

Astaghfirullah] verrichte. Dit deed hij [sal Allahu alayhi wa sallam] om de mensen te 

leren om veel vergeving te vragen en daarnaast als dank aan Allah voor alle gunsten. 

Wij moeten dus terugkeren naar Allah door oprecht spijt te hebben van de zondes die 

we verrichten en daarnaast moeten we veel Istighfaar verrichten. De Profeet [sal 

Allahu alayhi wa sallam zei: ‘’Elk kind van Adam maakt fouten, maar de beste foutdoeners 

zijn degenen die spijt betuigen.''157 

En ook: ’’Als jullie mensen zouden zijn, die geen zonden zouden hebben, dan zou Allah jullie 

laten vergaan en nieuwe mensen scheppen die zondigen en daarna vergeving vragen.''158 

Zo zegt Allah: ‘’Zeg: ‘’O mijn dienaren die buitensporig ten opzichte van zichzelf hebben 

gehandeld, wanhoop niet aan de genade van Allah. Allah vergeef alle zondes. Hij is zeker al-

Ghafur [de Vergevensgezinde], ar-Rahim [de Genadevolle ar-Rahim].’’159 

In een overlevering lezen we dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ''Allah 

heeft mij negen opdrachten gegeven: ''Het vrezen van Allah in het openbaar en in het geheim, 

rechtvaardig spreken in woede en tevredenheid, evenwichtig zijn in rijkdom en armoede, in 

contact blijven met mensen die hun familiebanden met mij afsnijden, geven aan degenen die 

mij niet geven, vergevensgezind zijn, al is iemand onrechtvaardig tegen mij, dat mijn zwijgen, 

nadenken is, dat mijn spraak het gedenken [van Allah] is en het kijken met bezinning.'' 
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Ash-Shakur [de dank Aanvarende, de Beloner] 
 

Allah is ash-Shakur, de dank Aanvarende, de Beloner. Zo zegt Allah: ‘’Opdat Hij hun 

hun beloning ten volle terugschenkt en Zijn gunst voor hen doen toenemen. Hij is zeker Ghafur 

[Vergevensgezind], Shakur.’’160 

En ook: ‘’Indien jullie aan Allah een goede lening verlenen, dan verdubbelt Hij deze voor jullie 

en schenkt Hij jullie vergiffenis. Allah is Shakur, Halim [Zachtaardig].’’161 

Hij is Degene die voor weinig werk veel beloont. Allah geeft voor weinig werk dat 

wordt verricht in weinig tijd, veel beloning die eeuwig duurt. Als iemand meer krijgt 

dan dat hij verdient, hoort hij dankbaar te zijn. Als iemand iets goed voor jou doet, dan 

bedank je hem. En als je weet dat alles toebehoort aan Allah en niets gebeurt zonder 

de schepping, Kracht en Macht van Allah, dan moet je Allah dankbaar zijn dat je iets 

goeds hebt kunnen doen. En zelfs als je Allah dankbaar bent, dan beloont Allah jou.  

Iemand had zijn gehele leven toegewijd aan aanbidding en bleef weg van zondes. Op 

de Dag des Oordeels gaf Allah aan dat deze persoon met Zijn Barmhartigheid en 

Genade de Jannah in mocht treden. De man werd verbaasd en gaf aan dat hij de Jannah 

zelf had verdiend. Allah bracht de weegschaal hierop, zodat alle daden gewogen 

konden worden. Alle daden werden aan één kant gezet en aan de andere kant werd 

enkel de gunst om te kunnen zien gezet. Hierop woog de gunst om te kunnen zien 

meer! Allah gaf de opdracht om deze persoon naar de hel te brengen. De persoon 

besefte onmiddellijk zijn fout en vroeg Allah om met Zijn Genade en Barmhartig de 

Jannah binnen te treden. Allah vergaf hem hierop.  

Weet dat het een goede eigenschap en gewoonte is om mensen te bedanken voor wat 

ze doen voor jou. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ''Wie de mensen niet 

dankbaar is, is Allah ook niet dankbaar.'' 

Je dank uitspreken aan mensen, leert je ook je dank uitspreken naar je Schepper. Hou 

contact met mensen en dank iedereen. Sommige goeie daden lijken heel gewoon, 

waardoor we mensen niet bedanken. Wij horen degene die voor ons kookt te 

bedanken. Een man hoort zijn vrouw te bedanken als zij een baby baart. Zo zijn er vele 

mensen die wij kunnen bedanken. Dit kan enkel met woorden of bijvoorbeeld door 

het geven van een cadeau. Het geven van cadeaus is namelijk een Sunnah. Geef aan 

dat je van mensen houdt. Een metgezel zei over andere metgezel: ‘’Ik hou van hem 

omwille van Allah.’’ De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Heb je gezegd tegen 

hem? Ga en zeg dat je van hem houdt omwille van Allah´´. 
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De beste manier om Allah dankbaar te zijn, is dat je de mogelijkheden die Allah schept 

om Hem te dienen pakt en door Hem niet ongehoorzaam te zijn door te zondigen. Het 

maakt niet uit wat je doet, je zal Allah niet dankbaar genoeg kunnen zijn, omdat je alles 

aan Allah verschuldigd bent. Dus je kunt nooit voldoende dankbaar zijn geweest. Dit 

zou jou moeten aansporen om Allah, Die jou alles heeft gegeven, nog meer te dienen. 

Allah zal jouw daden dan aanvaarden als dank. 

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] is gegarandeerd met de Jannah, maar alsnog 

was hij [sal Allahu alayhi wa sallam] constant in aanbidding. Toen hem [sal Allahu 

alayhi wa sallam] werd gevraagd waarom hij [sal Allahu alayhi wa sallam] constant 

in aanbidding was, zei de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]: ''Moet ik dan niet een 

dankbare dienaar zijn?'' 

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ''Wat is de situatie van een Mu'min toch 

apart. Elke situatie is goed voor hem. Als hem iets goeds overkomt, dan is hij dankbaar. Dit is 

goed voor hem. Als hem iets slechts overkomt, heeft hij geduld. Dit is goed voor hem. Dit is voor 

niemand, behalve de Mu'min.''162 

Al-'Ali (de Allerhoogste, de Verhevene) 
 

Allah is al-‘Ali, de Verhevene. Zo zegt Allah: ‘’Zo is het, want Allah is al-Haqq [de Ware]. 

En wat zij dan ook buiten Hem aanroepen is totaal onwaar. Allah is al-‘Ali [de Verhevene], al-

Kabir [de Bezitter van Grootheid].’’163  

En ook: ‘’Hem behoort toe wat zich in de hemelen en op de aarde bevindt. Hij is al-‘Aliy [de 

Verhevene], al-‘Azim [de Grote].’’164 

Er is geen positie boven de Verhevenheid van Allah. Verhevenheid in deze context is 

figuurlijk. Net zoals wij bijvoorbeeld zeggen dat een directeur verheven is boven de 

leerkrachten. Dit is geen letterlijke verhevenheid maar een figuurlijke verhevenheid. 

Alles is lager in status dan Allah, omdat Allah van een totale andere orde is die niet te 

vergelijken is met de schepping. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de 

Verhevenheid van Allah Hem niet is toebedeeld. maar een onafhankelijke 

Verhevenheid is. De Verhevenheid is -net als de andere Eigenschappen- intrinsiek 

verbonden aan Allah. 

Voor ons geld dat er geen absolute verhevenheid is. Er is altijd iemand die verhevener 

is of een hogere positie heeft dan ons. Als iemand denkt dat hij de hoogste positie heeft 

behaald, dan klopt dit niet. Iemand kan namelijk nooit het niveau van de profeten 
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bereiken. Profeetschap is namelijk niet op te eisen of te verkrijgen (door bijvoorbeeld 

te mediteren). Dat is een positie die je krijgt van Allah.  

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] verrichtte het volgende smeekgebed tijdens 

het nachtgebed: ‘’Er is geen goddelijkheid behalve, Allah. Hem wordt geen deelgenoten 

toegeschreven. De Mulk is voor Hem. Alle lof is aan Hem. Hij is Degene die alles kan. Verheven 

is Allah. Alle lof is aan Allah. Er is geen goddelijkheid, behalve Allah. En Allah is de Grootste. 

Er is geen macht en geen kracht, behalve bij Allah, (die) al-'Ali, al-‘Azim (is).''165 
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Al-Kabir (de Bezitter van Grootheid) 
 

Allah is al-Kabir, de Bezitter van Grootheid. Zo zegt Allah: ‘’De Kenner van het 

verborgene en het waarneembare, al-Kabir [de Grootste], al-Muta’al [de Allerhoogste].’’166 

Hij heeft geen begin en geen einde. Zijn Bestaan is -in tegenstelling tot die van de 

schepping- onafhankelijk. Dit brengt volmaaktheid met zich mee, omdat Hij niet te 

vergelijken is met iets. Alles waarvan het bestaan lang duurt noemen wij Kabir. Een 

oud persoon wordt in het Arabisch "Kabir al-Sien" genoemd, omdat zo iemand groot 

in leeftijd is. De leeftijd van een mens heeft een begin en heeft een einde. Als wij zo 

iemand al Kabier al-Sien noemen, hoe zouden wij Allah dan moeten noemen, aangezien 

Hij geen begin en einde heeft? Al-Kabir! Al het grote (zowel letterlijk als figuurlijk) op 

deze wereld heeft zijn grootheid verkregen van Allah. Als dit zo is, is het dan nog voor 

te stellen dat iets groter is dan Allah? De Grootheid houdt in dat er geen ontkomen is 

aan (de bestraffing van) Allah. Zo zegt Allah: ‘’Laat degenen die niet geloven niet 

veronderstellen dat zij [aan de bestraffing van Ons] kunnen ontsnappen. Zij zijn niet bij machte 

aan Ons te ontkomen.’’167 

De grote onder de dienaren zijn degenen die groot en volmaakt zijn in eigenschappen 

(goed karakter, kennis, etc.), maar deze niet enkel voor zichzelf houdt. Het is iemand 

die anderen daarmee positief beïnvloed. Dus degenen die ‘’Kabir’’ zijn onder de 

dienaren van Allah zijn de geleerden die Godvruchtig zijn, nederig zijn en zich 

dienstbaar opstellen tegenover anderen, waar mensen van kunnen leren en tot rust bij 
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komen. Het is overgeleverd dat Jezus het volgende zei: ''Wie weet en handelt volgens 

zijn kennis wordt groot genoemd bij degene in de hemelen.'' 

De eerste vrouw van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam], Khadija, werd 

bijvoorbeeld Khadijatul Kubra [zelfde stam als Kabir] genoemd, omdat ze standvastig 

en groot was in status.  

Ibn Omar verhaalt dat ze aan het bidden waren met de Profeet [sal Allahu alayhi wa 

sallam]. Toen zei een man: Allahu Akbara Kebira, walhamdulillahi kethira, wa subhana 

Allaha bukratan wa asila [Allah is de Grootheid, er is geen andere grootheid. En mijn lof is 

veelvuldig. En verheven is Allah boven alle tekortkomingen overdag en in de nacht]. De 

Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] vroeg: ‘’Wie heeft dit gezegd? Ik vond dat zo 

bijzonder, omdat ik de poorten van de hemel zag opengaan.’’ Ibn Omar geeft aan dat hij vanaf 

dat moment deze woorden nooit meer heeft losgelaten.168 

Al-Hafiz (de Beschermer) 
 

Allah is al-Hafiz, de Beschermer. Zo zegt Allah: ‘’…Jullie kunnen Hem in het geheel geen 

kwaad berokkenen. Mijn Heer is Bewaker [Hafiz] over alle dingen.’’169  

En: ‘’Voor hem zijn er bewakers [engelen], voor hem en achter hem, die hem beschermen op 

bevel van Allah.’’170 

En: ‘’Nee! Desondanks loochenen jullie de religie [en dus de Dag des Oordeels en de 

Wederopstanding]. En er zijn boven jullie zeker waakzame bewakers en eerbiedige schrijvers, 

die weten wat jullie verrichten.’’171 

Niemand kan beschermen, zoals Allah dat doet. Daarom moeten we goed begrijpen 

wat bescherming betekent. Bescherming betekent het voort laten bestaan van de 

gehele schepping. Allah beschermt en houdt de hemelen en aarde, de engelen en een 

deel van zijn schepping langdurig in stand. Een andere deel van Zijn schepping, zoals 

mensen, dieren en planten hebben een kortere levensduur. Dit is allemaal verbonden 

aan de Wijsheid en Wil van Allah.  

Ten tweede is het belangrijk om te weten dat Allah een evenwicht heeft geschapen om 

de schepping te beschermen. Kijk bijvoorbeeld naar het evenwicht tussen warm en 

koud, water en vuur, dag en nacht, gezondheid en ziekte, leven en dood, goed en 

kwaad, droogte en vochtigheid. Dankzij dit evenwicht kunnen wij leven en worden 

wij beschermd. Als de kou het zou winnen van de warmte of de warmte zou 
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overwinnen van de kou, dan zou het leven onmogelijk worden. De mens heeft bloed, 

spieren en botten. Stel dat je geen botten zou hebben? Hoe zouden wij dan zijn? Ons 

lichaam is op zo een manier geschapen dat het ons beschermt. Zo zorgen wimpers er 

bijvoorbeeld voor dat er geen stof in de ogen komt. 

Het behoort tot de Wet van Allah dat dingen veranderen en plaatsmaken voor het 

tegenovergestelde. Vandaar dat onrechtvaardigheid verdoemd is om te verliezen. Als 

het niet op deze wereld is, dan zeker in het hiernamaals. Dus soms is er altijd 

evenwicht en soms wisselen ze elkaar af en is er ook evenwicht. 

De beschermer onder de mensen is degene die zijn ledematen en hart beschermt tegen 

al het slechte, zoals woede, verboden lusten, begeertes en influisteringen van de 

duivel. Hierdoor beschermt hij zichzelf tegen de ondergang. Degene die de Koran 

helemaal heeft gememoriseerd, wordt ook Hafiz genoemd. Dit komt doordat zo een 

persoon de Koran beschermt. Wij als mensen moeten ook de natuur beschermen. Dit 

houdt in dat we afval niet op straat moeten gooien en weg moeten blijven van 

vandalisme. Vandalisme is Haram in de Islam. Wij mogen andermans eigendom 

namelijk geen schade toekennen. Wij moeten Allah ook veelvuldig vragen om 

bescherming. De metgezel ibn Masud levert over dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa 

sallam] de volgende smeekbede verrichte: ''O Allah bescherm mij met de Islam, terwijl ik 

staande ben. Bescherm me met de Islam, terwijl ik zittende ben. Bescherm mij met de Islam, 

wanneer ik de Ruku'u verricht. En laat het niet zo zijn dat een vijand de overmacht krijgt over 

mij. Ik vraag U van al de Rijkdom die U bezit. En ik zoek mijn toevlucht bij U van al het kwaad 

waar U controle over heeft.'' 

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei tegen de metgezel Abdullah ibn ‘Abbas: 

‘’Ik zal jou iets belangrijks leren, als je over Allah waakt, zal Allah over jou waken, waak over 

Allah en je zult hem aan jou zijde treffen, als je iemand vraagt, vraag dan Allah, en als je hulp 

zoekt, vraag dan de hulp van Allah, en weet dat als mensheid zich zou verenigen om jou van 

enig voordeel of nut te zijn, dan zullen zij jou van geen enkele voordeel of nut zijn behalve wat 

Allah jou heeft voorgeschreven. En als zij zich zouden verenigen om jou enig kwaad te doen, 

dan zullen zij jou geen enkel kwaad doen, behalve wat Allah jou heeft voorgeschreven. De 

pennen zijn reeds opgeheven en de schriften opgedroogd.’’172 

Dat de pennen zijn opgeheven en de schriften zijn opgedroogd, betekent dat alles al 

vaststaat en dat Allah datgene allemaal al weet. Het beschermen van Allah betekent 

dat je de grenzen die bepaald zijn door Allah in acht neemt. Als je in aanraking komt 

met Haram en het verlaat omwille van Allah, zal Allah jou iets beters geven. Zulaykha 

wilde Zina [onwettige gemeenschap] verrichten met Yusuf Alayhi Salaam, maar hij 

weigerde. Yusuf Alayhi Salaam kwam in de gevangenis en de man van Zulaykha ging 
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dood. Op een gegeven moment werd Yusuf Alayhi Salaam een soort minister en 

uiteindelijk trouwde hij met Zulaykha. 

Wij moeten bijvoorbeeld het niet accepteren dat onze vader of echtgenoot ons Haram 

geld geeft. Als wij dit niet accepteren, zal Allah ons iets beters in de plaats geven. Dit 

hoeft niet te betekenen dat we meer zullen krijgen, want soms is hetgeen dat minder 

lijkt, meer. Dit komt door de waarde en de Barakah die erin zit. 

Al-Muqit (de Onderhouder) 
 

Allah is al-Muqit, de Onderhouder. Allah zegt: ‘’Wij voorzien in jouw levensonderhoud.’’173 

Deze naam lijkt erg op de Naam ar-Razzaq, Degene die Rizq geeft. Het woord Muqit 

komt van het Arabische woord ‘’Qoet’’, dat hetgeen dat je nodig hebt om in leven te 

blijven betekent. Het is hierbij van belang dat wij ons best doen om onze Rizq te 

verdienen, maar tegelijkertijd vertrouwen op Allah. Wij moeten eigenlijk niet vragen 

naar de Rizq van morgen, net zoals Allah niet vraagt naar de aanbidding van morgen. 

Hetgeen wij krijgen staat al vast. Allah zegt namelijk: ‘’Er bestaat niets, waarvan de 

voorraadschatten zich niet bij Ons bevinden. En Wij zenden deze niet neer dan in een 

welbekende mate.’’174 

Een ander belangrijk punt hierbij is dat we niet te veel moeten consumeren. Allah zegt 

in de Koran: ‘’O kinderen van Adam, draag jullie mooie kledij bij iedere Masjid [ter 

gelegenheid van aanbidding]. En eet en drinkt en overdrijf niet, want Hij houdt niet van de 

buitensporigen.’’175 

Wij als mensen hebben bepaalde verantwoordelijkheden om anderen te onderhouden. 

Zo hoort een ouder zijn kind te onderhouden en dat kind dient zijn ouders te 

onderhouden in hun latere leeftijd. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam zei]: ''Het 

is voldoende slechtheid voor iemand die de verantwoordelijkheid heeft om iemand te 

onderhouden, dat hij ze niet onderhoudt.''176 

Deze onderhoud houdt niet enkel financieel onderhoud in, maar ook dat wij het geloof 

onderhouden van onze naasten. Wij moeten onze kinderen op een goede manier de 

Islam leren. Dit moet met wijsheid gedaan worden. Daarnaast is het ook belangrijk om 

niet gierig te zijn. Wij moeten anderen voorrang boven onszelf geven. Allah zegt: ‘’Zij 
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verlenen hun voorrang boven zichzelf, zelfs indien ze zelf behoeftig zijn. Degenen die zichzelf 

beschermen tegen de gierigheid van hun ego. Diegenen; zij zijn welslagenden.’’177 

Het is overgeleverd178 dat Imam Abu Hanifa aangaf om een student van kennis te 

worden vanwege de volgende Hadith: ''Degene die kiest voor het vergaren van kennis; 

Allah zal hem verzorgen.'' Dit wilt niet zeggen dat degene die kennis vergaart altijd een 

makkelijk leven zal leiden. Het kan ook voorkomen dat iemand (financiële) 

tegenslagen krijgt. Hierbij dient hij geduld te hebben en door te gaan.  

Al-Hasib (de Opsteller van de rekening) 
 

Allah is al-Hasib de Opsteller van de rekening. Zo zegt Allah: ‘’Allah houdt rekening met 

alle dingen.’’179 

En: ‘’Op deze Dag wordt iedereen beloond voor hetgeen hij heeft verdiend. Op deze Dag is er 

geen onrechtvaardigheid. Allah is snel in de afrekening.’’180  

En: ‘’Aan Allah behoort wat zich in de hemelen en wat zich op de aarde bevindt, of jullie nu 

openlijk naar buiten brengen hetgeen in jullie binnenste leeft of dat verbergen, Allah zal dat 

met jullie verrekenen en Hij zal vergeven wie Hij wil en bestraffen wie Hij wil. Allah is 

Almachtig omtrent alle zaken.’’181 

Allah is Degene die alles heeft gegeven aan Zijn schepping. Daarom is Allah ook 

Degene die het recht heeft om af te rekenen met Zijn schepping. Het belangrijkste voor 

de dienaar is dat hij Allah leert kennen. Als je Allah hebt, heb je alles. Als je Allah 

verliest, heb je niks. Als Allah aan jouw zijde is, dan is dat voldoende. En als Allah 

tegen jou is, wie kan jou dan nog helpen? Niemand. Al zouden mensen jou proberen 

te helpen, zullen ze enkel hetgeen kunnen doen dat Allah voor hun mogelijk maakt. 

Dus niemand kan zichzelf -laat staan een ander- helpen. Allah heeft niemand nodig. 

Hij staat op zichzelf. Datgene waarmee wij onze behoeften tegemoetkomen, wordt 

geschapen door Allah. Dus Allah was er en datgene wat voor het onderhoud nodig is 

was er niet en is geschapen door Allah.  

Er is een heelal waar wij in leven en een aarde met hemel waarop wij leven. Er is een 

zon waarvan wij genieten en voedsel dat wij nuttigen en water dat wij drinken. Van al 

hetgeen dat er is, weet Allah precies hoeveel er is, waar het is en wat er mee zal 

gebeuren. Allah heeft precies bepaald hoeveel druppels er zullen vallen en Hij weet 
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precies waar deze zullen vallen. Elke druppel wordt door 1 engel naar beneden 

gebracht. Er zijn dus miljoenen engelen geschapen door Allah. Dat laat zien hoe Groot 

Allah is!  

Allah is Degene die ons alles geeft. Denk niet dat een baby gevoed wordt door zijn 

moeder. Wie heeft de moeder geschapen? Wie heeft dat melk geschapen? Wie heeft 

het kind het instinct gegeven om aan de borst te zuigen? Wie heeft de barmhartigheid 

en liefde in de moeder geschapen zodat ze zorgdraagt voor haar kind? Dit is allemaal 

door Allah geschapen en bepaald. Alles heeft echter wel een reden [Sabab] die we 

moeten aangrijpen. Allah heeft deze redenen niet nodig, maar Hij heeft dit zo bepaalt 

voor ons. Als wij dorst hebben moeten we het middel [een glas water] nemen om de 

dorst te lessen. In feite is Allah Degene die jouw dorst lest en niet dat glas water.   

Weet dat niemand anders dan Allah de Voldoener is en kan zijn en dat enkel Allah 

toereikend is voor ons. Zo zegt Allah: ‘’Degenen tegen wie de mensen zeiden: ‘’De volkeren 

hebben zich tegen jullie gegroepeerd, vrees hen daarom’’, geraakten juist gesterkt in hun geloof 

en zij zeiden: ‘’ HasbunAllahu Wa Ni'mal Wakeel [Allah is voor ons toereikend en Hij is een 

voortreffelijk Beschermer]‘’.182  

Het woordje ‘’Hasb’’ en ‘’Hisab’’ hebben dezelfde stam. Hisab betekent uitrekenen. Het 

betekent dus dat Allah de Opsteller van de rekening is en dat wij alleen op Hem 

kunnen rekenen. Als we op Allah vertrouwen, worden we verlost van al onze 

problemen. Het is overgeleverd door Bukhari dat Ibrahim [Alayhi Salaam] de 

volgende woorden zei toen hij in het vuur werd gegooid: ‘’ HasbunAllahu Wa Ni'mal 

Wakeel’’ Als je daadwerkelijk gelooft in deze woorden, zal je veel bereiken. Het vuur 

werd zelfs koel en vredig voor Ibrahim [Alayhi Salaam]!  

Je zou aan de behoefte van een kind kunnen voldoen of een leerkracht zou kennis 

kunnen overdragen aan een leerling, maar weet dat je alleen maar een middel bent 

van Allah om de gunsten die Allah eigenlijk al als voorziening heeft geschapen voor 

die persoon, bij die persoon brengt. 

Wij als mensen moeten altijd in acht houden dat al onze daden worden opgeschreven 

en we moeten ons op de Dag des Oordeels verantwoorden voor onze daden. Een van 

de mensen die ondervraagd zullen worden, worden expliciet genoemd in de Koran. 

Allah zegt: ‘’Degenen die de Koran in fragmenten opdelen, bij jouw Heer; Wij zullen hen allen 

ondervragen, omtrent hetgeen zij bedreven.’’183 Met ‘’degenen die de Koran opdelen’’ worden 

diegenen bedoeld die sommige gedeeltes van de Koran wel accepteren en andere niet. 
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Een ander belangrijk punt is dat we niet met zekerheid moeten oordelen over de 

goedheid van mensen. Een metgezel sprak positief over een andere metgezel, waarop 

de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] hem hierop aansprak en zei: ‘’Je kan beter 

zeggen dat je hoopt dat je broeder zo en zo is. Allah weet beter, Hij is al-Hasib. Er is niemand 

boven Allah die iemand zuiver kan verklaren.’’184  

Ook moeten we niet vergeten dat onze Rizq al is bepaald. Nadat we de middelen 

hebben genomen, moeten we ons geen zorgen maken om onze Rizq. De Profeet [sal 

Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Vraag de mensen niet door jezelf heel erg te vernederen, want 

alles loopt zoals Allah het wilt.185 

Al-Jaliel [de Majestueuze] 
 

Allah is al-Jaliel, de Majestueuze. Zo zegt Allah: ‘’Alles wat zich op haar [de aarde] bevindt 

vergaat en het Wajh [letterlijk: gezicht] van jouw Heer blijft, de Bezitter van Majesteit en van 

Eer.’’186  

Dit vers is ook een antwoord op degenen die Allah een lichaam toekennen met handen, 

een gezicht en voeten. We zouden dan namelijk moeten concluderen dat -moge Allah 

ons ervan behoeden- zeggen dat de handen en voeten van Allah zullen vergaan en dat 

enkel het gezicht over zal blijven. Dit kan zelfs leiden tot ongeloof, dus we moeten 

oppassen met hetgeen we geloven. Met Wajh [gezicht] wordt in dit vers gedoeld op 

de Essentie van Allah, dus dat alles behalve Allah zal vergaan.  

Hij is de enige Die kan toestaan en verbieden. Hij is de Wetgever. Alles en iedereen die 

groot is, is kleiner dan de Grootheid en Hoogheid van Allah. Het gaat hier om de Status 

van Allah en niet om een letterlijke grootheid en afstand. Net als dat Allah niet letterlijk 

boven Zijn Troon is, maar dat Hij boven Zijn Troon is in Status. De Troon is namelijk 

Zijn grootste schepping, maar zelfs dat stelt niks voor, voor Allah. Het zal zelfs 

vergaan, zoals vermeld staat in het bovenstaand vers. Dus een moslim kan niet 

geloven dat Allah op Zijn troon zit.  

Imam an-Nasafi zegt in al-Tamhid: "De Maker van al dat bestaat wordt niet beschreven met 

het innemen van plaats aangezien het zeggen dat 'plaats' altijd heeft bestaan vals is. Hij heeft 

altijd bestaan zonder plaats. We hebben alreeds bevestigd dat het onmogelijk is dat iets eeuwig 

bestaat naast Allah ta'ala." 
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De grote Maliki geleerde Imam al-Qurtubi zegt in zijn Tafseer: "Hij [Allah] wordt 

beschreven met Verhevenheid en Grootsheid, niet met plaatsen, richtingen en begrenzingen, 

want dit zijn de eigenschappen van lichamen [al-ajsaam].’’ 

De majestueuze onder de mensen zijn degenen die van binnen mooi zijn, wiens 

karakter groter is dan zijn postuur, een schoon hart heeft met waarden en normen, 

respectvol is, et cetera. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Maak het karakter 

van Allah je eigen.’’ Dit betekent dat je de Schone Namen toepast in je leven, wees dus: 

barmhartig, gul, rechtvaardig, et cetera. 

Allah zegt: ‘’De Dag waarop noch rijkdom noch zonen ten voordele strekken, behalve voor wie 

met een zuiver hart tot Allah komt.’’187 

 

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Ik weet dat er in het hiernamaals mensen 

zullen zijn die met goede daden zullen komen zo groot als de bergen van Tihama (van omgeving 

Mekka), helemaal wit [zuiver], maar Allah zal het teniet verklaren.’’ Thawbaan zei: ‘’O 

Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam], beschrijf die mensen [die veel hebben gedaan, maar teniet 

zal worden verklaard], zodat wij niet tot die groep behoren terwijl we het weten.’’ De Profeet 

[sal Allahu alayhi wa sallam] zei: Het zijn jullie broeders. Ze behoren tot jullie huid 

[bekenden van jullie]. Zij maken van de nacht mee wat jullie van de nacht meemaken. 

[dus het zijn normale mensen zoals jullie]. Maar dat zijn mensen die de grenzen van 

Halal en Haram overschrijden als ze alleen zijn'' Daarom is Riya (aanbiddingen laten 

zien) heel gevaarlijk en wordt zelfs kleine Shirk genoemd. Weet dat de Majestueuze 

jouw intenties kent en jou in de gaten houdt! 

Al-Karim [de Edele, de Vrijgevige] 
 

Allah is al-Karim, de Edele, de Vrijgevige. Zo zegt Allah: ‘’[Iemand die kennis van het 

Geschrift had zei:] En wie dankbaar is, is dankbaar voor het welzijn van zichzelf. Wie 

ondankbaar is, mijn Heer is Ghani [Behoefteloos], Karim [Edel, Vrijgevig].’’ 

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’O Ali, zal ik jou een paar woorden leren? 

Als je deze zegt, dan vergeeft Allah jou: La ilaha illa ALlah, die al-Ali, al-Azim. al-Halim, al-

Karim is.’’188 
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Dat Allah Karim is betekent dat hij vergeeft, terwijl hij de macht heeft je te straffen. De 

Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] leerde ons de volgende smeekbede: ‘’O Allah, U 

bent de Gulle Vergever, U houdt van vergeven, vergeef mij.’’ 

بُ  الْعَفْوَُ فاعْفُ  عَن ِّي يمُ  ت حِّ   اللهم إنك عَف وُ  كَرِّ

En dat Hij meer geeft dan onze verlangens. Hem maakt het niet uit hoeveel Hij geeft 

en aan wie Hij geeft. Al het materialistische op deze wereld heeft namelijk geen waarde 

bij Allah. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Als deze wereld en alles erin de 

waarde zou hebben van minder dan de vleugel van een vlieg, dan zou Allah geen enkele 

ongelovige een slok water geven.’’ 

Hij laat niemand in de steek die van Hem iets verlangt. Hij is de absolute Edelmoedige 

er is niemand gelijk aan Hem. De dienaar van Allah is nooit Karim zoals Allah dat is. 

Dat is onmogelijk. Maar wanneer iemand zijn best doet en het uiterste probeert dan 

noemen wij zo een persoon Karim of Karimah. Vrijgevig zijn is een goede 

karaktereigenschap. Zo zegt Allah: ‘’De mens is zeer wispelturig geschapen. Wanneer 

tegenspoed hem treft, is hij terneergeslagen. En wanneer het goede hem overkomt, is hij gierig. 

Behalve degenen die het gebed verrichten, die standvastig zijn in het verrichten van het gebed. 

En degenen die een gedeelte van hun bezittingen (regelmatig) toewijzen aan degene die erom 

vraagt en degene die ervan wordt weerhouden (omdat hij, de behoefte, er niet om kan 

vragen).’’189 

Allah is zo Gul en Barmhartig dat Hij bij een goede intentie al een beloning opschrijft 

voordat we de daad verrichten, terwijl Hij bij een slechte intentie geen zonde opschrijft. 

Als iemand vervolgens afziet van de zonde, krijgt hij ook nog eens een beloning. Wij 

moeten daarom ons dag beginnen met het nemen van veel (realistische) goede 

intenties: 

-Vandaag ga ik niet naar Haram kijken; 

-Vandaag ga ik mijn ouders gehoorzamen en mijn stem niet verheffen; 

-Vandaag ga ik vrolijk zijn en glimlachen; 

-Vandaag ga ik uit de Koran lezen; 

-Vandaag ga ik Dhikr verrichten; 

En ga zo maar door. Al kan je de daad niet verrichten, zal je er in shaa Allah alsnog 

beloond voor worden. 

Het is belangrijk om te weten dat er tussen de mensen en Allah geen anderen zitten. 

We moeten tegelijkertijd wel beseffen dat we zonder de Profeet [sal Allahu alayhi wa 

sallam] niks hebben. Zonder de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] te accepteren is 

onze geloofsgetuigenis niet compleet. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zal ook 

bemiddelen voor ons in het hiernamaals. Daarom is het aangeraden om de volgende 
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smeekbede te verrichten (na de gebedsomroep): ‘’O Allah, Heer van deze perfecte oproep 

en van het te verrichten gebed, schenk Mohammed al-wasielah  en al-fadielah en schenk hem de 

verheven positie die U hem heeft beloofd.’’ 

ودا ُ ـيلَة وَابْعـَثهْ ُ مَقـاَمـا ُ مَحْـم  يـلَةَُ وَالْفَضِّ دا ُ الوَسِّ حَـمَّ ةُِّ وَالصَّلاةَُِّ القـَائِّمَة آتُِّ م  امَّ هُِّ الد عْـوَةُِّ الت ـ ـمَُّ رَبَُّ هَذِّ  اللَّه 
 الَّذِّي وَعَـدْتهَُ

Deze verheven positie is de positie van Shafa’ah. De Profeet [sal Allahu alayhi wa 

sallam] zal Allah vragen zodat de moslims vergeven zullen worden en uit het 

hellevuur zullen worden gehaald. Deze bemiddeling zal zijn voor elke zondige 

moslim, totdat er geen enkele moslim meer over zal blijven in de hel. Wij moeten dus 

ons uiterste best doen om zo dicht mogelijk bij Allah te komen. Dit zal natuurlijk niet 

100% lukken, omdat we schepselen zijn die zondigen. In dat geval moeten we berouw 

tonen, vertrouwen op Allah en hopen op de Shafa’ah van onze geliefde Profeet [sal 

Allahu alayhi wa sallam]. 

Het is ook toegestaan om een smeekbede te verrichten in naam van bepaalde heilige 

dingen. Je zou dus bijvoorbeeld kunnen zeggen: ’’O Allah, vergeef mij in naam van de 

Koran.’’ 

Dit leren we uit het leven van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]. De metgezellen 

kwamen namelijk vaak naar de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] om hem [sal 

Allahu alayhi wa sallam] te vragen om smeekbeden. De Profeet [sal Allahu alayhi wa 

sallam] deed dit dat. Toen de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] er niet meer was 

gingen de metgezellen naar zijn oom en vroegen hem. Puur, omdat hij een gelovige 

familielid was!  

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] werd gevraagd: ‘’Wie is de meest gulle tussen 

de mensen?’’ De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Yusuf.’’ Waarom is dit zo? 

Yusuf [Alayhi Salaam] werd door zijn eigen broers in de put achtergelaten en heeft 

daardoor veel ellendige zaken meegemaakt. Toen zijn broers kwamen om hulp bij hem 

zei hij echter: ‘’Vandaag treft jullie geen blaam’’. Hij vergaf hun, terwijl hij de macht had 

om hen te straffen.  

  



 

 

Ar-Raqib [de Waakzame] 
 

Allah is ar-Raqib, de Waakzame. Zo staat in de Koran: ‘’Ik heb niets anders tegen hen 

gezegd dan hetgeen U mij hebt opgedragen: ‘’Dien Allah, mijn Heer en jullie Heer.’’ En ik was 

getuige van hen, zolang ik in hun midden verbleef. En toen U mij daarna tot U nam, was U 

Degene Die op hen toezag. En U bent Getuige van alle dingen.’’190 

En: ‘’Jouw Heer houdt in de gaten.’’191 

Deze Naam van Allah is eigenlijk een soort combinatie van de Namen al-‘Alim en al-

Hafidh die reeds zijn behandeld. Deze Naam houdt in dat Allah de gehele schepping 

constant in de gaten heeft en over de schepping waakt. Raqib en Muraqabah hebben 

dezelfde stam. Muraqabah betekent dat je iets in de gaten hebt en bewust bent. Daarom 

heet de wetenschap om je ego te reinigen ook Muraqabat an-Nafs. Zo iemand is 

namelijk bezig met het in de gaten houden van zijn Nafs en bewustwording omtrent 

zijn Nafs wilt creëren bij zichzelf. Dat betekent dat je weet dat Allah altijd met jou is 

en dat Hij alles in de gaten houdt waar je ook bent en in welke situatie je ook bent.  

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’De beste Imaan is het beseffen dat Allah 

altijd met jou is.’’192 

Weet dat het ego & de duivel ons grootste vijanden zijn. Ze willen dat jij in elke 

gelegenheid zondigt, zodat jij zal behoren tot de verliezers.  Ken je eigen zwakheden, 

zodat je niet in de valkuilen zal vallen. Kijk wat de factoren zijn die je beschermen 

tegen zondes. Dit kan bijvoorbeeld het verrichten van de wassing zijn, het verrichten 

van Dhikr, het hebben van een goede vriendenkring of door bijvoorbeeld een stuk te 

gaan wandelen. Een koning zal zijn kasteel beschermen door een stevige muur te 

bouwen. Een moslim moet zijn geloof beschermen door zijn Nafs de baas te zijn. Er 

zijn verschillende soorten ego’s: Nafs al-Ammarah [het volgende van de begeerten], 

Nafs al-Luwwamah [het herkennen van de fouten] en Nafs al-Mutma’innah [het 

hebben van vrede in het hart]. 

Een belangrijk punt is dat we waken over onze tong. De Profeet [sal Allahu alayhi wa 

sallam] zei: ‘’Er zijn mensen die niet letten op datgene wat ze zeggen, waardoor ze in 

Jahannam worden gegooid; zo diep dat ze 70 jaar lang zullen vallen.''193 
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Al-Mujib (de Verhorende) 
 

Allah is al-Mujibm de Verhorende. Zo staat in de Koran (wno): ‘’En tot de Thamud 

[zonden Wij] hun broeder Salih: ‘’O mijn volk, aanbid Allah; jullie hebben geen god naast Hem. 

Hij heeft jullie opgewekt vanuit de aarde en heeft jullie er leven in gegeven. Vraag vergiffenis 

aan Hem en wend je berouwvol tot Hem. Mijn Heer is nabij, Verhorende (Mujib).’’194 

Hij Verhoort mensen in nood en accepteert de smeekbedes van mensen die Hem 

aanroepen. Zo zegt Allah (wno): ‘’Wanneer Mijn dienaren jou omtrent Mij vragen: ‘’Ik ben 

nabij! Ik beantwoord de oproep van de oproeper; wanneer hij Mij aanroept’’. Laten zij dan 

gehoor geven aan Mij en geloven in Mij. Wellicht volgen zij dan het rechte pad.’’195 

Hij komt Zijn dienaren tegemoet in hun verlangens. Hij geeft zelfs Zijn gunsten 

voordat de dienaar hier om vraagt en zelfs voordat de dienaar het in zijn gedachte 

heeft. Allah kent de behoefte van Zijn dienaren voor dat ze zelf in de gaten hebben wat 

ze nodig hebben en voor dat ze Hem vragen. Hij weet dit al in de beginloosheid en 

heeft alle benodigdheden geschapen die nodig zijn voor zijn onderhoud en behoeften 

van het geschapene.  

De dienaar van Allah moet in eerste instantie Allah gehoorzamen in hetgeen hem door 

Allah is opgedragen. Daarnaast zou de dienaar van Allah zich dienstbaar moeten 

stellen voor eenieder die hem om een legitieme gunst vraagt. Probeer in je dagelijkse 

leven zoveel mogelijk mensen te helpen en ga in op uitnodigingen. Het is sterk 

aangeraden -en volgens sommige geleerden zelfs verplicht- om in te gaan op een 

uitnodiging.   

Het is overgeleverd door Abu Huraira [radi Allahu anhu] dat de Profeet [sal Allahu 

alayhi wa sallam] zei: ‘’Er is niemand die een smeekbede verricht, behalve dat het verhoord 

wordt.''.196 Het verhoren van een smeekbede kan op verschillende manier. Ten eerste 

kan de dienaar krijgen wat hij vraagt. Ten tweede kan de dienaar iets beters krijgen. 

Ten derde kan het zo zijn dat de situatie veranderd, waardoor je hetgeen je vroeg, niet 

meer nodig hebt. Ten vierde kan het zo zijn dat de dienaar niks op deze wereld krijgt, 

maar dat het bewaard wordt voor het hiernamaals. Wij als moslims moeten Allah veel 

vragen, omdat Allah Rijk is. Hoeveel Hij ons ook zal geven; er zal niks aan Zijn Status 

veranderen! De smeekbede van onze ouders zijn ook erg belangrijk. Wij moeten hen 

te allen tijde tevreden houden, zodat zij voor ons kunnen bidden.  
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Al-Wasi' [de Alomvattende] 
 

Allah is al-Wasi’, de Alomvattende. Zo zegt Allah (wno): ‘’Zowel het oosten als het westen 

behoren Allah toe. In welke richting je je ook wendt, daar bevindt zich de heerschappij van 

Allah. Allah is Alomvattend [Wasi’], Alwetend [‘Alim].’’197  

En ook: ‘’Allah heeft de woorden van de vrouw gehoord die met jou redetwist over haar 

echtgenoot en bij Allah haar beklag doet en Allah hoort wat jullie beide bespreken. Allah is 

Alhorend [Sami’], Basir [Alziend].’’198 

De naam Al-Wasi’ komt van het woordje Si’ah en Si’ah betekend ruim. In dit geval is 

de Kennis van Allah zo ruim dat er geen einde aan is. Daarnaast is Allah Alomvattend 

als het gaat om Zijn gunsten voor de schepping. Als de oceanen inkt zouden zijn en 

alle bomen gebruikt zouden worden als potloden, dan zouden de oceanen opdrogen 

en alle potloden opraken, terwijl de Kennis en Wijsheid van Allah niet ten einde is. 

Allah heeft de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] veel kennis gegeven van het 

ongeziene. Daarom zei de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]: ‘’Als jullie zouden weten 

wat ik wist, zouden jullie weinig lachen en veel huilen.’’199 

Al-Hakim [de Alwijze] 
 

Allah is al-Hakim, de Alwijze. Zo staat in de Koran: ‘’U bent de Almachtige [al-‘Aziz], de 

Alwijze [al-Hakim].’’200 

En ook: ‘’Hij is Degene Die jullie in de baarmoeders vorm geeft zoals Hij wil. Er is geen andere 

god dan Hij, de Almachtige [al-‘Aziz], de Alwijze [al-Hakim].’’201 

Dat Allah de Alwijze is betekent dat Allah alles weet. Niks is onbekend bij Allah. 

Hoeveel kennis de mensen ook bij elkaar zouden hebben; het zal niks zijn vergeleken 

met de Kennis van Allah. Kennis is een Eigenschap van Allah, wat inhoudt dat het niet 

verkregen is. De Kennis van Allah is alomvattend en Hij hoeft dus geen nieuwe dingen 

te leren of komt niet achter zaken. Hij weet in de eeuwigheid al wat er zal gebeuren. 

Er is geen sprake van twijfel bij Allah. Veel mensen vragen zich af waarom er zoveel 

problemen op de wereld zijn, terwijl Allah alles ziet. Het antwoord hierop is dat Allah 

de Alwijze is en dat wij als mensen soms moeite hebben met het onderscheiden van 

het goede en het slechte. Wij dienen nooit te vergeten dat onrechtplegers zichzelf 
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moeten verantwoorden op de Dag des Oordeels. Zo zegt Allah (wno): ‘’En denk nooit 

[o Mijn Boodschapper] dat Allah niet op de hoogte is van hetgeen de onrechtplegers doen. Hij 

verleent hun alleen uitstel tot een Dag waarop de ogen (in paniek) staren.’’202 

Taalkundig wordt hakim gebruikt voor iemand die iets goed kan of goed weet. 

Daarom heten rechters ook Hakam, Hakiem of Haakim. In het Turks heet een arts 

bijvoorbeeld hekim. In de Koran wordt ‘’Hikmah’’ (wijsheid) gebruikt om de Sunnah 

van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] te beschrijven. Zo zegt Allah (wno): ‘’Allah 

heeft de gelovigen een gunst bewezen, toen Hij vanuit hun midden een Boodschapper heeft 

gezonden, die hun Zijn boodschappen verkondigt, hen zuivert en hun het Boek en de wijsheid 

onderwijst, terwijl zij voordien duidelijk in dwaling verkeerden.’’203  

Wij als moslims dienen kennis op te doen. Het belang van kennis opdoen is terug te 

lezen in verschillende verzen en overleveringen. Het eerste vers dat is geopenbaard 

was ook ‘’lees’’. Hierbij wordt niet enkel lezen bedoelt, maar ook het onderzoeken van 

zaken en het lezen (bekijken) van de schepping van Allah. De belangrijkste kennis is 

de kennis over Allah. Daarom is het verplicht voor elke moslim om de basis Aqeedah 

(geloofsleer) te kennen. Het (kunnen) opdoen van kennis en het zijn van een wijs 

persoon, zijn gunsten van Allah. Zo zegt Allah (wno): ‘’Hij geeft wijsheid aan wie Hij wil. 

Aan wie wijsheid is gegeven, aan hem is overvloedig goedheid gegeven. Niemand denkt 

daarover na, behalve zij die verstand bezitten.’’204 

Als iemand van alles weet, maar Allah niet kent, kunnen we hem geen wijze noemen. 

Iemand die de Wijze niet kent, kan niet wijs zijn. Als iemand een professor is, maar hij 

kent Allah niet, dan noemen wij hem geen wijze. Maar als een simpele persoon Allah 

kent, dan noemen wij hem wijs. Ook al heeft hij weinig kennis over andere dingen. De 

Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Wat weinig is, maar voldoet, is beter dan wat 

veel is, maar afleid.’’  

En het is overgeleverd dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] heeft gezegd: ‘’De 

belangrijkste wijsheid is Godvrees.''  

De grootste wijsheid is dus om Allah te leren kennen. Hierdoor kunnen wij ook veel 

beter werken voor ons hiernamaals. Het is overgeleverd dat de Profeet [sal Allahu 

alayhi wa sallam] zei: ‘’Een wijze persoon is iemand die zich nederig maakt en werkt voor het 

hiernamaals. En een zwakkeling is iemand die de begeertes van zijn Nafs (ego) volgt [, verder 

niks doet] en van Allah [het goede] verlangt.''     
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Al-Wadud (de Liefdevolle) 
 

Allah is al-Wadud, de Liefdevolle. Zo staat er in de Koran (wno): ‘’En Hij is de 

Vergevensgezinde [al-Ghafur], de Liefdevolle [al-Wadud].’’205 

En ook: ‘’En zoek vergiffenis van jullie Heer en keer je berouwvol tot Hem. Mijn Heers is 

Genadevol [Rahim], Liefdevol [Wadud].’’206 

En zo zegt Allah (wno): ‘’Degenen die geloven en oprechte daden hebben getoond, hun 

schenkt de Barmhartige [al-Rahman] (een ruime mate van) liefde.’’207 

Wadud komt van het woordje ‘’Wudd’’ dat ‘’geven om iemand’’ betekent. Allah wilt 

altijd het goede voor zijn dienaren en daarom geeft hij hen vele gunsten. Deze Naam 

lijkt op de Naam al-Rahim [de Genadevolle]. Bij al-Rahim is er echter sprake van 

iemand die iets heeft gedaan en daardoor behoeftig is aan de Genade van Allah. Bij al-

Wadud is dit niet van toepassing; de Liefde van Allah is onvoorwaardelijk. Puur het 

feit dat de mens wordt onderhouden op deze wereld, laat zien dat Hij al-Wadud is. 

Het is belangrijk te vermelden dat Allah volmaakt is en geen emoties heeft. Hij 

verandert niet. Hij kan niet blij of boos worden. Het gaat er bij deze Naam om dat de 

dienaar begunstigd wordt met gunsten en dat hij middels deze Naam vergeven kan 

worden voor zijn tekortkomingen.  

De wadud onder de mensen is iemand die al het goede wenst voor een ander en 

anderen gunt. Iemand die datgene wat hij voor zichzelf wenst ook voor een ander 

wenst, is wadud. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Iemand van jullie is nooit 

volmaakt gelovig, zolang hij datgene wat hij voor zichzelf wilt ook niet voor een ander wenst.’’ 

Een nog hoger niveau is dat iemand zichzelf aan de kant zet en een ander voor laat 

gaan, al zou hij zelf behoeftig zijn. Een nog hoger niveau is om lief te blijven tegen 

mensen die jou onrecht hebben aangedaan. Dit is de Sunnah van onze geliefde Profeet 

[sal Allahu alayhi wa sallam]. Na de gebeurtenis in Taif, kwam de engel Jibreel en zei 

tegen de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]: ‘’Draag op wat u wilt. Als u wilt laat ik de 

bergen op hen (de mensen van Uhud) vallen.’’ De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] 

reageerde met: ‘’Nee, ik hoop dat Allah vanuit hun nageslacht mensen zal brengen die enkel 

Allah aanbidden, zonder Hem deelgenoten toe te kennen.’’208 

Al het slechte dat hem [sal Allahu alayhi wa sallam] is aangedaan heeft hem [sal 

Allahu alayhi wa sallam] niet weerhouden om alsnog goed te zijn voor hen. Op een 

dag gaf de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] het volgende advies aan Imam Ali 
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[alayhi salaam]: ‘’O Ali, als je dichter bij mij wilt zijn dan de mensen die het meest dichtbij 

mij zijn: Blijf in contact met jouw familie [Silat ar-Rahim] die het contact met jou verbreken, 

geef diegenen die jou met opzet niet geven en vergeef diegene die jou onrecht aandoet.’’ 

Het lijkt dat sommige moslims vergeten dat Jannah groot genoeg is. Ze denken dat 

enkel hun kleine groepje de Jannah zal binnentreden en dat iedereen die ook maar een 

klein beetje anders denkt, voor eeuwig in het hellevuur zal branden. Dit, terwijl degene 

die als laatst de Jannah zal binnentreden een ruimte zal hebben dat tien keer groter zal 

zijn dan deze wereld. 

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Als Allah van een persoon houdt, toept hij 

Jibreel en zegt: ''O Jibreel, Allah houdt van diegene, O Jibreel hou (ook) van hem.'' Dan houdt 

Jibreel van diegene en vermeldt dit aan degenen (engelen) in de hemelen, zodat zij vervolgens 

ook van die persoon houden. Vervolgens houden de mensen op aarde ook van die persoon.'' 

Als iemand geliefd is door de mensen is dit een teken dat Allah van die persoon houdt. 

Het is een Sunnah om tegen je vrienden te zeggen dat je van ze houdt. Zo zei de Profeet 

[sal Allahu alayhi wa sallam]: ‘’O Muadh, ik hou van jou.’’209 

Al-Majid [de Glorierijke] 

Allah is al-Majid, de Glorierijke. Zo staat er in de Koran (wno): ‘’Hij is Prijzenswaardig 

[Hamid], Glorierijk [Majid].’’210 

En: ‘’De Bezitter van de eervolle Troon, de Glorijrijke [al-Majid].’’211 

Deze Naam is eigenlijk een soort combinatie van al-Jalil, al-Wahhab en al-Karim. Deze 

Namen zijn hiervoor behandeld.  

In een Hadith Qudsi zegt Allah: ‘’De relatie tussen Mij en de mensen en Djinnies is 

bijzonder. Ik schep en zij aanbidden iemand anders. Ik geef hun Rizq en ze danken anderen, 

mijn gunsten komen naar hun toe, maar hun doen alleen slechte daden, ik probeer Mij geliefd 

te maken, terwijl Ik dit niet nodig heb, maar zij maken zich zo hatelijk met hun slechte daden, 

terwijl ze Mij het meest nodig hebben. Iemand die heel ver is van Mij en ‘’O Heer’’ zegt, is het 

alsof Ik hem van dichtbij ontvang en degene die zijn gezicht wendt naar een ander, dan roep Ik 

hem van dichtbij. Degene die dankbaar is, geef ik meer. Degenen die alleen slechte dingen doen, 

hoeven niet wanhopig te zijn van Mijn Barmhartigheid. Als ze berouw tonen, ben ik hun 

Geliefde. En als ze geen berouw tonen, ben ik hun arts door hun ziek te maken212. Voor één goede 
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daad krijg je tien beloningen voor terug en die worden met 100 en 700 vermenigvuldigd en 

meer. Een slechte daad is een slechte daad of wordt vergeven. En Ik ben Genadiger voor de 

mensen dan een moeder voor haar kind.’’213 

Wat we leren uit deze Hadith Qudsi is dat het voor Allah niks uit maakt of wij Hem 

aanbidden of niet. Al zou de gehele mensheid dag en nacht bidden, zou er niks 

veranderen aan de Hoogheid van Allah, omdat Hij al de Hoogste is. En al zou niemand 

Hem aanbidden, zou dit geen schade brengen aan Zijn Hoogheid. Allah is namelijk al-

Jalil, de Majestueuze. Ook leren we dat Allah ons vele gunsten schenkt. Allah is 

namelijk al-Wahhab, de Schenker. Daarnaast leren we dat Allah zo Vrijgevig en Gul is 

dat Hij onze goede daden vermenigvuldigt en onze slechte daden vergeeft. Allah is 

namelijk al-Karim, de Edele.  

Al-Shahid (de Getuige) 

Allah is al-Shahid, de Getuige. Allah zegt (wno): ‘’Allah is Algetuigend van alle 

dingen.’’214 

De Namen al-Alim [de Alwetende] en al-Khabir [de Welingelichte] horen bij deze 

Naam. Deze Naam betekent dat niks ontgaat aan Allah. Al zou dit heel klein zijn. Al 

zou dit onzichtbaar zijn. Al is het in het geheim en al is het slechts een gedachte. Allah 

is Getuige. Hij hoeft echter geen moeite te doen om de schepping in de gaten te 

houden. Allah is Getuige over wat wij doen op deze wereld en zal ook de Getuige zijn 

op de Dag des Oordeels. Hij is Degene die met zekerheid kan getuigen, omdat de 

getuigenis is gebaseerd op Zijn Alwetendheid.  

Er was een docent die verschillende studenten had en onder hen was er één van wie 

hij meer hield. De andere studenten begonnen jaloers te worden en vroegen waarom 

deze onderscheid werd gemaakt. Hierop zei de docent: ‘’Ik ga jullie allemaal testen.’’ Hij 

bracht een aantal vogels en deze vogel moesten de leerlingen zo goed mogelijk 

verstoppen. Het moest een plek zijn waar niemand de vogel zou kunnen zien. Hierop 

vertrokken een aantal richting de bergen, sommigen richting een hele donkere plek en 

anderen weer naar andere plekken. Na een week kwamen ze terug en de docent vroeg 

waar iedereen de vogel had verstopt en de leerlingen gaven vol enthousiasme aan 

waar zij de vogel hadden verstopt. Vervolgens keek hij naar de lievelingsstudent en 

vroeg hem, waar hij de vogel had verstopt. Hij zei: ‘’Ik heb hem niet kunnen verstoppen, 

omdat ik mij bewust ben van het feit dat Allah de Getuige is en waar ter wereld ik deze vogel 

ook zou verstoppen; Hij zou ervan op de hoogte zijn! Daarom heb ik hem niet kunnen 

verstoppen.’’  
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Hoe kunnen wij als dienaren zondigen, terwijl wij weten dat Allah ons ziet en ons zal 

berechten over onze zonden? Hoe kan het zo zijn dat we extra ons best doen op werk 

als de baas langsloopt, terwijl wij constant aan het zondigen zijn, terwijl de Schepper 

van alles ons constant ziet? Terwijl Hij Degene is die ons te eten en te drinken geeft. 

Terwijl Hij Degene is die ons verstand heeft gegeven. Terwijl Hij ons zoveel gunsten 

heeft gegeven. Wij moeten hier vaker bij stilstaan en Allah vragen om vergiffenis en 

smeken om zijn Barmhartigheid en Genade.  

Een van de oprechte dienaren van Allah zei: ‘’Als je wilt zondigen; kijk naar de hemel en 

kijk naar de aarde, als je je niet schaamt, reken jezelf tot de dieren.’’  

Als de mens overgelaten zou worden aan zichzelf, zou hij verderf zaaien op wereld. 

Als je weet dat Allah jou ziet en dat Allah jou zal berechten dan denk je twee keer na 

voordat je iets slechts doet. Wij dienen het niveau te bereiken waarbij we constant het 

besef hebben dat we in de gaten worden gehouden, zodat we daarnaar kunnen 

handelen. 

Al-Baith [de Herrijzer] 
 

Allah is al-Ba’ith, de Herrijzer. Allah is de Opwekker van de doden op de dag des 

oordeels. Hij is Degene die ons laat ontwaken uit onze graven, zodat Hij onze daden 

en intenties zal beoordelen.  

Zo zegt Allah: ‘’En omdat het Uur [de Dag der Opstanding] zeker komt – daaromtrent 

bestaaat geen twijfel- en omdat Allah zeker degenen opwekt die zich in de graven bevinden.’’215  

En: ‘’Vervolgens hebben Wij jullie weer tot leven gewekt, na jullie dood, opdat jullie dankbaar 

zouden zijn.’’216  

En: ‘’Degenen die niet geloven hebben beweerd dat zij niet worden opgewekt. Zeg: 

‘’Jazeker! Bij Mijn Heer, jullie worden zeker opgewekt en vervlgens worden julllie op 

de hoogte gebracht van hetgeen jullie hebben verricht.’’ Dat is gemakkelijk voor 

Allah.’’217 

Na de herrijzing is er geen dood meer. De mensheid zal dan voor eeuwig in de hel of 

hemel verblijven. Het is natuurlijk mogelijk dat een moslim eerst in de hel zijn straf 

krijgt om vervolgens weer naar de hemel te gaan. Deze Naam is een van moeilijkste 

Namen van Allah om uit te leggen, omdat wij weinig weten over het hiernamaals. We 

weten enkel hetgeen in de Koran en overleveringen staan. De dood is eigenlijk geen 

einde en het hiernamaals is eigenlijk geen nieuw begin. Het zijn allemaal fasen die 
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horen bij het leven van de ziel. Het graf zal hierbij fungeren als een tussenstation, 

waarbij de mensen van de Jannah in een van de tuinen van Jannah zullen zijn en de 

mensen van Jahannam in een van de putten van Jahannam zullen zijn. Alles loopt dus 

door zonder onderbreking en de mens zal bewust zijn.  

Na afloop van de Badr oorlog vroeg de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] de doden: 

''Ik heb van Allah Ta'Ala gekregen wat Hij mij heeft beloofd (de overwinning) en dit is 

waarheid. En hebben jullie gekregen wat Allah jullie heeft beloofd'' De metgezellen vroegen 

toen: ''Waarom spreekt u tot mensen die een lijk geworden zijn?'' De Profeet [sal Allahu 

alayhi wa sallam] zei toen: ''Jullie horen niet beter dan zij, wanneer ik tot ze praat, maar zij 

kunnen geen antwoord geven.''218 

Zo zegt Allah: ‘’En beschouw degenen die op de weg van Allah zijn gedood niet als dood. Nee, 

levend zijn zij bij hun Heer, waar hen in ruime mate voorzieningen ten deel vallen…’’219 

Bij een doorgrondige innerlijke bestudering komt men tot de conclusie dat de mens 

niet geschapen is om op te houden met bestaan als hij doodgaat. Dat is onmogelijk. 

Het lichaam gaat dood, maar de ziel zal blijven bestaan en de ziel zal vervolgens ook 

terugkeren naar het lichaam. Het bewijs hiervan is te vinden in diverse boeken over 

Kalaam. 

De herrijzing na de dood is een nieuwe wederopstanding en is niet net hetzelfde als 

de eerste keer dat de mens is geschapen. Er zijn eigenlijk meerdere scheppingen. De 

eerste schepping van de mens is de schepping van de profeet Adam uit aarde. De 

schepping van de mensen bestaat eerst uit de schepping van het zaad (Nutfah). 

Vervolgens wordt uit de Nutfah een bloedklont ('Alaqah) geschapen. Uit de 'Alaqah 

wordt dan vlees (Mudgah) geschapen en uit de Mudgah wordt de ziel (Ruh) 

geschapen. Vervolgens krijgt de mens bewustwording, verstand en redenatie. Elke 

periode is een aparte schepping. De profeten hebben nog een schepping die ''Bi’thah'' 

wordt genoemd. Dit is als zij de openbaring ontvangen om met die boodschap mensen 

te laten ontwaken uit hun onachtzaamheid.    

Zo zegt Allah: ‘’Inderdaad, Wij hebben de mens geschapen uit een extract van klei. Vervoglens 

hebben Wij hem als een levenskiem, in een stevige [en veilige] verblijfplaats [de baarmoeder] 

geplaatst. Vervolgenns hebben Wij de levenskiem tot een klonter bloed gevormd. Daarna hebben 

Wij het bloed tot een [vormeloze] klomp gevormd en beenderen uit deze klomp gevormd. 

Vervolgens hebben Wij deze beenderen met vlees bekleed en [zo] hebben Wij hem tot een nieuwe 

schepping ontwikkeld. Gezegend is Allah, de Beste van de scheppers. Nadien zullen jullie zeker 

sterven. Dan, op de Dag der Opstanding, worden jullie zeker tot leven gewekt.’’220 
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Net als dat een kind in de barmoeder van zijn moeder nog niet kan begrijpen en 

beseffen hoe de wereld eruitziet, kunnen wij niet begrijpen en beseffen hoe het 

hiernamaals eruitziet. Wij kunnen enkel een beeld hebben vanwege de Koranverzen 

en overleveringen, maar daadwerkelijk omvatten kunnen wij niet. Immers; wij als 

mensen hebben tekortkomingen en ons verstand is ook beperkt. Wat wij ook zullen 

bedenken; het zal niet zo perfect zijn als de Jannah en niet zo verschrikkelijk zijn als de 

Jahannam. Pas als de mens uit de dood zal ontwaken, zal hij pas daadwerkelijk 

beseffen hoe het op de aarde was en wat hij allemaal heeft gedaan.  

In het hiernamaals zal er tegen de mens worden gezegd: ‘’Lees jouw boek (met daden)! 

Jij bent toereikend op deze Dag als berekenaar tegen jezelf.’’221 

Dan zullen we spijt hebben van elke zonde en van elk moment dat wij niet hebben 

doorgebracht met de aanbidding van Allah. Spijt zal op die dag echter geen nut 

hebben. Er zullen mensen zijn die Allah zullen vragen om terug te mogen keren naar 

de aarde, zodat ze dit keer beter zullen gaan leven, maar er zal geen toestemming 

gegeven worden. Wij krijgen een keer de mogelijkheid om te leven op deze aarde en 

moeten deze kans dus met beide handen grijpen en er het beste van maken. We dienen 

constant het besef te hebben dat we aan het einde van de rit dood zullen gaan en 

herrezen zullen worden door de Herrijzer. 

Het is een onderdeel van ons geloof dat wij geloven in zaken die wij niet hebben 

gezien. Ongelovigen zullen spijt krijgen als ze de werkelijkheid zullen zien. Maar dan 

zal het te laat zijn. Het geloven in het ongeziene is de sleutel tot zaligheid en 

nederigheid. Je bent er dan namelijk van bewust dat je niet alles weet en dat je moet 

vertrouwen op Allah. Dan kan je niet arrogant zijn. Je bent immers afhankelijk van een 

Ander.  

Wij als moslims hebben de taak om anderen op te wekken. Dit kunnen wij doen door 

de onwetende, kennis te geven. Door degene met problemen, oplossingen te geven. 

Zo kunnen we mensen een nieuw begin en perspectief geven. Als jij iets kunt 

betekenen om iemand wakker te maken en uit de figuurlijke dood te laten ontwaken, 

grijp dan je kans! Allah zal jou belonen hiervoor. De Profeet [sal Allahu alayhi wa 

sallam] zei tegen Imam Ali [Alayhi Salaam]: ''O Ali, als 1 persoon wegens jouw inzet tot 

inzicht/leiding komt, dan is dat beter voor jou dan alles waar de zon voor opkomt (dus alles wat 

op aarde is).'' 

 Het is vermeld in sommige overleveringen dat de ziel van de mens net als een vlinder 

boven het lichaam zal fladderen en zal zeggen: ''O familie, o ouders, laat de wereld niet 

met jou spelen, zoals ze met mij heeft gespeeld. Ik heb rijkdom verzameld van datgene wat halal 
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en haram was. Ik heb het uitgegeven in Halal en in Haram. Moge jullie het niet zo doen. Jullie 

kunnen er nog iets aan doen. Ik zal berispt worden voor hetgeen ik niet goed heb gedaan.'' 

Het is overgeleverd dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] het volgende zei als 

hij wakker werd:  

‘’Alle lof aan Allah die ons wakker heeft gemaakt, nadat wij zijn overleden en naar Hem keren 

wij herrezen terug.’’222 

ّ الهذّي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا  وَإّلَيْهّ النُّشُورُ الْحَمْدُ لِلَه  

Al-Haqq [De Ware, de Goede] 
 

Allah is al-Haqq, de Ware, de Goede. Allah is de Enige die Waar is. Dit is dus het 

tegenovergestelde van dwaling, valsheid en het foute.  

Zo zegt Allah (wno): ‘’Dit is dus Allah, jullie enige echte Heer. En wat is er buiten de 

waarheid anders dan dwaling? Hoe kunnen jullie je dan afwenden?’’223 

Het bestaan van Allah is een feit dat niet te ontkennen valt. Hij is de Enige Die 

opzichzelf is en niemand nodig heeft. Hij heeft niemand nodig gehad in het verleden 

en Hij heeft niemand nodig in het heden en Hij heeft niemand nodig in de toekomst. 

Alles dat buiten Allah bestaat heeft een mogelijk bestaan. Immers; er was een periode 

dat het er niet was. Maar er is nooit een moment geweest dat Allah niet bestond. Allah 

is de Enige die niet vergankelijk is; al het andere zal vergaan. Zo zegt Allah: ‘’En roep 

naast Allah geen andere god aan. Er is geen god dan Hij. Alles is vergankelijk, behalve Hij Zelf. 

Aan Hem behoort het oordeel toe, tot Hem worden jullie doorgebracht.’’224 

Als wij Allah vinden, vinden wij de waarheid. Als wij hem verloochenen, zullen wij 

ons in valsheid bevinden. Dat iemand redeneert dat Allah niet zou bestaan, verandert 

niks aan het feit dat Allah bestaat. De fout ligt dan bij de persoon zelf. 

Wij moeten heel goed beseffen dat in feite alles buiten Allah ‘’schein’’ is. Het heeft geen 

waarde, behalve de waarde die is toegekend door Allah. Geen enkele waarheid buiten 

Allah is een waarheid opzich of een onafhankelijke waarheid. Daarom moeten wij ons 

best doen om Allah te leren kennen. De kern van het geloof is namelijk het kennen van 

Allah. Vandaar dat het bestuderen van Aqeedah [geloofsleer] verplicht is voor elke 

moslim.   
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In ons dagelijks leven moeten wij er altijd op letten dat wij de waarheid spreken en dat 

wij niet zwijgen als er wordt gelogen. Wij moeten valsheid met goedheid bestrijden en 

leugens met waarheid. Het lijkt soms dat degenen die met valsheid en leugens bezig 

zijn, de overhand hebben, maar dat is allemaal tijdelijk. Zo zegt Allah: ‘’En zeg [tijdens 

jouw intrede in Mekka als overwinnaar]: ‘’De waarheid is gekomen en de valsheid is verdwenen. 

Immers, de valsheid is altijd gedoemt te verdwijnen.’’225  

Al-Wakil (de Beschermer, Degene met absolute volmacht) 
 

Allah is al- Wakil, de Beschermer, Degene met absolute volmacht. Zo zegt Allah: 

‘’Diegene is Allah, jullie Heer. Er is geen god naast Hem, de Schepper van alle dingen. Dien 

Hem, want Hij is de Toezichthouder [Wakil] over alle dingen.’’226 

Een directeur kan iemand anders volmacht of beperkte macht geven. Eigenlijk zijn 

beide machten beperkt, aangezien het wordt gegeven door iemand anders. De 

Volmacht van Allah is niet verkregen en Hij heeft geen toestemming van anderen 

nodig om iets te beslissen. Zijn Wil is wet. Zijn Macht is niet gebonden aan een 

bepaalde tijd of plaats. Ook deze Eigenschap is onlosmakelijk met Allah. Hij krijgt geen 

toestemming om volmacht te hebben. Volmacht hoort bij Hem. Allah is ook de Enige 

Die de volmacht kan nakomen. Het is namelijk onbeperkt. Op geen enkele manier is 

Allah belemmert. Niks kan Hem tegenhouden en niks kan ontsnappen aan Allah.  

Als iemand op aarde macht heeft, is dat omdat Allah die macht heeft gegeven aan hem. 

Dit wil zeggen dat ook Namrood, de Farao en alle dictatoren de positie hebben 

gekregen van Allah. Dit betekent echter niet dat Hij tevreden is met hun daden; Hij 

laat het enkel toe. Allah schept wat de mens besluit met zijn vrije wil. Tevredenheid 

en toelating zijn namelijk twee verschillende zaken. Allah laat bepaalde dingen 

gebeuren, zodat de mensen tot een bepaald inzicht komen. Daarnaast gebeuren 

bepaalde dingen als test voor de mensheid.  

Allah wist al dat Iblees niet zou buigen voor Adam, maar Hij heeft het laten gebeuren, 

zodat iedereen zijn ware aard zou zien. Dat hij het toestond, betekent niet dat Hij er 

ook tevreden mee is. Iblees was een Djinn die samen met de engelen was, omdat hij 

ogenschijnlijk heel goed was en veel kennis had. Desondanks heeft hij de grootste fout 

gemaakt die iemand kan maken: vallen in ongeloof. We leren daaruit dat we nooit 

arrogant en hoogmoedig moeten zijn, omdat dat wegen naar ongeloof zijn.  

In ons dagelijks leven leert deze Naam ons dat wij te allen tijde kunnen vertrouwen op 

Allah. Wat er ook gebeurd! Toen de profeet Ibrahim [Alayhi Salaam] in het vuur werd 
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gegooid zei hij: ‘’HasbunAllahu Wa Ni'mal Wakeel [Allah is voor ons toereikend en Hij is 

een voortreffelijk Beschermer]’’. 

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] leerde deze smeekbede ook aan de 

metgezellen toen zij bang werden toen zij hoorden hoe de engel Israfeel aan het 

wachten is op het teken van Allah om op de bazuin te blazen.227Zo lezen we in de 

Koran wat de metgezellen zeiden toen hen werd verteld dat de vijand een grote groep 

was: ‘’Degenen tegen wie de mensen zeiden: ‘’De volkeren hebben zich tegen jullie gegroepeerd, 

vrees hen daarom’’, geraakten juist gesterkt in hun geloof en zij zeiden: ‘’Allah is voor ons 

toereikend en Hij is een voortreffelijk Beschermer [Wakil].’’228 

Ze wisten namelijk dat zij hun voorbereidingen hadden getroffen en dat ze daarna 

moesten vertrouwen op Allah. Wij moeten in onze dagelijkse bezigheden doen wat we 

kunnen doen en vervolgens moeten we vertrouwen op Allah. Dit is zo bij het vinden 

van werk, een stageplaats, een geschikte echtgenote/echtgenoot en meer. Een moslim 

kan eigenlijk nooit hopeloos of depressief worden. Hij weet namelijk dat Allah zegt: 

‘’En wie in Allah vertrouwen stelt, voor hem is Hij toereikend.’’229 

En: ‘’En aan Allah behoort het verborgene van de hemelen en de aarde en tot Hem wordt het 

geheel teruggebracht. Aanbid Hem daarom en stel jouw vertrouwen in Hem. En jouw Heer is 

niet onachtzaam over hetgeen jullie doen.’’230 

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ''Als jullie zo zouden vertrouwen op Allah, 

zoals het zou moeten, dan zou Allah jullie net de vogels voeden, die in ochtend een lege maag 

hebben en in de avond een volle.’’231 

Toen de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en zijn [sal Allahu alayhi wa sallam] 

beste vriend Abu Bakr [radi Allahu anhu] achterna werden gezeten, verstopten ze zich 

in de grot. De vijanden naderden, maar zagen hun niet, doordat ze niet goed keken. 

Toen Abu Bakr [radi Allahu anhu] zich zorgen begon te maken, zei de Profeet [sal 

Allahu alayhi wa sallam]: ‘’O Abu Bakr, wat denk je over 2 personen, waarvan de derde 

Allah is.’’232  
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Ook de profeet Musa [Alayhi Salaam] liet zijn volk weten dat hij volledig vertrouwde 

op Allah toen ze achterna werden gezeten door het leger van de Farao. Zo lezen we in 

de Koran (wno): ‘’Toen de twee menigtes elkaar zagen, zeiden de metgezellen van Musa: ‘’Wij 

worden zeker ingehaald.’’ Hij zei: ‘’Absoluut niet! Mijn Heer is met mij. Hij zal mij leiden.’’233 

Als een moslim toch hopeloos of depressief wordt, moet hij werken aan zijn relatie met 

de Islam. Hij moet de minimale hoeveelheid van geloofsleer [Aqeedah] kennen dat 

verplicht is voor elke moslim. Iemand die daadwerkelijk gelooft is niet kapot te 

krijgen. Hij zal zich namelijk geen zorgen maken om zaken waar mensen normaliter 

bang voor zijn. Immers; hij vertrouwt op Allah, de Beschermer, op Degene met 

absolute volmacht. Dit betekent niet dat zo iemand geen problemen en moeilijkheden 

zal ondervinden tijdens zijn leven. Dat hoort bij deze wereld. We moeten niet denken 

dat we nu al in de Jannah zijn. Zorgeloze momenten zijn voor als we in de Jannah zijn 

binnengetreden. Dit is de aarde van zorgen en problemen. Als nabijheid bij Allah zou 

zorgen dat iemand geen problemen en moeilijkheden zou hebben, dan zou de Profeet 

[sal Allahu alayhi wa sallam] vrij zijn van zorgen en problemen. Maar in tegenstelling 

heeft hij [sal Allahu alayhi wa sallam] juist de meeste problemen gehad. Dat wij dus 

problemen krijgen, is normaal. Wanneer Allah van iemand houdt, krijgt hij juist meer 

beproevingen. Want die beproevingen zullen je rang verheffen als je er geduldig mee 

kan omgaan. Het verhaal van de profeet Ayoub [Alayhi Salaam] is hier een goed 

voorbeeld van. Hij verloor zijn rijkdom en gezondheid, maar bleef altijd geduldig. Hij 

smeekte met de volgende smeekbede en zei: ''O Heer, mij heeft onheil getroffen en U bent 

de Meest Genadevolle.'' Vervolgens werd hij genezen en kreeg zijn rijkdom weer terug. 

Het is van belang dat het hebben van geduld moet zijn op het moment van het 

probleem. Het is niet de bedoeling dat je tijdens het probleem zelf gaat klagen en 

achteraf geduld toont.  

Wij als moslims moeten ons volledige vertrouwen dus stellen op Allah. Dit betekent 

echter niet dat wij achterover moeten leunen en moeten verwachten dat de huur 

vanzelf wordt betaald. Wij moeten de middelen nemen die Allah op onze weg brengt 

en daarna vertrouwen op Allah. Omar [radi Allahu anhu] kreeg te horen dat iemand 

zei dat hij niet werkte, omdat hij op Allah vertrouwde. Hierop werd Omar [radi Allahu 

anhu] boos en gaf aan dat Allah niet van luie mensen hield. Op een dag kwam iemand 

naar de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en ging bedelen. De Profeet [sal Allahu 

alayhi wa sallam] gaf aan dat bedelen niet goed was en gaf die man opdracht om hout 

te hakken en het te verkopen op de markt. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] gaf 

aan dat dit beter was dan bedelen.  

Een ander voorbeeld uit het leven van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] is dat 

een man een keer vroeg: ‘’Moet ik mijn kameel vastbinden of moet ik vertrouwen op Allah?’’ 
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Waarop de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Bind jouw kameel vast en vertrouw 

daarna op Allah.’’ Wij moeten dus eerst de middelen nemen en vervolgens vertrouwen 

op Allah.  

Al-Qawi (de Krachtige) al-Matin (de Standvastige) 
 

Allah is al-Qawi, de Krachtige en al-Matin, de Standvastige. Zo zegt Allah: ‘’Allah 

heeft neergeschreven: ‘’Ik zal zeker overwinnen, Ik en Mijn boodschappers.’’ Allah is Qawiy 

[Alkrachtig], ‘Aziz [Almachtig].’’234 

En: ‘’Inderdaad, Allah is de Voorzienende, de Bezitter van de sterkste macht, al-Matin [de 

Standvastige].’’235 

De Naam al-Matin duidt op de kracht van Zijn macht. Deze Namen betekenen dat Zijn 

Macht volledig is en Zijn kracht oneindig is. Allah heeft geen rivalen. Het is dan ook 

een verkeerde gedachte van sommigen die denken dat Iblees een soort rivaal of 

tegenpool is van Allah. Dit klopt niet! Iblees is slechts een schepping van Allah die het 

voor zichzelf heeft verpest en die een test is voor de mensheid.  

Op de dag van Khandaq zei Aicha [radi Allahu anha]: ''Allah Azza wa Jalla heeft een 

(zand)storm gestuurd (waardoor de vijanden moesten vluchten) naar de Mushrikeen en Allah 

Azza wa Jalla zorgde ervoor dat de gelovigen helemaal geen oorlog hebben gevoerd. En Allah is 

Qawiy, ‘Aziz.’’236  

Als wij Allah oprecht dienen en de Islam praktiseren, dan zal Allah ons helpen. Zo 

zegt Allah: ‘’O jullie die geloven! Indien jullie [de religie van] Allah helpen, helpt Hij jullie en 

verstevigt Hij jullie voeten.’’237 

Sommige mensen denken dat zij de Islam praktiseren en de Islam helpen door haat en 

verderf te zaaien, terwijl ze helemaal niet de Islam representeren. Daarom moeten we 

goed kijken wat de Islam ons voorschrijft en waar wij staan. Als wij daadwerkelijk 

uitvoeren wat Allah van ons vraagt, zal Allah ons helpen. Zo zegt Allah: ‘’Indien Allah 

jullie helpt, kan niemand jullie overwinnen, maar indien Hij jullie in de steek laat, wie is dan 

degene die jullie nog kan helpen na Hem? In Allah behoren de gelovigen hun vertrouwen te 

stellen.’’238  

En ook: ‘’…En het is een plicht die op Ons rust om de gelovigen te helpen.’’239  
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De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] leert ons welke personen sterk zijn in de 

volgende overlevering: “De sterke man is niet degene die goed is in worstelen, maar degene 

die controle heeft over zichzelf tijdens een aanval van woede.”240 

Wij moeten dus enerzijds vertrouwen op Allah en anderzijds geduldig zijn als er 

slechte zaken op ons pad komen. Op die manier zullen wij een gerust gevoel hebben 

en zullen wij tevreden zijn met al hetgeen ons overkomt.  

Al-Wali [de Beschermende Vriend] 
 

Allah is al-Wali, de Beschermende Vriend. Allah zal de gelovigen te allen tijde bijstaan. 

Zo lezen we in de Koran: ‘’Wij [de engelen] zijn jullie beschermende vrienden in het wereldse 

leven en in het hiernamaals. En daarin hebben jullie alles wat jullie zelf verlangen en daarin 

hebben jullie alles waar jullie zelf om vragen.’’241 

En: ‘’Zeg: ‘’Niets anders zal ons treffen dan hetgeen Allah ons heeft voorgeschreven. Hij is onze 

Beschermheer. En laat de gelovigen in Allah al hun vertrouwen stellen.’’242 

Allah staat als het ware aan de kant van de gelovigen. Dit houdt ook in dat een 

gelovige de kant van Allah moet kiezen. Als je de kant van Allah hebt gekozen, 

betekent dit dat je niemand boven Allah plaatst in geboden en verboden. Je bent dus 

loyaal aan Allah. Wij mogen zelfs onze ouders niet gehoorzamen als zij ons iets vragen 

dat niet toegestaan is om te doen volgens de Islam. Dit, omdat onze loyaliteit aan Allah 

hoger is dan aan anderen.   

Een belangrijk onderwerp, dat betrekking heeft op deze Naam, is: al-Wala' wal-Bara'. 

Dit komt neer op het liefhebben en haten omwille van Allah. Er zijn een aantal verzen 

in de Koran die uit de context gelezen worden, waardoor men denkt dat moslims 

vijandig moeten zijn tegen alle ongelovigen. Een van deze verzen is: ‘’O jullie die 

geloven! Neem Mijn vijand en jullie vijand niet als Awliya [vrienden/bondgenoten], hun de 

liefde schenkend terwijl zij ongelovig zijn aan hetgeen tot jullie van de waarheid is gekomen en 

zij de Profeet en jullie verdrijven uit jullie woonplaats, omdat jullie geloven in Allah, jullie 

Heer.’’243  

Dit is de eerste vers van Surat al-Mumtahina. De naam van dit vers is ontleend aan het 

woord ‘’imtahinu’’ uit vers 10, hetgeen ‘’toets hen’’ betekent; de Surah betekent: ‘’de 
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geteste/ondervraagde vrouw’’. Deze Surah is geopenbaard in de periode tussen het 

Verdrag van Hudaybiya en de overname van Mekka.244 Vers 1 is geopenbaard naar 

aanleiding van een gebeurtenis met de metgezel Hatib ibn abi Balta’a. Dit was een 

metgezel die (voordat hij moslim werd) van Medina naar Mekka emigreerde. Hij kreeg 

toen -zoals het gebruikelijk was bij de Arabische stammen- bescherming van een 

bepaalde clan.  

Zo kon hij veilig leven in Mekka. Later werd hij moslim en vluchtte naar Medina. Hij 

liet echter familie achter in Mekka.  

Tijdens zijn leven in Medina hadden de moslims en ongelovigen een verdrag, Verdrag 

van Hudaybiya genaamd, afgesloten. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] stemde 

-ondanks de oneerlijke eisen- in met het verdrag. Na een periode werd dit verdrag 

geschonden door de ongelovigen, doordat zij moslims hadden vermoord. Hierop 

besloot de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] om naar Mekka te gaan met een leger. 

De ongelovigen in Mekka moesten niks te horen krijgen, zodat zij zich niet zouden 

kunnen voorbereiden. Op deze manier kon Mekka, zonder bloed te vergieten, 

overgenomen worden. De metgezel Hatib had echter nog familie in Mekka en hij wilde 

niet dat de ongelovigen in Mekka zijn familie zouden gebruiken als een soort schild 

tegen de moslims. Hierop besloot hij om een brief te sturen naar de ongelovigen van 

Mekka. Dit deed hij door de brief te laten wikkelen in de vlechten van een vrouw en 

haar te sturen naar Mekka. De engel Jibreel berichtte de Profeet [sal Allahu alayhi wa 

sallam] hiervan. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] stuurde hierop meteen een 

aantal metgezellen en beschreef de plek waar zij de vrouw zouden treffen. Ze troffen 

haar precies aan op de locatie die werd beschreven door de Profeet [sal Allahu alayhi 

wa sallam]. Op deze manier bereikte de brief, de ongelovigen niet.  

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] riep Hatib na deze gebeurtenis en vroeg hem 

om uitleg. Dit kwam namelijk over als verraad. De metgezel verklaarde dat hij niet 

afvallig was geworden en dat hij het niet deed om de moslims te verraden. Hij deed 

het enkel om zijn familie te beschermen. Dat was namelijk zijn enige familie. De Profeet 

[sal Allahu alayhi wa sallam] vergaf hem hiervoor. Dus, ondanks dat Hatib als het 

ware de kant koos van de ongelovigen, werd hij niet gezien als een afvallige door de 

Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]. Sterker nog; het vers -dat onder andere gericht 

is naar Hatib- begint met ‘’o jullie die geloven’’. Dus Allah rekent Hatib tot de gelovigen 

en niet tot de ongelovigen.  
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Dit vers gaat dus over een oorlogssituatie. Het is niet de bedoeling dat je als moslim 

zijnde de kant van de ongelovigen kiest, terwijl zij de moslims bestrijden. En zelfs in 

dat geval, dienen we te kijken naar de beweegreden van iemand. De Profeet [sal Allahu 

alayhi wa sallam] vergaf Hatib immers, nadat hij [sal Allahu alayhi wa sallam] zijn 

beweegreden te horen kreeg.  

Andere bewijzen dat moslims niet vijandig moeten zijn tegen elke ongelovige zijn als 

volgt:   

1) Allah Ta’Ala zegt in de Koran: ‘’En eveneens [toegestaan om mee te huwen zijn] kuise 

vrouwen uit het midden van de gelovigen en kuise vrouwen uit het midden van degenen, aan 

wie voor jullie het Boek is gegeven, indien jullie aan hen hun huwelijksgiften geven, handelend 

in eerbaarheid en niet in ontucht en zonder hen heimelijk als minnaressen te nemen.’’245 

Uit onder andere dit vers is geëxtraheerd dat een man die moslim is, mag trouwen met 

een joodse of christelijke vrouw. De basis voor een huwelijk is dat beide partijen elkaar 

liefhebben. In het vers wordt zelfs gesproken over het geven van een gift aan de 

echtgenote. Het zou dus heel vreemd zijn als de Islam toestaat om te trouwen met een 

ongelovige vrouw, maar tegelijkertijd aanspoort tot het vijandig zijn jegens haar.  

2) In de Koran en Sunnah wordt vaak aangespoord om goed te zijn tegenover buren 

en naasten. Zo staat direct na het gebod om enkel Allah te dienen, het volgende in de 

Koran: ‘’Betoon vriendelijkheid jegens de ouders, de verwanten, de wezen, de behoeftigen, de 

verwante buren, de naaste buren, de vriend aan je zijde, de gestrande reiziger en degenen die 

zich in jullie macht bevinden. Allah heeft de hypocriete opscheppers niet lief.’’246 

Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen moslims en ongelovigen. De Profeet [sal 

Allahu alayhi wa sallam] leefde ook met ongelovigen. Uit niks uit de Seerah blijkt dat 

de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] vijandig was met alle ongelovigen. In 

tegenstelling; hij [sal Allahu alayhi wa sallam] was juist rechtvaardig en vriendelijk 

tegenover hen. Dit geldt ook voor de 4 Khaliefen Abu Bakr, Omar, Othman en Ali [radi 

Allahu anhum].  
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3) Hoe zouden mensen ooit moslim worden, als wij bij voorbaat alle ongelovigen 

zouden zien als vijanden? Hoe zouden wij dan Da’wah kunnen doen? Wij moeten 

daarom te allen tijde zachtmoedig zijn. Zo staat er in de Koran: ‘’Vanwege uitingen van 

liefde en barmhartigheid van Allah ben jij zachtmoedig jegens hen [de gelovigen] geweest; 

indien jij hard van hand en ruw van hart zou zij geweest, zouden zij zich uit zichzelf zeker uit 

jouw omgeving hebben verwijderd.’’247 

4) Allah Ta’Ala zegt in de Koran: ‘’Allah verbiedt jullie niet om jegens degenen, die niet met 

jullie strijden om het geloof en jullie niet verdrijven uit jullie woonplaatsen, goed te doen en 

hen rechtvaardig te behandelen. Allah houdt van degenen die rechtvaardig zijn. Allah verbiedt 

jullie echter om degenen als bondgenoten te nemen die alleen met jullie strijden vanwege het 

geloof en jullie verdrijven uit jullie woonplaatsen en hen helpen om jullie te verdrijven. 

Degenen die hen als bondgenoot nemen, dat zijn de onrechtplegers.’’248 

Dit vers -dat overigens ook in Surat al-Mumtahina staat- geeft aan dat deze 

vijandschap enkel is voor bepaalde ongelovigen. Namelijk die ongelovigen die de 

moslims bestrijden en verdrijven. Tegen andere ongelovigen is het verplicht om hen 

rechtvaardig te behandelen.  

5) Allah Ta’Ala zegt in de Koran: ‘’Indien zij jou dwingen iets aan Mij gelijk te stellen, 

waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hun dan niet. En leef [niettemin] met hen samen op 

deze wereld, op een behoorlijke manier, en volg het pad van degene die zich tot Mij wendt.’’249 

6) Er is geen dwang in het geloof.250 Volgens de Islam is het niet toegestaan om mensen 

te dwingen om moslim te worden. Dit kan ook niet: het geloof zit namelijk in het hart; 

een plek waar enkel Allah kennis over heeft. Daarnaast staat er in de Koran: ‘’Voor jullie 

daarom jullie religie en voor mij mijn religie.’’251 

7) Het is overgeleverd van 'Amr ibn al-'As dat hij de Profeet [sal Allahu alayhi wa 

sallam] het volgende heeft horen zeggen: ''De familie van mijn vader zijn geen vrienden 

van Allah [d.w.z. geen moslims], maar ik heb een familieband en die voed ik.''252 Ook in de 

Seerah lezen we dus dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] goed was tegen 

ongelovige familieleden. Het is bekend dat hij enorm veel hield van zijn oom Abu Talib 

en dat hij [sal Allahu alayhi wa sallam] heel graag wilde dat hij moslim zou worden.  
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Daarom is ook het volgende vers geopenbaard: ‘’Jij [o Mijn boodschapper] kan degene van 

wie jij houdt niet leiden, maar Allah leidt wie Hij wil. En Hij kent hen die geleid worden het 

beste.’’253    

Kort samengevat: Er zijn dus ongelovigen in de maatschappij die niet de oorlog 

hebben verklaard tegen de Islam en moslims. Tegenover deze ongelovigen mag je niet 

vijandig zijn. In alle Islamitische rijken leefden moslims en ongelovigen samen. De 

ongelovigen hadden hierbij ook hun rechten. Zo mochten christenen en joden onder 

het bewind van moslims, berecht worden volgens hun eigen boek. Zij hoefden niet 

mee te doen met de oorlog, maar werden wel in bescherming genomen. Er waren veel 

ongelovigen die prefereerden om te leven tussen de moslims. Dat is ook de reden dat 

vele joden uit Andalusië gevlucht zijn naar Marokko en tot op heden daar vredig leven 

tussen de moslims. Het probleem tegenwoordig is dat mensen die niet eens het 

Arabische alfabet kennen, zich een geleerde voelen en waanideeën verspreiden. Zij 

gebruiken hiervoor de Koran, waardoor mensen hen zou kunnen geloven. Het is heel 

belangrijk om te weten dat mensen van elke afgedwaalde sekte zich hebben gebaseerd 

op de Koran. De vraag is echter of zij de verzen hebben begrepen. Vandaar dat het 

cruciaal is om je vast te houden aan de mainstream Islam van de vier wetscholen, zodat 

alle zaken in de juiste context worden begrepen.   

Toen de Khawarij -de groep die uit het leger van Imam Ali [Alayhi Salaam] stapten- 

zeiden dat Imam Ali [Alayhi Salaam] een ongelovige is geworden, baseerden zij zich 

ook op de Koran. Imam Ali [Alayhi Salaam] stelde namelijk een rechter aan, zodat hij 

kon oordelen tussen hem en Mu’awiya. Volgens de Khawarij was dit ongeloof, omdat 

enkel Allah mag oordelen. Zij gebruikten hiervoor het vers: ‘’Het oordeel is alleen aan 

Allah.’’254 Dit is natuurlijk een foutieve gedachte, omdat je iemand op aarde moet 

aanstellen die zal oordelen met de Wetten van Allah. Toen de Khawarij dit vers 

gebruikte tegen Imam Ali [Alayhi Salaam] zei hij daarom ook: ‘’Een woord [het vers uit 

de Koran] van waarheid, waarmee de intentie valsheid is.’’ 

Deze Khawarij zijn door de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] beschreven als 

honden van het hellevuur. Tevens heeft hij [sal Allahu alayhi wa sallam] een 

beschrijving van hen gegeven.  
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Shaykh Muhammad Wa'il al-Hanbali al-Hanafi [hafidhahullah] heeft vanuit de 

authentieke overleveringen de volgende eigenschappen van de Khawaij opgesomd:  

1] Ze zijn jong van leeftijd;  

2] Ze zijn roekeloos en dwaas; 

3] Ze hebben ijdelheid/eigendunk en hoogmoed; 

4] Ze tonen veel inspanning in de uiterlijke aanbiddingsvormen; 

5] Ze hebben een fout begrip van de Qur'an; 

6] Het zijn hele eloquente sprekers die verfraaid en verbloemend spreken;  

7] Ze verklaren mensen onterecht tot ongelovigen en staan het vloeien van bloed toe. 

Al-Hamid [de Prijzenswaardige]  
 

Allah is al-Hamid, de Prijzenswaardige. Zo staat in de Koran: ‘’Het pad van al-‘Aziz [de 

Almachtige], al-Hamid [de Prijzenswaardige].’’255 

En ook: ‘’Zij zijn geleid naar de beste woorden en zij zijn geleid naar het pad van al-Hamid [de 

Algeprezene].’’256 

En ook: ‘’O mensen, jullie zijn degenen die behoefte hebben aan Allah en Allah is al-Ghani [de 

Behoefteloze], al-Hamid [de Prijzenswaardige].’’257 

Hij is in de beginloosheid en de eindeloosheid Prijzenswaardig. Allah is dus 

nietprijzenswaardig, omdat Hij iets heeft gedaan en daardoor het recht heeft om zo 

genoemd te worden. Deze Eigenschap hoort bij Hem, net zoals Hij al-Khaliq [de 

Schepper] was, al voordat Hij de schepping heeft geschapen. Deze Eigenschap heeft te 

maken met Zijn Almachtigheid, Volmaaktheid en Hoogheid. Dit betekent dat de 

dienaar Hem lofprijzen en Hem Volmaaktheid toeschrijven.  

Onder de mensen is de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] de meest geprezene. 

Daarom heet hij [sal Allahu alayhi wa sallam] ook Muhammad, Ahmad en Mahmoud. 

Deze namen komen allemaal van ‘’hamd’’; prijzen. Degenen die het meeste lijken op 

de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam], zoals andere profeten, zijn [sal Allahu alayhi 

wa sallam] metgezellen, Vrienden van Allah en Geleerden, zijn ook geprezen en 

mogen geprezen worden. Deze mensen zijn te prijzen naar aanleiding van de 

volmaaktheid en kwaliteit van hun Ieman [geloof], Akhlaaq [karakter], A’maal 

[daden] en Aqwaal [woorden]. Allah is de Enige, echte Prijzenswaardige, omdat 
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iedereen behalve Allah gebreken en tekortkomingen heeft en niet volmaakt is. 

Allah zegt in de Koran: ‘’Allah en Zijn engelen zenden zegeningen over de Profeet. O jullie 

die geloven, vraag [aan Allah] om zegeningen voor hem en wens vrede voor hem.’’258 

Ka'b ibn 'Ujrah levert het volgende over: We vroegen de Profeet [sal Allahu alayhi wa 

sallam] het volgende: ''O RasulAllah [sal Allahu alayhi wa sallam], hoe moeten wij de 

Salaam doen op uw Ahl al-Bayt?''  

Hij [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ''Zeg: ''Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala 

ali Muhammad, kama salayta 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. 

Allahumma baarik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahima wa 

'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid.''259  

Ook in deze overlevering zien we de naam al-Hamid terugkomen. Het is aangeraden 

om dagelijks veelvuldig de Salawaat te reciteren. Dit zal de band van de moslim met 

de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] versterken.  

Het is aangeraden om de volgende smeekbede te verrichten als je merkt dat Allah je 

heeft geleid of het gevoel hebt dat je verdwaald bent geraakt: 

260 ُ َ الهذَي هَداَناَ لَهَذاَ وَمَا كُنها لَنهَْتدََيَ لَوْلََ أنَْ هَداَناَ اللّه  الْحَ مْدُ لَِلّه

Alhamdulillahi alladhi hadaanaa lihadha wamaa kunnaa linehtediya lawla ‘an hadaanaa Allah. 

De betekenis van deze smeekbede is als volgt: ‘’Alle lof komt Allah toe, Die ons hierheen 

heeft geleid. En indien Allah ons niet had geleid, hadden wij zeker geen leiding kunnen vinden.’’ 

Al-Muhsi [de Optekenaar]  
 

Allah is al-Muhsi, de Optekenaar. Deze Naam is afgeleid vanuit de stam: H-S-Y. 

Vanuit deze stam zijn de volgende betekenissen te herleiden: tellen, rekenen, 

berekenen, registreren, alles omvatten en volledige begrip hebben. Zo staat er in de 

Koran: ‘’Hij heeft hun aantal het beste berekend en hij heeft [hun aantal] nauwkeurig 

vastgesteld.’’261 
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En: ‘’En alles hebben Wij in een duidelijk Boek opgesomd [en genoteerd].’’262 

En: ‘’En bij Hem bevinden zich de sleutels tot [de schatten van] het verborgene. Niemand kent 

deze, behalve Hij. En Hij weet wat op het land en wat in de zee is. En er valt geen blad zonder 

dat Hij het weet, noch is er een korrel in de duisternissen van de aarde, noch iets wat vers of 

uitgedroogd is, zonder dat het in een duidelijk Boek is opgenomen.’’263 

Allah is dus Degene Die de details van alles weet. Degene die de kwantitatieve kennis 

heeft. Degene Die alles, groot of klein, omvat. Degene Die alle daden en intenties van 

iedereen kent. Allah is al-‘Alim [de Alwetende], maar als Zijn kennis temaken heeft 

met het kwantitatieve, al-Muhsi gebruikt. De echte Muhsi (Optekenaar) is Degene 

waar niks voor verborgen is en alle zaken in alle opzichten kent. De mens is zwak. 

Alhoewel hij kan tellen en berekenen schiet hij te kort en heeft hij niet alles in de gaten 

en kan hij niet alles (om)vatten. Daarom is de toepassing van deze naam op de mens 

beperkt.  Wij moeten constant de gunsten die wij hebben gekregen van Allah tellen, 

zodat wij niet moedeloos of ontevreden worden. De mens heeft vele gunsten gekregen 

van Allah. Zo veel dat hij het zelfs niet zou kunnen tellen. Zo zegt Allah: ‘’Indien jullie 

de gunsten van Allah zouden tellen, zouden jullie deze niet eens kunnen berekenen. Allah is 

Ghafur [Vergevensgezind], Rahim [Genadevol].’’264 

Al-Mubdi' (de Voortbrenger) en al-Mu'id (de Hersteller) 

 

Allah is Al-Mubdi’, de Voortbrenger en al-Mu’id, de Hersteller. Als iets uit niets is 

geschapen door Allah, wordt het Ibda’ (van Mubdi') genoemd. Als iets vernietigd is 

en opnieuw wordt geschapen, wordt dat I’adah (van Mu’id) genoemd. Allah heeft de 

mens geschapen uit niets door en Hij zal de mensen opnieuw scheppen. Zo zegt Allah: 

‘’Of Wie brengt dan de schepping voort en herhaalt deze vervolgens en Wie geeft jullie 

onderhoud uit de hemel en de aarde? Is er een god naast Allah? Zeg: ‘’Breng jullie bewijs, 

indien jullie de waarheid spreken.’’265 

En: ‘’Allah brengt de [eerste] schepping voort, daarna brengt Hij deze opnieuw [in het 

Hiernamaals] voort. Vervolgens worden jullie tot Hem teruggebracht.’’266 

En: ‘’Hij is Degene Die de schepping voortbrengt en haar daarna herhaalt. Dat is gemakkelijk 

voor Hem. En Hem behoort de meest verheven eigenschap toe in de hemelen en op de aarde. Hij 
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is al-‘Aziz [de Almachtige], al-‘Alim [de Alwijze].’’ 

En: ‘’Hij is Degene Die als Eerste schiep en Hij is Degene Die [het leven] teruggeeft] na de 

dood].’’267 

Allah is de Enige die uit niets kan scheppen. De mens zal altijd iets nodig hebben om 

iets anders te kunnen maken.  

Alles is door Hem begonnen met bestaan en alles gaat terug naar Hem. Zo staat in de 

Koran: ‘’Wij behoren toe aan Allah en tot Hem keren wij terug.’’268 

‘’Zijn bevel,  Het is makkelijk voor Allah om te scheppen. Zo staat er in de Koran:

anders dan dat Hij daartegen zegt: ‘’Wees!’’ en het  nietwil [scheppen] is  wanneer Hij iets
269is.’’ 

De geleerden hebben over dit vers gezegd dat het niet eens nodig is voor Allah om 

‘’wees’’ te zeggen om te kunnen scheppen, omdat je anders zou zeggen dat Allah 

ergens behoeftig aan is. Met dit vers laat Allah zien dat scheppen totaal niet moeilijk 

is voor Hem. 

 

 

Een belangrijk onderwerp dat we bij deze Naam kunnen behandelen is: Bid’ah. Bid’ah 

en Ibda’ hebben dezelfde stam en beteken: vernieuwen, innoveren of creeren. Een 

Bid’ah is een innovatie in de Islam.  

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei over Bid’ah: "Elke innovatie is dwaling en 

elke dwaling is in het vuur." 

De metgezellen begrepen deze Hadith, omdat het in een bepaalde context werd 

gezegd. Deze context is nu onbekend bij sommigen, waardoor ze vele Islamitische 

zaken onterecht als Bid’ah bestempelen. Allereerst dienen we te kijken wat het woord 

‘’elke’’ betekent in de Hadith. Is dit letterlijk elke zaak dat nieuw is in de Islam of zijn 

hier bepaalde eisen aan?  

Een ander Hadith dat over deze kwestie gaat is als volgt: De Profeet [sal Allahu alayhi 

wa sallam] zei: ‘’Wie in onze zaak [de Islam], iets introduceert wat er niet [van oorsprong] bij 

hoort, is verworpen.’’270  
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Uit deze Hadith leren we dat een nieuw concept pas een Bid’ah kan zijn als het iets is 

wat van oorsprong niet hoort in de Islam. Imam Shatibi, een van de grootste geleerde 

in Usuul, definieert de Bid’ah daarom als hetgeen geen basis heeft in de Islam en 

indruist tegen de principes van de Islam. Er zijn dus bepaalde vernieuwingen die goed 

kunnen zijn. Zelfs een van de grootste metgezellen Omar [radi Allahu anhu] zei dit!  

In de tijd van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] werd het Taraweeh gebed een 

paar dagen gezamenlijk gebeden in Masjid an-Nabawi. De Profeet [sal Allahu alayhi 

wa sallam] was hierbij de Imam. Na een paar dagen kwam hij [sal Allahu alayhi wa 

sallam] niet naar de moskee voor het Taraweeh gebed en legde uit dat hij [sal Allahu 

alayhi wa sallam] uit barmhartigheid voor de moslims niet kwam, omdat hij [sal 

Allahu alayhi wa sallam] niet wilde dat het Taraweeh gebed verplicht zou worden 

gemaakt. De openbaringen waren toen immers nog niet gestopt en er kon elk moment 

een openbaring van Allah komen. Het Taraweeh gebed werd vanaf toen door 

sommige metgezellen alleen (thuis) gebeden en door andere metgezellen in kleine 

aparte groepjes in de moskee. Jaren later, in de periode dat Sayyidina Umar regeerde 

als leider, merkte hij dit op en besloot dat het beter zou zijn om het gebed als één groter 

gezamenlijk gebed te verrichten. Dit vormde het begin van de gezamenlijke Taraweeh 

gebeden die we hedendaags kennen. 

Abdul Rahman ibn Abd al Qari levert het volgende over: ‘’Ik ging met Umar ibn al 

Khattab in Ramadan naar de Masjid en de mensen daar waren verspreid in groepen. Sommige 

mannen verrichten het gebed zelfstandig, terwijl anderen in kleine groepen aan het bidden 

waren. Umar zei: ‘’Bij Allah! Naar mijn mening zou het beter zijn als deze mensen zich 

verzamelden achter één Imam.’’ Dus hij bracht ze bijeen achter Ubayy ibn Ka’ab. Toen ging ik 

een andere nacht weer met hem en de mensen waren aan het bidden achter hun Imam. Umar 

zei, ‘Hoe voortreffelijk is deze Bid’ah [nieuwe manier]!’’271  

Hoe kon Omar dit zeggen, terwijl de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zo streng 

was tegen innovaties? Had Omar, de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] verkeerd 

begrepen? Nee! Omar had de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] juist goed 

begrepen. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] gebruikte het woord ‘’Bid’ah’’ in 

de vakkundige betekenis: vernieuwingen die indruisen tegen de Islam, maar worden 

gepresenteerd alsof het een onderdeel is van de religie. Omar gebruikte de taalkundige 

betekenis van Bid´ah: een vernieuwing. Het was immers niet gebruikelijk dat er 

gezamenlijk achter één Imam werd gebeden.  
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Het is dus toegestaan om met iets nieuws te komen, zolang het niet indruist tegen de 

principes van de Islam. Dat leren we ook in de de Hadith waarin de Profeet [sal Allahu 

alayhi wa sallam] zegt: “Wie op een goede Sunnah in de Islam begint, heeft de beloning ervan 

en de beloning van degenen die dit na hem verrichten zonder dat dit afdoet aan hun beloning. 

En wie op een slechte Sunnah in de Islam begint, draagt daarvoor de zonde en de zonden van 

degenen die dit na hem verrichten zonder dat dit aan hun zondigheid afdoet.”272 

Sommigen menen dat deze Hadith ons leert dat moslims een vergeten Sunnah weer in 

de praktijk moeten brengen. Zij hanteren hierbij de vakkundige betekenis van Sunnah. 

Vakkundig betekent Sunnah namelijk, hetgeen gedaan, gezegd of goedgekeurd is door 

de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]. Het is niet mogelijk dat de Profeet [sal Allahu 

alayhi wa sallam] hier de vakkundige betekenis bedoelde, omdat we dan een slechte 

Sunnah toeschrijven aan de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]. We dienen 

‘’Sunnah’’ in deze Hadith dus te begrijpen in de taalkundige betekenis. Taalkundig 

gezien betekent Sunnah namelijk een gebruik of gewoonte. Iemand die dus een goede 

gewoonte begint, zal daar beloond voor worden. 

In de tijd van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en de 4 Khaliefen hadden de 

moslims geen app voor de gebedstijden. Deze zijn ontwikkeld om het gemakkelijker 

te maken voor de moslims. Dit is in principe ook een Bid’ah, maar omdat het een 

oorsprong heeft in de religie en niet indruist tegen de principes van de Islam, is het 

een goede Bid’ah. Sommige geleerden gebruiken in plaats van de term ‘’goede 

Bid’ah’’, de term ‘’Sunnah Hasana’’ [goede gewoonte].  

De terminologie kan verschillen, maar het komt erop neer dat bepaalde nieuwe zaken, 

die niet zijn gedaan door de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam], alsnog toegestaan 

kunnen zijn om te doen.  

Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

• Minaretten; 

• Microfoons in de moskee, zodat de Imam goed gehoord wordt; 

• Het bundelen van de Koran; 

• Het plaatsen van leestekens [Harakaat] in de Koran; 

• Het ontwikkelen van Islamitische wetenschappen, zoals Tafseer, Aqeedah, 

Hadith en Fiqh; 

• Het opzetten van Islamitische educatie centra; 

• Gebedskleedjes; 

• Het gebruikmaken van een Subha/Tasbeeh om de Dhikr bij te houden; 
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De Subha/Tasbeeh wordt bijvoorbeeld als een Bid’ah bestempeld, terwijl hier een 

bewijs voor is uit de Sunnah! In de tijd van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] 

was er een vrouw die haar Dhikr bijhield, door dadelpitten in een kom te plaatsen. Ze 

gaf aan dat ze dit deed, zodat ze beter kon tellen. De Profeet [sal Allahu alayhi wa 

sallam] keurde dit niet af. Het doel is om bepaalde Adhkaar [meervoud van Dhikr] -

die met een bepaalde hoeveelheid gezegd dienen te worden- bij te houden. Je kan dit 

doen met je vingers, dadelpitten of met een Subha/Tasbeeh. Het gaat om het doel en 

niet om het middel. Indien iemand het precies wilt doen, zoals de Profeet [sal Allahu 

alayhi wa sallam] het deed, zal hij ervoor beloond worden. Maar dit betekent niet dat 

andere manieren per definitie zijn verboden. Het is daarnaast overgeleverd dat Abu 

Hurayra een kralenketting van 5000 kraaltjes had in zijn mantel om zijn Dhikr bij te 

houden.  

 

Een ander punt dat als Bid’ah wordt bestempeld is de Mawlid an-Nabi, ofterwel het 

herdenken van de geboorte van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]. Ook dit is 

toegestaan, mits de zaken die gebeuren tijdens zo een evenement toegestaan zijn. 

Meestal worden bij dit soort evenementen de Koran gereciteerd, de Seerah 

doorgenomen en Salawaat gestuurd naar de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]. Als 

er een jaarlijks evenement zou worden georganiseerd, waarbij de Koran wordt 

gereciteerd, de Seerah wordt doorgenomen en lofliederen worden gezongen, zou 

iedereen dit goed vinden. Maar zodra dit Mawlid wordt genoemd, wordt dit op de 

één of andere manier als Bid’ah bestempeld. Wat natuurlijk heel vreemd is, aangezien 

wij zaken moeten beoordelen op daden en niet op namen.  

 

Daarnaast is er in stelregel in de Islam: ‘’Hetgeen je nodig hebt voor het verplichte, is 

verplicht.’’ Een simpel voorbeeld hiervan is als volgt: Het bidden van Fajr is verplicht. 

Het opstaan voor Fajr is daardoor verplicht. Indien iemand enkel met een wekker 

wakker kan worden voor Fajr, dan is het verplicht om een wekker te zetten voor Fajr. 

Vanuit dit invalshoek kan ook beargumenteerd worden dat de Mawlid iets goeds iets. 

Immers; het is verplicht voor ons als moslims om te houden van de Profeet [sal Allahu 

alayhi wa sallam]. De wegen hiernaartoe zijn dus ook verplicht. Dit kan door 

Islamitische lezingen bij te wonen, de Seerah door te nemen, maar ook door een 

Mawlid te organiseren.  

Het doel van een Mawlid is namelijk, zodat de band met onze Profeet [sal Allahu 

alayhi wa sallam] wordt versterkt. Wij leven namelijk 14 eeuwen na hem [sal Allahu 

alayhi wa sallam] en vergeten hem [sal Allahu alayhi wa sallam] vaak in ons dagelijks 

leven. De metgezellen konden dagelijks de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zien 

en voor hun was het eigenlijk elke dag een Mawlid. Zij hadden niet de behoefte om 

een dag te selecteren, zodat ze de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] konden 



 

 

herdenken. Dit deden ze al dagelijks.  

Daarnaast is er niks mis met het vieren van gunsten. Het is toegestaan om blij te zijn 

bij een geboorte, als iemand een diploma haalt, een kind de Koran heeft 

gememorsieerd of als twee mensen trouwen. Je kan dit vieren door te bidden, door te 

vasten, maar ook door mensen uit te nodigen en hun eten te geven als Sadaqa. De 

Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] vierde zijn [sal Allahu alayhi wa sallam] 

verjaardag door te vasten. Als het niet een belangrijke dag was, zou hij [sal Allahu 

alayhi wa sallam] er niet iets extra voor doen. Iemand kan ervoor kiezen om op de 

geboortedag van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] te vasten, maar kan er ook 

voor kiezen om extra te bidden, de Seerah door te nemen of mensen uit te nodigen 

voor een etentje. Het gaat namelijk om het doel en niet het middel. 

Al-Muhyi (de Gever van leven) en al-Mumit (de Nemer van 

leven) 
 

Allah is al-Muhyi, de Gever van Leven en al-Mumit, de Nemer van leven. Zo zegt 

Allah: ‘’En tot Zijn tekenen behoort dat je de aarde verdroogd ziet, doch wanneer Wij water op 

haar doen neerdalen, komt ze trillend in beweging en zwelt ze op [met leven]. Hij Die haar doet 

herleven doet zeker ook de doden herleven. En Hij is Almachtig over alle dingen.’’273 

En: ‘’Zo geeft Allah leven aan de doden terug en toont Hij jullie Zijn tekenen. Wellicht zullen 

jullie je verstand gebruiken.’’274 

En: ‘’Er is geen god naast Hem. Hij doet leven en Hij doet sterven.’’275 

Weet dat enkel Allah leven kan geven en nemen. Dit houdt automatisch in dat Hij al-

Hayy, de Levende is. We dienen Allah dus te zien als een entiteit. Hij is dus niet de 

natuur of een bepaalde gebeurtenis (zoals de Big Bang). Hij staat los hiervan.  

De mens is in leven, omdat hij een Ruh [ziel] heeft. Allah zegt over de Ruh het 

volgende in de Koran: ‘’Zij vragen jou over de Ruh. Zeg: ‘’De Ruh behoort tot het gebod van 

mijn Heer. Er is jullie niet anders dan heel weinig kennis verleend.’’276 

We kunnen als mensen enkel gissen wat de Ruh is, maar zeker zullen we het nooit 

weten. Allah heeft ons hier namelijk geen kennis over gegeven. Imam al-Ghazali 

[rahimahu Allah] legt de Ruh uit door een vergelijking te maken met een tak van een 

boom. Deze tak leeft, doordat er vocht in zit. Wanneer je de tak afhakt van de boom, 
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zal de vocht weggaan en de tak zal doodgaan. Dit is hetzelfde bij de mens: als de Ruh 

weggaat, zal de mens doodgaan.  

De dood is ook iets dat wij moeilijk kunnen vatten. Zo wordt het volgende verteld in 

de Koran: ‘’Of zoals degene die voorbij een stad trok, die tot op haar grondvesen tot een ruine 

was vervalen. Hij vroeg zich af: ‘’Hoe zal Allah haar na haar dood weer tot leven brengen?’’ 

Allah deed hem voor honderd jaar sterven, waarna Hij hem weer tot leven bracht. [Allah] vroeg 

hem: ‘’Hoe lang heb je [in deze toestand] doorgebracht?’’ Hij antwoordde: ‘’Een dag of een 

gedeelte daarvan.’’ Hij zei: ‘’Nee, integendeel! Je hebt hier honderd jaar doorgebracht. Kijk naar 

je voedsel en je drank, die zijn niet bedorven. Kijk ook naar je ezel, opdat mensen hiervan een 

les leren. En kijk naar die beenderen, hoe Wij die samenvoegen en daarna met vlees bekleden.’’ 

Toen het hem duidelijk was geworden, zei hij: ‘’Ik besef nu [heel goed] dat Allah Almachtig is 

omtrent alle dingen.’’277 

Volgens een aantal metgezellen ging dit over de profeet Uzayr [Alayhi Salaam]. Wat 

hier gebeurde was een wonder en moeilijk te vatten voor ons verstand. Wij dienen hier 

echter wel in te geloven, omdat het in de Koran staat. Deze wonderen gebeuren niet 

meer, omdat er geen nieuwe profeten komen. Het enige wonder die we zullen hebben 

tot de Dag des Oordeels is de Koran.  

Allah zegt in de Koran: ‘’Allah neemt de zielen weg op het moment van hun sterven en bij 

degenen die niet sterven in hun slaap. Dan houdt Hij de zielen vast voor welke Hij over de dood 

heeft beschikt en laat Hij de anderen vrij tot een vastgesteld termijn. Daarin bevinden zich zeker 

tekenen voor een volk dat nadenkt.’’278 

Hieruit leren we dat de zielen worden ontnomen, als wij gaan slapen. Daarom zei de 

Profeet het volgende: ‘’Als iemand van jullie naar bed gaat; laat hem zijn deken schudden, 

omdat hij niet weet wat erin gevallen kan zijn, nadat hij het had verlaten. Laat hem vervolgens 

het volgende reciteren:279 

بَاسْمَكَ رَبَِّي وَضَعْتُ جَنْبَي وَبَكَ أرَْفعَُهُ إَنْ أمَْسَكْتَ نَفْسَي فَارْحَمْهَا وَإَنْ أرَْسَلْتهََا فَاحْفَظْهَا بَ مَا 

الَحَينَ   تحَْفَظُ بَهَ عَبَادكََ الصه

Bismika Rabbi wada'tu janbi, wa bika arfa'uhu, in amsakta nafsi farhamha, wa in arsaltaha 

fahfazha bima tahfazu bihi 'ibadakas-salihin. 

Met Uw Naam, mijn Heer, plaatst ik mijn (rechter)zijde [op bed] en met Uw Genade zal ik 

herrijzen. Als u mijn ziel tegenhoudt [ervoor zorgt dat ik sterf], wees barmhartig ervoor. 
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Maar als U het laat gaan [ervoor zorgt dat ik leef], bescherm het dan tegen hetgeen, waarvoor 

U Uw oprechte dienaren voor heeft beschermd. 

Indien iemand wakker wordt kan hij de volgende smeekbede verrichten:  

َ الهذَي أحَْـيَانَا بَعْـدَ مَا أمََاتـَنَا وَإليْهَ النُّـ شُورالْحَمْـدُ لَِلِّّ  

Alhamdulillaahi alladhie ah’yaana ba’ada maa amaatana wa ilayhin-nushur. 

Alle lofprijzingen komen toe aan Allah Die ons tot leven brengt nadat Hij ons heeft doen 

sterven en tot Hem is de terugkeer. 

Vergeet het volgende nooit: ‘’Leef wat je wilt, maar je zal doodgaan. Heb lief wat je wilt, 

maar je zal het verlaten.’’ 

Al-Hayy [de Levende] 
 

Allah is al-Hayy, de Levende. Dit betekent dat Allah ons constant in de gaten houdt. 

Niks ontkomt aan Zijn Kennis, Macht of Kracht. Daarom is Allah de onafhankelijke; 

Zijn leven is niet afhankelijk van iets of iemand. Alles dat leeft, is echter wel afhankelijk 

van Hem. Deze Naam komt voor in Ayat al-Kursi: ‘’Allah, er is geen andere god dan Hij, 

al-Hayy [de Levende], al-Qayyum [alles bestaat dankzij Hem en is afhankelijk van Hem]. 

Sluimer noch slaap kunnen Hem overvallen. Aan Hem behoort al hetgeen zich in de hemelen 

bevindt en al hetgeen zich op de aarde bevindt. Wie is degene die bij Hem [om vergiffenis] kan 

bemiddelen, anders dan met Zijn toestemming? Hij weet hetgeen voor hen is en hetgeen achter 

hen is. Zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, behalve hetgeen Hij wil. Zijn Troon strekt 

zich uit over de hemelen en over de aarde. Voor Hem is het geen moeite om over beide te waken. 

Hij is al-‘Ali [de Verhevene], al-‘Azim [de Geweldige].’’280 

En ook: ‘’Stel jouw vertrouwen in al-Hayy [de Levende], Die niet sterft en verheerlijk Hem 

met de lof die Hem toekomt. Hij is goed op de hoogte van de zonden van Zijn dienaren.’’281 

Deze Naam leert ons ook dat iedereen afhankelijk is van Allah; aangezien alles leeft, 

met de Wil van Allah. Zo zegt Allah: ‘’[Zeker, Hij is] de Uitvoerder van hetgeen Hij wil.’’282 
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Al-Qayyum [de Zelfbestaande] 
 

Allah is al-Qayyum, de Zelfbestaande. Zo zegt Allah: ‘’En de gezichten onderwerpen zich 

nederig aan al-Hayy [de Levende], al-Qayyum [de Zelfbestaande]. Degene die onrecht met zich 

meedraagt, heeft gefaald.’’283 

Ook deze Naam komt voor in Ayat al-Kursi. 

Weet dat alles te catagoriseren is in twee groepen: iets dat behoeftig is en iets dat niet 

behoeftig is. Alles behalve Allah hoort in de eerste categorie. Elk persoon is behoeftig 

aan eten, drinken, ruimte, etc. Allah is onafhankelijk van al deze zaken. Allah is 

Zelfbestaand en Hij is Qaimun bi Zatihi. Dit betekent dat niks op Hem lijkt in geen 

enkel opzicht. Wij hebben Allah nooit gezien en kunnen ons Allah dus niet vatten met 

ons beperkte verstand. Wij kunnen alleen datgene voorstellen wat wij kunnen 

waarnemen. We kunnen dingen die wij niet hebben gezien wel inbeelden, als we het 

kunnen vergelijken met andere zaken. Zo kunnen we een rozeolifant inbeelden, omdat 

we weten wat roze en olifant is. Maar aangezien we Allah niet kunnen vergelijken, 

kunnen we ons niet voorstellen hoe Allah is. Daarom kan iemand die een goede 

dogmatiek [Aqeedah] heeft, zich niet voorstellen hoe Allah is. Iemand wiens Aqeedah 

onjuist is, zal figuurlijke teksten, letterlijk nemen en geloven dat Allah zit, Zich 

verplaatst en ledematen heeft.  

Al-Wajid [de Vinder] 

 

Allah is al-Wajid, de Vinder. Wajid komt van Wajada dat vinden, bedenken en 

uitvinden betekent. Het woordje Wujuud [lichaam] komt ook van Wajid. Deze Naam 

betekent eigenlijk dat Allah de Schepper is van alle lichamen. Hij schept niet, omdat 

Hij er behoefte aan heeft, maar Hij schept, omdat de schepping behoeftig is. Het is 

belangrijk om te weten dat bij Allah de mogelijkheid niet bestaat dat Hij iets niet kan 

vinden, oftewel dat Hij niet op de hoogte is van bepaalde gebeurtenissen. Hij ziet ons 

zonder ogen en Hij hoort ons zonder oren. Deze Naam leert ons ook dat alles 

uiteindelijk boven water zal komen. Al het onrechtvaardige en slechte zal of op deze 

wereld of in het Hiernamaals berecht worden. We dienen dus nooit wanhopig te zijn, 

omdat we ons ervan bewust moeten zijn dat Allah ons ziet. We dienen ons vertrouwen 

te stellen op Allah.   
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Al-Maajid [de Nobele] 

 

Allah is al-Maajid, de Nobele. Deze Naam lijkt op al-Majid [de Glorierijke], die reeds 

besproken is. De mens kan nobel zijn. Als iemand heel erg goed is, ookal heeft hij 

kleine gebreken en tekortkomingen, noemen wij hem nobel. De echte Nobele is echter 

Allah. Hij is namelijk zonder gebreken en tekortkomingen. Daarom moeten wij 

geloven dat Allah alleen het goede doet. Het slechte is enkel geschapen als een 

beproeving, zodat we het onderscheid kennen tussen onderdrukking en vrede, 

armoede en rijkdom, etc. Het zit in de aard van de mens dat hij houdt van 

volmaaktheid. Niemand houdt van dingen die defect zijn of tekortkomingen hebben. 

Als de mens Allah heeft gevonden dan heeft hij volmaaktheid gevonden, waardoor de 

mens tot rust komt. Vindt de mens iets of iemand anders dan Allah, dan hebben ze iets 

gevonden wat niet volmaakt is. Zij zullen daarom dus nooit werkelijk tot rust komen. 

Allah zegt in de Koran: ‘’[Zij zijn] degenen die geloven en van wie de harten tot rust komen 

door het gedenken van Allah. Weet dan, het is door het gedenken van Allah dat de harten tot 

rust komen.’’284 

Sommigen zullen zeggen dat ze Allah hebben gevonden, maar nog steeds geen rust 

ervaren. Deze mensen denken dat zij Allah hebben gevonden, maar weet dat je Allah 

niet hebt gevonden, indien er geen rust aanwezig is in het hart. De status van perfectie 

[Ihsaan] kan bereikt worden door je bijvoorbeeld in te zetten voor de zaak van Allah, 

door kennis op te doen en door vrijwillig aanbiddingen te verrichten. Daarnaast dient 

de moslim altijd geduldig te zijn en bepaalde zaken die slecht lijken toch als een gunst 

te zien. Zo zal hij een ziekte zien als een gunst, omdat het een vergelding is voor de 

zonden die hij eerder heeft gepleegd. Ook dienen we tevreden te zijn met hetgeen we 

krijgen. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Voor degene die gezond wakker 

wordt, zich veilig voelt en eten heeft voor die dag, is het alsof hij de hele wereld heeft 

verkregen.’’285 

 

Allah geeft sommigen rijkdom, omdat Hij weet dat ze in ongeloof en dwaling zouden 

vallen als ze arm zouden zijn. En Allah geeft sommigen armoede, omdat Hij weet dat 

ze in ongeloof en dwaling zouden vallen als ze rijk zouden zijn. Dit betekent niet dat 

Allah onrectvaardig is, maar dat Hij de mens wilt opvoeden en beproeven. Hij heeft 

namelijk genoeg geschapen, maar de mensen verdelen het onderling op een 

onrechtvaardige manier. Zo zegt Allah: ‘’En indien Allah het levensonderhoud aan Zijn 

dienaren had verruimd, dan zouden zij zich opstandig [en buitensporig] op de aarde hebben 

gedragen. Doch Hij doet met mate neerdalen hetgeen Hij wenst. Hij is omtrent Zijn dienaren 

Alkennend, Alziend.’’286  
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Het is overgeleverd door Abu Dharr dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: 

"Allah zei: ‘’O Mijn dienaren, Ik heb voor Mijzelf onrecht verboden en heb dat onder jullie ook 

verboden gemaakt. Doe elkaar dan ook geen onrecht aan. O Mijn dienaren, jullie zijn allen 

dwalenden, behalve degene die Ik geleid heb; vraagt Mij daarom om geleid te worden en Ik zal 

jullie leiden. O Mijn dienaren, jullie lijden allen honger, behalve degene die Ik gevoed heb; 

vraagt Mij daarom om gevoed te worden en Ik zal jullie voeden. O Mijn dienaren, jullie zijn 

allen naakt, behalve degene die Ik gekleed heb; vraagt Mij daarom om gekleed te worden en Ik 

zal jullie kleden. O Mijn dienaren, waarlijk, jullie begaan dag en nacht zonden en Ik vergeef 

alle zonden; vraagt Mij daarom om vergiffenis en Ik zal jullie vergeven. O Mijn dienaren, jullie 

zijn niet in staat om Mij te benadelen met enig nadeel. En jullie zijn niet in staat om Mij te 

bevoordelen met enig voordeel. O Mijn dienaren, al zouden jullie eerste tot en met jullie laatste, 

en (alle) mensen en djinn net zo godvrezend zijn als de meest godvrezende persoon onder jullie, 

dan zou dat niets aan Mijn Heerschappij toevoegen. O Mijn dienaren, al zouden jullie eerste 

tot en met jullie laatste, en (alle) mensen en djinn net zo verdorven zijn als de meest verdorven 

persoon onder jullie, dan zou dat niets aan Mijn Heerschappij afdoen. O Mijn dienaren, al 

zouden jullie eerste tot en met jullie laatste, en (alle) mensen en djinn, allemaal op één vlakte 

staan en Mij vragen, en Ik iedereen zou geven wat hij wenst, dan zou dat niet meer verminderen 

van wat Ik heb (aan bezit), dan dat wat een naald onttrekt, wanneer deze in de zee wordt 

gedoopt. O Mijn dienaren, het zijn uitsluitend jullie daden (waarop jullie afgerekend zullen 

worden), die Ik voor jullie optel en daarnaar zullen jullie beloond worden. Wie het goede treft 

(in het Hiernamaals), moet Allah prijzen (Alhamdoelillah zeggen). En wie iets anders dan dat 

treft, laat hem niemand anders dan zichzelf verwijten.”287 

In ons dagelijks leven dienen we in te zien hoe Nobel Allah is voor Zijn schepping, 

zodat wij ook, op ons niveau, nobel kunnen zijn met de schepping. De nobelheid die 

de mens toont voor een ander is eigenlijk de Nobelheid van Allah, omdat de Nobele 

jou de mogelijkheid geeft om nobel te zijn. Allah zegt in de Koran: ‘’Wij hebben zeer 

zeker de kinderen van Adam geëerd en hen over het land en over de zee gedragen. En Wij hebben 

hen voorzien van de goede, schone dingen en [Wij] hebben hen hoog verheven boven de meesten 

van degenen die Wij hebben geschapen.’288’ 

Dit vers leert ons dat de mens een speciale positie heeft gekregen van Allah. De mens 

dient deze speciale positie te waarderen en hiernaar te handelen. Op deze manier 

zullen wij het paradijs verdienen dat door Allah als volgt wordt beschreven: ‘’Voor 

mijn vrome aanbidders heb Ik zulke dingen voorbereid, dat geen enkel oog heeft gezien, geen oor 

heeft gehoord en waar niemand ooit over heeft kunnen denken.’’289      
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De meest nobele persoon is de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]. In de Seerah lezen 

we vele gebeurtenissen die hierop duiden. Een voorbeeld is bij de inname van Mekka. 

Nadat hij [sal Allahu alayhi wa sallam] jarenlang werd vernederd, weggejaagd en 

geboycot, nam hij Mekka over zonder dat er hierbij doden vielen. Hij had de macht en 

het recht om alles terug te doen, maar uit zijn nobelheid deed hij dit niet. Dit is een 

belangrijk leerpunt voor ons. Wij moeten mensen de ruimte geven om fouten te 

kunnen maken en wij dienen ze te vergeven als zij ons onrecht aandoen, in plaats van 

mensen terug te pakken. Zo kunnen wij de Sunnah van de Profeet [sal Allahu alayhi 

wa sallam] volgen.  

   

Al-Wahid [de Ene], al-Ahad [de Unieke] 

Allah is al-Wahid, de Ene en al-Ahad, de Unieke. Zo zegt Allah: ‘’Zeg: ‘’Hij, Allah, is de 

Enige.’’290  

En ook: ‘’Zeg: ‘’Allah is de Schepper van alle dingen en hij is al-Wahid [de Ene], al-Qahhar 

[de Heerser].’’291 

En ook: ‘’En de mensen komen tevoorschijn bij Allah, al-Wahid [de Ene], al-Qahhar [de 

Heerser].’’292 

En ook: ‘’Jullie god is één God. Degenen die niet in het Hiernamaals geloven, hun harten 

ontkennen dat en zij lopen rond met een opgezwollen borst [van trots].’’293 

Dit betekent dat Allah niet in delen te verdelen is en dat Hij niet te vermenigvuldigen 

is. Er is namelijk geen ander als Hem. Enkel Allah is Uniek. Er zijn bepaalde lichamen, 

zoals de maan, waarvan we maar één hebben. Dit is echter niet hetzelfde, omdat er 

andere manen in het zonnestelstel zijn. Daarnaast is het mogelijk om twee manen in te 

beelden. Bij Allah is dit onmogelijk, omdat we niet kunnen spreken van meerdere 

goden.  Het bestaan van Allah en dat Hij de Unieke is, is te bewijzen aan de hand van 

het verstand. Dit is te lezen in de boeken van ‘Ilm al-Kalaam. Toen tegen Imam al-

Ghazali werd gezegd dat hij niet geniette van de wereld [ontucht, alcohol, etc.] en dat 

hij zijn tijd verdeed aan aanbiddingen, terwijl er [volgens de persoon die het zei] geen 

god is, zei hij: ‘’We gaan uiteindelijk beiden dood. Als jij gelijk hebt en er geen god is, heb ik 

niks verloren, omdat ik iets niet kan missen, wat ik niet heb gedaan. Maar als er wel een god 

bestaat, zal ik voor eeuwig in het paradijs zijn en jij voor eeuwig in het hellevuur.’’ 
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De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] kwam op een dag de moskee binnen en 

hoorde een man de volgende smeekbede verrichten: ‘’O Allah, ik vraag U, o Allah, U 

bent De Enige, de Unieke, de Zelfvoorzienende, Degene die niet baart en niet gebaard is, er is 

niks gelijk of vergelijkbaar met Hem. Vergeef mijn zonden, want U bent de Vergevensgezinde, 

Genadevolle.’’ Hierop zei hij [sal Allahu alayhi wa sallam] driemaal: ‘’Hij is vergeven.’’294 

De smeekbede in het Arabisch is als volgt: 

مَدُ الهذَي لَمْ يَلَدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَ  ُ بَأنَهكَ الْوَاحَدُ الأحََدُ الصه كُنْ لَهُ كُفُوًا أحََدٌ أنَْ اللههُمه إَنِّيَ أسَْألَكَُ يَا اللّه

حَيمُ تَ  غْفَرَ لَي ذنُوُبَي إَنهكَ أنَْتَ الْغَفوُرُ الره  

"Allahumma inni as'aluka ya Allah! Bi-annakal-Wahidul-Ahad us-Samad, alladhi lam yalid 

wa lam yowled, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, an taghfirali dhunubi, innaka antal-

Ghafurur-Rahim’’  

 

As-Samad [de Zelfvoorzienende] 

 

Allah is as-Samad, de Zelfvoorzienende. Zo zegt Allah: ‘’Zeg: ‘’Hij, Allah, is de Enige. 

Allah, de Zelfvoorzienende’’295 

En in een Hadith Qudsi lezen we dat Allah zegt: ‘’Ik ben de Enige, de Zelfvoorzienende, 

Degene die niet verwekt, noch verwekt is en er is niks gelijk aan Hem.’’296 

Dit betekent dat alles afhankelijk is van Allah en dat Allah niemand nodig heeft. De 

mens heeft Allah dus ook nodig. Hoewel mensen ons ook kunnen helpen, kan het 

voorkomen dat zij niet alles voor ons kunnen betekenen. Daarentegen helpt Allah ons 

altijd. Dit kan op drie manieren: we krijgen direct wat we vragen, we krijgen iets 

(beters) in het Hiernamaals of de situatie waarin we ons bevinden, veranderd, 

waardoor we hetgeen niet meer nodig hebben.  

Wij moeten niet terughoudend zijn met het verrichten van smeekbeden. Allah kan 

zoveel geven als Hij wilt. Daarom zei de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]: ‘’Laat 

iedereen alles wat hij zou willen uitgebreid aan Allah vragen.’’297  
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Al-Qadir (de Machtige), al-Muqtadir (de Meest Machtige) 

 

Allah is al-Qadir, de Machtige en al-Muqtadir, de Meest Machtige. Zo zegt Allah: 

‘’Hem behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde toe, Hij doet leven en Hij doet sterven 

en Hij is Almachtig over alle dingen.’'298 

En: ‘’Wij zijn bij machte geweest om dit te volbrengen en hoe groot is toch Onze macht!’’299 

De macht van Allah heeft te maken met Zijn Wil en Kennis. Zij Macht komt dus 

overeen met Zijn Wil en Kennis. Allah kan doen wat en wanneer Hij wilt. De mens kan 

Allah niet dwingen om bepaalde zaken te doen. Zo zijn er groeperingen die God willen 

dwingen dat de Dag des Oordeels komt, zodat Isa Alayhi Salaam weer op de aarde zal 

komen. Niemand kan echter Allah dwingen. De Dag des Oordeels zal komen wanneer 

Hij dat wilt.  

Allah kan alles dat verstandelijk mogelijk is doen. Hetgeen dat verstandelijk 

onmogelijk is, is niet van toepassing op Zijn Wil. Het is onmogelijk volgens het 

verstand om ons een kamer voor te stellen waar het tegelijk licht en donker is. We 

kunnen dan niet stellen dat Allah niet Machtig is, omdat Hij niet een kamer kan 

scheppen waar het tegelijk licht en donker is. Zijn Wil heeft namelijk enkel betrekking 

op de zaken die mogelijk zijn voor het verstand. Dit wordt Mumkin Aqli genoemd. Er 

zijn mensen die moslims vragen: ‘’Kan Allah een rots scheppen die Hij zelf niet kan 

verplaatsen?’’ Zo een vraag is in de kern al fout, omdat je iets dat volgens het verstand 

onmogelijk is, wilt laten plaatsvinden.  

Het is overgeleverd dat Abu Mas’ud een jongen pijn had gedaan en hier spijt van 

kreeg. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei vervolgens tegen hem: ‘’Allah heeft 

meer Macht op jou, dan jij op die kind’’ 

De mens houdt van macht. Deze macht moet er echter niet voor zorgen dat de mens 

arrogant of onrechtvaardig wordt. Hij moet zijn macht gebruiken om het goede te 

verspreiden en het slechte tegen te houden. Als je vertrouwt op de macht van een mens 

moet je niet vergeten dat die macht afhankelijk is van middelen en dat Allah feitelijk 

de Enige is waar je echt op kan vertrouwen.  
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Al-Muqaddim (de Bevorderaar), al-Mu'akhkhir (de Vertrager) 

 

Allah is al-Muqaddim, de Bevorderaar en al-Mu’akhkhir, de Vertrager.  Allah heeft de 

profeten, de engelen en de Awliya bevorderd en nabij Hem gemaakt. Degenen die 

goede daden verrichten worden dus beloont, doordat ze bevorderd worden door 

Allah. Degenen die slechte daden verrichten, heeft Hij op afstand gezet en Hij heeft 

hun harten verzegeld. Het is de waardering van Allah die je bevorderd. Eigenlijk gaat 

het niet om onze daden, omdat Allah Degene is die ons gunt om die daden te 

verrichten. Alle lof is aan Allah!  

Er is overgeleverd dat een man tachtig jaar in aanbidding heeft doorgebracht en 

daarna kwam te overleiden. In het hiernamaals zei Allah: ‘’Zet hem, met Mijn Genade 

en Vergeving, in het Paradijs.’’ De man begreep dit niet en zei: ‘’Ik heb zelf de daden 

verricht. Hoezo met Uw Genade en Vergeving?’’ Hierop liet Allah zijn daden wegen 

en al zijn goede daden waren minder waard dan enkel de gunst van het zien. Hierop 

werden de engelen opgedragen om de man naar de hel te brengen. De man besefte 

onmiddellijk zjin fout, vroeg vergeving en wilde met de Genade en Barmhartigheid 

van Allah berecht worden. Allah accepteerde dit van hem en toen werd hij in het 

paradijs gezet. Hieruit leren we dat we nooit moeten vertrouwen op onze daden. 

Deze Naam betekent ook dat Allah bestraffing of beloning kan uitstellen. Zo zegt 

Allah: ‘’En wanneer Wij de bestraffing van hen voor een bepaalde periode uitstellen, zeggen 

zij: ‘’Wat houdt deze [betraffing] dan tegen?’’ Let op! De Dag waarop zij over hen komt, kan 

niemand haar afwenden en hetgeen waarmee zij de spot drijven omsingelt hen dan.’’300 

Al-Awwal (de Eerste) en al-Akhir (de Laatste) 

 

Allah is al-Awwal, de Eerste en Al-Akhir, de Laatste. Dit betekent dat er niks was voor 

Hem en er niks kan zijn na Hem. Allah is dus Eeuwig.  

Zo zegt Allah: ‘’Hij is de Eerste [al-Awwal] en de Laatste [al-Akhir], de Allesovertreffende 

[al-Zahir] en de Onwaarneembare [al-Batin]. En Hij is Alwetend [‘Alim] omtrent alle 

dingen.’’301 

En: ‘’Alles wat zich op haar [de aarde] bevindt vergaat en het aangezicht van jouw Heer blijft, 

de Bezitter van Majesteit en van Eer.’’302 
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Alles heeft zijn bestaan te danken aan Allah, maar Allah heeft Zijn bestaan aan 

niemand te danken, omdat Hij bestaat zonder begin. Hij is niet geschapen en bestaat 

altijd. Wij komen van Allah en wij zullen weer terug keren naar Allah.  

Az-Zahir (de Openlijke, de Allesovertreffende), al-Batin (de 

Onwaarneembare) 

 

Allah is az-Zahir, de Openlijke en al-Batin, de Onwaarneembare. Zo zegt Allah: ‘’Hij 

is de Eerste [al-Awwal] en de Laatste [al-Akhir], de Allesovertreffende [al-Zahir] en de 

Onwaarneembare [al-Batin]. En Hij is Alwetend [‘Alim] omtrent alle dingen.’’303 

Allah is Onwaarneembaar, omdat we Hem niet kunnen zien op deze aarde. In het 

Hiernamaals zullen we Hem wel zien. Allah zegt namelijk: ‘’Op die Dag zijn er gezichten 

die stralen, [gezichten] die hun Heer aanschouwen.’’ Hoe en wie Allah zullen zien is gekend 

bij Allah. Vanuit ons verstand is Hij echter Openlijk. Allah toont Zijn tekenen namelijk 

heel duidelijk. Zo zegt Allah: ‘’Zeg: ‘’Zie hetgeen zich in de hemelen en op de aarde bevindt.’’ 

Maar noch tekenen, noch waarschuwers bevoordelen degenen die niet geloven.’’304 

We zouden kunnen stellen dat Allah Onwaarneembaar is, omdat Hij juist heel 

Openlijk aanwezig is. Dit kan vergeleken worden met de glazen van een bril die niet 

gezien worden, omdat ze te dichtbij staan. Door naar de schepping te kijken, kunnen 

we concluderen dat er een Schepper is. Het is namelijk onmogelijk dat alles zo perfect 

bestaat en dat dat per toeval is gebeurd. Wij kunnen ons niet voorstellen dat iemand 

een gedicht in duizend stukken knipt en in de lucht gooit, zodat vervolgens de stukken 

per toeval precies op de juist plek vallen. Hoe zouden we ons dan moeten voorstellen 

dat alle mensen, dieren, planten en planeten uit toeval zijn ontstaan? Degene die enkel 

al oprecht naar het menselijk lichaam zou kijken, zou tot de conclusie komen dat er 

een Schepper aanwezig moet zijn. De tekenen zijn zeer duidelijk, maar omdat de mens 

te druk bezig is met zichzelf, ziet hij de tekenen (soms) niet. Probeer de tekenen van 

Allah terug te zien in je dagelijkse leven, zodat je de Nabijheid van Allah zult 

verdienen.  

Al-Waali [de Regeerder] 
 

Allah is Al-Waali, de Regeerder. Deze Naam komt veel overeen met de Naam al-Wali. 

Deze Naam betekent dat Allah alles regelt, zorgt voor Zijn schepping, niet tegen te 

houden is en dat enkel Hij beslist. Dit gebeurt allemaal echter zonder dat Allah 

bepaalde zaken plant. Plannning betekent namelijk dat er een verandering in 
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informatie en handelingen plaatsvindt. Allah is echter niet onderhevig aan 

verandering. Hij is hetzelfde in de eeuwigheid.  

Al-Muta'ali [de Meest Verhevene] 

 

Allah is al-Muta’ali, de Meest Verhevene. Dit is een overtreffelijke vorm van de Naam 

al-‘Ali, die reeds behandeld is. Deze Naam betekent dat Allah Verheven is boven alles.   

Al-Barr [De Meest Goede] 

 

Allah is al-Barr, de Meest Goede. Al het goede is afkomstig van Allah en er zou geen 

goedheid kunnen bestaan als Allah dat niet zou willen. Daarom draagt Allah de mens 

op om goed te zijn. Zo zegt Allah: ‘’Allah beveelt rechtvaardigheid, het goede en 

vrijgevigheid jegens verwanten en Hij verbiedt onzedelijkheid, het verwerpelijke en 

opstandigheid. Hij vermaant jullie, opdat jullie je dat wellicht ter harte nemen.’’305 

Allah heeft Profeten en boeken gestuurd, zodat de mensheid goedheid en 

deugdzaamheid kan leren. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Waarheid leidt 

altijd tot het goede. En het goede leidt naar het paradijs. Leugen leidt altijd tot het slechte. En 

het slechte leidt naar de hel.’’ 

Er is overleverd dat toen Musa [Alayhi Salaam] met Allah sprak, hij een man zag bij 

de Arsh. Musa [Alayhi Salaam] was versteld van de hoge positie die deze man had 

gekregen en vroeg: ‘’O Allah, hoe is deze man op deze positie gekomen?’’ Allah zei: 

‘’Deze man was nooit jaloers op iemand naar aanleiding van wat ik iemand heb 

gegeven en hij was goed voor zijn ouders.’’   

Een zeer belangrijk concept in de Islam is goed zijn voor de ouders. Dit wordt Birr al-

Walidayn genoemd. Zo zegt Allah: ‘’Jouw Heer heeft voorgescreven om niemand anders te 

aanbidden dan Hem en goedheid te betrachten tegenover de ouders. Indien één van hen of beiden 

bij jou een hoge leeftijd bereiken, zeg dan nooit ‘’foei’’ tegen hen, berisp hen niet en spreek tot 

hen op een vriendelijke manier.’’306  

We zien hier dat Allah direct na het verbod op afgoderij, de mens gebied om goed te 

zijn jegens de ouders.  
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At-Tawwab [de Berouwaanvarende] 

 

Allah is at-Tawwab, de Berouwaanvarende. Deze Naam lijkt op de Naam al-Ghafur. 

Allah vergeeft niet enkel de slechte daden; Hij gaat met jou om alsof je die slechte daad 

nooit hebt gedaan! Allah schept telkens de mogelijkheid om berouw te tonen en om te 

beseffen dat je jezelf positief dient te veranderen. Als ieder mens één zonde per dag 

zou verrichten, zouden dat er 365 per jaar zijn. Als je dit vervolgens vermenigvuldigt 

met alle mensen ooit, kom je tot heel veel zonden. Allah is Degene Die deze zonden 

vergeeft! Hij vergeeft alle zonden, behalve ongeloof. 

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] is naast Bashir, de gever van blije tijdingen, 

ook Nazier, de waarschuwer. De moslim dient daarom te allen tijde te leven tussen 

angst en hoop. Tijdens het leven dient de angst iets meer te zijn, zodat je niet vervalt 

in zonden en ongeloof. Aan het einde van je leven moet hoop de overhand krijgen, 

zodat je niet hopeloos wordt. Hopeloosheid is eigenlijk een soort ongeloof, omdat een 

hopeloos persoon niet gelooft dat Allah de Barmhartige, de Vergever is. Wij kunnen 

deze Naam in de praktijk beleven door elke keer weer de verontschuldigingen van 

mensen te accepteren en veelvuldig anderen een nieuwe kans te geven. 

Al-Muntaqim [de Vergelder] 

 

Allah is al-Muntaqim, de Vergelder. Hij zal de mensen die volharden in het kwaad 

(uiteindelijk) bestraffen. Allah geeft keer op keer de kans dat de mens het goede 

verricht, maar enkel degenen die volharden zullen gestraft worden. Hij stelt de straf 

niet uit, omdat Hij niet kan ingrijpen, maar omdat Hij iedereen de kans geeft om 

zichzelf te verbeteren. Indien Hij direct zou ingrijpen, had niemand de kans om 

berouw te tonen. Elke daad zal berecht worden. Als het niet in dit leven is, dan zal het 

zeker in het hiernamaals zijn. Zo zegt Allah: ‘’En hij, die ter grootte van [het gewicht van] 

een atoom goed heeft gedaan, zal dit zien. En hij, die ter grootte van [het gewicht van] een atoom 

kwaad heeft gedaan, zal dit zien.’’307 

Als dienaar van Allah hoor je te houden van datgene waar Allah van houdt en niet te 

houden van datgene waar Allah niet van houdt. Het kwaad en de zonde zijn dingen 

waar Allah niet van houdt. Wij haten daarom het kwaad en de zonde, maar wij haten 

niet de zondaar. Anders moet de mens in eerste instantie zichzelf haten. Wij moeten 

altijd hopen dat het goed kan komen met anderen en goede opinie [Husn ad-Dhan] 

hebben over mensen. De grootste vijand die wij persoonlijk moeten straffen moet ons 

eigen ego [Nafs] zijn.  
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Al-'Afuw (De Schenker van Vergiffenis) 

 

Allah is al-‘Afuw, de Schenker van Vergiffenis. Zo zegt Allah: ‘’Zo is het. En degene die 

bestraft in gelijke mate als waarin hhijzelf is bestraft en die dan opnieuw onrechtvaardig wordt 

behandeld, Allah zal hem bijstaan. Allah is ‘Afuw, Ghafur.’’308 

Deze naar lijkt veel op de naam al-Ghafur. Al-Ghafur wijst op het bedekken van de 

zonde en Al-‘Afuw betekent dat Allah de zonde ongedaan maakt. Al-‘Afuw is 

vergeven alsof je het niet hebt gedaan. Allah vergeeft en verwijdert de zonden van de 

mensen.  

Het is een goede karaktereigenschap om mensen te vergeven en hun fouten te 

vergeten. Wij dienen mensen die ons onrecht aandoen of ons onjuist bejegenen, niet 

meteen te straffen. Wij moeten ze de kans geven om tot inkeer te komen, net als Allah 

Zijn straf met ons uitstelt. Als mensen om vergeving vragen, vergeef ze. Want degene 

die spijt betuigd is alsof hij geen zonde heeft begaan. Vergeef elke keer als je gaat 

slapen iedereen die in jouw recht is gegaan.  

 

Op een dag vroeg de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] aan de metgezellen: 

‘’Waarom kunnen jullie niet zijn als Abu Dam Dam?’’ De metgezellen vroegen: ‘’Wie 

is Abu Dam Dam o boodschapper van Allah [sal Allahu alayhi wa sallam].’’ Hij [sal 

Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Abu Dam Dam is een man die door Allah wordt 

genoemd bij de engelen. Hij is een man die elke dag als hij wakker wordt het volgende 

zegt: ‘’O Allah, ik heb mijn eer en mijn leven als aalmoes gegeven voor U.’’ Wie van 

de moslims mij beschadigt, mij misbruikt of slecht is tegen mij, ik vergeef hem in deze 

wereld en ik wil geen vergelding van hen in het hiernamaals!’’309  

Abdullah ibn Ubayy [ibn Saluul], de grootste hypocriet in de Islam, verspreidde een 

laster tegen onze moeder Aicha. Ze werd door hem ervan beticht dat ze overspel had 

gepleegd en veel mensen spraken hierover. Aicha is vrijgesproken hiervan in Surat al-

Noor door Allah. Een van de mensen die er ook over spraken was Mistah ibn Uthatha. 

Dit was iemand die financieel hulp kreeg van Abu Bakr, de vader van Aicha. Toen 

Abu Bakr dit hoorde wilde hij hem initieel niet meer helpen, maar vergaf hem 

vervolgens alsnog en vervolgde zijn hulp.   
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Ar-Ra'uf [De Mededogende] 

 

Allah is al-Ra’uf, de Mededogende. Zo zegt Allah: ‘’En indien de gunst van Allah en Zijn 

genade er niet voor jullie waren geweest en indien Allah niet Mededogend [Ra’uf] en Genadevol 

was geweest, [hoe zou dan jullie toestand zijn]?’’310  

En: ‘’En onder de mensen bevindt zich diegene die zichzelf verkoopt [die zijn leven wijdt], aan 

het zoeken naar het welbehagen van Allah. Allah is vol mededogen jegens de dienaren.’’311 

Wij moeten ook mededogend zijn met de schepping. De Profeet [sal Allahu alayhi wa 

sallam] zei: ‘’Degene die genadig zijn, zullen genade krijgen van Allah.''312  

 

Malik al-Mulk (De Bezitter van Soevereiniteit) 

 

Allah is Malik al-Mulk, de Bezitter van Soevereiniteit. Zo zegt Allah: ‘’Hem behoort de 

heerschappij an de hemelen en de aarde toe. Hij doet leven en Hij doet sterven en Hij is 

Almachtig over alle dingen.’’313 

Dit betekent dat de Wil van Allah wet is en dat alles wat Hij wilt geschied. Het is Zijn 

Koningrijk en Hij heeft de volledige macht over alles. Wij behoren tot Zijn Koningrijk 

en wij zijn eigendom van Hem.  

Dhul-Jalali wal-Ikram (De Bezitter van Majesteit en Eer) 

 

Allah is Dhu al-Jalali wal-Ikram, de De Bezitter van Majesteit en Eer. Zo zegt Allah: 

‘’Alles wat zich op haar [de aarde] bevindt vergaat en het aangezicht van jouw Heer blijft, de 

Bezitter van Majesteit en Eer [Dhul-Jalali wal-Ikram].’’314 

Hij is de Majestueuze die Glorieus is en al het eer komt Hem toe. Alle gunstigheid 

komt van Hem en er is geen gunst zonder Hem. De manieren en hoeveelheid van Zijn 

gunstigheid is niet op te noemen. Zo zegt Allah: ‘’Indien jullie de gunsten van Allah 

zouden tellen, zouden jullie deze niet eens kunnen berekenen. Allah is Vergevensgezind, 

Genadevol.’’315 
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Al-Muqsit (De Billijke, de Rechtvaardige) 

 

Allah is Al-Muqsit de Billijke de Rechtvaardige. De Rechtvaardigheid is voor iedereen; 

zelfs voor de onrechtvaardigen. 

Op een dag zat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] met de metgezellen en 

glimlachte, waarop Omar vroeg waarom hij [sal Allahu alayhi wa sallam] dit deed. Hij 

[sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Ik kreeg een visioen en ik zag twee mannen van 

mijn gemeenschap in het hiernamaals die berecht werden, waarop de één zei: ‘’Hij 

heeft mij onrecht aangedaan, ik wil mijn recht terug.’’ Hierop zal Allah hem zijn recht 

geven. Vervolgens zal de man nog steeds zijn recht willen, waarop Allah zal zeggen: 

‘’Hef je hoofd op.’’ Vervolgens zal deze man het paradijs zien met steden van zilver, 

paleizen van goud en smaracht, robijn en parels. Hij zal zich dan afvragen voor welke 

profeet, vrome of martelaar dit is. Allah zal zeggen: ‘’ 

 

Dit is voor degene die ervoor betaalt.’’ Waarop de man zal zeggen: ‘’O Allah, wie is 

degene die dan zo rijk is om dit te kunnen kopen. Allah zal hem kenbaar maken dat 

hij degene is die dit is en dat hij alles dat hij ziet kan verkrijgen door zijn broeder, wiens 

recht hij wilde, te vergeven. Dit zal hij dan doen, waarop Allah zal zeggen: ‘’Neem de 

hand van jouw broeder en ga beiden naar het paradijs.’’  

Hieruit leren we dat Allah iedereen zijn recht zal geven. Als een persoon in iemands 

recht gaat, zal hij in het hiernamaals zijn goede daden moeten afstaan en zal de zonden 

van de ander krijgen. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] vroeg: “Weten jullie wie 

muflis (failliet/arm) is?” Zij zeiden: “Bij ons is de man die geen dirham en geen bezit 

heeft muflis.” De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: “Degenen die muflis is 

binnen mijn gemeenschap is degene die op de dag der opstanding komt met het gebed, 

vasten en zakaat, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die 

belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die verbruikt heeft, het bloed van die-en-

die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn 

goede daden gegeven worden en als zijn goede daden opraken voordat de rekening 

vereffend is, zal er wat van hun zonden genomen worden en op hem geworpen 

worden. Vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.”316 
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Al-Jami’ [de Verzamelaar, de Samenbrenger] 

 

Allah is al-Jami’, de Verzamelaar, de Samenbrenger. Net als hoe Hij de mensheid op 

aarde bijeen heeft gebracht, zal Hij ze samenbrengen in het hiernamaals. We konden 

ieder op een ander planeet geplaatst worden, maar Allah heeft gewild dat we allemaal 

op aarde zijn geplaatst. Degene die samenbrengt is degene die zijn daden verenigd 

met zijn intentie. Dat iemand handelt op basis van zijn kennis en niet tot degenen 

behoort die iets weten, maar alsnog Allah ongehoorzaam zijn.  

  

Al-Ghani (de Behoefteloze) en al-Mughni (de Behoefteloos 

Makende)  
 

Allah is al-Ghani, de Behoefteloze en al-Mughni, de Behoefteloos Makende. Zo zegt 

Allah: ‘’Zij hebben gezegd: ‘’Allah heeft Zichzelf een zoon genomen.’’ Verheven is Hij. Hij is 

de Behoefteloze [al-Ghani]. Aan Hem behoort hetgeen zich in de hemelen en op de aarde bevindt. 

Jullie hebben geen gezag voor deze [bewering]. Zeggen jullie soms over Allah iets wat jullie niet 

weten?’’317 

 

Allah is geheel vrij van behoeften en Hij geeft wat Hij wil aan de behoeftigen. Hij heeft 

niemand nodig en Hij is uniek in Zijn Essentie, Zijn Daden en Zijn Eigenschappen. 

Allah kan bepaalde mensen rijkdom, status of aanzien schenken, maar al deze mensen 

zijn uiteindelijk afhankelijk van Allah. Zij zullen op basis van hun daden uiteindelijk 

berecht worden door Allah. Allah is dus in werkelijkheid de Enige Onafhankelijke.  

  

Al-Mani' (de Verhinderaar, de Verbiedende) 
 

Allah is al-Mani’, de Verhinderaar, de Verbiedende. Dit betekent dat Hij soms mensen 

weerhoudt om iets te doen, zodat hun niks slechts overkomt. Dit doet Hij, omdat hij 

de gevolgen kent. Dit kan vergeleken worden met iemand die een ander weerhoudt 

om een glas te drinken waar gif in zit. Hij doet dit, omdat hij de ander wil weerhouden 

van het slechte. Als Allah geeft, dan is er niemand die hem kan verhinderen. En als 

Allah ontneemt dan is er niemand die iets voor diegene kan betekenen. Allah 

verhindert dus zaken, zodat je wordt beschermd. Daarom komt deze Naam ook veel 

overeen met de Naam al-Hafidh, de Beschermer.  
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Ad-Darr (de Brenger van Nood), an-Nafi' (de Begunstiger) 

 
Allah is ad-Darr, de Brenger van Nood en al-Nafi’, de Begunstiger. Dit betekent dat 

zowel het goede als het slechte van Allah komen. Als iemand in een lastige situatie 

terechtkomt of iets ernstigs meemaakt is dit eigenlijk ook ten goede van hem, omdat 

zulke zaken een vergelding zijn voor de verschillende zonden. Daarnaast zijn zulke 

situaties een test van Allah, zodat jij de gelegenheid krijgt om geduldig te zijn, 

waardoor je rang zal worden verheven. Niks of niemand heeft de macht om jou kwaad 

of goed aan te doen. Alles geschiedt enkel en alleen met de Wil en Toestemming van 

Allah. Er zijn echter bepaalde middelen voor het slechte of goede. Zo gebruiken we 

een medicijn als we ziek zijn om genezen te worden. Deze medicijn is echter een 

middel (Sabab) en niet de daadwerkelijke bron van genezing. De genezing komt van 

Allah.  

   

An-Nur (het Licht) 
 

Allah is an-Nur, het Licht. Zo zegt Allah: ‘’Allah is het Licht [Nur] van de hemelen en de 

aarde. De gelijkenis van Zijn Licht is als een nis waarin een lamp staat; de lamp bevindt zich 

in een glas, het glas is [als het ware] een helder schitterende ster, aangestoken [met olie] van 

een gezegende boom, - een olijfboom- die noch van het oosten noch van het westen is, waarvan 

de olie bijna lijkt te schijnen terwijl deze niet door vuur is aangeraakt. Licht bovenop Licht. 

Allah leidt naar Zijn Licht wie Hij wenst. En Allah brengt gelijkenissen voor de mensen. Allah 

is Alwetend over alle dingen.’’318 

 

Dit betekent dat Allah de schepping heeft geschapen toen er niks was. Deze Naam 

komt veel overeen met de Naam al-Dhahiru, de Openlijke. Daarnaast betekent deze 

Naam dat iemand een duister leven zal leiden zonder Allah. De weg naar verlichting, 

ontwikkeling en rust is de weg via de Koran en Sunnah.  

 

Ibn Abbas levert het volgende over: ‘’Ik hoorde op een nacht de Profeet sal Allahu alayhi wa 

sallam na het gebed het volgende zeggen: ‘’O Allah geef mij Noor in mijn hart en Noor in mijn 

graf en Noor tussen mijn handen en Noor van achter me en Noor van mijn rechterzijde en Noor 

van mijn linkerzijde en Noor van boven en Noor van beneden en Noor in mijn gehoor en Noor 

in mijn zicht en Noor in mijn haren en Noor op mijn huid en Noor in mijn vlees en Noor in 

mijn bloed en Noor in mijn botten. O Allah geef mij Noor en maak mij Noor.’’319 
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Al-Hadi (de Leiding Gevende) 
 

Allah is al-Hadi, de Leiding Gevende. Zo zegt Allah: ‘’Het is immers aan Ons om leiding 

te geven en aan Ons behoren immers zowel de laatste [wereld, het Hiernamaals] als de eerste 

[wereld, het wereldse leven] toe.’’320 

Hij is degene die alles en iedereen leidt. Als een kuiken uit een ei komt, begint te tjilpen 

en de warmte van zijn moeder zoekt, wordt hij geleid door Allah. Als een baby geboren 

is en opzoek gaat naar de borst van zijn moeder, dan wordt hij geleid door Allah. Als 

een bij naar bloemen gaat en honing maakt, dan wordt hij geleid door Allah. Allah 

leidt ook niet-levende scheppingen. Dat de aarde draait, komt doordat Allah de aarde 

leidt.  

Degenen onder de mensen die leiden zijn Profeten en geleerden. Dit zijn mensen die 

zelf geleid zijn door Allah en anderen leiden naar Hem. Ze leiden de mensen tot het 

goede. Degene die geleid wilt worden, zal worden geleid. En degene die niet geleidt 

wilt worden, zal niet worden geleid. Het is dus aan de mens zelf om een juiste keuze 

te maken om zodoende geleid te worden en het paradijs te verdienen.  

Zo zegt Allah: ‘’En wat de Thamud betreft, Wij hebben hen geleid, maar de blindheid was voor 

hen verkieslijker dan de rechte leiding. Dus heeft de donderslag van de beschamende bestraffing 

hen getroffen, ten gevolge van hetgeen zij hadden verdiend.’’321 

En ook: ‘’Wij vertellen jou met de waarheid wat hun is overkomen. Zij vormden een groepje 

jongeren dat in hun Heer geloofde en Wij hebben hen in leiding gesterkt.’’322 

Al-Badi' (de Unieke Uitvinder, de Vernieuwer) 
 

Allah is Al-Badi’, de Unieke Uitvinder, de Vernieuwer. Hij is zelf Uniek en al hetgeen 

hij heeft geschapen is ook uniek. Deze Naam komt veel overeen met de Naam al-

Mubdi, de Beginner. Degene die in zijn tijd en in zijn professie uniek is, noemen wij 

Bad’i. De geleerde Said Nursi [rahimahu Allah] werd Badi' al-Zaman [vernieuwer van 

zijn tijd] genoemd, omdat hij in zijn tijd een hele actieve en unieke geleerde was.  

Zo zegt Allah: ‘’[Hij is] de Schepper van de hemelen en van de aarde. Wanneer Hij tot iets 

heeft besloten, behoeft Hij alleen ‘’Wees’’ [‘’Kun’’] te zeggen en het is.’’323 
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Dit betekent dat alles heel makkelijk te doen is voor Allah. Nog voordat de Kaf en de 

Nun [van Kun] bij elkaar komen, geschiedt de Wil van Allah al. Zo Machtig is Hij! 

Al-Baaqi' (de Eeuwige) 

 

Allah is al-Baaqi’, de Eeuwige. Allah is de Maker van alles dat bestaat. Dit wordt Wajid 

al-Wujud genoemd. Daarnaast is Hij ook Wajib al-Wujud. Dit betekent dat Zijn 

Bestaan verplicht is. Als Hij niet zou bestaan, dan zou niemand kunnen bestaan. De 

Naam Al-Baaqi’ suggereert de toekomst; dus dat Allah de Eeuwige in de toekomst is. 

De Naam Al-Qadim suggereert het verleden; dus dat Allah geen begin heeft. Allah is 

dus Eindeloos [Abadi] en Beginloos [Azali]. Zo zegt Allah: ‘’Alles wat zich op haar [de 

aarde] bevindt vergaat en het aangezicht van jouw Heer blijft, de Bezitter van Majesteit en van 

Eer.’’324 

Dat mensen in het hiernamaals, dus in hemel of hel, eeuwig zullen zijn, betekent niet 

dat mensen eeuwig zijn net als Allah. De Eeuwigheid van Allah is namelijk 

onafhankelijk, terwijl de eeuwigheid van de mens afhankelijk is van de Wil en 

Toestemming van Allah.  

De verschillende termen die te maken hebben met tijd, zoals verleden, heden en 

toekomst worden enkel gebruikt, zodat mensen een beeld hebben. Tijd heeft namelijk 

geen invloed op Allah. Alles dat te maken heeft met tijd is onderhevig aan verandering 

en ontwikkeling. Als we zouden stellen dat tijd van invloed is op Allah, dan zouden 

we zeggen dat Allah verandert en zich ontwikkelt. Dit kunnen wij niet stellen, omdat 

Hij de Schepper is van tijd en Verheven is boven tijd.  

Al-Warith (de Ervende van alles) 
 

Allah is al-Warith, de Ervende van alles. Zo zegt Allah: ‘’Zeker, Wij doen leven en [Wij] 

doen sterven en Wij zijn de erfgenamen.’’325 

En: ‘’Dat is de Tuin die Wij [een gedeelte] van Onze dienaren doen erven, die zich bewust zijn 

[van Ons].’’326 

En: ‘’Dit is de schepping van Allah. Toon Mij nu wat degenen buiten Allah hebben geschapen. 

Nee, de onrechtplegers verkeren in duidelijke dwaling.’’327 
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Allah zal nadat iedereen dood is gegaan, het volgende zeggen: “Van wie is het Koninkrijk 

vandaag?” Niemand kan Hem een antwoord geven, omdat er niemand zal zijn. Er zal 

een hele lang tijd stilte zijn, waarna hij vervolgens zal zeggen: “Van Allah; de Enige, de 

Heerser”. 

Er zijn mensen die zichzelf zien als heerser of koning, maar dit is allemaal schijn. 

Degenen die met het oog van het hart zien, weten dat Allah de enige Heerser en 

Koning is. Alles behalve Allah is vergankelijk.  

Mensen zijn slechts tijdelijke bewindvoerders en kunnen alleen datgene doen wat 

Allah toestaat. Zoals de bekende dichter Yunus Emre [rahimahu Allah] zei: ‘’Bezitter 

van geld, bezitter van eigendom. Waar is hiervan de eerste Eigenaar?  Geld is een leugen en 

bezittingen zijn ook een leugen. Kom jij ook maar en verdoe ook maar beetje je tijd.’’ 

Dit betekent dat geld jou niet moet domineren, want anders zal je er een slaaf van 

worden. Rijk zijn is opzicht niet erg, maar het gaat erom hoe je ermee omgaat. Er waren 

hele rijke metgezellen, zoals Abu Bakr [radi Allahu anhu]. Zij hadden het geld echter 

in hun handen en niet in hun harten. Als Allah jou veel geld en bezittingen heeft 

gegeven, dan dien je een deel ervan te geven aan de armen. Allah zegt: ‘’En laat degenen 

die gierig zijn ten aanzien van hetgeen Allah hun van Zijn overvloed heeft gegeven, niet denken 

dat dat goed voor hen is. Nee, het is slecht voor hen. Om hun nek wordt op de Dag der 

Opstanding datgene gehangen wat zij uit gierigheid voor zichzelf hielden. En aan Allah behoort 

de nalatenschap van de hemelen en van de aarde en Allah is goed op de hoogte van hetgeen jullie 

verrichten.’’328 

De wereld is het niet waard om te ruziën voor geld en bezittingen. Voor elke bezitting 

moet je namelijk verantwoording afleggen bij Allah. Er was ooit een rijke handelaar in 

een dorp. Hij beloofde de helft van zijn rijkdom te geven aan degene die 1 nacht met 

hem zou doorbrengen in zijn graf als hij zou komen te overlijden. Toen de man kwam 

te overlijden werd dit bericht snel verspreid in het dorp, maar niemand durfde het.  

Er was echter een arme kruier die dit wilde doen. Hij zei: “Ik heb enkel een draagmand en 

een stuk touw. Ik heb toch niks te verliezen.” De kruier werd in het graf gezet en begon 

zich net te verheugen op zijn toekomstige rijkdom en status, toen hij opeens de 2 

engelen van het graf zag. Zij zeiden tegen elkaar: “De dode kunnen we altijd nog 

ondervragen; laten we beginnen bij deze levende man.” De kruier begon te beven en zweten 

en wist niet wat hem overkwam. Er werden hem allemaal vragen gesteld over het stuk 

touw dat hij had. “Voor hoeveel heb je het gekocht? Heb je de werkelijke waarde ervoor 

betaald? Heb je de verkoper opgelicht? Waar gebruik je het voor?” De man kon uit angst 

moeilijk antwoord geven en telkens als hij antwoord gaf, volgde er een nieuwe vraag 

over zijn stuk touw. Dit duurde heel de nacht door. Toen de zon opkwam waren de 
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mensen verzameld om het graf van de kruier om hem te feliciteren met zijn rijkdom. 

Ze waren erg nieuwsgierig naar zijn ervaring en vroegen hem hoe een nacht in het graf 

was. Hierop zei de kruier: “Ik hoef het niet. Ik hoef niks van zijn rijkdom. Ik kon mij tot de 

ochtend niet verantwoorden voor 1 stuk touw. Hoe zou ik verantwoording kunnen afleggen 

voor al die bezittingen?” 

Dit leven is tijdelijk en op een dag zullen we alle bezittingen achter ons laten. Vergeet 

dat nooit! Ibn Omar levert het volgende over: ‘’De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] 

pakte me bij mijn schouders en zei: ‘’Wees op deze aarde alsof je een vreemde of reiziger bent.’’ 

En Ibn Omar zei altijd: ‘’Als het avond is geworden, verwacht dan niet dat het ochtend gaat 

worden. En als het ochtend is geworden, verwacht dan niet dat je de avond gaat bereiken. En 

benut de tijden van gezondheid, voordat je ziek wordt. En benut je leven voordat je doodgaat.’’329 

Abdullah ibn Omar levert het volgende over: ‘’Omar [radi Allahu anhu] kwam binnen bij 

de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] lag op de 

grond op een rieten mat. Dit zorgde voor strepen op het lichaam van de Profeet [sal Allahu 

alayhi wa sallam]. Omar begon hierdoor te huilen en de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] 

vroeg: ‘’Wat is er met jou o Omar?’’ Hij zei: ‘’Is het niet beter dat we voor u een (zachte) bed 

maken die beter is dan dit?’’ De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Wat moet ik met de 

wereld en wat moet de wereld met mij? Ik zweer bij Allah die mijn leven in Zijn macht heeft. 

De gelijkenis tussen mij en de wereld is als iemand op een paard die op een warme dag, overdag 

voor een uur uitrust onder een boom en het vervolgens verlaat.’’330 

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] gaf geen waarde aan de wereld, omdat hij [sal 

Allahu alayhi wa sallam] de waarde van het hiernamaals kende. Er is een bekend 

verhaal van een rijke man die twee brieven achterliet voor zijn enige zoon. Hij mocht 

deze brieven pas openen nadat zijn vader zou overlijden. Toen hij was overleden, 

opende de zoon de eerste brief, waarin stond dat hij sokken om de voeten van zijn 

vader moest doen. Dit probeerde hij, maar de Imam liet dit niet toe, omdat een 

overledene alleen in een Islamitische lijkwade [Kafan] mag zijn. De zoon was 

verdrietig, omdat hij de laatste wens van zijn vader niet in vervulling kon brengen, 

maar toen herinnerde hij zich de tweede brief. Hij opende de brief en daarin stond: 

‘’Zie je mijn zoon? Je kan niet eens een paar sokken meenemen naar het hiernamaals.’’ 
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Ar-Rashid (de Leider naar het rechte pad) 

 

Allah is ar-Rashid, de Leider naar het Juiste Pad. Zo zegt Allah: ‘’Degene aan wie Allah 

de juiste richting wijst bevindt zich op het rechte pad. Degene die hij doet afdwalen, voor hem 

zul je nooit een beschermer vinden die hem leidt.’’331 

Deze Naam komt veel overeen met de Naam al-Hadi, de Leiding Gevende. Bij al-Hadi 

word je geleid door tussenkomst van anderen, zoals Profeten en geleerden. Bij ar-

Rashid word je direct door Allah geleid naar het rechte pad. Er worden dan deuren 

voor je geopend, waar je niet altijd betekenis aan kunt geven. Je wordt dan dus geleid, 

zonder dat je het zelf doorhebt. 

As-Sabur (de Geduldige) 
Allah is as-Sabur, de Geduldige. Allah reageert niet op iets voordat de tijd daarvoor 

rijp is. Zo zegt Allah: ‘’Indien er vooraf geen woord van jouw Heer was uitgegaan en er geen 

termijn zou zijn vastgesteld, dan zou de bestraffing reeds lang hebben plaatsgevonden.’’332 

Allah bepaalt wanneer iets gebeurd en Hij kan niet gedwongen worden om iets te 

doen. Hij zal de onrechtplegers die denken dat ze op deze aarde veilig zijn, bestraffen 

in het hiernamaals. Zo zegt Hij: ‘’En denk nooit [o Mijn Boodschapper] dat Allah niet op de 

hoogte is van hetgeen de onrechtplegers doen. Hij verleent hun alleen uitstel tot een Dag waarop 

de ogen (in paniek) staren.’’333  

En: Laat degenen die niet geloven niet veronderstellen dat zij [aan de bestraffing van Ons] 

kunnen ontsnappen. Zij zijn niet bij machte aan Ons te ontkomen.’’334 

En: ‘’Indien Allah mensen zou bestraffen vanwege hun slechte daden, zou Hij geen enkel leven 

schepsel op de aarde achterlaten. Maar Hij verleent aan hen uitstel tot een vastgestelde termijn. 

Wanneer hun termijn komt, kunnen zij deze [voor henzelf] geen enkel uur terugdraaien, noch 

[een moment] voor zich uitschuiven.’’335 

En: ‘’Dus, toen zij waren vergeten waarvoor zij waren gewaarschuwd [en onachtzaam leefden], 

hebben Wij voor hen de poorten naar allerlei [aantrekkelijke] dingen geopend. Totdat, toen zij 

zich verheugden over hetgeen hun was gegeven, Wij hen uiteindelijk onverwacht hebben 

gegrepen en zij terstond [uiterst] wanhopig geraakten.’’336 
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En: ‘’Aan iedereen, zowel aan dezen als aan genen, verstrekken Wij de gunst van jouw Heer. 

De gunst van jouw Heer is onbeperkt.’’337  

De mens dient ook geduldig te zijn en dient anderen aan te sporen om ook zo te zijn. 

Zo zegt Allah: ‘’Bij de namiddag, de mens is zeker verloren, behalve degenen die geloven en 

goede daden verrichten en elkaar aansporen tot waarheid en elkaar aansporen tot geduld.’’338  

En: ‘’O jullie die geloven, wees geduldig en volhard met geduld en wees op je hoede en voldoe 

aan je plichten jegens Allah, opdat jullie wellicht welslagen.’’339  

Degene die om kan gaan met zijn woede en lust, wordt Sabur, geduldig genoemd.  
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