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Voorwoord 

In naam van Allah, de Meest Verhevene, de Barmhartige, de Genadevolle. Vrede 

en zegeningen zij met de Beste der Schepselen, zijn familie en al zijn metgezellen. 

Voor u treft u een door Islam Color samengestelde samenvatting van het boek ‘’al-

Zawadjul-Islami’’ (het Islamitische huwelijk) van de edele shaykh Muhammad Ali 

as Sabuni. 

 

We willen vooraf aangeven dat de Koranverzen en overleveringen van de Profeet 

[vrede en zegeningen zij met hem] een interpretatie van de betekenis zijn. Al het 

goede in dit werk is van Allah en al het slechte hierin is vanwege onze 

tekortkomingen. Mocht u in dit werk een fout treffen, kunt u dit te allen tijde 

doorgeven. Moge Allah ons in staat stellen om de regels betreft het huwelijk te 

leren en deze op een juiste manier in praktijk laten brengen. Amin! 

 

Islam Color 
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Introductie 

Het boek dat behandeld wordt, is het boek ‘’al-Zawadju al-Islam’’ (het Islamitische huwelijk) 

van de edele shaykh Muhammad Ali as Sabuni. Hij wordt gerespecteerd in de hele 

Islamitische wereld. Eén van zijn meest bekende boeken, is de ‘’safwat at tafasier.’’ 

De shaykh begint het boek met het lofprijzen van Allah جل جلاله. Hierna volgt vers 32 uit surah Nur, 

waarin Allah جل جلاله het volgende heeft geopenbaard: 

‘’En trouwt hen onder jullie die ongetrouwd zijn en de waarachtigen onder jullie slaven en slavinnen. 

Als zij arm zijn, zal Allah hen voorzien vanuit Zijn gunst. En Allah is Alomvattend, Alwetend.’’ 

In dit vers wordt de mens aangespoord tot trouwen. Ook het trouwen met slaven valt 

hieronder. De islam was voor het afschaffen van de slavernij. Bepaalde zaken werden 

stapsgewijs (tadarrudj) afgeschaft. Dit was ook het geval met slavernij. Allah جل جلاله heeft deze 

verzen geopenbaard en Zijn geliefde Profeet  صلى الله عليه وسلم heeft het in praktijk gebracht. Een van de 

redenen waardoor men welvarend wordt, is het huwelijk. Trouwen brengt namelijk barakah 

met zich mee. Allah جل جلاله schenkt Zijn dienaren overvloed zonder dat zij dit direct opmerken in 

het materiële. Er wordt benadrukt dat men niet bang hoeft te zijn voor armoede. De lofprijzing 

vervolgt de shaykh met de begroeting op de heilige Profeet صلى الله عليه وسلم. Hij prijst hem ervoor dat hij 

een sunnah heeft gemaakt van het huwelijk. Het huwelijk is namelijk een erg grote gunst van 

Allah جل جلاله. 

Aansporing tot het huwelijk 

De geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم spoort jongeren aan tot het huwelijk. 

“O jongeren, ieder van jullie die ertoe in staat is, laat hem trouwen, en ieder die het niet kan, laat hem 

vasten, want het zal een schild voor hem zijn.” 

Vasten breekt namelijk de shahwa (begeerten). Het is een aanbidding die de hele dag 

voortduurt. Door te vasten wordt extra zorgvuldig gelet op belemmeringen in bepaalde 

zaken. Er is een constante controle. Wanneer een persoon niet in staat is te trouwen, wordt hij 

aangespoord te vasten. In een overlevering van sayyiduna Abu Hurayra -moge Allah  جل جلاله 

tevreden over hem zijn- worden twee zaken genoemd die belangrijk zijn bij de bepaling of 

een persoon geschikt is om de dochter mee te laten huwen: Overtuigd zijn van zijn geloof en 

zijn karakter, waaronder ook de waarden en normen. 

‘’Wanneer iemand jullie toespreekt over een huwelijksaanzoek van wie jullie tevreden zijn 

met zijn geloof en zijn karakter, huwen jullie hem dan. En wanneer jullie weigeren zal er groot 

verderf en onheil op aarde zijn.’’ - Tirmidhi 
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Als mensen niet trouwen, komen ze via een andere weg bij elkaar. Kuisheid is heel erg 

belangrijk in de islam. Het is niet toegestaan om af te zweren nooit van je leven te zullen 

trouwen, zoals gebeurt in het Christendom. Dit wordt celibatisme genoemd en is niet iets 

waartoe Allah جل جلاله ons heeft opgedragen. ‘’Degene die zich verheven voelt boven mijn sunnah, hoort 

niet bij mij’’, zegt de Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم.  

Sommige mensen zien het huwelijk als een gevangenis. Ze vrezen te leven met een persoon 

die hun leven zal beïnvloeden. Er wordt heel individualistisch gedacht. Het huwelijk is geen 

gevangenis wanneer men zich vasthoudt aan de normen en waarden van de islam. Zolang er 

wederzijds respect is, worden de tekortkomingen weggewerkt. 

In vers 19 van surah Nisa wordt opgedragen tot goed gedrag tegenover de partner: ‘’[…] En 

behandel hen volgens de voorschriften […]’’ 

In de tijd van de Profeet صلى الله عليه وسلم werd hij onterecht bekritiseerd door mensen, omdat hij was 

getrouwd. Ze zeiden tegen hem dat hij beweert een profeet te zijn, maar dat hij toch dingen, 

zoals eten en trouwen, deed die aards zijn. Allah, de Verhevene, voorziet hen van een 

antwoord en zegt dat voorgaande Profeten dit ook hebben gedaan. 

In vers 38 van surah ar Ra’d openbaart Allah, de Verhevene, het volgende: ‘’En Wij zonden 

inderdaad boodschappers vóór u en Wij gaven hun vrouwen en kinderen. En het is een boodschapper 

niet mogelijk een teken te brengen dan door het gebod van Allah. Voor elke periode is er een (Goddelijk) 

besluit.’’ 

Trouwen is dus geen schande of tekortkoming. Het hoort bij de natuurlijke aanleg (Fitra) van 

de mens. Er is een groot voorbeeld in het leven van de Profeet صلى الله عليه وسلم voor degenen die naar de 

tevredenheid van Allah جل جلاله verlangen en voor degenen die Allah جل جلاله veelvuldig gedenken. 

Vragen met betrekking tot dit soort onderwerpen 

Mannen en vrouwen zijn anders geschapen. De heilige Profeet صلى الله عليه وسلم was dagelijks met mannen; 

zij stelden hem dan ook makkelijker vragen over het huwelijk. De muhadjirien –de 

metgezellen die vanuit Mekka naar Medina emigreerden- waren wat terughoudender. De 

vrouwen van de Ansar in Madiena waren wat makkelijker in het stellen van vragen met 

betrekking tot dit soort onderwerpen. Onze geliefde moeder Aisha -moge Allah جل جلاله tevreden 

met haar zijn- was een soort tussenpersoon die specifieke informatie overdroeg. Ze zei: ‘’Moge 

Allah جل جلاله genadig zijn met de vrouwen van de Ansar. Niets weerhoudt hen om hun geloof te leren.’’ 

Er kunnen vragen gesteld worden wanneer men iets wil leren. Dit hoort wel op een gepaste 

manier gedaan te worden. De vraag kan bijvoorbeeld met kinaayah worden gesteld. Hiermee 

wordt bedoeld dat het eigenlijk een beetje afgedekt wordt en dat er een beetje omheen wordt 

gedraaid. Op deze manier wordt de vraag toch begrepen. Zo wordt gezegd: Er is geen 
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schaamte om het geloof te leren. Verlegenheid moet iemand niet weerhouden om zijn geloof 

te leren. 

De islam leert ons dat het huwelijk makkelijk moet worden gemaakt. De eisen die vandaag de 

dag worden gesteld, weerhouden de mensen ervan vroegtijdig te trouwen. Dit leidt tot onrust, 

onkuisheid en zaken die Allah جل جلاله niet heeft toegestaan. De hoge kosten, carrière willen maken, 

sparen, etc. worden als belemmering gezien. Zo wordt tegen het huwelijk op gekeken en 

wordt het steeds moeilijker gemaakt. Dit brengt veel slechts met zich mee. Er gebeuren zaken 

in de maatschappij die de islam niet goedkeurt. Wanneer de begeerten niet onder dwang 

worden gehouden, kan al snel een verkeerde stap worden gezet. De behoefte aan het huwelijk 

is net als de behoefte aan voedsel. Net zoals iemand voeding nodig heeft en moet ademen om 

te kunnen overleven, hoort ook het huwelijk bij het leven. De mens is immers met deze 

gevoelens geschapen. Iedereen heeft behoefte aan een partner. Op deze manier zal het ras van 

de mens ook voortbestaan. 
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Partnerkeuze 

In vers 1 van surah Nisa openbaart Allah جل جلاله het volgende: 

‘’O mens, vreest jullie Heer Die jullie schiep uit één enkele ziel (en die) daaruit zijn echtgenote schiep 

en uit hen beide vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vreest Allah in wiens Naam jullie elkaar 

(om hulp) vragen en (onderhoudt) de familiebanden. Voorwaar, Allah is de Waker over jullie.’’ 

Het is belangrijk de normen en waarden die Allah جل جلاله ons opdraagt in acht te nemen bij het 

zoeken naar een partner. Net zoals een persoon die in moeilijkheden komt, vertrouwt op Allah 

 .hoort hij Hem ook te vrezen als het gaat om het kiezen van een partner ,جل جلاله

In vers 187 van surah Baqarah openbaart Allah جل جلاله het volgende: 

[…] Zij zijn (als) kleding voor jullie en jullie zijn (als) kleding voor hen […] 

De kleding maakt een mens compleet. De mens is compleet, wanneer hij/zij zich aankleedt. 

Dan is ook de ‘awrah bedekt. De man bedekt als het ware de vrouw en de vrouw bedekt de 

man. De man is niet compleet zonder de vrouw en de vrouw ook niet zonder de man. 

Ze vervolmaken elkaar. Het zijn net twee halve appels die samen een geheel vormen. 

Het huwelijk is eigenlijk een aspect van de test van het leven. Je zou jezelf alleen kunnen 

bewijzen op het gebied van het huwelijk wanneer je trouwt. 

In vers 20 van surah Rum openbaart Allah جل جلاله het volgende: 

‘’En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij jullie uit aarde heeft geschapen, waarna jullie je toen als 

mensen verspreidden.’’ 

In vers 21 van dezelfde surah openbaart Allah جل جلاله: 

‘’En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, 

opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin 

zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.’’ 

Het huwelijk is een soort instituut dat ervoor zou moeten zorgen dat de echtgenoten bij elkaar 

tot rust komen. Het leven van een man en vrouw zijn voor het huwelijk chaotisch. Er zijn 

bepaalde zaken die alleen tot hun recht komen na het huwelijk. 

Er zijn mensen die deze rahmah uitstellen vanwege bijvoorbeeld de studie of omdat zij het te 

duur vinden, etc. Allah جل جلاله geeft aan dat het huwelijk een middel is om het ras van de mens te 

laten bestaan. 
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De mens is een vertegenwoordiger op aarde. Het hele heelal is in dienst gesteld voor de mens. 

Hij/zij bouwt de wereld op. Dit kan niet wanneer er geen huwelijken plaatsvinden. 

Voor het huwelijk 

De mens heeft het niet in eigen handen om verliefd te raken. Het is niet mogelijk om iemand 

die angstig is te vragen niet bang te zijn. Net zoals het ook niet mogelijk is, iemand te vragen 

niet vreugdevol te zijn, terwijl hij vreugdevol is. Zo kan er ook niet gevraagd worden, niet 

verliefd te zijn. Dit is iets wat iemand overkomt. Het gaat erom wat men hiermee doet. Laat 

men zich alleen opgaan in de gevoelens of wordt het verstand erbij ingeschakeld? 

De momenten voor het huwelijk, waarop de man en vrouw elkaar zien, zijn momenten 

waarop vaak niet zakelijk gesproken wordt, maar uit emotie met elkaar wordt gepraat. Men 

is verliefd. Daarom proberen zij elkaar tevreden te stellen en geven zij elkaar op basis hiervan 

antwoord op de vragen. Het karakter dat zij gedurende het leven hebben opgebouwd, 

dekken/onderdrukken zij af. Er wordt een niet-echte ‘’ik’’ voorgesteld. Transparantie en 

eerlijkheid zijn daarom erg belangrijk. Dit instituut is namelijk niet zomaar iets. Het is een 

aanbidding om het huwelijk tot stand te brengen en het in stand te houden. Het trouwen is 

een aanbidding. Wanneer men dit weet, zal men eerlijk zijn. Het hebben van een goede 

intentie is dan ook erg belangrijk. 

Het kiezen van de juiste persoon is het vertrekpunt en de basis van het huwelijk. Dit moet 

goed gebeuren en met de juiste intentie. 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘’Wanneer iemand jullie toespreekt (om te trouwen) over wie jullie tevreden zijn met 

zijn deen [geloof] en zijn karakter, huwen jullie hem dan. En wanneer jullie weigeren: er zal groot 

verderf en onheil op aarde zijn.’’ 

Deen is geloof, dus dat betekent dat de man een moslim moet zijn. Dit is echter niet enkel 

beperkt tot zijn religie. Het gaat ook om zijn manier van denken, zijn Aqeedah [geloofsleer] 

en de weg die hij Karakter dien je te observeren. Hier heb je de tijd voor nodig. Men dient te 

kijken hoe zijn band is met zijn gezin en familie, hoeveel verantwoordelijkheidsgevoel hij 

heeft en of hij slechte gebruiken heeft. 

Iemand zei tegen sayyiduna Hasan ibn Ali radiyAllahu anh : “Ik heb een dochter. Aan wie 

adviseer je mij haar te trouwen?” Hasan radiyAllahu anh zei: “Geef haar aan iemand die Allah 

vreest. Als hij van haar gaat houden dan behandelt hij haar goed. En als hij op den duur niet 

meer van haar houdt, zal hij haar geen onrecht aan doen”. 

Iemand met Godsvrees [Taqwa] zal zich gedragen. Als iemand geen Godsvrees heeft, dan zal 

hij haar onderdrukken. Het is dus heel belangrijk om te letten op de Godsvrees. Godsvrees is 

dat iemand rekening houdt met [de regels van] Allah. 

Sayyidatuna Aisha radiyAllahu anha zei: “Het huwelijk is slavernij/gevangenschap. Laat iemand 

van u dan goed opletten waar hij zijn dochter achterlaat.’’ 
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Het is dus belangrijk goed op te letten, want het huwelijk is een contract. Het is niet iets wat 

men zomaar los kan laten. Je bent er voor onbepaalde tijd aan gebonden. Vandaar wordt de 

vergelijking gemaakt met gevangenschap. 

Al-Sha’biy zei: 

“Wie zijn dochter aan een Fasiq (iemand die Allah niet vreest) geeft, heeft haar familieband afgesneden”. 

Dit betekent dat de vrouw geen [goed] contact meer zal hebben met haar familie. Daarnaast 

zal de man hun kinderen negatief beïnvloeden, waardoor de kinderen ook geen contact meer 

zullen hebben met de familie. Daarom is het belangrijk dat ouders ook goed opletten met wat 

voor man of vrouw hun kind gaat trouwen. Kinderen zouden hun ouders al helemaal aan het 

begin erbij moeten betrekken, voordat de keuze al is gemaakt. Anders is het formaliteit en is 

het doel niet bereikt. 

Het is een misvatting dat men zijn eigen dochter niet mag voorstellen aan een man. Het 

voorstellen van je dochter, een familielid of zuster aan een man om te trouwen is toegestaan. 

Het is een gewoonte geworden alsof de eer van de dochter anders is dan die van de zoon. Dit 

klopt echter niet. Je moet een gelijkwaardige aan haar proberen te vinden. Het is geen schande 

om te zeggen: ‘’Wat vind je ervan om jouw zoon met mijn dochter te laten trouwen?’’ Je wilt 

namelijk het beste voor je dochter. Dochters zijn waardevoller dan edelstenen. Het is 

vanzelfsprekend dat je ze niet wilt verwaarlozen. Zo wil je ze ook overhandigen aan iemand 

die haar ook waardeert en respecteert. 

Sayyiduna ‘Umar radiyAllahu anh heeft voor zijn dochter Hafsa na het overlijden van haar 

echtgenoot, eerst sayyiduna ‘Uthman gevraagd. Zelfs de engelen schaamden zich voor 

‘Uthman, zo zachtaardig en bescheiden was hij. 'Uthman was getrouwd met de dochter van 

de Profeet صلى الله عليه وسلم. Na haar overlijden trouwde ze met een andere dochter van de Profeet صلى الله عليه وسلم. Toen 

zij ook kwam te overleiden zei de Profeet صلى الله عليه وسلم: ‘’Als ik nog een dochter had, had ik haar ook 

gegeven.’’ 

Sayyiduna Uthman had sayyiduna ‘Umar geantwoord dat hij geen behoefte had. Uit deze 

overlevering leren we dus dat het Islamitisch toegestaan is om je eigen dochter voor te stellen 

aan iemand die je kent en vertrouwd. 

Objectiviteit 

Het is belangrijk om objectief te blijven. Misschien zal het moment nooit meer komen als je nu 

weigert. Na het eerste verzoek dat je weigert, vergelijk je deze met de volgende. Het derde 

vergelijk je weer met de tweede en dit gaat alsmaar door. Het wordt op die manier steeds 

moeilijker om een goede keuze te maken. Wat zijn de dingen waarop je hem afwijst? Het is 

belangrijk hier goed over na te denken. Je zou iemand kunnen afwijzen op zijn imaan, karakter 

of bijvoorbeeld omdat de persoon niet bidt. We dienen namelijk te zoeken naar degene met 

geloof en karakter. Mensen die bijvoorbeeld het lot, welke een pilaar is van imaan, ontkennen, 

moeten we afstand van houden. Kinderen volgen namelijk meestal de ‘aqiedah [geloofsleer] 

van hun vader; de man is meestal dominanter in huis. 
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Wanneer iemand je vraagt over degene waarmee hij/zij wil trouwen, dien je eerlijk te zijn. 

Slechte eigenschappen kan je bijvoorbeeld vertellen. Als iemand bijvoorbeeld rookt, niet bidt, 

vaak scheldt, en jij weet dit, dan dien je dit aan te geven aan degene die met hem wil trouwen. 

Dit valt niet onder roddelen en is ook niet zondig, zolang het niet gebeurd uit haat of afgunst. 

Je mag bijvoorbeeld niet zeggen dat iemand slecht is, terwijl hij goed is, puur omdat je hem 

haat. 

Wees verstandig en maak je keuze niet alleen wegens je gevoelens 

Zoek naar de vrome moslim en kies voor de kuise persoon. Dit komt duidelijk naar voren in 

de volgende overlevering. Overgeleverd van Jabir ibn Abdullah, hij zei: ‘’Ik ging weg met de 

Profeet صلى الله عليه وسلم naar Ghazwa ar-Riqa’ en hij zei tegen mij’’: ‘Ben jij al getrouwd?’ Hij zei: ‘Ik heb 

gezegd: ‘Ja, o Boodschapper van Allah.’ Hij zei: ‘Met een vrouw die geen man meer heeft of 

een maagd?’ Ik zei: ‘Met een vrouw die geen man meer heeft.’ Hij zei: ‘Waarom geen maagd 

dan kon je met haar spelen en kon zij met jou spelen.’ Hij zei: ‘Ik heb gezegd: ‘O Boodschapper 

van Allah, mijn vader raakte gewond op de dag van Uhud en hij liet zeven dochters van hem 

achter, dus trouwde ik met een vrouw die hun bij elkaar houdt en op hen past.’ Hij zei: ‘Jij 

hebt juist gehandeld in shaa Allah.’’ 

We zien hierin terug dat het gaat om een rationeel huwelijk. Deze geliefde metgezel is 

getrouwd met iemand die zou zorgen voor zijn zusjes en hen bij elkaar zou houden. De keuze 

die gemaakt wordt, moet niet alleen gebaseerd worden op gevoelens. 

Degene die gevraagd wordt moet integer zijn bij het geven van een antwoord. Je geeft het 

meest waardevolle dat je hebt, weg. Je hoort dus goed te weten wie deze persoon is. In vers 

283 van suratal Baqara openbaart Allah, de Verhevene, het volgende: ‘’En bedek het bewijs niet, 

want degene die het verbergt, heeft waarlijk een zondig hart. En Allah is Alwetend van wat jullie doen.’’ 

Sayyiduna Anas ibn Malik levert over dat de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: ‘’Degene die Allah op 

een zuivere en reine manier wil bereiken, laat hem dan een schone partner kiezen.’’ 

De schone partner heeft te maken met imaan en maagdelijkheid. Met maagdelijkheid wordt 

meer de kuisheid bedoeld. Een weduwe en/of een gescheiden vrouw kan ook een schone, 

kuise partner zijn. 

Zoek naar de beste mineralen 

Overgeleverd van Abu Hurayra radiyAllahu anh van Rasulullah صلى الله عليه وسلم dat hij zei: 

‘’Jullie zullen zien/vinden dat de mensen lijken op mineralen. De beste van hen in de 

Jahiliyyah zijn het best in de islam, als zij hebben begrepen […] 

De mensen zijn als mineralen. Sommige mensen zijn goud waard, sommige zijn zilver waard. 

Anderen zijn koper waard etc. We moeten op zoek gaan naar mensen met waarde. Wees op 

je hoede voor het trouwen met iemand die niet veel waard is of zoek naar iemand die gelijk is 

aan jou. 
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Met degene die kinderen kan krijgen 

‘’Er kwam een man naar Rasulullah صلى الله عليه وسلم en hij zei: ‘’Ik heb een vrouw gevonden die een goede 

stam en status bezit, maar zij kan geen kinderen krijgen, zal ik haar dan huwen?’’ Hij keurde 

het niet goed. Vervolgens kwam hij voor een tweede keer naar hem en hij keurde het niet 

goed. Vervolgens kwam hij voor een derde keer naar hem en hij keurde het niet goed en zei: 

‘’Trouwen jullie met degene die vruchtbaar is en liefdevol, want voorwaar ik zal trots zijn met 

jullie veelheid.’’ [An-Nasaai, Abu Dawud] 

Overgeleverd door ‘Utbah ibn ‘Uwaym al Ansariy dat hij heeft gezegd: Rasulullah صلى الله عليه وسلم heeft 

gezegd: ‘’Trouw met de maagd, want in het gesprek zit veel meer liefde. Zij baren ook meer 

en zij zijn vaker tevreden met minder.’’ De vrouw die al eerder getrouwd is geweest met een 

man is al iets gewend. Allah wil dat we in het begin al alles goed doen. 

De vrome vrouw 

‘’Hetgeen de gelovige na taqwa voor Allah het best van profijt voorziet, is een vrome vrouw. 

Wanneer hij haar iets vraagt, gehoorzaamt zij hem. Wanneer hij naar haar kijkt, maakt ze hem 

gelukkig. Wanneer hij zweert namens haar, komt ze het na. En wanneer hij haar achterlaat, 

beschermt zij zichzelf en zijn bezittingen.’’ Streef er dus naar om een vrome vrouw te zijn. 

Vroomheid is zeer belangrijk 

‘’Wanneer de mens komt te overlijden, houden zijn daden op, behalve drie: 

- Sadaqah jariyah (een goede daad die blijft doorlopen) 

- Kennis waar anderen profijt aan hebben 

- Een vroom kind dat dua voor hem doet’’ 

Is het huwelijk alleen voor het genot? 

Nee, maar het genot is een belangrijk deel ervan. Het is iets wat erbij hoort. De mens kan niet 

zonder eten en drinken. Zo hoort dit ook bij het mens zijn. Voor geslachtsgemeenschap krijgt 

het echtpaar de beloning van sadaqah. Toen Rasulullah صلى الله عليه وسلم dit aan de metgezellen vertelde, 

vroegen zij hem hoe het mogelijk is dat iemand met dat soort lusten ervoor beloond wordt. 

De geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم antwoordde met zijn wijze woorden dat het net zoals het een zonde is 

als het in verboden wordt gedaan, zij ervoor beloond worden wanneer het op de halal manier 

gebeurt. 
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Een hoger doel bij het huwelijk 

Je bereikt de normen en waarden door een goede familie/gezin te stichten. Uit een kapotte 

machine ontstaan geen goede producten. 

Allah openbaart in het eerste vers van surah Nisa: ‘’O mens, vreest jullie Heer Die jullie schiep 

uit één enkele ziel (en die) daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beide vele mannen en vrouwen deed 

voortkomen. En vreest Allah in wiens Naam jullie elkaar (om hulp) vragen en (onderhoudt) de 

familiebanden. Voorwaar, Allah is de Waker over jullie.’’ 

Met het trouwen is het vervolmaken van het geloof. Allah جل جلاله heeft de mens met een bepaald 

doel geschapen; het menselijk ras moet voortbestaan. Ze moeten proberen om Allah جل جلاله zo te 

dienen dat Hij tevreden is met hen. De opdracht van de mens is het aanbidden van Allah, de 

taak in het leven oppakken en deze proberen uit te voeren. 

De man en de vrouw maken elkaar compleet, omdat bepaalde dingen in het leven pas 

meegemaakt kunnen worden wanneer iemand getrouwd is, bijvoorbeeld de opvoeding van 

kinderen. 

In de overlevering, waarin wordt vermeld dat een vrouw die drie dochters krijgt en hen goed 

opvoedt naar het Paradijs zal gaan, wordt het belang van de opvoeding benadrukt. Toen aan 

de geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم werd gevraagd of dit ook geldt voor iemand met twee dochters, had hij 

dit bevestigd. Ook na de vraag of dit ook geldt voor een persoon met één dochter, antwoordde 

hij bevestigend. 

Allah جل جلاله openbaart in vers 74 van surah Furqan het volgende: ‘’En (ook) degenen die zeggen: 

‘’Onze Heer, maak voor ons onze echtgenotes en onze nakomelingen een verkoeling voor de ogen en 

maak ons leiders voor de Muttaqoen.’’ 

Allah جل جلاله geeft aan dat het trouwen en het hebben van een partner iets goeds is. 

Met welk doel? 

Trouw jij met de gedachte een mooi gezin te stichten, kinderen te baren, zodat ze goede 

personen zijn in de maatschappij? En zodat deze kinderen de wereld kunnen opbouwen en 

Allah جل جلاله kunnen aanbidden? De echtgenoot en echtgenote horen elkaar tot rust te brengen. De 

man vindt rust bij zijn vrouw en de vrouw vindt rust bij hem. We dienen de gedachte te 

hebben dat je als man of vrouw een taak vervult. Als alle mannen en vrouwen dat doen, zullen 

veel problemen in de maatschappij worden opgelost. Waarom scheiden er zo veel mensen? 

Hoeveel kinderen worden op die manier verwaarloosd? De schade die dit de kinderen 

toebrengt is met niets goed te praten. We horen te beseffen/weten dat we een taak vervullen; 

hoe beter deze taak vervuld wordt, hoe meer beloningen we krijgen van Allah جل جلاله. Dit is een 

vorm van aanbidding en toenadering zoeken bij Allah جل جلاله. 
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Geslachtsgemeenschap bedrijven is een vorm van aanbidding als het gebeurt op de toegestane 

manier. Door de niyyah wordt een gewoonte (het menselijke instinct) een ‘aanbidding. Er zijn 

een heleboel mensen die zeggen: ‘’Ik heb trek in die hamburger (die niet halal is).’’ Wanneer 

je weet dat het verboden is, weerhoud je jezelf ervan om het te eten. Zo horen we ook onze 

intenties te beschermen tegen verboden. Als een persoon niet in staat is te trouwen, kan hij/zij 

vasten om dit soort begeerten te verminderen. 

Trouw om het geloof 

Sayyiduna Abu Hurayrah radiyAllahu anhu zei dat de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Een vrouw 

wordt om vier redenen gehuwd: haar bezittingen, haar status, haar schoonheid en haar geloof. 

Trouw met hen om hun geloof, opdat je zult slagen.” [Bukhari en Muslim] 

Sayyiduna Anas bin Malik radiyAllahu anhu zei: ‘’Ik heb gehoord dat de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft 

gezegd: ‘Iemand die een vrouw huwt omwille van haar roem, zal Allah alsmaar vernederen. 

Iemand die een vrouw huwt omwille van haar rijkdom, zal Allah alsmaar armoede aan hem 

geven. Iemand die een vrouw huwt omwille van haar schoonheid, zal Allah hem alsmaar 

verachtelijkheid geven. En Als iemand een vrouw huwt alleen om zijn ogen neer te slaan, om 

zijn kuisheid te bewaren en om een gezin te stichten, dan zal Allah haar voor hem zegenen en 

hem voor haar zegenen.’’ [Bukhari] 

De verschillende overleveringen die genoemd zijn, maken duidelijk dat zowel de hoogte van 

de mahr, als het huwelijksleven dat daarop volgt, niet moeilijk moeten worden gemaakt. Dit 

zien we terug in het leven van de metgezellen en zelfs de meest nabije familieleden van 

Rasulullah صلى الله عليه وسلم, onder wie zijn  صلى الله عليه وسلم edele dochter, sayyidatuna Fatiemah radiyAllahu anha. De 

geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم had negen vrouwen onder zijn nikaah toen hij overleed. Zij hadden geen 

luxe leven. Ze sliepen op de grond. Ondanks het feit dat zij de vrouwen waren van Rasulullah 

 ,de moeders der gelovigen, leden zij een simpel leven. Zij hadden niet veel in hun bezit ,صلى الله عليه وسلم

maar waren toch zo vrijgevig. Zo leefde onze geliefde moeder Aisha radiyAllahu anha 

bijvoorbeeld in een kleine ruimte die gemaakt was van aarde, waarvan de bovenkant was 

bedekt met de bladen van dadelbomen. Het was mogelijk dat het water naar binnen 

druppelde wanneer het regende. Om dit te voorkomen was er een kleedje overheen gelegd. 

Er was nog net genoeg ruimte om te staan. Daarnaast had ze slechts enkele meubels: één 

kussen, één bed op de grond, één beker voor water, één kommetje, twee schaaltjes en een 

rieten kleed. Het menu van de dag bestond in negen van de tien keer uit dadels en water. 

Wanneer zij vermoedden dat er niets te eten zou zijn die dag, deden zij de intentie om te 

vasten. Er waren zelfs tijden dat er 40 dagen lang geen licht in huis was, omdat zij geen kaars 

hadden. Zij had misschien niet veel in haar bezit, maar ze was erg gul. Ze stuurde een 

behoeftige die bij hen aanklopte nooit met lege handen weg. Zo kwam er eens een arme vrouw 

aan wie zij de laatste dadel gaf, omdat ze verder niets in huis had. 
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Hoe zit het met ons? Ondanks alle overvloed aan kleding, meubels, e.d. vergeten we genoegen 

te nemen met alles dat we in ons bezit hebben. De kledingkasten zijn overvol geraakt met 

allerlei soorten kleding, onze huizen zijn versierd met verschillende soorten meubels, de 

keukenkasten zijn overladen met duur bestek en servies en er is geen dag die voorbijgaat 

zonder dat de maag is gevuld… Toch verlangen we naar meer. Dit zal geen geluk met zich 

meebrengen, maar slechts het tegenovergestelde. Het grootste succes tot geluk is genoegen 

nemen met wat je hebt. Wanneer we beseffen dat geluk niet alleen in het materiële zit, en Allah 

dankbaar zijn, zal Hij meer geven in tijden dat we het nodig hebben.  

Veel conflicten binnen een gezin zouden voorkomen kunnen worden, wanneer dit wordt 

gerealiseerd. Dit zien we ook terug bij onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم. Hij صلى الله عليه وسلم deed de qaylulah (kort 

slapen tussen het dhuhr en het ‘asr gebed). Hij lag op een rieten mat. Sayyiduna ‘Umar zag 

hem zo en begon te huilen, waarop Rasulullah wakker werd en hem vroeg waarom hij huilde. 

Sayyiduna ‘Umar gaf als antwoord dat de leiders van de Perzen in paleizen leven en de leiders 

van de Byzantijnen ook een luxe leven leiden, terwijl de Profeet صلى الله عليه وسلم de Boodschapper van Allah 

is. Hierop had Rasulullah صلى الله عليه وسلم geantwoord: “Ya ‘Umar wil je niet dat de wereld van hen is en 

het Paradijs van ons?’’ 

Een goede echtgenoot wordt gezien als gunst  

Overgeleverd van sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyAllahu anh dat de Profeet  صلى الله عليه وسلم heeft 

gezegd:  

‘’Er is niets zoals het huwelijk voor twee personen die van elkaar houden.’’ 

Sayyiduna ‘Umar radiyAllahu anh heeft gezegd:  

‘’Er staat helemaal niets in de weg van een huwelijk behalve: onbekwaamheid (het niet 

kunnen trouwen wegens armoede) of losbandigheid/buitensporigheid. 

Overgeleverd van Sa’d ibn Abi Waqqas van zijn vader van zijn opa, hij zei: Rasulullah صلى الله عليه وسلم heeft 

gezegd: 

‘’Er zijn drie dingen die de zoon van Adam gelukkig maken. Er zijn ook drie dingen die hem 

ongelukkig maken. Tot het geluk behoort een vrome vrouw, een goed huis en een goed rijdier. 

En tot het ongelukkige behoort een slechte vrouw, een slecht huis en een slecht rijdier.’’ 

Belang van kinderen in de ummah 

Onze kinderen gaan de ummah groot maken, zij gaan Allah dienen. De moeder van Maryam 

had een smeekbede verricht om een zoon te krijgen die zijn hele leven lang Allah zou dienen. 

De moeder van Maryam was een reine vrouw. Allah schonk haar geen zoon, maar Maryam, 

de moeder van de profeet Jezus. Zij was ook continu bezig met het dienen van Allah en werd 

de moeder van één van de belangrijkste profeten in de geschiedenis. Wij willen de wereld 

veranderen; dit begint bij het opvoeden van vrome kinderen. Kinderen die elke dag maar 
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series zitten te kijken zullen een verkeerd beeld krijgen van de werkelijkheid. Zij zien bepaalde 

acteurs op televisie en hechten alleen een waarde aan het uiterlijk. Daarom dienen ouders hun 

kinderen goed op te voeden en de juiste Islamitische normen en waarden mee te geven. 

Celibatisme is tegen de fitrah 

De geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم zei het volgende: ‘’Doe de nikaah, vermenigvuldigen jullie je [baar 

kinderen], heb nakomelingen, want ik zal in het Hiernamaals trots zijn met de hoeveelheid 

van de gemeenschap.’’ 

Celibatisme is iets wat de voortgang onderbreekt. De islam is tegen het celibatisme. Wanneer 

je geen uitweg vindt om de lusten te bevredigen, kan dat een bepaalde frustratie met zich 

meebrengen. Hierdoor kan iemand ook vallen in bepaalde zondes. Dit is uiteindelijk slecht 

voor een samenleving.  

Allah, de Verhevene, openbaart in vers 27 van surah Hadied het volgende: ‘’Doch het 

kloosterleven schreven Wij hun niet voor, maar zij vonden dit zelf uit om Allah's welbehagen 

te zoeken. Zij namen dit echter niet in acht zoals het behoorde. Toen gaven Wij de gelovigen 

onder hen een beloning, maar velen onder hen waren overtreders.’’ 

Ibn Sihaab heeft ons bericht dat hij Sa’ied ibn Musayyib heeft gehoord, hij zei: ‘’Ik heb Sa’d 

ibn Abi Waqqas gehoord, hij zei: ‘’Rasulullah صلى الله عليه وسلم verbood ‘Uthman ibn Madh’un celibatisme 

en als hij het zou hebben toegestaan, zouden wij ons castreren.’’ 

Het huwelijk is een middel ter verlossing van de influisteringen van de duivel. Wanneer er 

geen manier is om de begeerten te uiten, kan het zich omslaan in een ziekte. Het huwelijk is 

een vervolmaking en een weg naar rust. Het beste wat je kunt hebben in dit leven is een 

partner. De grootste gunst na geloof, is een goede partner. Een smeekbede die we leren uit de 

Koran [vers 74 van surah Furqan] is als volgt: ‘’Onze Heer, maak voor ons onze echtgenotes 

en onze nakomelingen een verkoeling voor de ogen en maak ons leiders voor de Muttaqoen.’’ 

In het Arabisch is de Dua [vanaf Rabbana] als volgt: 

 

Het is dus belangrijk om te vragen naar een vrome partner en naar vrome kinderen. Men moet 

niet verwachten dat dit vanzelfsprekend is. De profeet Noah had bijvoorbeeld een zoon die 

niet geloofde in zijn boodschap. Het is dus mogelijk dat vrome ouders een kind krijgen die 

niet vroom is, of zelfs niet gelooft.  
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Welke vrouwen mag je huwen? 

Islamitisch gezien is het enkel toegestaan om een vrouw te huwen die op dat moment niet 

getrouwd is en niet in haar wachtperiode zit, door overlijden van haar man of door scheiden, 

en wie niet ten huwelijk is gevraagd volgens de Shari’ah. 

Er is een meningsverschil betreft wat de wachtperiode inhoudt. Sommige geleerden geven 

aan dat dit drie reine periodes zijn en sommige geleerden geven aan dat dit drie 

menstruatieperiodes zijn. Mocht het zover komen dat men wil scheiden, dan dient te gebeuren 

voor de menstruatieperiode van de vrouw. De wijsheid hierachter is, zodat men weet van wie 

een eventuele baby is, mocht de vrouw zwanger zijn. Tijdens menstruatie mag er geen 

geslachtsgemeenschap zijn en de emoties van een vrouw zijn dan ook anders. Een scheiding 

zou vervelende consequenties kunnen hebben voor haar. 

Verboden mee te trouwen: 

Allah, de Verhevene, openbaart in de verzen 23 en 24 van surah Nisaa, het volgende: 

‘’Verboden zijn u uw moeders en uw dochters en uw zusters en uw vaders zusters en uw moeders 

zusters en uw broeders dochters en uw zusters dochters en uw minnen en uw zoogzusters en de moeders 

uwer vrouwen en uw stiefdochters, die uw beschermelingen zijn door uw vrouwen tot wie gij zijt 

ingegaan, maar als gij niet tot haar zijt ingegaan zal er geen zonde op u rusten en de vrouwen uwer 

eigen zonen (zijn ook verboden) alsmede twee zusters tezamen te hebben, met uitzondering van wat 

reeds voorbij is; gewis, Allah is Vergevensgezind, Genadevol. En getrouwde vrouwen, met uitzondering 

van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van Allah voor u. Degenen, die daarbuiten vallen, zijn u 

toegestaan’’ 

Het is niet toegestaan voor een man om te trouwen met: 

·         Moeders, oma’s en verder omhoog 

·         Dochters, hun dochters en verder omlaag. Ditzelfde geldt voor de dochters van de 

zonen. 

·         Zussen/stiefzussen (van dezelfde vader of moeder) 

·         Tantes (zussen van je vader of moeder) 

·         Zoogzusters [een vrouw die borstvoeding heeft gekregen van jouw moeder] 

·         Moeders van de vrouwen 

·         Stiefdochters 

·         Vrouwen van de eigen zonen 

·         De zussen van je vrouw 

·         De tantes van je vrouw 

·         Getrouwde vrouwen 
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Elkaar zien voor het huwelijk 

Dit is een opdracht van de Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم. Door te kijken ontstaat er iets of niets. 

Sayyiduna ‘Umar radiyAllahu anh zei: ‘’Huw jullie dochters niet aan lelijke mannen. Net als 

de man leuk vindt, vindt de vrouw ook leuk.’’ 

Een metgezel kwam naar de Profeet صلى الله عليه وسلم en zei dat hij zou trouwen. De Profeet صلى الله عليه وسلم vroeg hem of 

hij haar heeft gezien. Hij stuurde hem om naar haar te kijken. De metgezel gaf aan dat hij is 

gegaan en had gekeken. De Profeet صلى الله عليه وسلم vroeg hem wat hij ervan vond. De metgezel keurde het 

goed en de Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘’Moge Allah het zegenen.’’ 

Het is niet voldoende dat de moeder, zus of iemand anders van de familieleden het meisje 

goedkeurt. Degenen die met elkaar gaan trouwen moeten elkaar gezien hebben en daarna hun 

akkoord geven als zij dat wensen. 

Sommige onwetende moslims houden dit tegen en willen dit niet. Ze willen niet dat hun 

dochter gezien wordt. Dit heeft niets met de Islam te maken. Weten zij beter dan de Heilige 

Profeet صلى الله عليه وسلم die de metgezel heeft opgedragen om te kijken naar zijn toekomstige vrouw? 

Er is vaak onwetendheid in twee richtingen: 

·         Hoe kun je met iemand trouwen die je nooit gezien hebt? <-> Hoe kun je met 

iemand trouwen die ‘’alles’’ van jou al gezien heeft? 

·         Zien via een foto of via internet, van ver of zelfs praten vanachter een gordijn? 

<-> Uitgaan, bioscoop, samen op reis gaan of samen in een afgesloten ruimte zijn. 

Sommigen vermoeilijken de zaak en anderen gaan er veel te laks mee om. We dienen hier een 

gulden middenweg in te vinden. 

Er zijn ouders die te makkelijk omgaan met de kennismakings- en verlovingsfase, waardoor 

er niks bijzonders meer is aan het huwelijkscontact. Ze laten de kinderen bijvoorbeeld alleen 

naar de bioscoop of stad gaan zonder erop te letten dat men nog geen nikaah heeft. Tot het 

huwelijk kan er nog heel veel misgaan. De meeste huwelijken gaan juist kapot tijdens de 

verloving. Aan de andere kant dienen families zich niet te veel te bemoeien met simpele zaken, 

zolang het Islamitisch geoorloofd is wat de kinderen willen. 

Sommige families laten dit helemaal niet toe, zij willen niet dat hun dochter wordt gezien. Dit 

is echter een recht. Het is de opdracht van de Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم. Degenen die met elkaar gaan 

trouwen moeten elkaar gezien hebben. Dat ze elkaar niet mogen zien heeft niets met de islam 

te maken. Het doel is om te trouwen. Lukt het uiteindelijk niet, dan is dit geen schande. De 

Profeet صلى الله عليه وسلم heeft bevolen eerst te kijken naar de toekomstige echtgenoot of echtgenote.  In het 

vers waarin wordt opgedragen de ogen neer te slaan, gaat het om kijken met een bepaalde 

begeerte. 
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De man mag kijken naar het gezicht en de handen van de vrouw. Als hij kijkt naar haar gezicht 

met de intentie om te trouwen, is dat toegestaan. Het gezicht en de handen stellen de 

schoonheid van de vrouw tentoon. Als de intentie van trouwen er is, mag er dus worden 

gekeken. Hij hoeft daar geen toestemming voor te vragen, maar zijn intentie moet wel zuiver 

zijn. 

Dat het kijken toegestaan is, wordt duidelijk gemaakt in de volgende overleveringen: 

‘’Er kwam een man naar de Profeet صلى الله عليه وسلم, waarop hij zei: ‘’Voorwaar ik ben met een vrouw 

getrouwd van de Ansar, waarop de Profeet صلى الله عليه وسلم tegen hem zei: ‘’Heb je naar haar gekeken? Want 

voorwaar, in de ogen van de Ansar is iets.’’ [Muslim] 

Imam Al Nawawi rahimahullah zegt: ‘’Hieruit begrijpen wij dat het toegestaan is om iemand 

te adviseren om te gaan kijken naar degene met wie men wil trouwen.’’ 

Djabir ibn Abdillah zegt dat de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: ‘’Als iemand met een vrouw wil 

trouwen, laat hem dan naar die vrouw kijken als hem dat helpt om haar te huwen. Hij zei 

(Djabir radiyAllahu anh): ‘’Ik wilde met een meisje trouwen. In verborgenheid keek ik naar 

haar totdat ik voldoende heb gezien, wat mij dreef om met haar te trouwen. Daarna ben ik 

met haar gaan trouwen.’’ (Abu Da’wud, Ibn Ma’djah) 

Overgeleverd van Mughirah ibn Shu’bah dat hij een vrouw aansprak en de Profeet صلى الله عليه وسلم zei: 

‘’Kijk naar haar want het is te hopen dat liefde tussen jullie ontstaat en zich voortzet.’’ 

[Tirmidhi, Ibn Majah en Nasa’i 

De liefde duurt langer als je iemand kiest waar je hart rust bij heeft. Het dient een persoon te 

zijn van wie je denkt, dat je je hele leven met haar/hem door zal kunnen brengen. 

En in een andere overlevering in de Musnad van Imam Ahmad, overgeleverd van Sahl ibn 

Abi Hathmah, dat hij zei: 

‘’Ik heb gezien dat Muhammed ibn Maslamah een vrouw aan het volgen was met zijn ogen, 

ik zei: ‘Kijk jij naar haar terwijl jij een metgezel bent van RasulAllah صلى الله عليه وسلم?’ Hij zei: ‘Ik heb de 

edele Profeet صلى الله عليه وسلم horen zeggen: als iemand een voornemen heeft om een vrouw ten huwelijk te 

vragen, dan is het niet erg dat hij naar haar kijkt.’’ 

Mughirah ibn Shu’bah zei: ‘’Ik ben naar de Profeet صلى الله عليه وسلم gegaan om hem te vertellen over een 

vrouw met wie ik wilde trouwen. Hij zei: ‘Ga en kijk naar haar. Dit draagt bij dat er liefde 

tussen jullie ontstaat.’ Ik ben toen naar een vrouw van de Ansaar gegaan en heb haar hand 

gevraagd bij haar ouders. Ik heb hen gezegd wat de Profeet صلى الله عليه وسلم had opgedragen (kijk naar haar). 

Het leek alsof ze dat niet leuk vonden. De vrouw waar ik mee wilde trouwen hoorde dat 

vanuit haar kamer en zei: ‘’Als de Profeet صلى الله عليه وسلم jou de opdracht heeft gegeven om te kijken, kijk 

dan. En anders dan vraag ik jou Allah te gedenken (ze vond het namelijk nogal wat).’’ Hij zei: 

‘’Ik heb naar haar gekeken en ben met haar getrouwd.’’ Hij gaf aan dat de vrouw toestemming 

gaf. 
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In de ogen van de Ansar [De mensen van Madina] was iets wat niet bij de vrouwen van de 

Muhadjirien [de mensen van Mekka] aanwezig was. Als je in iemands ogen kijkt, kom je 

tegenover elkaar te staan. Zo zien zowel de man als de vrouw elkaar. Het is toegestaan om 

iemand vooraf te zien via een foto of webcam, echter kan er via een foto of webcam niet 

gecontroleerd worden of deze persoon een gezin heeft, of zij respectabel zijn etc. Een foto zou 

misschien wel een aanleiding kunnen zijn om kennis te maken. 

Het tegenovergestelde geslacht is een test 

Het is overgeleverd door Usama ibn Zayd radiyAllahu anhuma van de Profeet صلى الله عليه وسلم dat hij heeft 

gezegd:  

‘’Ik heb niets van fitnah achtergelaten wat gevaarlijker kan zijn voor de mannen dan 

vrouwen.’’ 

Fitna heeft een negatieve lading, maar betekent test. Vrouwen zijn dus een test voor mannen, 

maar mannen zijn ook een test voor vrouwen. Omdat mannen over het algemeen zwakker 

zijn op dit gebied worden ze in deze overlevering expliciet benoemt.  

Overgeleverd van sayyiduna Abu Hurayrah van de Profeet صلى الله عليه وسلم dat hij heeft gezegd: 

‘’Het oog doet zinaa, het hart doet zinaa; de zinaa van het oog is het kijken, de zinaa van het 

hart is het begeren, het geslachtsdeel bevestigt dit of verloochent dit.’’ 

Allah draagt ons in de Heilige Quran op om zelfs niet in de buurt van zinaa te komen. 

Wanneer men in de buurt komt, is de kans heel groot dat men hierin valt. 

In surah Isra , vers 23 openbaart Allah, de Verhevene, het volgende: “En nader de ontucht 

niet. Voorwaar het is een verdorvenheid en een slechte weg.”    

De gelijkenis hiervan is net als een ouder die een kind waarschuwt om niet de snoeppot te 

naderen. De ouder weet namelijk dat het kind zal gaan snoepen als het in de buurt komt van 

de snoeppot.  

Sayyiduna Ali radiyAllahu anh was een keer met de Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم. Hij zag een vrouw en 

keek naar haar, waarna de Profeet dit in de gaten had. De Profeet  صلى الله عليه وسلم draaide zijn gezicht toen 

om en zei tegen sayyiduna Ali: ‘’O Ali, volg jouw blik niet met nog een blik, want voorwaar 

de eerste is voor jou en de laatste is niet voor jou.’’ [Tirmidhi, Abu Dawud, Ahmad 

overgeleverd van Burayd] 

Met ‘’de eerste is voor jou’’ wordt bedoeld dat hij daar niets aan kan doen. Met ‘’de tweede is 

niet voor jou’’ wordt bedoeld dat de persoon hiermee zondigt, dus zich zou moeten 

herpakken en tot bezinning en inkeer moet komen. 

 



 

 
20 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘’De blik is een vergiftigde pijl van de pijlen van de shaytaan, degene die zijn 

blik beschermt, Allah zal hem een zalig gevoel geven in zijn hart tot de dag dat Hij hem zal 

ontmoeten.’’ (Al Mustadrak van Al Hakim overgeleverd van Hudhayfa, ook in Tabarani) 

‘’Wanneer één van jullie een mooie vrouw ziet en zij bevalt hem, laat hen dan tot zijn vrouw 

komen, want voorwaar het product (het resultaat) is hetzelfde. Dat wat zij bezit is hetzelfde 

als wat zij heeft.’’ 
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Hand vragen 

Khitbah: de hand vragen van een vrouw via haar familie om met haar te trouwen.  

• Voordat je iemand gaat vragen, wil je er wel eerst zeker van zijn. Dat kan door middel 

van een hint of aanwijzing.  

• Het wordt aan de vader of voogd gevraagd. Als ze een vader heeft, wordt eerst haar 

vader aangesproken.  

• Er wordt wel al onderzoek gedaan. 

• Het huwelijk is een belangrijke onderneming die je meent in het leven. Dit heeft te 

maken met de nakomelingen, onderhoud, erfenis, geslachtsgemeenschap genot, 

kijken/aanschouwen, genieten van het huwelijk. Daarom is een periode van verloving 

belangrijk voordat men een huwelijkscontract (nikaah) sluit om elkaar beter te leren kennen.  

Vragen stellen of informeren over zijn familie, kennissen, buren, vrienden is erg belangrijk 

voor het maken van een bewuste keuze. Het gaat om een verbintenis voor het leven, waarin 

partners alles met elkaar delen. Het is niet de bedoeling dat je elke persoon die je op de hoek 

van de straat ziet en die je leuk vindt, vraagt om te trouwen.  

Kijk naar iemands karakter (Akhlaaq) en Godvruchtigheid (Taqwa) voordat je verliefd raakt, 

want als je verliefd raakt, val je ten prooi. Het komt vaak voor dat wolven in schapenvachten 

gekleed zijn of dat het sluwe vossen zijn die de eer aantasten. 

Betrokkenheid van de ouders 

Het is dan ook belangrijk dat de voogd van een meisje altijd betrokken is en dat dit soort 

dingen niet van de ene dag op de andere dag plaatsvinden zonder dat het doordacht is. Het 

is daarom niet toegestaan dat een maagd (meisje) zichzelf huwt zonder toestemming van haar 

voogd (vader). Daarnaast wil de voogd in de meeste gevallen het beste voor de zoon/dochter.   

Het is niet juist om te trouwen zonder toestemming van de vader. Toestemming van de voogd 

is Shartu Sihha volgens de 3 rechtscholen. Dit is een essentiële regel. Wanneer deze ontbreekt, 

is het huwelijk niet geldig en heeft men zina gepleegt. Volgens de Hanafitische rechtschool is 

dit geen zina, maar is het contract incompleet. Volgens de Hanafitische rechtschool is het een 

Shartu Kamaal dat betekent: als iemand toch zonder toestemming van de voogd gaat trouwen, 

is het contract wel geldig, maar deze is niet helemaal compleet. Achteraf moet toch worden 

geprobeerd de ouders tevreden te stellen.  Als haar vader geldige redenen heeft, bijvoorbeeld 

in de gelijkwaardigheid, kan hij naar de rechter stappen en kan het huwelijk worden 

ontbonden. Ook in de Hanafi madhab wordt natuurlijk wel gevraagd naar de toestemming 

van de voogd.  Voor mannen is geen toestemming nodig van de voogd. 
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Het gaat allemaal om de eer van de vrouw; ze moet het gevoel hebben dat ze gedekt is, dat er 

mensen achter haar staan die zich om haar bekommeren. 

Dit is te vergelijken met de mahr; als men de mahr vergeet te noemen voor het contract en er 

achteraf dus blijkt dat hierover geen afspraken zijn gemaakt, betekent dit niet meteen dat het 

contract niet geldig is. Het contract is wel geldig, maar er ontbreekt nog iets. De mahr zou dan 

achteraf toch nog afgesproken moeten worden. 

Nikaah tijdens de verloving? 

Verloving en nikaah in één is niet het ideale. De verloving is er juist voor om de dingen die 

normaal achteraf pas bekend worden, te ontdekken. Wel dient erop gelet te worden dat deze 

verloving niet te lang moet duren. Het is belangrijk op te merken dat je in de verloofperiode 

nog niet elkaars partner bent. Dit betekent dat je iemand niet mag aanraken en niet alleen in 

een afgesloten ruimte mag zijn.  

In vers 25 van suratan Nisa openbaart Allah, de Verhevene, het volgende: ‘’Huwt hen daarom 

met de toestemming van hun ouders.’’ 

Indirect huwelijksverzoek 

Allah, de Verhevene, openbaart in vers 235 van surat-al Baqarah het volgende: ‘’ En er zal geen 

schuld op u rusten, indien gij niet rechtstreeks spreekt over een huwelijksaanzoek aan die vrouwen, of 

indien gij dit in uw gedachten verborgen houdt. Allah weet, dat gij het haar zult zeggen. Maar belooft 

haar niets in het geheim tenzij gij op de goede wijze spreekt. En besluit niet tot de huwelijksband, 

voordat de voorgeschreven wachttijd ten einde is. En weet, dat Allah weet, wat in uw gedachten is en 

vreest derhalve voor Hem en weet, dat Allah Vergevensgezind, Verdraagzaam is.’’ 

Dit vers gaat over het doen van een verzoek tijdens dat men zich in de staat van Ihraam 

bevindt tijdens hadj en tijdens de periode dat een vrouw in de wachtperiode zit, nadat de 

vrouw gescheiden is. Hierin mag geen direct verzoek worden gedaan. Het is echter wel 

toegestaan om het op een indirecte manier aan te geven. 

Onderstaand volgt een overlevering waarin sprake is van een indirect huwelijksverzoek. 

Abu Dj’afar Muhammad ibn Ali, kleinzoon van sayyiduna Husayn ibn Ali radiyAllahu anh, 

kwam bij Sukaynah bint Hanzalah na het overlijden van haar man. Hij zei tegen haar: ‘’Je weet 

mijn relatie tot RasulAllah, je weet mijn relatie tot Ali en mijn nobele plek onder de 

Arabieren.’’ Zij zei: ‘’Moge Allah jou vergeven o Aba Dj’afar, mensen nemen jou als voorbeeld, 

vraag je mij ten huwelijk terwijl ik in mijn wachtperiode zit?’’ 

Hij zei: ‘’Ik heb je alleen verteld over mijn verwantschap met RasulAllah en Ali! De Profeet  صلى الله عليه وسلم. 

kwam bij Umm Salamah terwijl zij in haar wachtperiode was toen haar man Abi Salamah 

overleed. En hij zei tegen haar: ‘’Je weet dat ik RasulAllah ben en Zijn Uitverkorene ben en je 

kent mijn positie onder mijn volk. “ 
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Abu Djabir: Was dit een huwelijksverzoek?” Hiermee gaf hij aan dat hij hetzelfde deed als de 

Profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم.   

Vraag geen vrouw/man die door iemand anders gevraagd is 

Het is niet toegestaan dat iemand een vrouw ten huwelijk vraagt, terwijl hij weet dat een ander 

haar ten huwelijk heeft gevraagd, tenzij de andere man afgewezen is of de vrouw er zelf van 

afziet. Voor zusters geldt dat ze geen verloofde broeders mogen verleiden om met haar een 

relatie te hebben. 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: 

‘’De Mu’min is de broeder van de Mu’min. Het is niet halal (toegestaan bij Allah) voor een 

Mu’min om een koopcontract te verstoren van zijn broeder of een huwelijksverzoek te 

verstoren van zijn broeder tenzij hij afziet (of afgewezen wordt).’’ 

In een andere overlevering is er een toevoeging van de Profeet صلى الله عليه وسلم ‘’en dat ze [een andere 

vrouw] niet vraagt om de scheiding van haar zuster [die getrouwd is] om het goede van haar 

af te wenden naar haarzelf.’’ 

De Profeet  صلى الله عليه وسلم zei ook: ‘’Laat niemand van jullie een vrouw ten huwelijk vragen als hij weet dat een 

andere broeder haar al heeft gevraagd.’’ 

Dit leidt namelijk tot nare situaties. Als het niet doorgaat dan is het natuurlijk wel toegestaan. 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei ook: ‘’Degene die een vrouw opsteekt tegen haar man of een dienaar tegen zijn heer 

hoort niet bij mij.’’ 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei ook: ‘’Trouw, maar scheid niet, omdat door scheiden de troon van Allah trilt.’’ 

Scheiden is wel toegestaan, maar het is de meest afschuwelijke daad van de daden die 

toegestaan zijn. 
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Voorwaarden van het huwelijk 

De voogd 

Een voogd moet toestemming om te trouwen geven aan een vrouw die niet eerder getrouwd 

is. De onderstaande familieleden worden als voogd beschouwd. Dit is een rangschikking op 

basis van degenen die als eerst tot voogd worden gerekend: 

- Vader 

- Zoon 

- Broer 

- Oom 

In vers 25 van surah Nisa openbaart Allah, de Verhevene, het volgende: ‘’Huwt hen daarom met 

de toestemming van hun voogd.’’ 

In vers 32 van surah Nur staat het volgende: ‘’ En huwt uw weduwen en de deugdzame onder 

uw mannelijke of vrouwelijke slaven.’’ 

Sayyidatuna Aisha radiyAllahu anha zegt dat de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: ‘’Welke vrouw dan 

ook zonder toestemming van haar voogd trouwt, haar huwelijk is ongeldig, haar huwelijk is 

ongeldig, haar huwelijk is ongeldig. Als het toch is gebeurd dan heeft ze recht op een Mahr. 

Als ze daarover redetwisten dan is de Sultan (rechter) de voogd van degene die geen voogd 

heeft.’’ [Tirmidhi, Abu Dawud en Ibn Majah] 

Ook zei de Profeet صلى الله عليه وسلم: ‘’Er is geen nikaah, behalve met een voogd.’’ [Tirmidhi] 

Sayyiduna Abu Hurayrah radiyAllahu anh zegt dat de Profeet  صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Een vrouw 

wordt niet weggegeven door een vrouw, noch geeft zij zichzelf weg. Het is slechts een 

overspelige vrouw die zichzelf weggeeft.” [Ibn Majah] 

Acceptatie van beide kanten 

Gedwongen huwelijken zijn ongeldig. Het maakt geen verschil of het een maagd, weduwe of 

gescheiden vrouw is. Zo zegt de geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم het volgende: “Een weduwe of gescheiden 

vrouw wordt niet gehuwd, totdat zij daarmee instemt. En een maagd wordt niet gehuwd, 

totdat zij dit goedkeurt.” Hierop werd de Profeet صلى الله عليه وسلم gevraagd: “Hoe moet (een maagd) dan 

goedkeuring geven (vanwege haar schaamte)?” Hierop zei de Profeet صلى الله عليه وسلم: “Door te zwijgen.” 

(Zwijgen betekent akkoord gaan) [Bukhari] 

Als een meisje echt niet wil, moet ze zich uitspreken. Zo wordt in verschillende aoverlevering 

benadrukt dat het meisje erover gevraagd zou moeten worden. 
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En in Sahih Muslim, overgeleverd van ibn Abbaas dat de Profeet صلى الله عليه وسلم zei: “Een weduwe of 

gescheiden vrouw heeft meer recht op haar zelf dan haar voogd. En een maagd wordt 

toestemming gevraagd. Haar instemming is zwijgen”. 

Ook in de volgende overlevering wordt duidelijk gemaakt dat dochters niet tegen hun wil in 

worden gehuwd: 

Abdullah bin Burayda radiyAllahu anh heeft overgeleverd: “Een jonge vrouw kwam naar de 

Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم en zei: ‘Mijn vader heeft me uitgehuwelijkt aan zijn neef, zodat hij 

zijn lage sociale status kan verbeteren [Trouwen met de dame van aanzien zou de neef een 

hogere sociale status geven]’. Daarop gaf de Profeet صلى الله عليه وسلم haar toestemming het huwelijk af te 

wijzen. De jonge vrouw reageerde door te zeggen: ‘Ik accepteer wat mijn vader heeft gedaan, 

maar wilde de andere vrouwen informeren over het feit dat vaders niet het recht hebben hun 

dochters uit te huwelijken tegen hun wil’.” [Ibn Majah] 

Getuigen 

Een andere voorwaarde van het rechtsgeldig huwelijkscontract is dat er getuigen dienen te 

zijn. In vers 2 van surah Talaq openbaart Allah, de Verhevene, het volgende: […] en roept twee 

rechtvaardigen vanuit uw midden tot getuigen...’’ 

In vers 282 van surah Baqarah openbaart Allah, de Verhevene, het volgende: […] En roept van 

onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van 

degenen, die u als getuigen aanstaan […] 

De getuigen moeten bij verstand zijn, moslim zijn, taqwa hebben, etc. Deze getuigen worden 

erbij gehaald om als vertegenwoordiger in de maatschappij door te geven dat zij getrouwd 

zijn. 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘’Geef bekendheid aan het huwelijk, organiseer het in de moskeeën en sla 

ervoor op de daff.’’ [Tirmidhi] 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: “Er is geen sprake van een huwelijk zonder Waliy (voogd) en twee getuigen. 

En als ze onenigheid hebben dan is de Gezaghebbende de voogd van degene die geen voogd 

heeft”. 

Voorstel en acceptatie [Ijab en Qabul] 

Het is verplicht dat de voogd van de vrouw het huwelijk voorstelt [Ijab] bij de man. De man 

dient dit voorstel vervolgens te accepteren [Qabul]. Het huwelijkscontract mag niet in de 

vorm van een gift zijn. Het mag dus niet eenzijdig zijn. Er moet wederzijds akkoord zijn. 

Mahr [bruidsschat] 

De mahr wordt aan de vrouw gegeven om haar te eren. De bruidsschat is niet vrijblijven, maar 

verplicht. Er moeten hierover dan ook duidelijk afspraken worden gemaakt. Iemand die de 
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mahr heeft afgesproken met zijn vrouw en het vervolgens niet geeft, wordt vergeleken met 

een hond die overgeeft en zijn kots consumeert. Deze lage positie krijgt de man dan bij Allah. 

Abu Haazim zegt: ‘’Ik heb Sahl ibn Sa’d al Saaidi horen zeggen: 

‘’Een vrouw kwam naar de Boodschapper van Allah en zei: 'O Boodschapper van Allah! Ik 

stel me tot uw beschikking [i.e. ik wil trouwen]'. De Profeet صلى الله عليه وسلم bekeek haar hele lichaam van 

top tot teen en daarna wierp hij zijn blik neer. Toen de vrouw merkte dat hij nog niet besloten 

had, ging zij weer zitten. Toen stond een metgezel van de Profeet صلى الله عليه وسلم op en zei: 'O Boodschapper 

van Allah! Huw haar aan mij, als u niet met haar wilt trouwen'. De Profeet صلى الله عليه وسلم vroeg: ‘Heb je 

iets om het als bruidsschat te geven?’ Hij antwoordde: ‘Nee, O Boodschapper van Allah, bij 

Allah, ik heb niks’. De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘Ga naar je mensen en zie of je iets kan vinden’. De man 

kwam terug en zei: ‘Ik heb niks gevonden’. De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘Ga maar terug, al is het maar 

een ijzeren ring’ De man kwam terug en zei: ‘Nee, bij Allah, niet eens een ijzeren ring, maar 

ik heb wel dit kleed van mij dat ik aan haar kan geven’. De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘Als je dat kleed aan 

haar geeft dan heb jij niks en als jij het draagt dan heeft zij niks’. De man werd zwaar 

teleurgesteld en ging zitten. Toen hij wegliep riep de Profeet hem terug en vroeg: ‘Hoeveel uit 

de Qur’an ken je?’ Hij antwoordde: ‘Ik ken die en die hoofdstukken’. De Profeet صلى الله عليه وسلم vroeg: ‘Ken 

je ze uit je hoofd?’ Hij antwoordde: ‘Ja’. De Profeet صلى الله عليه وسلم zei toen: ‘Ga maar, ik heb haar aan je 

getrouwd voor die en die hoofdstukken die je uit je hoofd kent’.  [Muslim] 

De wetscholen verschillen met betrekking tot de mahr van elkaar. In de Hanafi wetschool 

wordt het memoriseren van Quran niet tot de mahr gerekend. Het minimum aan mahr 

bedraagt 10 dirham in de Hanafi wetschool. Op basis van de huidige economische situatie en 

de gewoonte, wordt in deze tijd meer dan dit minimum gegeven als mahr. 

Er zijn verschillende momenten waarop de mahr wordt gegeven. 

- Mahr muqaddam: de mahr wordt voor het huwelijk gegeven 

- Mahr muakhar: de mahr wordt tijdens het huwelijk of bij scheiding gegeven 

De vrouw hoeft niet enkel geld te ontvangen. Ze kan ook vragen om een auto, een reis om de 

bedevaart te verrichten enzovoorts. De mahr wordt uiteindelijk door de vrouw bepaald. 

Meestal heeft de hoogte van de bruidsschat te maken met de gewoonte van een samenleving 

en van de omgeving van de vrouw. Als de mahr van de vrouw wordt genoemd, kan zij dit na 

de nikaah ook terugschenken aan haar man. Ze mag het hem schenken, maar dit mag niet 

gedwongen worden. 

Als tijdens de nikaah wordt vergeten de bruidsschat vast te stellen, mag de vrouw niet meer 

haar mahr bepalen. Zij krijgt dan een zogeheten mahr mithl. De mahr mithl is de gelijke 

bruidsschat, dit wordt bepaald aan de hand van de gewoonte van een samenleving en de 

omgeving van de vrouw, dus hetgeen haar zussen, nichten, etc. hebben gekregen. Het contract 

is in zo een situatie dus wel geldig, maar het contract was niet volmaakt. Alleen voordat het 

contract tussen de man en vrouw is vastgesteld, heeft de vrouw het recht om de waarde van 

haar mahr te bepalen. 
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In onderstaande overlevering wordt ook het belang van de mahr benadrukt. Ondanks dat een 

persoon niet veel heeft aan bezittingen, zou hij toch zijn best moeten doen om de vrouw een 

geschenk te geven: 

Overgeleverd van Ibn 'Abbas dat 'Ali radiyAllahu anh gezegd heeft: "Ik trouwde met Fatima 

(radiyAllahu 'anha) en zei: 'O Boodschapper صلى الله عليه وسلم van Allah, laat me doorgaan met het huwelijk.' 

Hij zei: 'Geef haar iets.' Ik zei: 'Ik heb niets.' Hij zei: 'Waar is je Hutami schild?' Ik zei: 'Ik heb 

het bij me.' Hij zei: 'Geef het aan haar.' [al-Nasaa’i 3375.] 

Dit was de mahr van sayyidatuna Fatima, de dochter van de Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم, de 

leider van de vrouwen van het Paradijs. Zij betekende heel erg veel voor de geliefde Profeet 

 Ze .صلى الله عليه وسلم en ze had een beeldschoon karakter. Zij was degene die het meest leek op de Profeet صلى الله عليه وسلم

was degene over wie hij صلى الله عليه وسلم zei: ‘’de moeder van haar vader.’’ We zouden haar als voorbeeld 

moeten nemen; als dochter, als moeder, als vrouw en als zuster in de islam, in een tijd waarin 

slechts waarde wordt gehecht aan het materiële. 

 In de volgende overlevering wordt ook benadrukt dat men het gemakkelijk voor elkaar zou 

moeten maken: Overgeleverd van Sayyidatuna Aisha radiyAllahu anha van de Profeet  صلى الله عليه وسلم , hij 

zei: "De vrouwen met de meeste Barakah zijn diegene die het makkelijkst te onderhouden 

zijn”. 

 Het beste huwelijk is die huwelijk die het gemakkelijkst gemaakt wordt. Imam Muslim levert 

over in zijn Sahieh, overgeleverd van Abu Salamah ibn Abdir-Rahman dat hij zei: “Ik vroeg 

Aisha (moge Allah met haar tevreden zijn): “Hoeveel gaf de Profeet صلى الله عليه وسلم als bruidsschat?” Zij 

antwoordde: “De bruidsschat aan zijn echtgenotes bedroeg 12,5 uqiya, en dat maakte (het 

totaal) 500 (zilveren) dirham.’’ [Muslim] 

 Dit is omgerekend ongeveer €750,-. De berekening hierbij is als volgt: 1 awaq is 40 dirham 

zilver. 12,5 uqiyya (meervoud awaq) = 500 dirhams zilver. 

1 dirham zilver = 2,975 gram. Dus 500 x 2,975 = 1478,5/1000 = 1,4875 kilo zilver dat als 

bruidsschat werd gegeven. 

Als iemand beproefd wordt met de hoge bruidsschat van zijn vrouw, kan hij daar vijandschap 

aan overhouden. Hij kan haar telkens eraan herinneren dat hij veel moest betalen. Als de 

bruidsschat niet met eigen wil wordt gegeven, kan dit negatieve effecten hebben op het 

huwelijk. ‘Uqbah ibn Amir radiyAllahu anh zegt dat de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: "De beste 

mahr is de simpelste (of de meest betaalbare). [Abu Dawud] 

De Profeet صلى الله عليه وسلم vroeg op een dag aan AbdurRahman ibn Awf hoe het met hem ging. Hij 

antwoordde dat hij getrouwd was met een vrouw van de Ansar. Hij vroeg hem: Wat heb je 

haar gegeven? Hij antwoordde met: ‘’goud ter grootte van een dadelpit of het gewicht van 

een dadelpit.’’ De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘’Geef ook een etentje, ook al is het één schaap.’’  
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In deze overlevering wordt ook duidelijk gemaakt dat het beter is om niet een te hoge mahr 

te vragen.  

Overgeleverd van Abu al-Adjfa al-Salmiy, hij zei: ‘Ik heb ‘Umar ibn Khattaab horen zeggen: 

‟Overdrijf niet in de bruidsschat van de vrouwen. Want wanneer dit een eer zou zijn in deze wereld of 

vroomheid bij Allah (zou zijn), dan zou degene die daar het meest recht op heeft de Profeet صلى الله عليه وسلم zijn. De 

boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم heeft bij het huwen van zijn vrouwen niet meer dan 12 ‘uqiyyah gegeven, 

noch hebben een van zijn dochters (wanneer zij door hem in huwelijk werden gegeven) meer dan 12 

‘uqiyyah ontvangen. En als iemand beproefd wordt met de hoge bruidsschat van zijn vrouw zal hij 

daaraan vijandschap over houden. Hij zal haar telkens eraan herinneren dat zij hem veel gekost heeft.’’ 

De eervolle mahr van de vrome Umm Sulaym 

Abu Talha wilde met Umm Sulaym trouwen. Hij is naar haar toegegaan en toen hij bij haar 

huis was en haar toesprak en haar tot huwelijk vroeg, zei zij: ‘’Een man zoals jij wordt 

normaliter niet afgewezen, maar ik trouw niet met jou, want jij bent een Kafir.’’ 

Hij zei: ‘’Dit is niet de reden waarom jij niet met mij trouwt. Zij zei: ‘’Wat is dan volgens jou 

de reden?’’ Hij zei: ‘’Goud en zilver!’’ (Hij bedoelde dat ze misschien met iemand wilde 

trouwen die haar meer goud en zilver kon schenken, iemand die rijker is dan hij) Zij zei: 

‘’Wees getuige o Abu Talha en ik stel Allah en Rasulullah als getuigen, als jij moslim wordt 

dan zal ik met jou trouwen. En jouw bekering tot de islam zal dan mijn Mahr zijn (ik wil geen 

goud en zilver)’’ Toen Abu Talha dit hoorde dacht hij aan zijn afgod van hout die hij gebruikte 

voor zijn aanbidding. Umm Sulaym zei: ‘’Besef jij niet dat jouw afgod die jij aanbidt uit de 

grond is ontstaan? Hij zei: Jawel! Zij zei: ‘’Schaam jij je niet om een boom te aanbidden en dat 

je een deel van die boom (boomstam) als God aanvaart? Terwijl een ander het andere deel 

gebruikt als stookhout om zijn deeg brood te maken.’’ Hij zei: ‘’Bij wie moet ik zijn om moslim 

te worden?’’ Zij zei: ‘’Ik leer jou hoe je de islam binnentreedt: je getuigt dat er geen 

Goddelijkheid bestaat behalve Allah en dat Muhammed صلى الله عليه وسلم Zijn boodschapper is. Daarna ga je 

naar huis en je slaat je afgod kapot en je gooit hem ten gronde.’’Hij heeft dit gedaan en is 

vervolgens getrouwd met Umm Sulaym. De moslims zeiden: ‘’Er is geen eervollere mahr dan 

die van Umm Sulaym, ze heeft zijn islam als mahr genomen.’’ 
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Islamitisch huwelijkscontract 

Een vraag die vaak gesteld wordt is: Mag iedereen een huwelijk afsluiten of moet dat door een imaam 

gedaan worden? Iedereen kan in principe een huwelijk afsluiten. Het gaat erom dat de regels 

van Allah worden nagekomen; toestemming van de voogd, getuigen die aanwezig zijn, 

voorstel en acceptatie van het huwelijk, en de bruidsschat. 

Als het echtpaar niet wil dat de ouders of de omgeving weten dat zij getrouwd zijn, is dit 

verkeerd en niet toegestaan. Het huwelijk dient bekendgemaakt te worden. Dit heeft onder 

andere de taak de vrouw te beschermen. Registratie is erg belangrijk om de rechten van de 

vrouw te beschermen. In Nederland is wettelijk vastgelegd dat een huwelijk geregistreerd 

moet worden. Het is in de Islam echter niet voldoende om te trouwen bij de gemeente. Er 

moet ook een islamitisch huwelijkscontract plaatsvinden. Het is beter om eerst bij de gemeente 

te trouwen en hierna het islamitische huwelijkscontract op te stellen. 

Een huwelijk zonder mahr, mag dat? 

In de Sahiehayn (Bukhari en Muslim), overgeleverd van sayyiduna ‘Umar radiyAllahu anh 

dat de Profeet صلى الله عليه وسلم het shighaar-huwelijk (huwelijk zonder bruidsschat) heeft verboden. 

En in Sahih Muslim, overgeleverd van Abu Hurayrah radiyAllahu anh, hij zei: 

De Profeet صلى الله عليه وسلم heeft het shighaar-huwelijk verboden. 

Ibn Numayr voegt toe: ‘’Shighar is dat een man tegen een andere man zegt: ‘Huw (zonder 

bruidsschat) mij jouw dochter, dan huw ik jou mijn dochter of huw mij jouw zus, dan huw ik 

jou mijn zus.’’  

Shighaar 

De Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: ''Er is geen Shighaar in de Islam. [Sahieh Muslim] 

Sgighaar is een soort uitwisselingshuwelijk, waarbij er geen mahr wordt afgesproken. Vaak 

gebeurt zo’n huwelijk zonder akkoord van het meisje. Ze hebben vaak geen geld, waardoor 

ze niet kunnen trouwen en ruilen dan als het ware 2 vrouwen om. Dit is verboden. De vrouw 

is geen voorwerp dat te kopen en te verkopen is. Dit schaadt de eer van de vrouw. Dit soort 

‘’huwelijken’’ komen meestal alleen voor in dorpen. Het is toegestaan dat de ene persoon het 

zusje van de andere persoon huwt en deze persoon dan zijn zusje aan hem huwt. Dan moet 

echter wel een aparte mahr worden vastgesteld en natuurlijk de goedkeuring/instemming van 

de meisjes. Het is niet toegestaan een soort contributie te eisen als vader of moeder 

In vers 4 van surat al-Nisaa openbaart Allah, de Verhevene, het volgende: ‘’En geeft de 

vrouwen gewillig haar huwelijksgift. Maar als zij naar haar eigen behagen u er een gedeelte 

van kwijtschelden, geniet het dan met genoegen en heilzaam gevolg.’’  
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In vers 20 en 21 van dezelfde surah, staat het volgende: 

[…] En gij hebt één harer een schat gegeven, neemt er niets van terug. Wilt gij het door laster 

en een klaarblijkelijk zondige manier nemen? 

‘’En hoe kunt gij het nemen, wanneer de een uwer tot de andere is ingegaan en zij een sterk 

verbond met u hebben gesloten?’’  

Sayyiduna ibn Abbas radiyAllahu anh zei over het vers “O, gij die gelooft, het is u niet 

geoorloofd, vrouwen te erven tegen haar wil” (surah Nisa, vers 19) het volgende: ‘’Als iemand 

kwam te overlijden hadden zijn erfgenamen recht op zijn vrouw. Als een erfgenaam met haar 

wilde trouwen dan was dat zijn recht. Als hij haar wilde uithuwelijken dan deed hij dat. En 

als hij niet wilde dat ze ging trouwen dan gebeurde dat ook niet. De erfgenaam had meer recht 

op haar dan haar familie. Daarom openbaarde Allah dit vers [om dit te voorkomen].’’ 

 De vrouw is niet een voorwerp of bezit dat geërfd kan worden. In de Jahiliyyah periode bezat 

de man haar en ook datgene wat zij in haar bezit had. In deze periode kon een zoon trouwen 

met de vrouw van zijn vader (stiefmoeder) als zijn vader kwam te overlijden. Volgens de 

Islam kan dit niet. 
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Etiquette van het huwelijksfeest 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘’De scheidslijn tussen toegestaan en verboden is het bekendmaken van het 

huwelijk met de daff.’’ 

Overgeleverd van sayyidatuna Aisha radiyAllahu anha dat zij de vrouw had achtergelaten 

bij een man van de Ansar voor de zifaaf [ze had een huwelijk georganiseerd]. De Profeet  صلى الله عليه وسلم 

zei: ‘’O Aisha! Hadden jullie niets ter vermaak bij jullie, want voorwaar de Ansar houden van 

vermaak.’’ 

Geleerden zijn het erover eens dat het genoemde vermaak de daff en gezang is, 

veronderstellend uit andere overleveringen, zoals de uitspraak van de Profeet صلى الله عليه وسلم volgens 

Aisha in een sahieh overlevering: Hebben jullie een dienares met haar gestuurd die slaat op 

de daff en zingt? Ik zei: ‘’Wat zegt ze?’’ Hij zei: ‘’ze zegt [het volgende liedje]: ‘’Wij zijn 

gekomen, wij zijn gekomen. Groet ons dan zullen wij jullie groeten. Als er geen rood goud 

komt, zal jullie omgeving niet rijk worden. En als er geen bruin graan zal zijn in de omgeving, 

zouden de jonge vrouwen niet opgroeien en op een leeftijd komen om te gaan trouwen.’’ 

Zingen is toegestaan, zolang het niet leidt tot verboden zaken. Het gaat erom wat er wordt 

gezongen. Daarnaast dient dit gezang niet gepaard te gaan met muziekinstrumenten. Ook 

kan er niet gedanst en gezongen worden in een ruimte waar ook mannen aanwezig zijn. 

Men moet letten op de woorden die gebruikt worden. Het moet de begeerte van mensen niet 

opwakkeren. Er mogen geen woorden gebruikt worden die tegen de islam zijn. Wanneer 

bijvoorbeeld een vrouw wordt beschreven of er dingen worden genoemd die tegen de 

‘aqiedah ingaan, is het verboden. Vreugde mag dus worden geuit, zolang het gebeurt op de 

toegestane manier. De moskee is dus niet alleen een plek voor het gebed maar ook een 

activiteitenruimte voor feesten en bijeenkomsten. 

In onderstaande overlevering staat een gebeurtenis vermeld, waarbij de bewoording die 

gebruikt wordt niet juist is. Rasulullah صلى الله عليه وسلم geeft dit dan ook aan. Hetgeen gezegd wordt, druist 

namelijk in tegen de ‘aqiedah. 

Overgeleverd van Rubayya’ bintu Muawwidh, zij zei: ‘’De Profeet  صلى الله عليه وسلم kwam een middag bij 

ons. Hij ging zitten op de matras net zoals jij zit. En er waren jonge meisjes die sloegen op de 

daff. De Profeet صلى الله عليه وسلم hoorde dat en zag dat; zij zongen over hun ouders die shahied waren 

geworden tijdens de veldslacht in Badr. Terwijl ze dat zeiden, zeiden ze ook: En er is onder 

ons een Profeet die weet wat er morgen gaat gebeuren. De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘'Zeg niet zo! En ga 

verder zoals je net bezig was.’’ [Bukhari] 
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Overgeleverd door Abu Ishaq, hij zei: ‘’Ik heb gehoord van ‘Aamir ibn Sa’d al Badjali, hij zegt: 

‘’Ik heb Sabit ibn Wadiah en Qurazah ibn Ka’b al Ansariy meegemaakt tijdens de bruiloft en 

toen zij zongen, zei ik tegen hen: ‘’Er is toestemming gegeven voor zang tijdens een huwelijk 

en het huilen over iemand die overleden is, zonder dat er geschreeuwd wordt.’’ [Bayhaqi] 

Er mag dus logischerwijs gehuild worden bij een begrafenis en er mag blijdschap getoond 

worden bij een bruiloft, echter dient dit met mate te gebeuren. 

Er kunnen ook zelf liederen en leuzen worden bedacht, zolang deze niet leiden tot verboden. 

Het is overgeleverd van ‘Aamir ibn Sa’d dat hij zei: Ik kwam bij Qarazah ibn Ka’b en Abi 

Mas’ud al-Ansari tijdens een huwelijksfeest terwijl jonge meisjes (die nog niet volwassen 

waren) zongen. Ik zei dus: ‘’Wordt dit gedaan in het bijzijn van metgezellen van de Profeet 

die Badr hebben meegemaakt?’’ Zij zeiden: Ga zitten, als je wilt mag je met ons meeluisteren. 

Als je niet wilt, ga dan weg. Want het is ons toegestaan gezang te hebben tijdens een huwelijk. 

[An-Nasaai en al Haakim heeft het Sahih verklaard] 

Overgeleverd door Anas bin Malik dat de Profeet صلى الله عليه وسلم langs een wijk van Madina liep terwijl 

meisjes (kinderen) op de Daff sloegen en zongen en zeiden: Wij zijn uw buren van Beni 

Nadjdjar en wij houden van Muhammed صلى الله عليه وسلم onze buur. De Profeet  صلى الله عليه وسلم zei: ‘’Allah weet dat ik 

van jullie hou.’’ 

Overgeleverd van sayyidatuna Aisha radiyAllahu anha, ze zei: Rasulullah sallAllahu alayhi 

wa sallam kwam naar mij toe en bij mij waren twee meisjes (dienstmeisjes, kinderen) die een 

lied aan het zingen waren over Bu’ath. Toen ging hij liggen op de kussen/matras en hij draaide 

zijn gezicht de andere kant op. En Abu Bakr kwam binnen en hij werd boos op mij en hij zei:  

‘’Het muziekinstrument van de shaytaan is bij de Profeet sallAllahu alayhi wa sallam. 

Rasulullah naderde hem en zei: ‘’Laat hen. Toen de Profeet in slaap viel gaf ik de meisjes een 

seintje waarop ze weggingen. Het was een feestdag en mannen met een donkere huidskleur 

dansten/speelden met een schild, speer, etc. Ik vroeg de Profeet sallAllahu alayhi wa sallam 

of hij zei het tegen mij, als jij ernaar verlangt, kijk dan. Ik zei: ‘’Ja’’, waarop hij mij achter hem 

liet staan, mijn wang tegen zijn wang aan en hij zei: Komop o zonen van Efidah (een 

Afrikaanse stam). Totdat ik geen zin meer had [keek ik en daarna] vroeg hij mij of het genoeg 

was. Ik zei ‘’ja’’. Hij zei: je mag gaan. (Bukharie, Muslim, Nisaii, Ibni Madjah en Ahmed) 

Vreugde tonen tijdens de bruiloft en publiekelijk bekendmaken 

De Islam is een Godsdienst die alles zijn plek geeft en alles tot zijn recht laat komen. Het 

huwelijk is een sociaal, maatschappelijk gebeuren. De Islam is een realistisch geloof. Het is 

geen geloof die geen enkel begrip toont voor de behoeftes van mensen. Het omgekeerde is 

waar. De islam heeft begrip voor mensen in moeilijke tijden en in makkelijke tijden; tijden van 

verdriet en tijden van vreugde. Alles moet tot zijn recht komen. Er zijn speciale, bijzondere 

tijden. Dagen van verdriet moeten verschillen van dagen van vreugde. Het is niet gepast om 
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tijdens een begrafenis te lachten en te dansen. Zo is het ook niet gepast om tijdens een bruiloft 

het te hebben over de dood. 

Allah جل جلاله en Zijn Profeet  صلى الله عليه وسلم dragen ons op om een huwelijk bekend te maken. Het behoort dan 

ook tot de voorwaarden van de nikaah om het openbaar te maken. Het is ook een manier om 

de gunsten van Allah جل جلاله bekend te maken als teken van dankbaarheid aan Hem. 

Imam Tirmidhi levert over van sayyidatuna Aisha radiyAllahu anha, zij zei: Rasulullah  صلى الله عليه وسلم 

heeft gezegd: Kondig deze nikaah aan, en doe dit in de moskeeën en sla op de duff. De reden 

tot de aansporing om het huwelijkscontract in de moskeeën op te stellen, is dat Rasulullaah  صلى الله عليه وسلم 

het huwelijk een spirituele lading wil geven. Net als dat een gelovige Allah aanbidt tijdens 

het gebed in de moskee, aanbidt hij Hem ook door een huwelijkscontract aan te gaan, zoals 

Allah hem dat heeft opgedragen. Trouwen is ook een vorm van aanbidding. 

Gemengde huwelijkfeesten zijn oneervol en schaamteloos 

Gemengde huwelijken waar vrouwen en mannen samen dansen, er buikdanseressen worden 

ingehuurd, alcohol wordt gedronken en meer hebben niets met de Sharia van de geliefde 

Profeet صلى الله عليه وسلم te maken. Dit heeft met de Sharia van de shaytaan te maken. Hoe kan iemand in 

naam van Allah en RasulAllah gaan trouwen en zo’n huwelijksfeest houden en dan nog 

Barakah (zegeningen) in het huwelijk verwachten? Er is niets dat meer oneervol en 

schaamteloos is voor een man dan dat hij met zijn vrouw gaat dansen, terwijl alle andere 

mannen toeschouwen. Het huwelijk begint op die manier op de eerste dag al zonder het 

inachtnemen van de regels van Allah. 

Feliciteren en du’a voor bruid en bruidegom 

De volgende duaa uit de sunnah kan worden gedaan voor het echtpaar dat trouwt: 

‘’Moge Allah jou barakah geven en Zijn zegeningen aan je schenken en jullie samenbrengen 

in het goede.’’ [Abu Dawud] 

Bovendien wordt aangespoord tot het geven van cadeautjes. Dit is Sunnah. De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: 

‘’Geven jullie cadeautjes, want voorwaar het versterkt de liefde.’’ [al-Daylami] 
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Goede omgang met de partner 

Allah جل جلاله openbaart in vers 19 van surah Nisa het volgende: ‘’[…] En behandel hen volgens de 

voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van 

iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft.’’ 

Ga dus goed met hen om, op een gebruikelijke manier. Behandel hen op een goede manier. 

Het kan zijn dat je iets bij je echtgenoot niet leuk vindt, waar je later pas achter komt. Het is 

mogelijk dat hier toch veel goeds in zit, terwijl dat op het eerste gezicht niet zo lijkt. 

Wanneer je op zoek bent naar een partner en je verliefd bent, schakel je het verstand uit. Je 

onderdrukt het karakter en doet je voor als iemand anders, zodat men tevreden over jou is. 

Na het trouwen komt het ratio weer naar boven en kan je jouw karakter niet meer 

onderdrukken. Je partner herkent jou dan niet meer en zegt dat je veranderd bent. 

Verliefdheid moet op de tweede plaats komen. Op de eerste plaats staat de ratio. 

Soms worden er verkeerde prioriteiten gesteld. Wegens foute keuzes komt men dan met de 

verkeerde mensen in contact. 

Focus op de goede eigenschappen 

Overgeleverd van sayyiduna Abu Hurayrah radiyAllahu anh, hij zei: Rasulullah صلى الله عليه وسلم heeft 

gezegd: 

“Een gelovige man behoort zijn gelovige vrouw niet te haten. Als hij een eigenschap in haar 

haat, dan vindt hij een andere (eigenschap) van haar waar hij tevreden over is.” -Muslim 

De perfecte partner bestaat niet. Er zullen altijd wel eigenschappen/minpunten zijn waaraan 

we ons zullen ergeren. Stel dat iemand zou scheiden om die reden, zal hij dan een partner 

krijgen die niet iets heeft waar hij zich aan hekelt? We horen te kijken naar de pluspunten. 

Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم is hier het beste voorbeeld in. Hij vond overal het positieve in. Laten 

we kijken naar het positieve en proberen de ogen te sluiten voor het negatieve. Er kan ook 

goeds zitten in datgene waar we ons aan irriteren. In de jahiliyyah werd hier minder op gelet, 

omdat de vrouw als voorwerp werd gezien. De vrouw had helemaal geen positie of waarde. 

De heilige Profeet صلى الله عليه وسلم spoort juist aan tot goed gedrag tegen de partner: ”De beste onder jullie 

(mannen) zijn diegenen die zich het beste gedragen tegenover jullie vrouwen.” [Tirmidhi, Ibn 

Madjah] 
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Wederzijdse rechten tussen echtgenoten 

 De vrouw heeft rechten op haar man net zoals de man rechten heeft op zijn vrouw. Het is niet 

zo dat de een meer recht heeft dan de ander. De rechten en de plichten kunnen veranderen; 

de rechten en plichten van de man kunnen anders zijn dan de rechten en plichten van de 

vrouw. 

In vers 228 van surah Baqarah openbaart Allah, de Verhevene, het volgende: 

‘’En vóór haar geldt hetzelfde als tegen haar, hetgeen billijk is, de mannen hebben voorrang boven haar, 

Allah is Machtig, Alwijs.’’  

Hiermee wordt bedoeld dat vrouwen rechten en plichten hebben op hun echtgenoot, net zoals 

de man rechten en plichten heeft op zijn vrouw, zoals Allah dat heeft bepaald. De man heeft 

op één punt voorrang of een positie boven haar, namelijk: leiderschap en voogdijschap. Deze 

positie is de man gegeven door Allah. De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘’Eenieder van u is een herder en 

iedereen is verantwoordelijk voor zijn kudde. De man is de herder van zijn gezin.’’ 

In vers 34 van Surat al-Nisaa heeft Allah, de Verhevene, het volgende geopenbaard: ‘’Mannen 

zijn voogden over de vrouwen, omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat 

zij van hun rijkdommen besteden.’’ 

Deze voorrang of positie brengt verantwoordelijkheid met zich mee, geen onderdrukking of 

onrecht. De man is het hoofd van het gezin. Hij heeft de hoofdverantwoordelijkheid voor alle 

lasten: eten, drinken, kleren en huisvesting. Hiertoe is hij opgedragen door Allah. Hij moet 

kostwinner zijn en hij moet zijn gezin onderhouden. Hier is hij verantwoordelijk voor, ook al 

is zijn echtgenote een welvarende vrouw en bezit ze miljoenen. Ze is niet verplicht zelfs een 

stuiver uit te geven. 

 In vers 7 van surah Talaq heeft Allah, de Verhevene, het volgende geopenbaard: 

‘’Laat hij die overvloed heeft geven uit zijn overvloed.’’ 

Wanneer Allah jullie overvloed heeft gegeven, wees dan niet gierig. De man dient zijn 

echtgenote een standaard leven te geven. Als hij dat niet kan uit armoede, geeft hij van 

datgene wat hij heeft. 
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Taak van de man en de vrouw 

De man is verantwoordelijk de kost te verdienen. Dit betekent niet dat de vrouw niet mag 

werken, maar het is niet haar taak. Daar waar de vrouw vraagt om luxe, mag de man dat 

weigeren. De man is de kostwinner; hij is verplicht om geld te verdienen en te zorgen voor 

onderdak, kleding, voedsel, etc. Hij hoort een gemiddelde standaard te verzorgen. 

De vrouw heeft de taak kinderen te baren, die groot te brengen, te verzorgen en het 

huishouden te doen. Dit is de grootste, de beste en de meest nobele carrière die zij kan hebben. 

Moeders maken de maatschappij, zij voeden de maatschappij op. Als elke moeder wist wat 

haar taken zijn en haar taken goed zou uitvoeren, zou er een maatschappij zijn waarin 

kinderen met liefde, normen en waarden worden opgevoed. Het is toegestaan voor de vrouw 

om te werken (zolang de islamitische regels in acht worden genomen), maar het is niet haar 

taak. Als ze geld verdient, dan is dat van haar. Ook erfgoed van haar vader is van haar. De 

moeder is met de kinderen bezig. Wanneer de moeder geschoold is, een degelijk niveau heeft 

en goed contact heeft met haar kinderen, krijgen de kinderen dit van haar mee. De relatie die 

een kind heeft met zijn moeder en met zijn vader, volmaken elkaar. Het kind heeft dit nodig. 

Er is veel onderzoek gedaan naar kinderen die opgroeien zonder een van de ouders of beide 

ouders. Dit heeft effect op hoe de kinderen later zullen zijn, wat zij kiezen aan werk etc. Het 

feminisme probeert dat verschil tussen man en vrouw weg te halen, waardoor je een heleboel 

fouten krijgt in de maatschappij. Als je graaft naar de oorzaken, zal je zien dat het daarmee te 

maken heeft. 

Ontspanning hoort erbij 

Constante serieusheid is niet van de islam. De Profeet صلى الله عليه وسلم maakte ook grapjes en sprak over 

dagelijkse zaken. Hij wist wel wat hij wel moest doen en niet moest doen.  

Sayyiduna Ali radiyAllahu anh zei: 

‘’Laten jullie af en toe het hart luchten, want voorwaar wanneer het hart het verafschuwt, 

wordt het blind. En dat moment van rust voor slechts een uur moedigt de nafs aan tot 

‘aanbidding, dus is het noodzakelijk.’’  

Sayyiduna Ali en Sayyidatuna Fatiemah radiyAllahu anhuma waren pas getrouwd. De 

Profeet صلى الله عليه وسلم ging langs hen en maakte hen wakker voor het gebed. Het kwam wel eens voor dat 

ze het moeilijk hadden om op te staan voor het gebed. De reactie van de geliefde Profeet  صلى الله عليه وسلم 

was: ‘’O wee, o wee, als jullie het gebed laten gaan…’’ en hij sloeg met zijn handen op zijn 

knieën. 
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Het is overgeleverd van ‘Awn ibn Abi Djuhayfa van zijn vader, hij zei: ‘’De Profeet صلى الله عليه وسلم maakte 

Salmaan en Abu Dardaa tot broeders. Salmaan bezocht Abu Dardaa. Hij zag Umm Dardaa[de 

vrouw van Abu Dardaa] er onverzorgd uitzien, waarop hij tegen haar zei: ‘’Wat is er aan de 

hand?’’ Ze zei: ‘’Jouw broeder Abu Dardaa heeft geen behoefte aan de wereld. Abu Dardaa 

kwam en hij maakte eten voor hem. En hij zei: ‘’Eet.’’ Hij zei: ‘’Voorwaar ik ben aan het 

vasten.’’ Hij (Salmaan) zei: ‘’Ik zal niet eten totdat jij eet.’’ Hij zei: ‘’Ik heb toen gegeten.’’ En 

toen de nacht aanbrak, stond Abu Dardaa op. Hij zei: ‘’Slaap’’, waarop hij sliep. Vervolgens 

stond hij op, waarop hij zei: ‘’Slaap.’’ En toen het laatste deel van de nacht aanbrak, zei 

Salmaan: ‘’Sta nu op’’ en zij gingen bidden. Hierop zei Salmaan tegen hem: ‘’Voorwaar voor 

jouw Heer is een recht op jou en voor jezelf is een recht op jou en voor jouw familie is een 

recht op jou, dus laat alles tot zijn recht komen. Toen kwam hij bij de Profeet صلى الله عليه وسلم en hij vertelde 

dat. Toen zei de Profeet صلى الله عليه وسلم: ‘’Salmaan heeft de waarheid gesproken.’’ 

Hanzala al Usayda radiyAllahu anh heeft overgeleverd: “Ik ontmoette Abu Bakr en hij vroeg: 

“Hoe gaat het met je?” Ik antwoordde: “Hanzala is een hypocriet geworden.” Hij zei: 

“SubhanAllah, wat zeg je nu?” Daarop zei ik: “Wanneer we bij de Boodschapper van Allah  صلى الله عليه وسلم 

zijn, spreekt hij over het Vuur en het Paradijs alsof we het voor ons zien. Maar als we het 

gezelschap van de Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم verlaten en ons met onze vrouwen en onze 

kinderen bezighouden en als we ons om onze bezittingen bekommeren, vergeten wij veel.” 

Abu Bakr zei: “Bij Allah! Mij gebeurt hetzelfde.” 

Abu Bakr en ik gingen vervolgens naar de Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم en ik zei tegen hem: “O 

Boodschapper van Allah, Hanzala is een hypocriet geworden.” Hij vroeg: “Wat is er met jou 

gebeurd?” Ik antwoordde: “O Boodschapper van Allah, als we bij u zijn, worden we herinnerd 

aan het Hellevuur en het Paradijs, totdat het is alsof wij het voor ons zien. Dan gaan we weg 

bij u en houden we ons bezig met onze vrouwen en kinderen, en bekommeren ons om onze 

bezittingen en dan vergeten wij veel.” Toen zei de Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم: 

“Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, als je op hetzelfde niveau bleef als je met mij was en je 

te allen tijde Allah zou gedenken, dan zouden de engelen je de hand schudden als je rustte of 

als je rondliep, maar O Hanzala, er is een tijd (voor dit) en er is een tijd (voor dat),” en hij 

herhaalde deze zin driemaal.” [Sahih Muslim.] 

Uit deze overleveringen leren we dat we alles met mate moeten doen. Iemand dient zich niet 

de heletijd bezig te houden met aanbidding. Dit zal namelijk ervoor zorgen dat hij het op een 

gegeven moment zat is, waardoor hij uiteindelijk niks meer zal doen. Dit is ook een belangrijk 

punt voor de opvoeding van kinderen. Laat ze bijvoorbeeld niet de heletijd Koran luisteren, 

maar laat ze ook spelen. De Profeet صلى الله عليه وسلم liet zijn kleinkinderen op zijn rug spelen. Toen een 

bedoeien dit zag en kritiek leverde, zei de Profeet صلى الله عليه وسلم: ‘’Ik kan er niks aan doen dat Allah 

barmhartigheid uit jou heeft gehaald. 

Uitrusten en ontspanning zorgt ervoor dat je sterker wordt, zodat je weer aanbidding kan 

verrichten. Als iemand met deze intentie gaat slapen, eten of ontspannen, zal het een 

aanbidding opzich zijn.  
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Zijn man en vrouw gelijk? 

De vrouwen moeten zich ervan bewust zijn dat ze een ander soort wezen zijn dan de man. Dit 

heeft niets te maken met de waarde van de man of van de vrouw. De vrouw en de man zijn 

in principe gelijk. Het is de taqwa die iemand beter maakt. Er zijn genoeg vrouwen die beter 

zijn dan hun echtgenoot, vanwege taqwa. De islam geeft de man niet een positie waardoor hij 

beter is dan de vrouw. 

In surah Nisa vers 34 openbaart Allah, de Verhevene: ‘’Mannen zijn voogden over de vrouwen, 

omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen 

besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah 

onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en 

laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg 

tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.” 

En in vers 36: “En als gij een breuk tussen hen vreest, stelt dan een scheidsrechter van zijn familie en 

van haar familie aan. Indien zij verzoening wensen zal Allah deze tussen hen tot stand brengen. 

Voorzeker, Allah is Alwetend, Alkennend.” 

De mannen hebben een bepaalde positie op de vrouwen, een leiderschapspositie. Dit is iets 

wat Allah جل جلاله de man heeft gegeven en de vrouwen in mindere mate. Mannen zijn van nature 

uit, mensen die naar buiten toe treden. Vrouwen zijn emotioneler en gaan van nature anders 

met hun kinderen om. Allah جل جلاله heeft de man en vrouw anders geschapen. Dit is natuurlijk. Wij 

zijn gelijk in waarde. In surah Tawbah vers 71 openbaart Allah, de Verhevene: ‘’En de 

gelovigen, mannen en vrouwen, zijn Voogden van elkander. Zij sporen aan tot het goede en verbieden 

het kwade en houden het gebed en betalen de Zakaat en gehoorzamen Allah en Zijn boodschapper. Dezen 

zijn het, wie Allah barmhartigheid zal betonen. Voorzeker, Allah is Almachtig, Alwijs.’’  
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De rechten van de vrouw 

Er zijn twee soorten rechten: 

1.Persoonlijke materiële rechten 

1.Respect en eer 

2.Onderhoud 

3.Eigen bezittingen 

2.Ethische rechten 

1.Niet al het negatieve en de tekortkomingen zien. 

2.Goed behandelen 

3.Zachtaardigheid en humor 

1. Persoonlijke materiële rechten 

1.1-   Respect en eer 

De man dient zijn vrouw te respecteren en te eren. De vrouw moet het gevoel hebben dat ze 

waardevol is. Hij zou openlijk moeten bekennen dat hij haar respecteert als individu en dat 

haar eer recht wordt gedaan. Ze is zijn compagnon in het leven, de vrouw des huizes en de 

moeder van zijn kinderen. Zij is zijn rust en toeverlaat bij wie hij terecht kan met zijn 

problemen en zijn geheimen. Wanneer gekeken wordt naar het beste voorbeeld onder de 

mensheid, de geliefde Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم, zien we dat hij als eerst bij zijn echtgenote 

sayyidatuna Khadiejah radiyAllahu anha kwam. Ze was zo’n vrouw dat Rasulullah صلى الله عليه وسلم over 

haar zei: ‘’Mij is nog nooit iets beters overkomen dan Khadiejah.’’ 

Rasulullah kon altijd bij haar terecht met zijn problemen en geheimen. Zo zou het echtpaar 

ook hierin de geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم horen te volgen. De man moet verlangen om bij zijn vrouw 

thuis te komen. De onderlinge geheimen zouden niet doorverteld moeten worden. Zij horen 

onderling van elkaar te weten wat zij wel of niet kunnen doorvertellen. 

1.2. Onderhoud 

De vrouw heeft recht op onderhoud en het onderhoud van haar kinderen zonder verspilling 

en gierigheid. Zelfs indien een man de talaq eenmaal uitspreekt, blijft de vrouw in dat huis 

wonen. De vrouw dient niet heel veel te vragen, maar er mag ook geen gierigheid ontstaan. 

Hind vroeg aan Rasulullah صلى الله عليه وسلم of zij geld van haar man (Abu Sufyan) mocht stelen, omdat hij 

zo gierig was. De Profeet صلى الله عليه وسلم heeft het toegestaan, zoveel nodig is. 

In vers 233 van surah Baqarah heeft Allah, de Verhevene, het volgende geopenbaard: 

‘’En op de vader rust de zorg voor voedsel en kleding voor haar volgens gebruik.’’ 
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De zorg van de kinderen rust op de man. De kosten of uitgaven bestaan niet alleen uit eten en 

drinken, maar ook het recht op degelijk kleden en huisvesting en alles wat iemand nodig heeft 

in een huwelijksleven. 

In vers 6 van surah Talaq heeft Allah, de Verhevene, het volgende geopenbaard: 

‘’Herbergt haar (van wie gij scheidt) in de huizen waar gij vertoeft, overeenkomstig uw middelen; en 

doet haar geen kwaad om het haar moeilijk te maken.’’ 

Muawiyah ibn Haydah (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde: “Ik zei: “O 

Boodschapper van Allah, wat zijn de rechten van onze vrouwen tegenover ons?” Hij zei: 

“Haar voeden wanneer jij jezelf voedt, haar kleden wanneer jij jezelf kleedt, haar niet in 

het gezicht slaan, haar niet uitschelden en haar niet negeren behalve in huis.”  (Ahmad en 

Abu Daawud: Hasan-Sahieh) 

Wanneer er problemen ontstaan, hoort de afstand binnenshuis te worden gehouden. De 

vrouw hoort bijvoorbeeld niet weggestuurd te worden. 

1.3 Eigen bezittingen 

De vrouw heeft recht op eigen bezittingen en dat ze volledige zeggenschap heeft daarover. 

In vers 20 en 21 van surah Nisaa heeft Allah, de Verhevene, het volgende geopenbaard: 

‘’O, gij die gelooft, het is u niet geoorloofd, vrouwen te erven tegen haar wil, noch moogt gij haar 

tegenhouden opdat gij een gedeelte van wat gij haar hebt gegeven, moogt terugnemen, tenzij zij schuldig 

zijn aan een schandelijk kwaad; en blijft met haar vriendelijk omgaan en als gij afkeer van haar hebt, 

kan het zijn, dat gij afkeer hebt van iets, waarin Allah veel goeds kan hebben gelegd. 

En indien gij een vrouw in plaats van een andere wenst te nemen en gij hebt één harer een schat gegeven, 

neemt er niets van terug. Wilt gij het door laster en een klaarblijkelijk zondige manier nemen? En hoe 

kunt gij het nemen, wanneer de een uwer tot de andere is ingegaan en zij een sterk verbond met u 

hebben gesloten?‘’ 

2. Ethische rechten 

Dit omvat: Ihsaan, goede omgang, gemeenschap, zachtaardigheid en humor, overleg en 

raadplegen. De man ziet zijn vrouw dus als een volwaardige partner. 

2.1 Goed omgaan en niet al het negatieve en de tekortkomingen zien. 

De volgende overleveringen tonen dat de man en de vrouw niet altijd het karakter hebben dat 

zij van elkaar verwachten. De man kan de vrouw niet altijd op één lijn krijgen, zoals hij zou 

willen. Om deze reden zouden elkaars tekortkomingen door de vingers gezien moeten 

worden. Zo zullen eventuele conflicten ook worden vermeden. 
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 verhaalt dat de Boodschapper van AllahAbu Hurayrah radiyAllahu anh صلى الله عليه وسلمheeft gezegd:  

“Behandel vrouwen vriendelijk, want vrouwen zijn uit een rib geschapen en het meest 

gebogen gedeelte is het bovenstuk. Als je probeert haar recht te maken, breek je het en als je 

het zo laat, blijft het gebogen. Behandel vrouwen dus vriendelijk.” (Bukhari en Muslim) 

En in een andere overlevering in de Sahihayn, overgeleverd van sayyiduna Abu Hurayrah 

dat Rasulullah صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: 

‘’De vrouw is zoals de rib, als je haar recht probeert te krijgen (zoals je wilt) dan breek je haar. 

En als je van haar wilt genieten, geniet van haar terwijl ze krom is (zoals een rib).’’ 

Kromheid dient hier niet negatief opgevat te worden. Het is niet om vrouwen af te kraken, 

maar om iets duidelijk te maken. En dat is dat de vrouw een ander karakter heeft dan de man. 

Mannen dienen een vrouw niet te forceren om te veranderen. Dat leidt namelijk tot ruzies en 

uiteindelijk misschien zelfs tot een breuk (scheiding). Er dient dus rekening met elkaar 

gehouden te worden. 

2.2  Goed behandelen 

De geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم sprak zijn metgezellen toe in zijn afscheidspreek. Voor de Profeet صلى الله عليه وسلم 

terugkeerde naar zijn Heer, voorzag hij de moslims nog van zeer belangrijke adviezen. 

Hieronder viel ook het goed behandelen van de echtgenotes. Hij صلى الله عليه وسلم zei hierover het volgende: 

‘’Pas op, ik adviseer jullie goed te zijn met de vrouw. Jullie hebben recht op jullie vrouwen en 

jullie vrouwen hebben recht op jullie. Jullie recht op jullie vrouwen is dat zij niemand anders 

in hun bed nemen dan jullie en niemand over de vloer laten komen die jullie niet toelaten. En 

hun recht op jullie is dat jullie goed zijn voor hun in hun kleding en hun voedsel.’’ [Tirmidhi] 

De man mag niet de banden afsnijden tussen zijn echtgenote en haar ouders. Hij kan weigeren 

dat ze bij hem thuiskomen, maar hij kan haar niet verbieden haar ouders te bezoeken. 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: “Vreest Allah met betrekking tot vrouwen, want jullie hebben hen gekregen 

en zij zijn jullie toevertrouwd door Allah. En intimiteit met hen is toegestaan voor jullie door 

het Woord van Allah. Zij hebben recht op onderhoud, kleding wat gangbaar is.” [Abu Dawud] 

  In vers 19 van Surat al-Nisa heeft Allah, de Verhevene, het volgende geopenbaard: 

[…] en blijft met haar vriendelijk omgaan. 

De Profeet  صلى الله عليه وسلم“De beste van jullie zijn degenen die goed zijn tegenover hun : heeft gezegd 

vrouwen, en ik ben de beste van jullie tegenover mijn vrouwen. En als jullie partner overlijdt, 

laat hem dan rusten” [Tirmidhi]  

En ook:  ‘’Doet ikraam voor jullie vrouwen [doe het beste voor haar], want WAllahi alleen 

iemand die kariem [vrijgevig/nobel] is, is gezegend voor zijn vrouw. [Ibn Asakir] 
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2.3  Zachtaardigheid en humor 

Zachtaardigheid en humor horen bij een goed huwelijk. Het is goed dat een man met zijn 

vrouw speelt, dat hij lacht en dolt met haar. 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘O Djabir, ben jij al getrouwd?’ Hij zei: ‘Ik heb gezegd: ‘Ja, O Boodschapper 

van Allah’. Hij zei: ‘Is zij weduwe of maagd?’ Hij zei: ‘Ik heb gezegd: ‘Een weduwe.’ Hij zei: 

‘Waarom niet een maagd, zodat jij met haar kan spelen en zij met jou?’ 

Vandaag de dag zijn er mannen die heel streng zijn tegen hun vrouwen. Dit zorgt alleen maar 

voor afkeer jegens elkaar en is niet Islamitisch verantwoord. De Profeet صلى الله عليه وسلم leert ons dat oog 

moeten hebben voor de verschillen tussen man en vrouw. 

Er kwam een man naar sayyiduna ‘Umar radiyAllahu anh toe, als staatshoofd om bij hem te 

klagen over zijn eigen vrouw. Hij stopte bij zijn deur en wachtte op hem, waarop hij zijn 

vrouw hoorde schreeuwen tegen hem en hij stil bleef, hij antwoordde niet. Hierop ging de 

man weg, terwijl hij zei: ‘’Als dit de situatie is van de Amier al mu’minien ‘Umar ibn al 

Khattab, hoe is mijn situatie dan? Toen ging ‘Umar naar buiten en zag hij iemand en hij riep 

hem: ‘’Wat heb je nodig, o mijn broeder?’’ Waarop hij zei: ‘’O Amier al mu’minien, ik kwam 

om het gedrag van mijn echtgenote bij jou aan te klagen; zij schreeuwde tegen mij. Toen 

hoorde ik jouw echtgenote net zo, waarop ik terugkeerde en ik zei: ‘’Als dit de situatie is van 

Amier al mu’minien met zijn echtgenote, hoe is mijn situatie dan?’’ ‘Umar zei tegen hem: 

‘’Voorwaar ik heb dat van haar verdragen vanwege haar rechten op mij. Voorwaar zij is 

degene die voor mij kookt, degene die brood voor mij bakt, degene die mijn kleding wast, 

degene die mijn kinderen heeft gezoogd, terwijl zij dat niet verplicht is. En mijn ziel vindt rust 

bij haar van Verboden [vanwege het niet vervallen in verboden], dus ik verdraag dat van haar. 

De man zei toen: ‘’O leider der gelovigen, mijn echtgenote is hetzelfde.’’ Hij radiyAllahu anh 

zei: ‘’Tolereer dat dus van haar, o mijn broeder, want voorwaar het is een korte periode [ofwel 

het leven is heel kort]. 

De leider der gelovigen, sayyiduna ‘Umar ibn al Khattab radiyAllahu anh draagt deze man 

op geduld te hebben met zijn vrouw, omdat zij eigenlijk zo veel voor haar echtgenoot doet 

zonder dat zij dit verplicht is. Hij herinnert hem eraan dat het leven maar kort is.  
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De rechten van de man 

Net zoals de vrouw rechten heeft op de man, heeft de man ook rechten op de vrouw. Deze 

zijn: 

1-      Gehoorzaamheid en respect 

2-      Hem bevredigen 

3-      Niemand binnenlaten, als de man dit niet toelaat, en niet zonder zijn toestemming 

extra vasten. 

1-     Gehoorzaamheid en respect 

De vrouw hoort haar man te gehoorzamen in hetgeen toegestaan is, niet in hetgeen verboden 

is. Er is geen gehoorzaamheid aan iemand die opdraagt Allah niet te gehoorzamen. Er hoort 

geen sprake te zijn van een soort slavernij, maar juist van gehoorzaamheid die uit liefde en 

respect komt. Ditzelfde gebeurt ook wanneer de leidinggevende op het werk wordt 

gehoorzaamd, zodat de zaken lopen zoals het hoort. Zo heeft de Islam ook regels voor het 

gezin net zoals het ook regels heeft voor de maatschappij of de openbare orde. Als eenieder 

zou doen wat hij/zij maar wenst, zou er chaos zijn. Het is wel de bedoeling dat deze 

gehoorzaamheid gewillig is. Het moet geen afgedwongen gehoorzaamheid zijn. Een moslima 

wiens man overlijdt, en hij tevreden over haar is, zal naar het Paradijs. De goede omgang met 

de echtgenoot is erg belangrijk, omdat hij ofwel een weg tot het Paradijs is, ofwel een weg tot 

de Hel.  Umm Salamah heeft gezegd dat de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: ‘’Iedere vrouw die komt 

te overlijden, van wie haar man tevreden over haar is,, zal het Paradijs binnengaan.’’  

[Tirmidhi] 

Sayyiduna Abdurrahman ibn ‘Awf heeft overgeleverd dat hij zei: Rasulullah صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: 

"Wanneer een vrouw haar vijf dagelijkse gebeden verricht, vast tijdens de maand Ramadan, haar 

kuisheid bewaart en haar echtgenoot gehoorzaamt; dan zal haar (op de Dag des Oordeels) worden 

gezegd: betreed het Paradijs via elke deur van het Paradijs die je wenst." [Tabari] 

Er is een vrouw naar de Profeet صلى الله عليه وسلم gekomen en ze heeft gezegd: Deze mannen gaan allemaal 

naar de djihaad, dit is voorgeschreven voor de mannen. Zij hebben hun beloningen 

meegenomen en als ze daar iemand doden, krijgen ze daar ook beloning voor. Als ze 

overlijden, zijn zij shahied. Wij vrouwen zorgen voor onze mannen, terwijl zij naar de djihaad 

gaan en shahied worden, worden we dan ook beloond? [De Profeet صلى الله عليه وسلم  zei:] Maak duidelijk 

aan alle vrouwen: ‘’Het gehoorzamen van je echtgenoot, het accepteren van zijn leiderschap, 

is hetzelfde alsof je ook djihaad hebt gedaan en shahied bent geworden. Maar dit is moeilijk; 

er zijn weinig vrouwen die dat tot zijn recht laten komen. [Musnad al-Bazzar] 
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Overgeleverd van Muadh ibn Djabal radiyAllahu anh van de Profeet صلى الله عليه وسلم, hij zei: ‘’Wanneer een 

vrouw haar echtgenoot schaadt/pijn doet op deze wereld, zegt zijn vrouw van de Hoor al ‘ayn 

[in Jannah]: ‘Schaadt hem niet/doe hem geen pijn. Moge Allah jou vernietigen. Hij is slechts 

voor een bepaalde tijd voor jou en hij staat op het punt om jou te verlaten om naar ons te 

komen.’’  [Tirmidhi] 

Overgeleverd van Abdullah ibn Abi Awfaa, hij zei: ‘’Toen Muadh kwam uit Shaam, 

prosterneerde hij voor Rasulullah, hij sallAllahu alayhi wa sallam zei: ’’Wat is dit o Muadh?’’ 

Hij zei: Ik kwam in Shaam en ik trof hen in sadjdah voor hun rabbijnen en hun koningen. Ik 

dacht dus bij mezelf om dat ook voor u te doen.’’ Hierop zei Rasulullah sallAllahu alayhi wa 

sallam: ‘’Doe dat niet, want voorwaar als ik zou bevelen sadjdah te doen voor iemand anders 

dan Allah, zou ik de vrouw bevelen te prosterneren voor haar echtgenoot. Degene in wiens 

Hand de ziel van Muhammad is, de vrouw heeft het recht van haar Heer niet gegeven, totdat 

zij het recht van haar man geeft.’’ 

Al deze overleveringen laten zien hoe belangrijk het respect van een vrouw jegens haar man 

is. 

Het respect van Sayyidatuna Asma bintu Abi Bakr en Fatiemah voor hun echtgenoot 

Overgeleverd door Asma bintu Abi Bakr radiyAllahu anhuma dat zij heeft gezegd: ‘’Ik was 

getrouwd met Zubayr ibn al Awwaam en hij had niet veel bezit; geen kamelen, geen 

grondgebied etc. Hij had ook geen slaaf, iemand die in dienst voor hem werkte. Hij had alleen 

een paard en ik was degene die het paard eten gaf, schoonmaakte, etc. 

 

Het was het moeilijkste karwei; het onderhouden van zijn paard. Ik haalde ook water, ik 

maakte brood (in de oven). Ik had een buurvrouw van de Ansaar die mij daarbij hielp. Moge 

Allah tevreden zijn met haar. Dat waren goede vrouwen. Ik ging ook hout, dadels e.d. 

verzamelen en opruimen. Toen de Profeet صلى الله عليه وسلم bij Bani Nadir een groot gebied had veroverd, 

ging ik naar hem toe. [Ze had gehoopt dat hij een stuk grond zou schenken. Ze ging naar de 

Profeet صلى الله عليه وسلم, maar er was een groep mannen bij hem in de buurt. De Profeet صلى الله عليه وسلم zag dat ze wat 

terughoudend was en riep haar bij zich. Hij had zijn kameel laten zitten en stapte van zijn 

kameel af. Hij wilde haar op de kameel zetten om haar mee te nemen, maar ze was verlegen.] 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zag dit en drong niet aan. Hij zag dat ik verlegen was en niet met de mannen 

meewilde. Ze vertelde dat Zubayr heel erg jaloers was en dat ze beter niet meekon. Ze kwam 

terug bij Zubayr en zei tegen hem dat ze de Profeet صلى الله عليه وسلم gezien had en dat er mannen bij hem 

waren. Ze zei: Ik heb jou gerespecteerd en wilde niet met hen meereizen/meelopen. 
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Er dient opgemerkt te worden hoe sayyidatuna Asmaa en sayyiduna Zubayr met elkaa 

omgaan. Zij houden rekening met de gevoelens van elkaar. Zubayr zei tegen haar: O Asmaa, 

ik vind het eigenlijk erger dat je die spullen moest sjouwen, dan dat je met de Profeet صلى الله عليه وسلم was 

meegegaan. Ze zegt: ‘’Ik heb hem altijd gediend, totdat Abu Bakr radiyAllahu anh mijn 

situatie zag en een bediende stuurde die het werk deed.  Het was alsof ik vrij van slavernij 

was. Ze had een moeilijk leven en was veel bezig. 

Overgeleverd van ‘Ali ibn Abi Talib radiyAllahu anh dat hij heeft gezegd: 

‘’Zal ik jullie vertellen over mij en over Fatiemah, de dochter van Rasulullah صلى الله عليه وسلم? En zij was 

degene van wie hij het meeste hield in zijn familie. Fatiemah behoorde tot degene van wie hij 

het meest hield in zijn familie en zo was ze ook voor mij. Zij deed de graanmolen, waardoor 

haar handen helemaal onder het eelt waren. Zij ging met een touw op haar rug met de emmer 

in de put, totdat er striemen van het touw te zien waren op haar rug. Ze veegde het huis totdat 

haar kleding helemaal vies werd. Er werden bediendes gebracht naar de Profeet صلى الله عليه وسلم waarop ik 

zei: ‘’Zou je niet naar je vader kunnen gaan om hem om een bediende te vragen? Ze kwam bij 

hem en ze trof mensen die met hem wilden praten, dus keerde ze terug. Ze was verlegen, dus 

keerde ze terug. 

Hij صلى الله عليه وسلم zei: ‘’Wat had jij nodig?’’ Ze zweeg. Ik [sayyiduna ‘Ali] zei: ‘’Ik zal het u vertellen o 

Boodschapper van Allah: ‘’Zij deed de graanmolen, waardoor haar handen helemaal onder 

de eelt waren. Zij ging met een touw op haar rug met de emmer in de put, totdat er striemen 

van het touw te zien waren op haar rug.’’ En toen er bediendes kwamen, gaf ik haar de 

opdracht om naar u te komen om u te vragen om een bediende die kan helpen. Hij zei: ‘’Vrees 

Allah, O Fatiemah, en volbreng de verplichtingen van jouw Heer, en werk voor jouw familie. 

En wanneer jij op je bed gaat liggen, zeg dan 33 keer subhanAllaah, 33 keer Alhamdulillaah 

en 34 keer Allahu Akbar, waarop het samen 100 wordt. Dat is beter voor jou dan dat je een 

bediende krijgt. Ik zei: ‘’Ik ben tevreden met Allah en Zijn Boodschapper.’’ [Bukhari en 

Muslim] 

2-     Hem bevredigen 

Het tweede recht van de man op de vrouw is dat hij tegemoet wordt gekomen in zijn 

behoeften. Overgeleverd van Abu Hurayrah, hij zei: ‘’De Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم heeft 

gezegd’’: ‘Wanneer een man zijn vrouw uitnodigt naar zijn bed en zij niet naar hem toe komt, 

en hij boos wordt, vervloeken de Engelen haar totdat het ochtend wordt.’’ [muttafiqun alayhi] 

Dit is vanwege de angst voor het vervallen in zinaa. Gemeenschap is essentieel in het huwelijk. 

In de fiqh boeken wordt door sommige wetscholen de definitie ‘geslachtsgemeenschap’ 

gegeven aan Nikaah, het huwelijkscontract. Het is namelijk het contract dat het toegestaan 

maakt dat beide partijen (zowel man als vrouw) van elkaar mogen genieten. 
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3- Niemand binnenlaten, als de man dit niet toelaat, en niet zonder zijn toestemming extra 

vasten. 

Een vrouw mag niet zomaar extra gaan vasten, terwijl haar man aanwezig is en dat niet 

goedkeurt. Ook kan ze dus niet zomaar mensen toelaten haar huis binnen te gaan. Ze dient 

daarvoor toestemming van haar man te krijgen. Ook hoort ze niet van zijn geld uit te geven 

zonder zijn toestemming. De man kan beslissen, zonder buitensporig te zijn, dat hij bepaalde 

mensen niet in huis wil hebben. De man merkt andere zaken op dan de vrouw doet. Hij kan 

dit verbod opleggen als hij bijvoorbeeld heeft opgemerkt dat zijn huwelijk door deze personen 

verziekt wordt. 

Overgeleverd van Abu Hurayrah radiyAllahu anh dat Rasulullah صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: ‘’Het is niet 

toegestaan voor de vrouw om te vasten, terwijl haar man aanwezig is, behalve met zijn 

toestemming. En ze mag niemand toelaten in zijn huis, behalve met zijn toestemming. En ze 

mag niet uitgeven van zijn geld zonder dat hij daartoe opdraagt. Hij zal dan de helft van de 

beloning krijgen.’’ [muttafiqun alayhi] 

Rasulullah صلى الله عليه وسلم hielp in het huishouden 

Onderstaande overleveringen tonen dat Rasulullah صلى الله عليه وسلم veel van de taken in huis zelf uitvoerde. 

Dit in tegenstelling tot hetgeen vandaag de dag wordt gepraktiseerd. Moge Allah, de 

Verhevene, ons in staat stellen om het beste voorbeeld op te volgen in alle zaken. 

Overgeleverd van Aswad ibn Yazid: Ik vroeg Aisha radiyAllahu anha: ‘’Wat plachtte de 

Profeet sallAllahu alayhi wa sallam thuis te doen?’’ Zij zei: ‘’Hij was ten dienste van zijn 

familie en wanneer hij de adhaan hoorde, ging hij naar buiten.’’ [Bukhari] 

         En zoals sayyidatu Aisha radiyAllahu anha overlevert dat een man haar vroeg: 

‘’Werkt Rasulullah in zijn huis?’’ Ze zei: ‘’Ja, hij plachtte zijn eigen sandalen te repareren en 

naaide zijn eigen kleren. Hij hief zijn emmer op [ofwel dat hij water uit de put haalde] en hij 

werkte in zijn huis zoals iemand van jullie werkt in zijn huis.’’ [Abu ya’la en ibn hibaan] 

In onze ogen lijkt het de man ongepast dat hij zijn echtgenote helpt in het huishouden. Het 

tegendeel is waar. Naast dat de man niets te verliezen heeft door zijn vrouw te helpen in het 

huishouden, vermeerdert dit ook de liefde tussen hen. We dienen onze geliefde Profeet, het 

beste der voorbeelden, ook hierin als voorbeeld te nemen. Daarnaast blijkt uit de overlevering 

ook dat het gebed nooit werd verwaarloosd vanwege de taken/verantwoordelijkheden die 

Profeet iemand heeft. Zodra de geliefde  صلى الله عليه وسلمde adhaan hoorde, vertrok hij naar de moskee voor  

het gebed. 
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Het echtpaar hoort elkaar te helpen wanneer het gaat om het goede en elkaar te corrigeren als 

het gaat om het slechte. Zolang zij binnen het kader van de Quran en Sunnah blijven, zullen 

zij de tevredenheid van Allah, de Verhevene, verkrijgen. Zodra een stap buiten dit kader 

wordt gezet door één van hen, roept de ander hem/haar terug en dient deze persoon hierin te 

gehoorzamen, want het is Allah die deze kaders voor ons heeft bepaald en Zijn Boodschapper 

die het ons heeft geleerd. 

Zo zegt Allah, de Verhevene het volgende in Surat al-Ma’ida, vers 2: ‘’En helpt elkander in 

deugdzaamheid en vroomheid maar helpt elkander niet in zonde en overtreding. En vreest 

Allah. Waarlijk, Allah is streng in het straffen.’’ 
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Onenigheid tussen partners en de behandeling daarvan 

In het dagelijks leven kunnen er situaties voorkomen die de relatie onder druk zetten. Het 

huwelijk is om te genieten, om rust bij elkaar te vinden. Het is niet bedoeld om als kat en hond 

in een huis het leven door te brengen met haat en nijd. Hoe benadert de islam dit probleem 

voordat het een chaos wordt en uiteindelijk uit de hand loopt en tot een echtscheiding komt? 

Omdat de man de leiding heeft in een islamitisch huwelijk en hij het hoofd is van het gezin 

heeft hij ook de taak om te handelen als een kapitein die voorzichtig handelt. Allah جل جلاله heeft dit 

stapsgewijs benoemd. 

1-      Adviseren en begeleiden op een wijze manier 

2-      Afstand doen door geen geslachtsgemeenschap te hebben (voor een bepaalde tijd om 

een signaal af te geven) 

3-      Een corrigerende tik 

4-      Bemiddeling 

De Tafsier geleerde Imam Ibn Djarir al-Tabari noemt in zijn tafsier Djami’a al-Bayan 5/85 dat 

Sa’d ibn al-Rabi’ah en zijn vrouw Habibah bint Zayd de reden zijn van de openbaring van dit 

vers. Habibah was ongehoorzaam geworden en Sa’d had haar een mep gegeven. Haar vader 

is samen met haar naar de Profeet  صلى الله عليه وسلم gegaan om hierover te klagen. Hij zei: ‘’Ik heb hem mijn 

dochter gegeven om haar eervol te behandelen, maar hij heeft haar een mep gegeven.’’ De 

geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘’Laat haar Qisas doen (vergelding, dus hem een mep geven zoals hij 

haar een mep gegeven heeft).’’ Ze vertrok met haar vader om de qisas te voltrekken. Toen zei 

de Profeet صلى الله عليه وسلم: ‘’Kom terug! Djibriel is zojuist gekomen. Allah جل جلاله heeft het volgende 

geopenbaard: 

‘’Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten 

en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en 

heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij 

ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij 

u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot. En als gij 

een breuk tussen hen vreest, stelt dan een scheidsrechter van zijn familie en van haar familie aan. Indien 

zij verzoening wensen zal Allah deze tussen hen tot stand brengen. Voorzeker, Allah is Alwetend, 

Alkennend.’’ [vers 34 en 35 van surah Nisaa] 

Toen zei de Profeet صلى الله عليه وسلم: ‘’Wij besloten tot iets, maar Allah جل جلاله besloot tot iets anders. Het besluit 

van Allah is beter, waardoor de Qisas ongeldig werd verklaard.  (Ibni Djarir, overgeleverd 

van Muqatil). Belangrijk is dat er opgemerkt dient te worden dat hiermee niet bedoeld wordt 

dat Rasulullah صلى الله عليه وسلم een fout heeft gemaakt. Vrij is hij صلى الله عليه وسلم van het begaan van fouten. 
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Ook dient opgemerkt te worden dat het hier gaat om een corrigerende tik om de ernst aan te 

geven. De Profeet صلى الله عليه وسلم heeft zelf nooit een vrouw geslagen. Dit is dan dus ook niet toegestaan 

om te doen. 

De Quran heeft het over twee soorten vrouwen: 

           ·          Vrome vrouwen die Allah gehoorzamen en goed zijn voor hun echtgenoot. 

           ·          Buitensporige vrouwen die koppig zijn waar de Shaytaan mee speelt. Dit 

wordt in de Quran benoemd als ‘’Nushoez’’. Het vers waarin gesproken wordt over 

het mogen slaan van de vrouw, wordt de ayaah van ‘’Nushoez’’ genoemd. 

De oplossing is dat er met elkaar gepraat wordt. De man moet ook wijs zijn. Wanneer 

de man en de vrouw geen wijsheid hebben, zal het huwelijk al snel stuk gaan. 

De eerste groep vrouwen zijn zij die Allah جل جلاله gehoorzamen in Zijn opdrachten en hun 

echtgenoot tegemoetkomen in de plichten die ze hebben naar hem toe en zijn legitieme 

wensen vervullen. Er is namelijk geen gehoorzaamheid in het ongehoorzaam zijn ten opzichte 

van Allah.  Deze groep vrouwen zijn degenen die betrouwbaar zijn en op wie de man kan 

rusten. Zij is zijn steun en toeverlaat. 

De tweede groep wordt Nashizaat (tegendraadse, onwillige, opstandige vrouw) genoemd. Dit 

zijn vrouwen die zich boven hun echtgenoot stellen, rebelleren en koppig zijn. Ze accepteren 

het leiderschap van hun man niet. Allah جل جلاله wijst mannen de weg die ze moeten bewandelen 

om dit probleem het hoofd te bieden. Allah  جل جلاله adviseert de man om eerst op een wijze manier 

met zijn vrouw te praten. Lukt dat niet, dan zou hij afstand van haar kunnen nemen (in 

hetzelfde huis) en geen gemeenschap meer met haar hebben (voor een bepaalde tijd, als 

waarschuwing). 

Als de genoemde stappen niet werken, zou de man zijn vrouw een lichte tik kunnen geven, 

met als doel om op te voeden. Sayyiduna Ibni A’bbas zei: ‘’Dit betekent dat hij in bed zijn rug 

keert en geen geslachtsgemeenschap heeft. Als ze geen boodschap heeft aan de adviezen en 

niet onder de indruk is van de afstand van haar man, dan mag hij haar een opvoedkundige 

tik uitdelen, zonder haar pijn te doen, maar haar de ernst van de zaak duidelijk te maken.’’ 

 Het moet dan een tik zijn uit barmhartigheid om op te voeden, niet om kapot te maken. Het 

is zelfs verboden om uit woede een tik te geven. Er wordt pas een corrigerende tik gegeven 

als dit werkelijk zal helpen. Als dit alles niets teweegbrengt dan zouden de voogden van beide 

kanten bijeen moeten komen ter bemiddeling. Hier worden wijze mensen voor uitgekozen. 

Twee personen zijn voldoende. Het kan een voogd zijn die haar vertegenwoordigt en een 

voogd die hem vertegenwoordigt. 
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Aandachtspunt 

Focus je op het volgende vers: ‘’[…] omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten’’ 

Met Zijn gunst heeft hij de een boven de ander bevoorrecht. Er zijn posities waarin de man 

bevoorrecht is, net zoals er ook weer andere posities zijn waarin de vrouw bevoorrecht is. 

Waarom zegt Allah جل جلاله ‘’omdat Allah de man boven de vrouw heeft doen uitmunten’’? 

Het antwoord hierop is dat Hij aangeeft dat de vrouw een deel is van de man. Zij zijn als het 

ware als twee zielen in één lichaam. De ene zorgt voor de ander en de ander voor de een. 

Allah جل جلاله heeft besloten dat een gezin een curator, beheerder, gevolmachtigde, bewindvoerder 

heeft die leidinggeeft aan het gezin, de verantwoordelijkheid neemt, onderhoud enz. zodat 

op deze manier de kern ontstaat voor de maatschappij, zoals Allah  جل جلاله dat wil. Dus de 

maatschappij valt of staat met een gezond gezin. Omdat Allah جل جلاله de man als leider van zijn 

gezin heeft geschapen, heeft hij deze taak ook aan de man gegeven. Allah, de meest 

Barmhartige, draagt niemand een verantwoordelijkheid op die hij of zij niet kan verdragen. 

Hij zet je in een bepaalde positie; dan is die taak niet ondraaglijk. De verantwoordelijkheid 

kan er alleen zijn als het kan worden verdragen. 

Stel je voor dat je voor een baan gaat solliciteren en er bepaalde voorwaarden worden gesteld. 

Er solliciteren twee personen, van wie de ene voldoet aan de voorwaarden en de andere niet. 

Het heeft dan te maken met het toewijzen van verantwoordelijkheden door bevoegd gezag. 

Het heeft niet zozeer te maken met de waarde van de ene sollicitant ten opzichte van de ander. 

Zo is de man in waarde niet meer dan de vrouw en de vrouw niet minder dan de man. Ze 

hebben verschillende kwaliteiten. Ze volmaken elkaar. Ze hebben elkaar nodig. 

Het is bijvoorbeeld niet mogelijk dat iedereen directeur of secretaris wordt in een bedrijf. De 

taken worden verdeeld onder het personeel, zodat ieder toekomt wat hem moet toekomen op 

een verantwoorde manier. Een vader of echtgenoot van een persoon kan iemand anders het 

leven zuur maken. Een directeur mag bepaalde dingen doen, hij kan misbruik maken van zijn 

positie. Een vader kan dit ook, maar dit is niet waar Allah جل جلاله tevreden over is. Iedereen is 

herder en verantwoordelijk voor zijn kudde. Een vader die herder is van zijn gezin, moet zijn 

kudde beschermen. De herder moet zorgen voor zijn kudde en rechtvaardig blijven. Er moet 

oprecht worden gezocht naar oplossingen. Als het niet gaat met bemiddelaars, dan moet het 

gaan via de rechter. 
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De stappen die worden ondernomen bij problemen 

Een medicijn wordt ingenomen wanneer daar behoefte voor is. Het is niet de bedoeling dat er 

te pas en onpas medicijnen gebruikt worden. Daarom is het niet eerlijk om de islam of ons 

Heilige Boek weg te zetten, alsof Allah de vrouw onwaardig behandelt. Een man mag zijn 

vrouw niet zomaar slaan en al helemaal niet zo slaan, zoals hij dat wil (bijv. bont en blauw). 

Het heeft een doel. En dat doel is het redden van het huwelijk. 

Als een vrouw niet meer tot bedaren komt, koppig is, doet wat ze wil zonder rekening te 

houden met haar man en kinderen, wat zou haar echtgenoot dan moeten doen? Moet hij zich 

er niet mee bemoeien, haar slaan of haar gewoon haar gang laten gaan? Ditzelfde geldt ook 

voor de man. 

Was het huwelijk geen afspraak waarmee een paar het leven verbond? ‘’Mijn leven’’ bestaat 

niet meer, het is ‘’ons leven’’! Natuurlijk is er wel ruimte voor jezelf als persoon maar ‘bil 

ma’roef’ op een gepaste wijze, rekening houdend met je partner. Eerst moet er dus geduld 

worden getoond, advies worden gegeven en afstand worden genomen. Pas wanneer deze 

stappen niets teweegbrengen, wordt de ‘’medicatie’’ toegediend. Wanneer het hart stopt met 

kloppen en men bang is om de patiënt te verliezen, geven wij hem geen mep of klap meer, 

maar een paar flinke elektrische schokken met als doel hem in leven te houden. Soms is een 

mep nodig om te bedaren, alhoewel de islam over het algemeen het afraadt in alle vormen 

van aard. Zo heeft de geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم nooit een van zijn vrouwen geslagen. 

Met een siwaak een tik uitdelen is beter dan scheiden. Het is moeilijk om aan mensen die 

scheiden niet zien als een serieuze zaak, uit te leggen wat de Islam hierover zegt. Scheiden is 

het afbreken van een gezin, het verscheuren ervan. Wij hebben een mooie regel die wij ‘akhaf 

al-Dararayn’ noemen. Dit wil zeggen dat je voor het minst slechte kiest, als je genoodzaakt 

bent te kiezen tussen twee slechte dingen. Wat zou je liever willen: blind worden of scheel? 

Een voorbeeld: 

Sayyiduna Yusuf alayhissalaam werd door zijn broers in de put gegooid. Een van zijn broers 

kreeg medelijden met hem toen ze hem wilden doden. Als deze broer in opstand zou komen, 

zouden ze hem ook doden. Hem doden is slechter dan het gooien in een diepe put. Wanneer 

er geen derde oplossing is, kan je toch een verandering brengen in de situatie; je kiest dan 

voor het minst slechte. 

Slaan helpt niet altijd. Wanneer men ervan overtuigt is dat slaan bij een persoon niet zal 

werken dan is het absoluut niet toegestaan om het als medicijn toe te dienen. Sommigen 

hebben een tik nodig en anderen alleen een teken of blik. Dit is wat een man een herder maakt. 

Een goede herder kan zaken met alleen al een blik oplossen. Er zijn ook mannen die een 

opvoedkundige tik zouden kunnen gebruiken om tot orde te komen. Daarom zijn er 

rechtbanken die straffen opleggen en zijn er gevangenissen gebouwd. 
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Het slaan is verbonden aan voorwaarden. Het mogen bijvoorbeeld geen zware klappen zijn, 

het moet niet ernstig zijn en niet erg pijnlijk. Sayyiduna Abdullah Ibn A’bbas radiyAllahu anh 

heeft het over het gebruik van een siwaak, hand of roe(de). Het slaan van een vrouw is alleen 

toe te passen in uitzonderlijke situaties waarin alle verhoudingen uit balans zijn en er geen 

knoop meer aan vast te binden is; op het moment dat er geen normen en waarden meer 

heersen en er chaos is, in een situatie waar orde en structuur nodig is. Dan nog kan het alleen, 

als hij hoop heeft dat het zal helpen. 

De geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘’De goeden onder u slaan hun vrouwen niet.’’ 

De Islam eert de vrouw 

Omdat mensen de islam niet kennen en dus niet weten hoe de islam de vrouw eert, roept men 

leuzen die geen basis hebben en niet terecht zijn. Ze roepen leuzen uit, zoals dat de vrouw 

gered zou moeten worden, omdat ze onderdrukt wordt binnen de Islam of dat ze geen gelijke 

rechten zou hebben enz. Dit geluid komt uit het westen en wordt overgenomen door mensen 

die hen hier klakkeloos in volgen. Dit zijn mensen die geen kennis hebben over de islam, hun 

eigen religie. Het zijn mensen zonder ruggengraat die beïnvloed zijn. 

Geluiden zoals onderdrukking, gelijkheid en vrijheid doen telkens de ronde. Er wordt 

gesproken over volledige gelijkheid op de arbeidsmarkt. Een vrouw zou volgens hen alles 

moeten kunnen doen wat een man ook doet. Mensen werpen zich op als vrijheidsstrijder voor 

de rechten van de vrouw, zonder te weten dat ze eigenlijk de eervolle positie van de vrouw 

schade toebrengen en de maatschappij kapotmaken. Door de vrouw uit haar natuurlijke 

omgeving te lokken, treden ze haar in drijfzand waar de schade niet van te overzien is. Ze 

zeggen dat het niet verantwoord is dat de maatschappij met één long werkt, maar dat de 

maatschappij met twee longen moet werken om goed te functioneren. Dit zijn woorden die 

mooi klinken, maar oppervlakkig zijn en geen diepgang hebben. Het klinkt alsof men spreekt 

uit barmhartigheid, maar het tegendeel is het geval. De vrouw wordt op deze manier 

blootgesteld aan allerlei gevaren waar ze in den nature niet toe berust is. De vrouw wordt 

eigenlijk gedwongen om te concurreren met de man in alles wat hij doet: in de bouw, als 

(taxi)chauffeur, als vuilnisman, straatmaker, op de markt, in het leger enz. Ze wordt ook 

ingezet als secretaresse, administratieve medewerker, schoonmaker, iemand die de was doet 

en de afwas, kookt enz. Ze mag werken op luchthavens, restaurants, hotels. Niet alle vrouwen 

kunnen een leidinggevende functie bekleden, dus wordt voor haar een passende baan 

gevonden.  

Mooie vrouwen mogen secretaresse worden in dienst van de man om hen te vermaken en om 

werk binnen te halen door andere mannen te beïnvloeden. Zo wordt het niet gezegd, maar dit 

is wel wat indirect gebeurt. 

 



 

 
53 

Het vernederen van de vrouw 

De vrouw is koningin in haar huis. Ze doet wat ze wil. Haar wil is wet. Zij voedt haar kinderen 

op zoals ze wil, ze richt haar huis in naar haar smaak. Zij is minister van binnenlandse zaken. 

Maar men zegt dat ze hierdoor niet tot haar recht komt, dat haar onrecht wordt aangedaan, 

dat ze bevrijd moet worden enz. Ze wordt uit haar positie gehaald, uit haar koninkrijk en 

wordt vervolgens in een positie geplaatst waar ze opdrachten krijgt. Omdat ze niet op elk vlak 

kan concurreren en haar (stiekem) niet elke positie wordt gegund, krijgt ze taken die ze 

normaal gesproken niet zou uitvoeren. 

De vrouw bouwt de toekomstige maatschappij 

Is het niet eervoller dat een vrouw de maatschappij opvoedt door haar eigen kinderen goed 

op te voeden. Is het niet eervoller om haar koninkrijk op orde te hebben en haar man te dienen. 

Dat zij de mannen van de toekomst opvoedt voor de maatschappij, dat zij de mannen opvoedt 

die later een goede man zullen zijn voor hun vrouw. Is het niet beter om haar man te dienen 

dan dat ze vreemde mannen dient met wie ze haar vrouwelijkheid in het geding brengt? 

De vrouw is haar natuurlijke aanleg verleerd en ze is ondergeschikt gemaakt aan het werk 

buitenshuis. Haar kinderen worden door anderen grootgebracht, haar huishouden wordt 

verwaarloosd en ze laat haar man zonder aandacht. 

Weet dat als de man thuis geen aandacht krijgt van zijn vrouw, hij dat compenseert op de 

werkvloer. Op deze manier wordt het gezin kapotgemaakt. Zie de moderne wereld en 

vergelijk het met vroeger, dan zal je zien dat iedereen hunkert naar de goede oude tijden. 

Wat kan je verwachten van kinderen die opgevoed worden door de opvang en/of 

grootgebracht worden door de straat? Waarom klaagt men zo vaak over het feit dat er geen 

normen en waarden meer zijn die nageleefd worden? Waarom zijn de criminaliteitscijfers zo 

hoog? 

 De vriendschap van mensen die de vrouw naar buiten lokken lijkt net de vriendschap van de 

wolf en het schaap. Later blijkt dat deze wolf klauwen en scherpe tanden heeft. Vleiende 

woorden en zachtaardigheid veranderen in telleurstelling en verdriet. De vrouw is 

uiteindelijk prooi geworden van het systeem. Ondertussen is haar huwelijk kapot en zijn haar 

kinderen verpest. Is het mogelijk om volledige gelijkheid te creëren? En is gelijkheid alleen te 

creëren door de vrouw buitenshuis aan het werk te zetten? Alleen door de vrouw het werk 

van de man te laten doen? Of zijn dit allemaal trucjes om de vrouw te verleiden voor het 

belang van profiteurs? 
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Verschillen 

Mannen en vrouwen verschillen op heel veel vlakken, hetzij lichamelijk, hetzij emotioneel. 

Het karakter van een vrouw en het karakter van een man verschillen van elkaar. Wat een man 

kan, hoeft een vrouw niet te kunnen. Zou je dit willen forceren dan doe je de vrouw onrecht 

aan. Wat een vrouw kan, kan een man niet. Zou je dit ook forceren dan doe je de man onrecht 

aan. 

Dit alles heeft niets te maken met gelijkheid. De praktijk is hier een voorbeeld van. Gelijkheid 

heeft te maken met de waarde die iemand heeft. Men kan hetzelfde werk doen en dan nog 

steeds niet gelijk zijn. Wanneer een baan door een man wordt vervuld en door een vrouw, 

hebben zij dan direct dezelfde waarde? Het is mogelijk dat een schoonmaakster bijvoorbeeld, 

meer waarde krijgt dan de directeur van een groot bedrijf. 

Allah جل جلاله heeft de man een sterkere lichaamsbouw gegeven. De man kan hard zijn en kan meer 

geduld opbrengen in zware situaties. De man is een jager en heeft een lichaam die gespierd is 

om zijn taak te volbrengen. Dit hoort bij de natuurlijke aanleg van de man. 

Kan de vrouw avonturieren zoals een man? Kan ze in de mijnen werken om kolen te boren? 

Kan ze in de ijzerindustrie werken zoals een man dat doet? Het kan misschien wel, maar zij 

ervaren niet hetzelfde. 

De vrouw is zachtaardig van aard, mild en de man is ruw van aard. Zelfs de stem van een 

vrouw is dunner dan de stem van de man. Ze is lichamelijk zwakker dan de man. De man kan 

lichamelijk meer aan dan de vrouw. De man heeft verstand en emoties, maar zijn verstand 

overwint het meestal van zijn emoties. De vrouw heeft verstand en emoties, maar meestal 

winnen de emoties het van het verstand. De schepping van de man en de vrouw op deze 

manier, heeft een wijsheid die Allah bevat en die wij niet altijd doorhebben. 

Waarom zouden we de vrouw opdragen het huishouden te doen, kinderen te verzorgen en 

dan ook nog eens te laten werken? 

Wanneer je ergens een steekje laat vallen, kom je er niet achter waar het fout is gegaan. 

De vrouw wordt zwanger, baart een kind, geeft borstvoeding en dit alles maakt haar lichaam 

zwakker. Wij kunnen nooit datgene wat een vrouw kan en doet, verwachten van een man. Dit 

kan gewoonweg niet. Andersom gaat dat ook niet. Zou je het toch doen dan zou je hen dus 

beide onrecht aandoen. 

De islam heeft de vrouw een eervolle positie gegeven. De vrouw wordt als een volwaardig 

mens gezien. In de Koran wordt er geen onderscheid gemaakt tussen man en vrouw als het 

bijvoorbeeld aankomt op beloning en het definiëren van een goed mens. 
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In vers 97 van surah an-Nahl openbaart Allah, de Verhevene, het volgende: ‘’Wie een goede 

daad verricht, mans als vrouw, en een gelovige is, diegene doen Wij een goed leven leiden. 

Wij belonen het overeenkomstig het beste van hetgeen zij hebben gedaan. 

In de volgende overlevering wordt de waarde die de islam hecht aan dochters duidelijk.  

Overgeleverd van sayyiduna Abdullah ibn Abbaas, hij zei: Rasulullah صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: 

‘’Degene die een dochter had en hij begraaft haar niet levend, hij vernedert haar niet en hij 

trekt zijn zoon niet voor op zijn dochter, Allah laat hem het Paradijs binnengaan.’’ 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘’Degene die twee dienaressen of twee dochters ondersteunt tot zij de 

puberteit bereiken, zullen hij en ik op de Dag des Oordeels zo zijn, en hij bracht zijn vingers 

bij elkaar.’’ [Muslim] 

En ook: ‘’Degene die drie dochters, drie zussen of twee dochters heeft en hen goed behandelt, 

en hij vreest Allah als het gaat om hen, dan is voor hem de Djannah.’’ [Tirmidhi] 

Imam Bukhari en Imam Muslim hebben overgeleverd van Abu Hurayrah, hij zei: ‘’Een man 

zei: ‘O Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم, wie heeft het meest recht op mijn goede omgang?’ Hij zei: 

‘Je moeder’’, weer je moeder, weer je moeder, daarna je vader en daarna je naaste 

familieleden.’’ 

Overgeleverd van Muawiyah ibn Djaahima as-Sulami, dat Djaahima radiyAllahu anh kwam 

naar de Profeet صلى الله عليه وسلم, waarop hij zei: 

‘’O Boodschapper van Allah, ik wilde met de oorlog meedoen en ik ben gekomen om met u 

te overleggen/u om advies te vragen. Hierop zei hij: ‘’Heb je een moeder?’’ Hij zei: ‘’Ja.’’ Hij 

zei: ‘’Wees aan de voeten van je moeder, want voorwaar de Djannah is onder haar voeten.’’ 

De geleerden zeggen: 

De goede omgang met de ouders geldt niet alleen wanneer de ouders moslim zijn. En in 

Sahieh Bukhari, overgeleverd van Asmaa radiyAllahu anha, ze zei: ‘’Mijn moeder is naar mij 

gekomen, terwijl ze mushrikah is – in de tijd van de Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم. Ik heb 

Rasulullah صلى الله عليه وسلم gevraagd om een fatwa. Ik zei: ‘’En ze is willend (ze wil dat ik met haar omga), 

moet ik contact met mijn moeder blijven houden?’’ Hij zei: ‘’Ja, houd contact met je moeder.’’ 

Er wordt meerdere keren gewezen op de goede omgang met de ouders, met name de moeder. 

De moeder heeft dus een onschatbare waarde. Moge Allah, de meest Barmhartige, ons tot 

degenen doen behoren die het beste gedrag vertonen tegen onze ouders. Moge Allah, de 

Verhevene, hen Barmhartig zijn en de hoogste rangen in het Paradijs schenken.  Onze Heer, 

schenk hun Genade, zoals zij ons opvoedden toen we klein waren…  
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‘Abdullah ibn Mughaffal radiyAllahu anh: ‘’Hij placht te zitten bij Rasulullah en er verscheen 

verdriet en angst op zijn gezicht, dus vroeg de Profeet sallAllahu alayhi wa sallam hem naar 

de reden van zijn verdriet die nooit stopt. Hierop zei hij: ‘’O Boodschapper van Allah, ik ging 

in de Djaahiliyyah op reis en ik liet mijn vrouw achter, terwijl ze zwanger was. Ik kwam niet 

terug voordat er jaren waren verstreken. En toen ik terugkwam, zag ik dat mijn vrouw een 

dochter had gebaard en ze was aan het spelen met kinderen. Ze was als het mooist zoals ze 

kon zijn. 

Hij zei: ‘’Ik nam haar en ik bracht haar naar haar moeder en ik zei: ‘’Kleed haar met mooie 

kleding.’’ En ze zei tegen mij: ‘’O man, bedrieg niet de amaanah. Toen ging ik weg met haar 

naar een vallei van de valleien en ik bleef zoeken naar een put die ik voorheen kende. 

Ik kwam aan bij een put waarin geen druppel water meer was. Ik stond stil bij de rand van de 

put en ik ging kijken naar dat kleine meisje, en mijn hart doet veel pijn. Zij was onschuldig en 

ze 

had geen zonden. Daarna dacht ik aan de schande en oneervolheid die ze me kan aanbrengen 

en ik keek ook naar dat meisje, mijn hart heeft wel pijn. De ene keer wordt mijn hart zacht de 

andere keer hard. Ik was tussen deze 2 gevoelens. 

Ik heb mijn krachten bij elkaar verzameld, ik heb haar op haar hoofd naar beneden de put in 

gegooid. Ik bleef wachten om te luisteren of ze ook dood was of niet. Terwijl dat meisje zei: O 

vader je hebt de amanah geschonden. Ik heb naar haar geluisterd totdat ze zweeg (totdat ze 

dood was).  Ik zweer in naam van Allah, elke keer dat ik me herinner aan deze situatie, ga ik 

daar kapot aan en word ik daar verdrietig van. 

Als dat mogelijk was in de islam om zelfmoord te plegen dan had ik dat gedaan (hij gebruikt 

hier de uitdrukking: als het mogelijk zou zijn in de vergetelheid te geraken, had ik dat gedaan). 

Toen keek hij naar de Profeet صلى الله عليه وسلم en hij zag dat hij aan het huilen was. En alle metgezellen die 

aanwezig waren, waren aan het huilen. De baard van de Profeet صلى الله عليه وسلم was nat van het huilen. 

Hij zei: Als ik iemand zou straffen voor een daad die hij in de djahiliyyah heeft gepleegd, dan 

zou ik deze daad straffen. Weet goed dat de islam een put is met al jouw daden voor de islam.’’ 
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Het verhaal van de elf vrouwen 

Een aantal vrouwen vertelden over hun mannen. Sayyidatuna Aisha radiyAllahu anha vertelt 

dit op zo’n manier dat het duidelijk wordt welke karaktereigenschappen wel goed zijn en 

welke niet. In het onderstaande vertellen 11 vrouwen over hun echtgenotes. 

De onderstaande vertaling van de overlevering is overgenomen uit het boek ‘’Onze meester 

Mohammed, de Boodschapper van Allah  صلى الله عليه وسلم’’, voorzien van de voetnoten die ook in het boek 

zijn opgenomen. 

Bukhari, Muslim en Tirmidhi leveren over (wat volgt is de bewoording [overgeleverd] door 

Tirmidhi), op gezag van ‘Aisha radiyAllahu anha, dat elf vrouwen bijeen zaten en een pact 

[met elkaar] sloten [waarin zij beloofden] dat zij niets over hun echtgenoten zouden 

verbergen. 

De eerste zei: ‘Mijn echtgenoot is het vlees van een uitgemergelde kameel, op de top van een 

onbeklimbare berg: noch gemakkelijk te beklimmen, noch vlezig genoeg om zichzelf te 

verplaatsen.’1 

De tweede zei: ‘Ik onthul niets over mijn echtgenoot, want ik vrees dat ik hem niet zal 

verlaten. Indien ik hem noem, dan noem ik zijn fouten, zowel de openlijke als de verborgene.’2 

De derde zei: ‘Mijn echtgenoot is onbehouwen3: indien ik spreek, ben ik gescheiden; indien 

ik zwijg, zal hij me verstoten.’4 

De vierde zei: ‘Mijn echtgenoot is als een nacht in Tihama5: heet noch koud, zorgwekkend 

noch saai.’ 

 
1 De betekenis is dat haar echtgenoot arrogant is en heetgebakerd, en alleen met veel moeite bereikt 

kan worden; en hij is zijn vrouw niet tot voordeel als gezelschap of iets anders. 
2 ‘Want ik vrees dat ik hem niet zal verlaten’ betekent ofwel dat zij vreesde dat hij van haar zou 

scheiden indien ze hem noemde en dit zou leiden tot problemen voor haar en tot het verlies van haar 

kinderen; of het betekent dat indien ze over hem zou beginnen te praten, zij vreesde dat ze nooit zou 

kunnen stoppen! 
3 Of ‘mijn echtgenoot is lang’, wat betekent dat er niets over hem te zeggen is behalve dat hij lang is, 

want hij heeft geen andere eigenschappen die dit goedmaken. 
4 Dat wil zeggen, ‘hij zal een voorwaardelijke echtscheiding uitspreken, mij noch alleen getrouwd 

latend.’ 
5 Tihama is [de stad van] Mekka en haar omringende plaatsen. De betekenis van deze vergelijking is 

dat haar echtgenoot volledig rechtvaardig is in zijn zaken en beminnelijk in zijn karakter. 
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De vijfde zei: ‘Mijn echtgenoot is als een lynx in huis en als een leeuw op het slagveld6 ; en hij 

vraagt niet naar wat hij weet.7 

De zesde zei: ‘Wanneer mijn echtgenoot eet, eet hij alles en wanneer hij drinkt, leegt hij de 

kan! Als hij ligt, krult hij zich op en strekt hij zijn hand niet uit om enige zorg onbedekt te 

laten.’8 

De zevende zei: ‘Mijn echtgenoot is hopeloos -of zij zei ‘onrechtvaardig’ -en stompzinnig. Er 

is geen ziekte of hij heeft deze. Hij zal ofwel jouw hoofd schaden, of jouw botten breken, of 

beide.’9 

De achtste zei: ‘Mijn echtgenoot heeft de aanraking van een konijn en de geur van parfum.’10 

De negende zei: ‘Mijn echtgenoot is edel en verfijnd van afkomst; en lang11. Zijn vrijgevigheid 

is groot12 en zijn huis is vlakbij de verzamelplaats.’13 

De tiende zei: ‘Mijn echtgenoot bezit veel; en wat bezit hij? Meer dan wat jij je voorstelt! Hij 

heeft kamelen die altijd knielen en zelden ronddolen. Wanneer zij het geluid van de fluit 

horen, weten zij dat hun dagen geteld zijn!’14 

 

 
6 Letterlijk: ‘wanneer hij binnenkomt, is hij als een lynx; wanneer hij naar buiten gaat [om te vechten], 

is hij als een leeuw.’ 
7 Dat wil zeggen, hij is als een leeuw in tijden van oorlog vanwege zijn kracht en moed. ‘Hij vraagt 

niet naar wat hij weet,’ bedoelende datgene wat is opgeslagen in zijn huis aan eten en drinken 

enzovoorts, vanwege zijn grote vrijgevigheid. 
8 Dat wil zeggen, wanneer hij eet of drinkt, laat hij niets over voor zijn familie; en hij bezoekt hen niet 

wanneer zij ziek zijn of enige klacht hebben. 
9 Dat wil zeggen, indien hij jou slaat, dan zal hij jou ofwel verwonden of jouw botten breken, of beide 
10 Zij prees hem vanwege de zachtheid en vriendelijkheid van zijn aanraking en de zoetheid van zijn 

geur, als een zoetruikende plant. 
11 Letterlijk: ‘de schede van zijn zwaard is lang’, een uitdrukking die wordt gebruikt door de 

Arabieren om lengte aan te geven. 
12 Letterlijk: ‘hij slaat veel as op,’ omdat hij vele gasten heeft, voor wie hij vuren aansteekt om vlees te 

koken, en brood [te bakken], naderhand veel as achterlatend. 
13 Dit is een symbool van zijn vrijgevigheid, want niemand plaatst zijn huis vlakbij de verzamelplaats 

van de stam, behalve degenen die vrijgevig zijn. 
14 Dat wil zeggen, hij heeft veel kamelen, die altijd in zijn binnenplaats knielen. Hij laat ze niet 

ronddolen behalve wanneer het noodzakelijk is, zodat wanneer er gasten naar hem komen, de 

kamelen daar zijn, klaarstaand, opdat hij aan hen hun melk en vlees kan aanbieden en muziek voor 

hen kan spelen. Wanneer de kamelen het geluid van de spelende fluit horen, weten zij dat er gasten 

gekomen zijn en dat zij geslacht zullen worden. 
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De elfde zei: ‘’Mijn echtgenoot was Abu Zar’: en wie is Abu Zar’? Hij heeft de juwelen aan 

mijn oren naar voren en naar achteren doen zwaaien15 en mijn armen gevuld met vlees16 en 

mij geprezen totdat ik mezelf prees17. Hij trof me aan in een bescheiden familie van 

schaapherders, in moeilijkheden, en hij bracht me naar een familie waar het gehinnik van 

paarden en het gebrul van kamelen werd gehoord, en [het geluid] van dorsen en 

schoonmaken18. Wanneer ik spreek, wijst hij me niet af; en ik slaap de hele morgen en ik drink 

totdat ik voldaan ben. 

En de moeder van Abu Zar’: wie is de moeder van Abu Zar’? Haar voorraadruimtes met 

voorzieningen zijn immens en haar huis is ruim. En de zoon van Abu Zar’: wie is de zoon van 

Abu Zar’? Zijn bed is als een dun palmblad en een enkel jong van een jonge geit is genoeg om 

zijn honger te stillen19. En de dochter van Abu Zar’: wie is de dochter van Abu Zar’? 

Gehoorzaam aan haar vader; en gehoorzaam aan haar moeder. Ze is goed gebouwd; een bron 

van woede en jaloersheid voor de tweede vrouw van haar echtgenoot. En de dienares van 

Abu Zar’: wie is de dienares van Abu Zar’? Ze vertelt ons gesprekken niet door20; evenmin 

bemoeit ze zich met onze voorraden21; noch laat ze ons huis een bouwval worden22. 

‘Op een dag ging Abu Zar’ naar buiten, de melkers waren boter aan het karnen. Hij ontmoette 

een vrouw met twee jongen als lynxen, die onder haar middel met granaatappels speelden. 

Hij scheidde van me en trouwde haar. Na hem trouwde ik een edele man, met een robuuste 

hengst23, bedreven met de speer, die me overlaadde met vele gunsten en me een paar24 van 

iedere soort vee gaf, en tegen me zei: ‘’Neem dit, O Umm Zar’ en voorzie je familie ervan.’’ 

Indien ik alles dat hij me gaf had verzameld, zou het niet gelijk zijn geweest aan het kleinste 

wat ik van Abu Zar’ heb ontvangen.’ 

 

 

 
15 Dat wil zeggen, ‘hij heeft me zoveel oorringen gegeven dat ze naar voren en naar achteren zwaaien 

aan mijn oren, omdat het er zoveel van zijn.’ 
16 Dat wil zeggen, ze is dikker geworden, omdat hij [goed] voor haar zorgde. 
17 Dat wil zeggen, ‘hij heeft me gelukkig gemaakt en verheven totdat ik mezelf verhief.’ 
18 Dat wil zeggen, hij trof haar aan in een familie die enkele schapen hoedde, in harde 

levensomstandigheden, en hij nam haar mee naar een familie van paarden, kamelen en koeien, 

gewassen dorsend met zijn voeten om het graan van oor te scheiden en het graan schoon te maken 

van hooi na het dorsen. Dit woord zou ook kunnen betekenen: het geluid van het kloeken van een 

kip. 
19 Dit betekent dat hij weinig eet, hetgeen de Arabieren prijzenswaardig achtten. 
20 Dat wil zeggen, zij bewaart onze geheimen. 
21 Dat wil zeggen, zij beschadigt ze niet, en scheidt ze niet af, en steelt ze niet, want zij is betrouwbaar. 
22 Dat wil zeggen, zij zorgt goed voor het huis en houdt het netjes. 
23 Dat wil zeggen, een paard dat hijgt als het galoppeert, zonder pauzes nodig te hebben om te rusten. 
24 Of een grote hoeveelheid. 
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Aisha radiyAllahu anha zei dat, na dit verhaal gehoord te hebben, de Boodschapper van Allah 

 zei: ‘Ik ben voor jou wat Abu Zar’ voor Umm Zar’ was!’ Haytham b. Udayyy’s overlevering صلى الله عليه وسلم

luidt als volgt: ‘Ik ben voor jou wat Abu Zar’ voor Umm Zar’ was: in gezelschap en trouw; 

niet in verlating en vertrek. 

Tabarani’s overlevering voegde daaraan toe: ‘… behalve dan dat hij van haar scheidde, en ik 

zal niet van jou scheiden.’ 
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Jaloezie in het huwelijk 

Soms gaat men te ver in jaloezie. Het moet niet verstikkend zijn, maar slechts in mate. Deze 

karaktereigenschap kan onderdrukt worden. Als dit niet gebeurt, kan het zo erg worden dat 

het echtpaar elkaar hierdoor afstoot. 

En overgeleverd door Anas radiyAllahu anh, hij zei: 

De Profeet صلى الله عليه وسلم was bij sommige van zijn vrouwen, waarop een van de moeders der gelovigen 

een schaal stuurde waar voedsel op lag. Degene bij wie Rasulullah صلى الله عليه وسلم thuis was, sloeg op de 

hand van de bediende. De schaal viel en brak. De Profeet صلى الله عليه وسلم verzamelde de stukken van de 

schaal. Daarna begon hij het voedsel dat op de schaal lag, daarop te verzamelen en hij zei: 

‘’Jullie moeder is jaloers geworden. Toen hield hij de bediende tegen, totdat er een schaal werd 

gebracht die heel was, van het huis van de echtgenote bij wie hij was. Hij gaf de schaal die 

heel was aan degene wiens schaal was gebroken en hij hield de schaal die gebroken was in 

het huis van degene die het brak.’’ 

Adviezen van een moeder aan haar dochter, voordat ze haar wegstuurt 

'Abd al-Malik (radiyAllahu 'anh) zei: Toen 'Awf ibn Muhallim al-Shaybani, één van de meest 

gerespecteerde Arabische leiders tijdens de tijd van de djahiliyah, zijn dochter Umm Iyaas liet 

trouwen met al-Harith ibn 'Amr al-Kindi en zij zich klaar maakte om naar de bruidegom 

gebracht te worden, kwam haar moeder, Umamah, om haar te adviseren. 

Umamah bint al-Harith adviseerde haar dochter op haar huwelijksdag en zei: 

‘’Oh mijn dochter, als het geacht wordt als zijnde onnodig om jou dit advies te geven vanwege 

je goede manieren en nobele afkomst, dan zal het onnodig voor je zijn, maar dan zal het dienen 

als een herinnering voor degenen die vergeetachtig zijn, en zal het degenen die wijs zijn 

helpen. 

[Adviseren kan een herinnerende functie hebben, gedenken is goed voor de moslims] 

Oh mijn dochter, als een vrouw in staat zou zijn zonder echtgenoot te leven vanwege haar 

vaders rijkdom en omdat haar vader haar nodig heeft, dan ben jij van alle mensen het meest 

in staat om zonder echtgenoot te leven, maar vrouwen zijn geschapen voor mannen, net zoals 

mannen voor hen geschapen zijn. Oh mijn dochter, je staat op het punt het huis te verlaten 

waarin je bent opgegroeid, waarin je voor het eerst leerde lopen, om te gaan naar een plek die 

je niet kent, naar een metgezel bij wie je niet bekend bent. Door hem te trouwen, wordt hij als 

een meester over jou, dus wees als een dienaar voor hem, en hij zal als een dienaar voor jou 

worden. Neem van mij tien kwaliteiten, die als voorziening en herinnering voor jou zullen 

zijn. 



 

 
62 

De eerste en tweede zijn: wees tevreden met zijn gezelschap, en luister en gehoorzaam hem, 

want tevredenheid brengt vrede in de gedachten, en het luisteren naar en gehoorzamen aan 

je echtgenoot stelt Allah tevreden. 

De derde en de vierde zijn: wees er zeker van dat je goed ruikt en er goed uitziet; hij hoort niet 

iets lelijks in jou te zien, en hij moet niets anders dan een aangename geur van je ruiken. Kohl 

is de beste versiering die je kan vinden, en water is beter dan de meest zeldzame parfum. 

De vijfde en zesde zijn: maak zijn eten op tijd klaar, en wees rustig wanneer hij slaapt, want 

razende honger is als een brandende vlam, en het verstoren van zijn slaap zal hem boos 

maken. 

De zevende en achtste zijn: zorg voor zijn bedienden en kinderen, en zorg voor zijn 

bezittingen, want als je voor zijn bezittingen zorgt, toont dat aan dat je hem waardeert en het 

zorgen voor zijn kinderen en bedienden toont goed management. 

De negende en de tiende zijn: maak nooit een van zijn geheimen openbaar, en wees hem nooit 

ongehoorzaam, want als je een van zijn geheimen onthult zal je je nooit veilig voelen voor zijn 

mogelijke verraad, en als je ongehoorzaam aan hem bent, zal zijn hart zich met haat tegenover 

jou vullen. 

Wees voorzichtig, Oh mijn dochter, met het tonen van vreugde wanneer hij geschokt is, en 

toon geen droefheid wanneer hij blij is, want het eerste laat gebrek aan inschattingsvermogen 

zien en het laatste zal hem ongelukkig maken. Toon hem zoveel mogelijk eer en respect als je 

kan, zodat hij verheugd is met jouw gezelschap en gesprek. Weet Oh mijn dochter, dat je niet 

voor jezelf zal bereiken wat je wenst te bereiken, totdat je zijn tevredenheid voor die van de 

jouwe zet, en zijn wensen voor die van de jouwe zet in alles waar je wel en niet van houdt. En 

moge Allah het beste voor jou kiezen en jou beschermen... 
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Intimiteit tussen het echtpaar 

Geslachtsgemeenschap als liefdadigheid 

Overgeleverd van Abu Dhar van de Profeet صلى الله عليه وسلم: ‘’En de geslachtsdaad van eenieder van jullie 

is liefdadigheid.’’ 

Zij zeiden: ‘’O, Boodschapper van Allah  صلى الله عليه وسلم! Als iemand van ons zijn seksuele begeerte 

bevredigt, zal hij daarvoor een beloning krijgen?’’ Hij zei: ‘’Geloven jullie niet dat als je het op 

een buitenechtelijke wijze zou doen, dat je daarmee straf verdient? En daarom krijg je er een 

beloning voor als je het op de toegestane wijze doet.’’ [Sahih Muslim] 

Rasulullah صلى الله عليه وسلم heeft het bovenstaande genoemd in een overlevering waarin hij enkele vormen 

van sadaqah noemt, waaronder de tasbiha (SubhanAllaah opzeggen), takbira (Allahu Akbar 

opzeggen), tahmida (Alhamdulillaah opzeggen), tahlila (Laa ilaaha illAllah opzeggen), het 

aansporen tot goede daden en het weerhouden van slechte daden. Deze daad 

(geslachtsgemeenschap), die in de ogen van de mens niet als liefdadigheid zou worden 

beschouwd, wordt door Allah, de meest Barmhartige, zelfs beloond, zolang het gebeurt op de 

toegestane wijze. 

In vers 21 van surah Rum openbaart Allah, de Verhevene, het volgende: ‘’En het behoort tot 

Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij 

haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen 

voor een volk dat nadenkt.’’ 

Rasulullah صلى الله عليه وسلم zegt het volgende: 

‘’Trouwen jullie met degene die vruchtbaar is en liefdevol, want voorwaar ik zal trots zijn met 

jullie veelheid.’’ 

1-  Vriendelijke omgang voorspel, geflirt en gekus. 

Iets eten, drinken, grappen maken enz. 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘’Waarom geen maagd dan kon je met haar spelen en kon zij met jou spelen.’’ 

De woorden ُتُ عِبك َ تُ عِبهَُا  َ “kon je met haar spelen en kon zij met jou spelen, het woordje 

Tula’ibuha/ Tula’ibuka wordt als werkwoord spelen beoordeeld. Maar er is nog een 

mogelijkheid die ook door de geleerden is genoemd, namelijk het woordje Lu’aab wat speeksel 

betekent. Daarmee wordt bedoeld dat door middel van zoeken (mond tot mond), het speeksel 

van de man en het speeksel van de vrouw zich mengen. Dit is dus door de Profeet صلى الله عليه وسلم 

geadviseerd. 

 



 

 
64 

2-      De rechterhand op het hoofd of voorhoofd leggen en du’a doen voor haar 

“Als iemand onder u een vrouw huwt laat hem dan zeggen: ‘O Allah ik vraag u het goede in 

haar en het goede van haar karakter en ik zoek mijn toevlucht bij u tegen het slechte in haar 

en het slechte van haar karakter.” [Abu Dawud] In het Arabisch: 

تَهَا عَلَيْه اللَّهُمَّ إِنِ ي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ هَا وَمِنْ شَرِ  مَا جَبَلْ   

3-  Samen het gebed verrichten 

Dit is aangeraden. 

4-  Wat de man zegt voor geslachtsgemeenschap 

‘’Als een man geslachtsgemeenschap met zijn vrouw heeft, zou hij moeten zeggen: 

‘Bismillaah, Allaahumma djannibnash-Shaytaana, wa djannibish-Shaytaana maa razaqtanaa.’ 

(In de Naam van Allah. O Allah, laat de duivel aan ons voorbij gaan en laat de duivel aan 

datgene waarmee U ons voorziet voorbijgaan). 

In het Arabisch: 

يْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَرُزِقَا وَ  يْطَانَ وَجَنِ بِ الشَّ ِ اللَّهُمَّ جَنِ بْنَا الشَّ يْطَان بِسْمِ اللََّّ لَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّ  

De Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Als het dan voor hen voorgeschreven is dat 

hieruit een kind zal voortkomen, dan zal de duivel het niet kunnen schaden.” 

(Al-Bukhari en Muslim) 

5-  Hoe gemeenschap te bedrijven? 

Men mag op allerlei wijze gemeenschap hebben van voren en van achteren zolang het 

vaginaal is. 

In vers 223 van surah Baqarah openbaart Allah, de Verhevene, het volgende: “Uw vrouwen 

zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor uzelf 

en vreest Allah en weet, dat gij Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de 

gelovigen.” 

De volgende overlevering legt de betekenis van het voorgaande vers iets vollediger uit: Djabir 

radiyAllahu anh zei: Joden zeiden: “Als een man zijn vrouw seksueel van achteren maar 

vaginaal benadert, dan zal zij een scheel kind baren.” Dus dit vers werd geopenbaard: “Uw 

vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, wanneer en hoe u wilt.” 

[Bukhari]Hiermee werd datgene wat de Joden zeiden ontkracht. 
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6-  Het is haram om anale gemeenschap te bedrijven en het is ook haram om tijdens 

menstruatie gemeenschap te bedrijven 

Als men tijdens de menstruatie intiem wil zijn, mag dat zonder geslachtsgemeenschap. 

“Zij vragen jou over de menstruatie. Zeg: “Het is onrein, blijf daarom tijdens de menstruatie 

weg van de vrouwen en benader hen niet (voor geslachtsgemeenschap), totdat zij rein zijn 

geworden. En wanneer zij zichzelf hebben gereinigd, benader hen dan zoals Allah dat voor 

jullie heeft bepaald.” Waarlijk, Allah houdt van degenen die (veelvuldig) berouw tonen en hij 

houdt van degenen die zichzelf reinigen.” 

Het is wel toegestaan om tijdens de menstruatie van elkaar te genieten zonder 

geslachtsgemeenschap te hebben. Aisha radiyAllahu anha zei: “De Boodschapper van Allah 

 vertelde één van ons, die menstrueerde, om een doek om haar middel te dragen, daarna صلى الله عليه وسلم

zou haar echtgenoot met haar liggen.” (Bukhari en Muslim) 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: “Vervloekt is degene die vrouwen van achteren benaderen (d.w.z. voor anale 

geslachtsgemeenschap). 

Het is voor de man toegestaan om voor de zaadlozing zich terug te trekken en buiten de 

vagina zijn zaad te lozen net zoals het ook toegestaan is om een condoom te gebruiken. Dit 

dient wel in overeenstemming met de echtgenote te gebeuren. Dit noemt men ‘Azl (Coïtus 

interruptus). Omdat deze handeling effect kan hebben op het genot van de vrouw en omdat 

de vrouw recht heeft op kinderen, moet dit in overleg gebeuren. Djabir bin Abdillah 

radiyAllahu anh zei: “We pasten coïtus interruptus toe gedurende het leven van de Profeet صلى الله عليه وسلم. 

Dit kwam de Profeet صلى الله عليه وسلم ter ore maar (hij) verbood het ons niet.” 

7-  Een wassing verrichten voor een tweede keer 

Men mag meerde malen geslachtsgemeenschap hebben. De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: “Als iemand tot zijn 

vrouw is geweest en hij wil terug (nog een keer) laat hem dan wudoe (de kleine wassing) 

verrichten. Dit is niet verplicht, maar aangeraden. 

8- De Ghoesl (grote wassing) verrichten is beter.  

Abi Rafi’a radiyAllahu anh zei dat de Profeet  صلى الله عليه وسلم op een nacht bij meerdere van zijn echtgenotes 

kwam en zich bij elk van zijn vrouwen waste. Abi Rafi’a zei: “O Profeet van Allah صلى الله عليه وسلم waarom 

maakt u daar niet één wassing van?  Hij صلى الله عليه وسلم zei: “Zo is het zuiverder, beter en reiner.” 

De man en vrouw mogen ook gewoon hun geslachtorgaan wassen en slapen. Het is niet 

verboden dat een Djunub (onreine persoon) gaat slapen. Dit is toegestaan. Het is beter en 

aangeraden om de kleine wassing (wudoe) te verrichten of wat nog beter is, is dat zij de grote 
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wassing (de ghusl) verrichten. Het is zelfs toegestaan om tayammum te doen als men op dat 

moment geen wudoe of geen ghusl wenst te verrichten. 

Ibn Umar radiyAllahu anh zei dat Umar radiyAllahu anh zei: “O Profeet van Allah صلى الله عليه وسلم, is het 

toegestaan dat iemand onder ons slaapt terwijl hij Djunub is? Hij صلى الله عليه وسلم zei: “Verricht je wudoe en 

was je geslachtsorgaan en ga daarna slapen.” Uit een andere overlevering begrijpen wij dat 

dit geen verplichting is. De Profeet صلى الله عليه وسلم zei tegen Umar radiyAllahu anh: “Ja, hij verricht wudoe 

als hij wil.” (Beide in Ibni Hibban) 

Aisha radiyAllahu anha bevestigt dit door te zeggen: “De Profeet صلى الله عليه وسلم sliep terwijl hij Djunub 

was, zonder water aan te raken [totdat hij opstond en zich later ging wassen]. [Ibn Abi Shaibah 

en anderen.] 

Dit geldt natuurlijk ook voor vrouwen. 

9-  Samen douchen 

Dit is toegestaan. Aisha radiyAllahu anha zei: “Ik waste me uit een bak met water tussen mij 

en de Profeet صلى الله عليه وسلم. Mijn hand raakte zijn hand en zijn hand raakte mijn hand. Hij nam soms 

eerder dan ik water, waarop ik tegen hem zei: “Laat ook wat voor mij, laat ook wat voor mij.” 

Zij zei: “terwijl we allebei junub [staat van grote onreinheid] waren.” [Bukhari] 

10- Wanneer mag men weer gemeenschap hebben na de menstruatie? 

“Totdat zij rein zijn geworden. En wanneer zij zichzelf hebben gereinigd, benader hen dan 

zoals Allah dat voor jullie heeft bepaald.” Waarlijk, Allah houdt van degenen die (veelvuldig) 

berouw tonen en hij houdt van degenen die zichzelf reinigen.” 

Volgens de Maliki, Shafii en Hanbali scholen mag men pas na de wassing gemeenschap 

hebben, dus de ghusl na afloop van de menstruatie. Volgens de Hanafi school zou de vrouw 

eerst een gebedstijd rein moeten zijn als ze voortijdig stopt met menstrueren en pas nadat zij 

de Ghusl heeft verricht, zouden zij gemeenschap kunnen hebben. Als de menstruatie volgens 

haar gewoonte stopt en/of het maximum van 10 dagen (in de Hanafi madhhab) is bereikt, mag 

ze zonder de Ghusl te doen, geslachtsgemeenschap hebben. 

11- Bedgeheim 

“Tot de slechte mensen tegenover Allah op de Dag der Opstanding, zal een man behoren die 

tot zijn vrouw komt en gemeenschap met haar heeft, en daarna haar geheimen doorvertelt.” 

(Muslim) 
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Het is van Asmaa’ bint Yazied overgeleverd dat zij met de Profeet صلى الله عليه وسلم was en dat er mannen en 

vrouwen met hem zaten. De Profeet صلى الله عليه وسلم vroeg: “Is er een man die vertelt wat hij met zijn 

echtgenote heeft gedaan? Is er een vrouw die anderen vertelt wat zij met haar echtgenoot heeft 

gedaan?” De mensen bleven stil en antwoordden niet. Ik (Asmaa’) zei: “Ja, bij Allah, o 

Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم. Zij (vrouwen) doen dit, en zij (mannen) doen dat.” Hij صلى الله عليه وسلم zei: “Doe 

dit niet. Dit is alsof een mannelijke duivel en een vrouwelijke duivel elkaar op de (openbare) 

weg treffen en gemeenschap hebben met elkaar, terwijl de mensen toekijken.” [Abu Dawud] 

13- Wat mag wel en wat mag niet? 

-          Geen geslachtsgemeenschap tijdens de menstruatie en kraambloeding 

-          Geen geslachtsgemeenschap in de anus 

-          Alles wat de gezondheid schaadt is niet toegestaan 

Een echtpaar kiest zelf hoe de gemeenschap zal plaatsvinden. Hierbij dient wel de waarde en 

eer van de mens in acht genomen te worden. Men dient dus geen ongepaste zaken te 

verrichten met de partner. 

De Profeet صلى الله عليه وسلم adviseert om aan voorspel te doen en in de sfeer te komen zodat beiden relaxt 

zijn. Het ontbloten van het lichaam en het zien van elkaars geslachtsdelen is ook geen 

probleem. Soms wordt gezegd dat alles onder de dekens moet, omdat de Engelen je zouden 

zien. De Profeet صلى الله عليه وسلم zegt dat de Engelen je niet volgen tijden het toiletteren en ook niet tijdens 

geslachtsgemeenschap. Het is overduidelijk dat de geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم en zijn echtgenotes 

elkaar zonder kleding hebben gezien. 
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Polygynie 

In deze tijd wordt het officieel trouwen van een man met een tweede vrouw afgekeurd, maar 

dat een man met meer dan een vrouw een relatie heeft, wordt gezien als vrijheid en een 

verworvenheid van de westerse wereld. Zinaa wordt door het westen verheerlijkt, maar als 

een moslim gebruik wil maken van wat Allah heeft toegestaan, wordt hij gezien als een 

persoon die begerig is. Er zijn in het westen normen en waarden die overeenkomen met de 

islam, maar er zijn ook normen en waarden die niet samengaan. Een westerse man en een 

westerse vrouw voelen zich niet gebonden aan goddelijke regels en voelen zich dan ook niet 

bezwaard om iets te doen wat Allah verboden heeft, behalve als ze eerlijk zijn ten opzichte 

van hun partner -dus weerhouden worden door hun karakter. Als dit niet het geval is, is er 

niets wat hen tegenhoudt. 

Een moslim is daarentegen niet zo. Een goede moslim vreest Allah. Hij is gebonden aan 

allerlei regels. Een niet moslim kan zijn behoeftes op verschillende manieren bevredigen. Een 

moslim heeft niet veel opties. Hij kan zich niet helemaal los laten gaan. Het gaat niet alleen 

om geslachtsgemeenschap. De behoefte bij sommige mannen zit meer tussen de oren. 

In vers 3 van surah Nisaa, openbaart Allah, de Verhevene, het volgende: ‘’Huwt dan vrouwen 

die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of 

wat uw rechterhanden bezitten. Dat is voor u de beste weg, om onrechtvaardigheid te voorkomen.’’ 

Allah جل جلاله heeft het toegestaan dat een man meerdere vrouwen huwt (niet meer dan vier). Het 

komt weleens voor dat de vrouw zover gaat dat ze dit vers ontkent of verdraait. We dienen 

hiervoor op te passen. De voorwaarde die Allah جل جلاله verbindt aan het trouwen met meerdere 

vrouwen is rechtvaardigheid in het uitgeven van rijkdom, voeding, kleding, huisvesting en 

het doorbrengen van even veel tijd. Eén is dus beter, omdat rechtvaardig zijn tegenover 

meerdere vrouwen tegenwoordig heel moeilijk is. Als de man bang is dat hij niet rechtvaardig 

kan zijn of de rechtvaardigheid niet kan waarborgen dan hoort hij niet te trouwen met 

meerdere vrouwen. In hetzelfde vers uit surah Nisaa, zegt Allah, de Verhevene, ook het 

volgende: ’’Dat is voor u de beste weg, om onrechtvaardigheid te voorkomen.’’ 

Polygynie is niet begonnen met de komst van de islam. Het was al een gebruik in zowel 

Arabische als niet-Arabische maatschappijen, die in de Djahiliyya periode aanwezig was 

zonder enige grenzen. Hier kan ook meer informatie over gevonden worden in de 

geschiedenis van de Romeinen, Perzen en andere beschavingen. De islam heeft regels 

gebracht en dit ingeperkt tot een maximum van vier. 
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Een van de wijsheden is bijvoorbeeld dat er vaak meer vrouwen in de maatschappij waren 

dan mannen. Destijds kwam dat onder andere doordat de mannen omkwamen tijdens 

oorlogen. Dit is in sommige streken nog steeds zo. In Duitsland was de verhouding tussen 

man en vrouw na de tweede wereldoorlog, drie vrouwen voor één man. Vanwege het feit dat 

het wettelijk niet mogelijk was om meerdere huwelijken af te sluiten, is zinaa één van de 

normaalste zaken geworden. De islam heeft dit opgelost. We zouden ons niet kunnen 

voorstellen dat het onze moeders, dochters, tantes, etc. zouden zijn. Moge Allah hen 

beschermen tegen het kwade. Het kan dan voorkomen dat een vrouw niet meer kan trouwen 

en kan vervallen in ontucht. Ontucht is afschuwelijker dan dat wij ons beseffen. Als men 

onderzoeken zou lezen over hoeveel schade ontucht de maatschappij toebrengt, zou men het 

belang inzien van de optie voor mannen om met meerdere vrouwen te trouwen. Zinaa is niet 

geoorloofd in het Jodendom en het Christendom. De westerse beschaving is echter een 

beschaving dat door het Jodendom, het Christendom en het Humanisme op de been wordt 

gehouden. Is dit dan geen contradictie? Hoe heeft men het zover gekregen dat degenen die 

de wetten hebben opgesteld, dit legitiem hebben gemaakt? Het is de omgekeerde wereld. 

Zinaa is toegestaan en een huwelijk registreren en legitiem maken is uit den boze! 

 

 

 

 

  


